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Takdim 


Cemâleddin Efgâni, yakın dönem Türk siyasi düşünce ve hareket tarihinde önemli bir isim. 


Etkilerine bugün dahi rastlamak mümkün... 

Ayrıca üzerindeki esrar bulutu da kalkmış değil. 

Adının etrafında dönen polemikler hepimizi meşgul ediyor. 
Şii miydi? 

Ajan mıydı? İngilizlerin hesabına mı çalışıyordu? 


“İttihad-ı İslâm" konusundaki düşünceleri, faaliyetleri.. 11. 
Abdülhamid Han'la münasebetleri... 


Genç araştırmacı Alâeddin Yalçınkaya, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde takdim edip, başarılı olduğu bu çalışmasıyla Efgâni ismi etrafındaki polemikleri bilimsel bir yaklaşımla ele alarak, geniş bir bibliyografya taramasının hâkimiyetiyle derli-toplu bir şekilde sunmakta ve bu çetrefil konuların labirentlerinden sıyrılarak, ciddi bir esere imzasını atmış olmaktadır. 


Aynı konudaki çalışmalarının genç arkadaşımızı akademik merdivende doktorasına kavuşturması ümidiyle, kutluyoruz. 


Mim Kemal Öke 


Önsöz 


Bu çalışmanın temelinden çatısına kadar her şeyi kendisine borçlu olduğum hocâm M. Şükrü Hanioğlu'na sonsuz saygılar ve teşekkürler. Konuyu tesbit safhasından itibaren, çalışmanın şekli, malzeme temini, malzemenin değerlendirilmesi... Avrupa ve Amerika'daki arşivlerden ve özellikle T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden derlediği belge, fotokopi ve mikrofilm ve sair malzemelerle kendi sahasında, benzeri olmayan bir arşiv meydana getirmiş olan Sayın Hocam, çalışmamızın iskeletini oluşturan belgeleri ve metinleri bizden esirgemediği için tekrar tekrar teşekkürü borç bilirim. 


Yine ihtiyaç duyduğumuz bazı kaynakları lütfeden ve çalışmalarımızda bizlere bilimsel yöntemin gereklerini öğreten değerli hocalarımız Prof. İlter Turan ile Prof. Cemil Oktay'a sonsuz teşekkürler. Cemil Oktay'ın Journal des Döbats'taki Efgâni'nin Renan'a cevap metnini teminini özellikle zikretmek isterim. 


Fransızca ve Arapça metinlerin tercümelerinde, büyük yardımlarını gördüğüm Osmanlı Arşivi'nin kıymetli elemanları Emekli Hakim Hüseyin Yörük ile Fuat Mısırlı Bey Amcalarımıza da şükran borcumuz var. Bu arada kıymetli arkadaşımız İsmail Kara ve Fikret Bircan'ın da destek ve yardımlarını zikretmeden geçemeyeceğim. 


Sınırlı zaman ve imkanlar ile sonuçlandırmağa çalıştığımız ve birçok eksiklerinin bulunduğunu kabul ettiğimiz bu çalışmadaki bütün yanlışlar ve noksanlar tabiatıyla şahsımıza aittir. 
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Yakın tarihimizin yoğun olaylar dizisi bugünkü sosyal ve siyasal manzaraların çerçevelerini çizmiştir. Şartlar gerçekleştikçe olaylar tarih sahnesindeki yerlerini almış, sistemler oturmuştur. 
Yoğun olaylar ve çatışan fikirler ve cereyanlar arasında sonucu hangilerinin belirlediği uzun uzun tartışılmış, tartışmaların yönüne göre değişik değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. 

Tarihi yorumların, olaylar ve kişiler hakkında yapılan. 
değerlendirmelerin iki temel kaynağı olacaktır. Olayları yaşayanların ifâdeleri ve bu olayları yaşayanlardan ayrı olarak olgunlaşıp günümüze ulaşabilen resmi belgeler. Bir olayın veya kişinin çapı ve etkilediği saha büyüdükçe hakkında farklı yorumların çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bu etki alanı coğrafi olduğu gibi konu bakımından da genişlediği oranda farklı yorumlar da çoğalacaktır. 

Burada asıl zorluk tarihi kişiliği hâiz olan kimselerin ifâdeleriyle bu kimselerden bağımsız olarak oluşan genellikle resmi nitelikli evrakın beraber kullanılarak konunun çözümlenmesindedir. 
Hadiseleri yaşayanların bir noktaya kadar subjektif beyanda bulunmaları veya hadiselerin tesiri altında kalarak ancak belli çerçevede durumu dile getirmeleri kaçınılmazdır. Bunun yanında çeşitli yollarla oluşan resmi belgeler de nihayet insanların şu veya bu yolla kaleme aldığı ifâdelerden ibarettir. Bu durumda üçüncü bir hakem olarak, bu konularla ilgili daha sonraki olaylara, gelişmelere bakmak en sağlıklı yol olacaktır. 

Burada ele aldığımız konunun, her boyutuyla tartışılmakta olması ve yorum dışı kalması icap eden yönlerinde bile birbirine zıt ifâdeler, biri diğerini bütünüyle yalanlayan yorumların bulunması, oldukça zor bir yöntem tesbitiyle başbaşa kalmamıza yol açtı. Bu konuda özellikle arşivlerimizde bu arada gazete ve sair neşriyâtta bulunan hususların bütünüyle ele alınıp yorumlanması gerekmektedir. Gerek Arap ve Fars dünyasında gerekse Batı'da bu konuda çok sayıda ciddi ve doyurucu yayınlar ve ilmi çalışmalar yapılmış olmasına rağmen Türkiye'de henüz bu çapta bir çalışma yokdur. Bu konuda yazılan makalelerde ise özellikle Türkiye dışında yapılan çalışmalarda, olayların içinde yaşayan Türklerin hatırâtının ve sâir yazı ve görüşlerinin dikkate alınmadığına rastlamaktayız. 


11 


Bunun sebebi, objektif vesikalarla, kişisel hayranlık veya bağlılıkların bir arada değerlendirme zorluğu olabileceği kanaatindeyiz. Bununla beraber birçok yerli ve yabancı araştırmacı bu konuda yazılan hatırât, terceme-i hâl ve benzeri birinci elden olabilecek kaynakların samimi olmadıkları veya vâkıaya mutabık olmadıklarını belirtmişlerdir. 
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“ Cemâleddin Efgâni ve Türk Siyasal Hayatı Üzerindeki Etkileri" konusunda araştırmaya başladığımızda bu sahanın tahminimizden çok daha fazla geniş ve karmaşık olduğunun farkına vardık. Öncelikle Efgâni'nin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkisinin Jön Türklerle sınırlı olmadığını belirtmek iseterim. Hindistan, Mısır, Afganistan ve diğer İslam ülkelerindeki faaliyetleri ve ortaya çıkan sonuçlarının Türk siyasal hayatı üzerindeki dolaylı veya dolaysız tesirlerinin de tartışılamayacağını belirtmek isterim 

Daha önce "Genç Osmanlılar"ın pek ilgilenmedikleri, Milliyetçilik ve İslamcılık! motiflerinin siyasal muhâlefette yer almasıyla ortaya çıkan manzaranın mühim olan tarafı bizce şu olmuştur: Siyasal muhâlefet gruplarının güçlenmesinden çok devleti ayakta tutan en temel unsurların yönetimin karşısına geçmesi . Mısır, Arap Yarımadası gibi Osmanlı hakimiyeti altındaki ülkelerde, daha sonra başlayan isyanlarda Efgâni'nin yetiştirmiş olduğu kişi ve grupların tavırları da Türk siyasal hayatı açısından bir dönüm noktası olarak son derece önemlidir. 

Bu kitabımızda da özellikle Efgâni'nin Türkiye'de bulunduğu yıllarda görüştüğü ve etkilediği kişileri, hakkında kaleme alınan muhtelif yazıları ve bu konuda oluşan resmi evrakı ele alacağız. Onun Türkiye'deki faaliyetleri, birçok kişiyi etkileyen düşünceleri, şüphesiz Türkiye dışındaki faaliyetlerinden ve düşüncelerinden bağımsız değildir. Bundan dolayı Türkiye dışındaki faaliyetlerini ve yayınlarını da bu esnadaki düşünce ürünlerinin konumuzla ilgisi nisbetinde ele alacağız. 

Efgâni'nin zamanla düşüncelerinde ortaya çıkan değişiklikleri veya zaman ve mekana göre düşüncelerinin farklı tezâhürünü, çalışma kapasitemizin elverdiği ölçüde belirtmeye çalışacağız. Onun düşüncelerini yakalamak için yazdığı eserlere başvurmak aslında oldukça yetersiz bir ölçü olmakla beraber, Erreddiyye Ale'd-Dehriyyin ile Renan'a verdiği cevap üzerinde bir miktar duracağız. 


İ Burada kastettiğimiz daha önceki muhalefetin bu unsurları iç muhalefet konusu olarak pek kullanmadığıdır. İslam birliği konusu, ilerde temas edeceğimiz gibi İttihad-ı İslam fikri, daha önce İslamcılıktan farklı olarak, Cermen birliği ve Slav birliğine karşı kullanılmıştır. Mümtaz'er Türköne'nin, İslami muhalefetin öncüleri olarak Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Ali Süavi'yi kabul etmesi, konu değişik açılardan ele alındığında doğrudur. Efgani'nin uzun vadede etkisi, sözkonusu muhalefetin kitlelerenüfuzu şeklinde gerçekleşmiştir. Türköne'nin bu konudaki görüşleri için bkz.: Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu (1867-1873), (Yayınlanmamış doktora tezi) A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, 1990, 5.50. 


EE 


Bununla beraber gerektikçe Türkiye dışında oluşan diğer kaynaklardan yararlanmağa çalışacağız. Ulaşabildiğimiz yerli ve yabancı arşiv malzemesi şüphesiz araştırmamızın temel unsurları olacaktır. Ancak gerek Osmanlı Arşivi'nin araştırmaya açılan kısımlarının sınırlılığı gerekse yabancı arşivlerin özellikle İngiliz arşivinin bu konudaki tutumu, bütün belgelere ulaşmayı mümkün kılmamaktadır. 

Biz bu çalışmamızda konumuzun yüksek lisans tezi olmasıyla beraber, imkanlarımızın sınırlılığı sebebiyle gerek ulaşılması mümkün olan arşiv malzemelerini gerekse diğer ikincil kaynakları tüketici olarak kullanamıyoruz. Üzerinde detaylı olarak durulması gereken noktaları yeri geldikçe belirterek bu konularda geniş ve detaylı araştırmalar yapılması gerektiğine işaret ettik. Özellikle Osmanlı Arşivi'nin yeni açılan bölümlerindeki bulunması muhtemel evrak kullanılarak birçok karanlık kalan noktanın aydınlanacağı, bununla beraber bu konuda şimdiye kadar oluşmuş olan tespitlerden çok farklı bir sonuca ulaşılamayacağı kanaatindeyiz. 


Parçalanma ve 
Sömürgeleşme 
Dönemindeki İslam Dünyası 


Cemâleddin Efgâni hakkında söze girmeden önce yaşadığı dönemin şartlarından kısaca bahsetmeği uygun bulmaktayız. 
Rönesansla batıda ortaya çıkan fikir akımları neticesi Fransız ihtilâli gerçekleşmiş ve bu ihtilâl diğer Avrupa ülkelerini tedricen etkilemiştir. Monarşiler arka arkaya yıkılmaya başlamış veya güçsüzleşme sürecine girmiştir. Sanayi devrimi ile bir taraftan üretim için hammadde ihtiyacı diğer yandan üretilen mallar için pazar bulma problemi sonucu Asya ve Afrika ülkeleri hızlı bir sömürgeleşme devresine girmiştir. 

Ekonomik ve askeri üstünlüğü elinde bulunduran sömürgeci ülkeler, varlıklarının ve üstünlüklerinin devamı.ve pekişmesi için sürekli olarak diğer ülkelerin içişlerine, siyasal ve sosyal hayatlarına müdahale etmişlerdir. Misyoner teşkilâtları, okullar, azınlıklar v.b. 
yollarla bu ülkeleri kontrol altında bulundurmağa çalışmışlardır. 
'Kuvvet haktır' ilkesinin gereğini dolaylı olarak uygulamayı uygun bularak, etkisi altında bulundurulmak istenen ülkede, önce çeşitli tertiplerle hukuki zemin oluşturmuşlardır. 

ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle Ortadoğu ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri, başta İngiltere olmak üzere sömürgeci ülkelerin daha çok ilgisini çekmeğe başlamıştır. 
Temelde ekonomik olan bu ilginin stratejik boyutları da vardır. 
Stratejik sebeplerin başında, Uzakdoğu ve Hindistan gibi eski sömürgelerin yollarının buradan geçmesi yer almaktadır. 

Nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan Hindistan'da ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru İngiliz baskısı bütün şiddetiyle hüküm sürmüştür. meselâ, kağıt üzerinde kalan İngiliz yurttaşı olarak Hintlilere de açık olan kamu hizmetine giriş imtihanları Londra'da yapılıyor ve başta yaş sınırlaması (17-22) olmak üzere çeşitli kısıtlamaları ihtiva ediyordu. Bu yüzden 1869'a 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gelindiğinde butun engelleri aşarak memur olmayı başarmış yalnızca bir Hintli vardır. ! 

Bu yıllarda halklarının büyük kısmını veya tamamını Müslümanların oluşturduğu Endonezya, Hollanda'nın; Orta-Asya, Rusya'nın; Kuzey Afrika, Fransa'nın işgali altında bulunmaktadır. 
Mısır üzerinde İngiliz-Fransız rekâbeti devam ederken, gelişmeler İngiltere'nin lehine olmaktadır. İran, İngiltere ve Ruslar arasında çatışma ve bölüşme alanı hâline gelmiş, Afganistan ise İngiltere'nin işgali altında bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altında bulunan diğer bölgeler, sürekli olarak İngiltere, Fransa ve Rusya ile beraber Almanya ve İtalya'nın da ilgi alanına girmiş bulunmakta, her bir ülke olayları kendi menfaatleri doğrultusunda desteklemeye ve yönlendirmeye çalışmaktadırlar. 


N İ Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünlerini Pazarlama, İstanbul, 1986, 1987, 1988, Cilt: XI, s.82 


İKİNCİ BÖLÜM: 
CEMALEDDİN 
EFGANİ'NİN HAYATI 


-18- 


Cemâleddin Efgâni 1838 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının adının Safder olduğu bilinmektedir. Gençliğinde Irak'ın Kerbelâ ve Necef kentlerinde din ve felsefe eğitimi gördü. 1866 yılında Afganistan'da Muhammed Azâm Han'ın en güvendiği. 
danışmanlarından biri olarak me'müriyette bulundu. 1868'de Şir Ali, Azâm'ı tahttan indirince OEfgâni sınırdışı edildi. Bundan sonra Hindistan, Hicaz, Mısır, İstanbul, Paris, Londra, ABD, İran ve Rusya gibi ülkeler arasında yoğun seyahatler gerçekleştirdi. Son olarak 1892'de İstanbul'a geldi. 1871 - 79 yılları arasında, Mısır'daki yıllarını saymazsak, onun ömrünün en uzun müddet aynı şehirdeki ikâmeti gerçekleşerek 1897'de burada vefat etti. Maçka Şeyhler Mezarlığı'na gömüldü. Macka'daki türbesi de, 1927 senesinde kendisine gönül bağlayanlardan Amerikalı Mr. Ch. Crane ale Müzeler Müdürü Halil Etem'in delaletiyle inşa ettirildi.! o Ölümünden yaklaşık yarım asır sonra, 1944 senesinde Efgâni'ye ait olduğu iddia edilen bir ceset Afganistan'a nakledilerek, bir türbe inşa edildi ve buraya gömüldü. 

Buraya kadar yazdıklarımız bütün kaynakların üzerinde anlaştıkları hususlardır. Hayatının başlangıcından itibaren özellikle doğum yeri ve nesebi, milliyeti hakkında çelişkili rivayetleri yeri geldikçe ele alacağız. Yalnız yukarıda, anlattığımız ve bütün kaynaklar tarafından kabul edilen hayat hikayesinden çıkan önemli sonuç şudur: Cemâleddin Efgâni tahsilini birer Şii merkezleri olan Necef ve Kerbelâ'da yapmıştır. Diğer önemli sonuç ise ölümünden sonra cesedi üzerinde yapılan veya yapılmış gibi gösterilmek istenen (vefatından sonra cenazesinin gizli defnedilmesi, inşa edilen türbe ve nakledilen kemikler hakkında tartışma sözkonusu) nakil muamelesi, gereksiz bir ısrarla, Onun Afganistanlı olduğunu kabul ettirmek isteyen bir çevrenin bulunduğu. 

Milliyeti ve doğum yeri üzerinde çok değişik rivayetler sözkonusudur. Yakın tarihde yaşayan bu çapta bir kimse hakkında böyle anlaşmazlığın olması dikkate değer bir konudur. Bu konudaki tartışmaların aldığı boyut bir kimsenin bibliyografyası hakkında bilgi vermeyi çok fazla aşmıştır. 

Konunun asıl dikkat edilmesi icap eden tarafı, değişik görüşlerin kaynağının Cemâleddin Efgâni'nin kendisi olmasıdır. 


İbr. Abdülhak Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1969, 5.492. 
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Türk, Arap, Afganlı ve Hintli olduğuna dâir özel sohbetlerine katılanların veya hayatında en yakını sayılan kişilerin rivayetleri mevcuttur. Bizce burada asıl önemli olan şu veya bu ırka mensup olması değil, gerçek kimliğini gizleme ihtiyacı duymasıdır. En yakın talebesi olarak kabul edilen Muhammed Abduh'un yazdığına göre, Efgâni nesebi Hazret-i Hüseyin'e dayanan bir seyyittir, yani Araptır.! 
Ahmed Agayef bizzat Efgâni'den işittiğini söyleyerek onun bir Azeri Türkü olduğunu belirtir ve şöyle der:" Almış olduğumuz iki mektuba cevap yazıyoruz: Mektuplardan birisinde Cemâleddin Efgâni'nin bazıları tarafından aslen Arap olduğu iddia edildiği ihtar edilip, şu iddia ile bizim son makalemizde maşârün ileyhin aslen Türk olduğuna dair meydana koyduğumuz iddia arasında tenâkuz olduğu gösterilerek, bu hususda bizden izâhat talep ediliyor. Vereceğimiz izâhat şudur: Acizleri bizzat Cemâleddin Efgâni'ye üç kere mülâki oldum. İkinci defa mülâkatımızda maşârün ileyhden (Cemâleddin Efgâni'den) aslı hakkında malumat istedim: Verdiklari cevabı huzurlarında defterime geçirdim. Sözlerini aynen naklediyorum: ' Benim babam ve anam aslen Meragalıdır, fakat sonra Hemedan'a geçmişler, ben Hemedan'da doğdum. Lakin ben daha süt emer çocuk iken , Hemedan'da babamın işleri bozulduğundan, Afganistan'a hicret mecburiyetinde bulunmuşuz. ' Meraga Azerbaycan, yani Türk şehirlerinden bir şehirdir. Cemâleddin Azeri Türkçesini anadili olarak konuşuyordu."2 Bunun yanında değişik kaynaklarda Hindli olduğunu iddia edenlerde vardır.3 Bütün bunlarla beraber son araştırmalarla ortaya çıkıp genel kabul gören, onun İranlı bir Şii 


olduğudur: 


İ Muhammed Abduh, Efgani otarafından yazılmış olan Erreddiyye Aleddehriyyin'in Arapça tercümesine önsöz., Türkçeye çeviren: Aziz Akpınarlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Sayı:50, Ankara, 1956, ss.3 ,5. Ayrıca,Şekip Arslan, Hayatımın Maceraları zikreden, Osman Keskioğlu İlahiyat Fakültesi Dergisi X ,s.99. 

2 Ahmed Agayef, Türk Yurdu, Cilt 1,24 Teşrin-i Sani 1327. Makalenin tam 
metni için bkz. EK: I. Türk Yurdu dergisinin bir başka sayısında ise şu ifadenin yer alması ilginçtir:".....Şeyh Cemaleddin Efendi Hazretleri'nin aslı ve nesebi Hüseyin ibn-i Ali ibn-i Ebu Talib evladından olan meşhur muhaddis Seyyid Ali Essermedi'ye vasıl oluyor..." , T(ürk) Ylurdu) imzalı makale, Türk Yurdu, C.6, No:8, 12 Haziran 1330 (25 Haziran 1914), s.2263-2267. Makalenin tam metni için bkz. Ek:ll. Ayrıca bu konuda Mehmed Akif'in Sırat-ı Müstakım'de yazmış olduğu makaleler için bkz. EK: Il. 


İThe Mussalman Mecmuası, 1936 husüsi sayısı ile 5 Şubat 1937 tarihli nüsha, zikreden: Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınevi, No: 72, İstanbul 1974, 5.45. 
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Nesebi Üzerindeki Tartışmalar 


Cemâleddin Efgâni'nin kişiliği, nesebi, doğum yeri ve sair görüşleri hakkında tartışmalar, farklı görüşler kendisi hayatta iken başlamıştır. Biz bu tartışmaları aktarırken karşıt görüşleri iki grupta toplamak durumunda kalmaktayız. Gerçekten de gerek Arapça kaynaklarda gerekse batıda yapılan araştırmalarda bu ayırım kullanılmaktadır: Taraftarları ve muarızları. Bunlardan kastettiğimiz kendi çağdaşlarından olupta fikirlerini benimseyenler, sohbetlerine katılanlar ile onun hareketlerinde ve görüşlerinde tutarsızlıklar olduğunu, asıl düşüncelerini gizlediğini v.b. iddia eden kişilerdir. Şurasını da belirtelim ki başta sohbetlerine katılıp kendisine itibar ettiği halde daha sonra onun en şiddetli muarızı olanlar da mevcuttur.4 

Efgâni'nin başta kendisi olmak üzere izleyicileri genellikle bu konuda tartışmaların gereksizliğini belirtirler. 'Şarkın en büyük mütefekkiri', 'o büyük şeyh ', 'herkesin ilmine hayran olduğu zat', hayatını İslam'a hizmete adamış en büyük mücahid', 'emperyalistlerin korkulu rüyası olan filozof olarak kabul ettikleri kişinin şu veya bu mezhebe mensup olması ve milliyetini tartışmanın gereksizliğini savunurlar. Kendisi de Şii-Sünni ayırımının ortadan kaldırılmasını zaman zaman dile getirmiştir. Yalnız bu görüşünü Şiilere açtığına dair herhangi bir kayıt ve yazıya rastlanmamakla beraber Sünni merkezlerinde bundan zaman zaman bahsetmiştir. Bu yüzden. Başta Abduh olmak üzere izleyicileri ve kendisi vehhabi olmakla veya” mezhepsizlikle suçlanmıştır. 

Burada şu hususa da kısaca temas etmek isterim. Konumuz her ne kadar Efgâni'nin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkileri ile sınırlı ise de, zaman zaman dini konulara temas etmek zorunda kalacağız. Bu 


“Ebu'l-Huda Sayyadi, Şeyh Muhammed Cenbihi gibi. Dr. Muhammed Hüseyin de 

aynı görüştedir, El-Islam ve'l-Hadaratü'i-Garbiyye, Türçeye çeviren: Sezai 

zel, Modernizmin İslam Dünyasına Girişi, İnsan Yayınları 28, İnceleme - Araştırma 15, İstanbul, 1986. 


5 Mehmed Akif'in bu suçlamalarla ilgili "Cemaleddin Efgani" ve "Hasbihal" 
isimli makaleleri için bkz. EK: IlI. Bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz husus, Efgani veya Abduh'un sağlığında veya M. Akif'in makalelerini dikkate alırsak vefatından kısa bir müddet sonra, yine M. Akif'in tespitleriyle bu zatlar. hakkında oluşmuş kanaatlerdir. M. Akif bu iddiaların sahiplerinden bahsetmiyor, ancak bu iddiaların sahipleri de Efgani ve Abduh'un çağdaşları olup, belki de birçokları bu zatlarla M.Akif'ten çok daha fazla hemhal olmuş ve onları yakınen tanıma imkanı bulmuşlardır. 
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durumda konumuzun dışına çıkmış olmamaktayız. Çünkü Efgâni'nin siyasi düşüncesinin temel motifleri aynı zamanda dini konuları ilgilendirmektedir. meselâ İslamcılık son derece önemli siyaset bilimi konusudur. Ancak konu baştan sona dinle de alâkalıdır. Sosyal bilim konularında kaçınılmaz olan tedahül burada oldukça belirgindir. 

Şii-Sünni ayrılığı, İslam dünyası içerisinde en başta gelen ayrılıklardandır. Bilindiği gibi, Şii-Sünni ayrılığı, Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki gibi Sünni mezhepler arasındaki ayrılıktan veya İslam tarihinde önemli yer tutan tarikatlardaki ayrılıklardan çok farklıdır. Her iki mezhep kendi içerisinde birçok kısımlara ayrılır. 
Her bir kolun hükmü, gerek kendi içerisinde gerekse diğer mezhebe göre farklıdır. Konumuzla ilgisi açısından bazı hususlara temas etmek isterim. Meselâ Sünnilere göre Şii mezhebine mensup olanlar, bu mezhepteki inanç durumuna göre günahkâr, asi veya dinsizdir. 
Genel olarak Şii alimleri Sünni dünyasında asla kabul edilmez, itibar görmez. Yukarıda saydığımız dört mezhebin mensupları aynı câmilere gittikleri, aynı imamı paylaşabildikleri halde, genellikle Şiilerin câmileri ayrıdır, inanç ve ibadetle ilgili konularda köklü ayrılıklar mevcuttur. Bu yüzden başta Şii din adamları olmak üzere, bu mezhebi mensupları Sünnilere karşı asıl inançlarını gizlerler. 
Kendi inançlarında olmayan müslümanlara - yalan söylemenin bir sorumluluğu olmadığı gibi, takiyye inancı gereği olarak, hiç bir kayıtla bağlı olmaksızın gerçeğe aykırı konuşmak, dinin bir emri olarak kabul edilir; bunu terketmek ise büyük günahlardan, hatta affı mümkün olmayan iki günahtan biridir..! 

Bütün bunlardan dolayı Efgâni'nin Sünnilerin çoğunlukta olduğu ülkelerde asıl kimliğini gizlemesi son derece tutarlı olmaktadır. İstanbul'a gelmeden önce Afganistan'da bulunduğu ilk yıllarda kendisini (Cemâleddin İstanbuli olarak, İstanbul'da Azeri asıllı Hanefi olarak ve Mısır ve diğer Arap ülkelerinde soyunun Hazret-i Hüseyin yoluyla peygambere dayanan Arap olarak tanıtması bu gerçeği ortaya koymaktdır.2 


IBu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Prof. İhsan İlahi Zahir, Şia'nın Kur'an, İmamet ve Takiyye Anlayışı, Türkçeye çeviren: Dr. Sabri Hizmetli. Ankara, 1984. i 


?Efgani'nin nesebi ve doğum yeri ile alakalı ayrıntılı bilgi için bakınız. Dr. Hasip Es-Samarrai (Bağdat Üniversitesi), Mezhepsizler (Efgani - Abduh - Reşit Rıza) ve Mukallitleri, s.4 ve devamı, Çevirenler: Ali Nar, Sami Özbay; Bilge Yayınları İstanbul, 1981; Ayrıca bknz. Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal, Daavat-i Cemaleddini'l-Efgani, Riyad, Suudi Arabistan, 1968, s.9-55. 
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Dr. Hasib Es-Samarrai, Efgâni'nin İranlı bir Şii olduğunu şu delillerle ispat etmektedir. 

"1- Şurası kesin ki, meşhur olduğu üzere, Cemâleddin şayet Afganlı olsaydı, orada bir sülâlesi, hiç değilse yakını bir ferd bulunmalıydı. Ve bu kimse de bu derece şöhret sahibi yakınıyla övünmeyi şeref meselesi yapabilir, duyururdu. Peki var mı Afganistan'da Cemâleddin'in tek bir yakını?.. Bu soruyu bütün Afganistan'a sorun bakalım, hepsi olumsuz cevap verecektir. Peki nerede bu kişinin soyu sopu? Ama İran'ın Hemedan şehri yakınındaki Esedâbâd köyünü ziyaret eden kimse, onun bütün akrabasının Seydan 'yani sâdât' mahallesinde oturduğunu görecektir. Bu ailenin meşhurlarını Cemâliye ailesi ünvanıyla şöyle tanıyacak: Seyyid Hadi Ruh'ül-Kudüs, Mirza Lütfullah, Mirza Han, Ataullah, Sıfatullah, Nasrullah, Fethullah, Sadullah... Ve hepsine izafeten "Cemâli" sıfatıyla anılmaktadır. 

2- Babasının ismi Safder'dir. Arapça 'Saff' ve Farsça 'der' kelimelerinden oluşan bir isim. Hz. Ali'nin (R.A.) meşhur olan savaşçılık sıfatından alınmıştır ve 'safları yaran, safları parçalayan' mânasına gelir. Bu lakabı Hz. Ali'ye (R.A.) isnad eden eden zümre de sadece Şiilerdir. Üstelik hiçbir Sünni ülkede görülmediği gibi, Afganistan'da da bu isimle anılan bir ferde rastlanmaz. 

3- Gördüğü eğitim ve ders aldığı ulemâyı da tanıyor ve 
görüyoruz ki, Şii ve İranlıdır bu zat. Nitekim 1850 senesinde, 12 
yaşında iken Kur'anı hıfzediyor ve babasından ilk bilgileri alıyor. 
Sonra babası onu alıp Kazvin'e götürüyor. Kendisinin de müderris olduğu Kazvin'de oğluyla iki yıl kalıyor. Daha sonra oğlunda kâbiliyet sezen baba, oğlunun elinden tutup Tahran'a, o günkü Şii ulemâsının büyüklerine götürüyor. Tahran'da ise ona çocuğunu, Irak'a yani Necef'e götürmesi tavsiye olunuyor. Çünkü Necef, Şii âlimlerinin en yüksek seviyedekilerinin bulunduğu yer ve o gün için şia alimlerinin merkezidir. İlimde derinleşmek isteyen herkes oraya gider, orada şia ulemâsının müctehitlerini bulur. Orada şia ilimleri üzerine en yüksek seviyede ihtisas yapılır. Bir kimsenin Şia nezdinde müçtehid derecesine ulaşması da, Necef ulemâsından alacağı icazet ve onların yeterlilik tanımasına bağlıdır. 

Cemâleddin'in babası Necef'te iki ay kadar kaldıktan sonra, oğlunu o günün en büyük alimi Şeyh Murtaz el-Ensari'nin eğitimine bırakıp memleketine döndü. Cemâleddin ise orada dört yılı aşkın bir zaman kalıp, akranı arasında en üst seviyede bilgi edindi. Mantık, kelâm ve felsefede ise fevkalâde geniş bilgi edinmişti. İşte bu kültür, 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sahibine cedel ve isbatta kuvvet verir, tartışılan bahis üzerinde kelimeler ve terimlerle topaç gibi oynama yeteneği kazandırır. 

4- Sultan Abdülhamid'e, İran'ın İstanbul Büyükelçiliği eliyle gönderilen bir açıklama geldi. Bu notta, Cemâleddin'in Afganlı değil, İranlı olduğu, sünni değil Şii olduğu belirtiliyordu. Bu arıza açıklandıktan sonra da, karşılığındı bir açıklama, bir yazı, bir tekzib veya tavzihe rastlamıyoruz. Aksine bu beyânın ikrarını veren bir süküt görülüyor ki, o şayet Afganlı olsa, gelen bu beyânı yalanlamak için meselâ Afganistanlı hemşehrilerine haber gönderip, kendisinin İranlı ve Şii olmayıp, Afganlı ve Sünni olduğunu ispat edecek bir belge talebin bulunabilirdi hiç değilse.. 

5- Zamanımızda, Cemâleddin'in İranlı olduğunu en açık ve inandırıcı ifâdeyle ortaya koyan delil de, Afganistan yetkililerinin beyanları olacak: Eski Afgan Kralı Emanullah Han'ın amcası Emin İnayetullah Han bunu itiraf etmiş ve kesinliğine kanaatını bildirmişti. Bunu tahkik için, bir Tahran yolculuğunda Esedabad'a uğramış, bir müddet eğlenmiş ve Cemâliye ailesini toparlayıp konuşmuş. Aynı zamanda Cemâleddin'in dedelerinin kabirlerini de ziyaret etmişti. Ve daha sonra oradan ayrılmadan, Cemâleddin'in Afganlı değil İranlı ve Şii olduğunu açıklamıştı. Bu olay ise güvenilir birkaç kişi tarafından nakledilmiş ve Emir'i de Afganlılardan hiç kimse yalanlamamıştır. (Cemâleddin el-Esedabadi, s. 14) 

6- Onun İranlı bir Şii olduğunun en kuvvetli delillerinden biri ise; İran için büyük ilgi ve gayretleri yanında, Afganistan için herhangi bir ihtimam ve teklifine rastlanılmamasıdır. Yani İslam aleminin ıslah ve saflarını birleştirme idealine dair gıdasını aldığı ülkesine bağlılığıdır bu. Ve tabii fıtri bir motiftir bu. Kişi doğup büyüdüğü ülke kendisine karşı bile olsa, oraya apayrı bir ilgi ve sevgi duyar. Esasen bu tutumu bütün davranışlarında açıkça görülüyor. O hep meselesini İran'a sokma gayretinde olmuştur, her fırsat buluşunda. baş düşüncelerinden biri İran'ı şahlıktan, tâsârladığı ıslahata ve İran üstündeki öbür emellerine engel bildiği Şah Nasıruddin'den kurtarmaktı. Ve bu kralı öldürme planlarına katılışı da, niyet ve maksadının fecâetini anlatır. Nitekim Osmanlı hükümdarı da ondan yakasını güçbelâ kurtarabilmişti. (Cemâleddin el-Esedabadi, s. 16)... Daha sonra, İran'ın Türkiye sefiri Alâ'ül Melik vasıtasıyla Cemâleddin'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Şöyle ki: 

Muzaffereddin Şah, Sultan Abdülhamid'e takdim ettiği bir vesikada, inkarı mümkün olmayan delillerle onun İranlı olduğunu ortaya koydu. Ve bu vesika, daha önceki raporu te'yid ediyordu. Sultan Abdülhamid'e kesin olarak verilen izâhat Cemâleddin'in Afganlı 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kılığına bürünmüş sünni kisvesi içinde İranlı Şii olduğu tarzındaydı. 
Kendisini böylece koruyabiliyordu. Ama Sultan bunu sezer sezmez, 


Türkiye'de onu göz hapsine aldı..." 
/ 


I Dr. Hasib es-Samarrai, ss. 9-12. 
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1866 senesinde Kabil'de Afgan Şahı Azâm'ın en güvenilir 
danışmanı olarak görev yapmıştır. Bu yıllarda Afganistan'da cereyan eden taht kavgalarında aktif rol oynuyor. Cemâleddin Efgâni'nin desteklediği A'zam bu kavgada yenilince, Efgâni bu ülkeyi terketmek zorunda kalıyor ve Hindistan'a gidiyor. Ve burada da İngilizlerin baskısı! sonucu bir İngiliz gemisiyle Mısır'a gidiyor. Mısır'da kırk gün kadar kaldıktan sonra 1870 senesinde İstanbul'a geliyor. 
İstanbul'da Sadrâzâm Ali Paşa ve bazı önemli devlet adamlarından yakın ilgi görüyor. Çok geçmeden kendisine Meclis-i Kebir-i Maarif ve Encümen-i Daniş azalığı ye iyor ve Ayasofya ve Sultanahmet câmiinde vaaz etmeğe davet ediliyor.2 Maarif Nazırı Münif Efendi ve Tahsin Efendi ile tanıştıktan sonra, Osmanlı dışındaki müslümanların temsilcisi zannıyle, Darü'l-fünün'un açılışında kendisine bir konuşma yapması teklif ediliyor.3 Konuşma esnasında 'her azanın bir sanatı vardır, ruhun sanatı da peygamberliktir' anlamında kullandığı sözler ulemâ arasında tartışmalara sebep oluyor, hatta bu yüzden Darü'lfünün kapatılıyor. Efgâni'nin de İstanbul'dan ayrılması isteniyor. 
Bunun üzerine Efgâni, 1871'de tekrar Mısır'a dönüyor. 

Mısır'da Riyaz Paşa tarafından gayet iyi karşılanıyor. Kendisine hiçbir hizmet beklenmeden yüksek derecede maaş bağlanıyor. Bundan sonraki bölümlerde de ele alacağımız gibi, Efgâni burada kaldığı sekiz sene boyunca ömrünün en önemli sayılan işlerini gerçekleştiriyor. 1879'da İngilizlerin isteği ile Hindistan'a gidiyor. 
Bir müddet Haydarabad ve Kalküta şehirlerinde ikâmet ettikten sonra 1883'te Hindistan'dan ayrılarak Amerikan tabiiyyetine geçmek maksadı ile, Amerika'ya gidiyor. Fakat orada bu fikrinden vazgeçerek? 
Londra'ya gidiyor. Bir müddet sonra da Paris'e geliyor. Burada E|- Urvetü'i-Vüskâ adlı dergisini çıkartıyor. 


İHindistan'da kısa bir müddet zarfında ne gibi faaliyetlerde bulunduğu için İngilizlerden baskı geldiği, kaynaklarda belirtilmemiştir. Daha sonraki seyahatlerinde yine İngilizlerin baskısı sonucu Mısır'dan Hindistan'a gelmek zorunda kalacaktır. 

2 İsnac Goldziher, İslam Ansilkopedisi,Cilt 3 s. 83. Ayrıca bakınız: Osman 
Keskioğlu, a.g.m., 5.98. 

3 Safvet Paşa, Sadullah Paşa'ya göindermiş olduğu mektupta," ...bir şeyhin seyyiesi 
ve ve meçhulü'İ-efkar ve'l-ahval bir Efganlının sun'-i huda olduğunu murad ederek nübüvvet bir sanattır demesi.." İsmail Hakkı Uzunçaarşılı, Sadullah Paşa'nın MEKLEpİME, 5.284. 


Sonac Goldziher, a.g.m. 


, 
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1886,1887,1888 yıllarında Rusya ve İran'da müteaddit defalar bulunuyor. İran Şahı'nın sarayına danışman olarak çağrıldığı halde daha sonra anlaşmazlıklar çıkıyor. Bu arada tekrar tekrar Rusya ve Avrupa'ya gidiş sebepleri hakkında değişik yorumlar yapılmaktadır. 
Genellikle taraftarları Şah'ın verebileceği kötülüklerden emin olmak için Rusya'ya gittiğini söylerler. Bu konuda muarızlarının rus ajanlığı şeklinde ağır suçlamaları olmakla beraber, toplam üç hatta bazı kaynaklara göre dört senelik Rusya ikâmetinin sebebi karanlıktır.5 İran'da Şah'a karşı acımasızca muhalefete başlaması üzerine 1892'de İran'dan sınır dışı edilince Londra'ya gidiyor. Kısa bir müddet burada ikâmet ettikten sonra 1892'de Londra Sefiri vasıtasıyla, II. Abdülhamit kendisini İstanbul'a davet ediyor ve 1897'de burada ölüyor. 

Bu arada dikkatimizi çeken diğer bir konuda bu seyahatlerin masraflarının nasıl karşılandığıdır. Bazı kaynaklarda Efgâni'nin babasının Merağa'da aristokrat bir aileden gelerek varlıklı olduğu belirtilmiştir. Afganistan'da yüksek bir me'müriyette bulunduktan sonra, İstanbul'a ilk gelişinde de kısa bir müddet için olsa da yüksek sayılabilecek bir görevi yüklenmiştir. İstanbul'dan çıkarıldıktan sonra Mısır'a geldiğinde, Riyaz Paşa tarafından kendisine hiç bir me'müriyet verilmeden yüksek bir maaş bağlanmıştır. Bunlardan başka Cemâleddin Efgâni, Mısır'dan çıkarılıp İngiltere'ye giderken, kendisine büyük bir meblağ takdim edildiğinde kaynaklar müttefiktir.9 Bunlardan başka Nasıruddin Şah'ın kendisini İran'a davet ettiğinde yol masrafını takdim ettiğini tahmin edebiliriz. 
Ayrıca Paris'te kaldığı yıllarda, ücretsiz olarak dağıtımını yaptığı “El-Urvetü'l-vüskâ"nın masrafları Hind müslümanlarınca karşılandığı rivayet edilir. Çeşitli kaynaklarda belirtilen bu mali kaynaklarla beraber, Efgâni'nin bu kadar çok seyahatlerinin, o günkü yüksek maliyetleri ile nasıl finanse edildiği önemli bir araştırma konusu olabilir. Çünkü aynı dönemde Avrupa'ya firar eden ve birçoğu da Osmanlı İmparatorluğu'nda yüksek me'müriyetlerde bulunmuş 


3 Osman Keskioğlu- İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı X, 5.98. Mustafa Fevzi 
bin Abdullatif Gazal, a.g.e. s. 41. 

“Reşid Rıza, Tarihü'l-Üstaz'ül-imam'da "İran Konsolosu bu hal karşısında (ki kendisi de masondu) Cidde üzerinden İran'a göndermek istedi ve resmi nafaka olarak kendisine yüz dinar takdim etti. Yanında o an bir dirhemi olmasa da, o bunu kabul etmedi" demektedir. Zikreden:Dr. Hasib es-Samarrai, a.g.e. 5.33. Samarrai Ş. 
Abdülkadir'in bu konuyu şöyle özetlediğini belirtir:" (Efgani),.. Mısır'dan çıkarılınca .da Hindistan'a gitti. ... Yolculuğu Süveyş üzerinden olmuştu. İngiliz Konsolosu o yolculuk sırasında, kendisine büyük bir meblağ takdim etmişti." 
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olan veya bunların yakını olan Jön Türklerin mali konulardaki sıkıntıları zaman zaman had safhaya ulaşmıştır. Sadece meselâ, Paris - İstanbul yolculuğu için gereken para o günkü şartlarda büyük bir meblağ olup, bu meblağın karşılanması Bab-ı Ali ile sefaretler arasında veya Jön Türklerin kendi aralarında birçok yazışmalara konu olmuştur. Bu tür problemlere Efgâni'de pek rastlamamaktayız. 


Ana hatlarıyla ele aldığımız bu seyahatlerde bulunduğu esnada, ikâmet ettiği merkezlerden kısa süre için civar ülke ve merkezlere yaptığı yolculuklara burada yer veremiyoruz. Beyrut, Hicaz, Musul, İskenderiye gibi Ortadoğu merkezleri ile Avrupa'da Almanya'nın bazı şehirlerinde kısa müddet ikâmetleri ile Londra ile Paris arasındaki kısa süreli seyahatleri vardır. Türkiye'de bulunduğu dönemlere ve buradaki faaliyetleri ayrı bir bölümde ele alacağız. 
Bulunduğu diğer ülkelerde önemli gördüğümüz noktalara kısaca temas edelim. 
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Afganistan'da 


Afganistan'da Emir Dost Muhammed Han devrinde, me'müriyete girerek hükümet adamları arasinda yer aldı. Onun vefatından sonra, yeni Emir Şir Ali'nin kardeşi Muhammed A'zamla dostluğu yüzünden ülkede ortaya çıkan taht kavgalarına bilfiil katılmış oldu. Muhammed A'zam'ın kısa emirliği döneminde onun hususi danışmanı oldu. Yeniden patlak veren iç savaşlardan sonra Muhammed A'zam düştü ve Emir Şir Ali tahta çıktı. Afganistan bu dönemde İngiltere'nin sömürgesi durumundadır. Ancak Cemâleddin Efgâni'nin buradan ayrılmak mecburiyetinde kalması, karıştığı taht kavgalarında taraf olduğu A'zam'ın mücadeleyi kaybedip öldürülmesidir.! oEfgâni bu dönemde, "Tetimmetü'l- Beyan fi Tarihi'l-Efgan — Açıklayıcı Afganistan Tarihi" ni kaleme almıştır. 
Efgâni'nin sayılı yazılı eserlerinden biri olan bu risale Arapça olarak yazılmıştır. 


Osman KESKİOĞLU, a.g.m. 5.91 
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Mısır'da 


Cemâleddin Efgâni, İstanbul'dan çıkarıldıktan sonra 17 Mart 
1871 tarihinde Mısır'a geldi. Burada bulunduğu yaklaşık sekiz yıl 
boyunca hayatının en önemli faaliyetlerinde bulundu, kendisinden sonra Türk ve İslam alemi üzerinde oldukça mühim te'sirleri olacak öğrencileri veya yandaşları ile bu dönemde tanışacak ve bu süre zarfında yetiştirecektir. 

Başta liberal görüşlü Riyaz Paşa olmak üzere Mısır aydınları Efgâni'yi çok iyi karşıladılar. Riyaz Paşa kendisine ayda bin Mısır kuruşu tahsisat bağladı. Evinde dersler vermeye başladı. Daha sonra başta, Ezher'in önemli alimlerinden olacak ve uzun yıllar Mısır'ın Müftülüğünü yapacak olan Muhammed Abduh olmak üzere birçok öğrencisi evine gelerek dersler almaya başladı. Efgâni, adeta bunların gayri resmi öğretmeni oldu. Evine sürekli gelenlerin birçoğu gayr-i müslim olup bunlar içinde birçok Yahudi ve Hristiyan vardı. Sohbet ve konferans şeklinde olan dersleri daha çok felsefe, kelam, heyet, fizik, usül-ı fıkıh ve tasavvuf konularıyla ilgiliydi." 

Efgâni ilk günlerde Ezher'e gittiği halde, Darwin Nazariyesi hakkındaki görüşlerinden dolayı ulemânın tepkisini kazandığı, hatta dövüldüğü belirtilir. Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal, Efgâni'nin Darwin nazariyesi ile ilgili görüşleri hakkında şunları yazmaktadır: ",.Efgâni, Arapları bu teoride batılıları geçtikleri için metheder, hatta onu canlı ve cansızlara şamil kıldıklarından, Darwin'den daha ileri olduklarını söyler... .. Rivayet edilir ki, Efgâni, Şibli Şemil (mülhid yani dinden çıkmış veya ateist olarak bilinir) ile karşılaşmış. Aralarında? Şibli Şemil'in hatıralarında bahsettiği şu konuşma geçmiş: (Üstadım, Şeyh Hazretleri insanın bu kâinât içinde edindiği ilk ma'budun ne olduğu hakkında ne buyurur?) Şunu maşâhede ettim ki bu sualimle hazırlıksız karşılaşmış gibiydi, ve sanki daha önce böyle bir soru beklemiyordu. Biraz kıpırdanarak yerleşmeğe çalıştı. Ve bu uzun sürmeyerek, suskunluğunu bertaraf edecek geniş bir mukaddimeye girişti. .. Ben o mukaddimeden bir şey hatırlamıyorum. Ancak son sözünü şöyle tamamladığını biliyorum. 
'İlk insanın ilk ma'budunun tekasüf etmiş (yoğunlaşmış) bulutların tabakaları arasında olması veya bizzat bulutların kendisi olması gerekir' dedi. (El-A'lam ve Eshubü'l-Aklam, s. 191),Bu fikirler 


İ Osman KESKİOĞLU, ag.m., 5.97. 
Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal, a.g.e. s.346. 
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yüzünden muasır ulemâ ve şeyhlerle şiddetli husümet cereyan etmiştir. O kadar ki Şeyh Uleys onu arayarak sopasıyla o kadar vuruyordu ki, Ezher'i terkedip, Yahudiler mahallesinde ikamet etmeğe mecbur kalmıştı." 

Ezher'deki derslerinin en önemli tarafı kendi anladığı şekliyle kelam, tasavvuf, fıkıh, ictihat ve benzeri konularda İslamın yorumu ile ilgili olan kısmıdır. Müslümanların devr-i saadetten sonra, gittikçe gerilediğini, bunun sebebinin dinde olmayan şeylerin dine katılması olduğu, yanlış ictihatlarla İslamın özünden uzaklaşıldığını anlattı. İslamın özünden uzaklaşıldığı için de Müslümanların batı karşısında geri kaldığını, ilim ve fende batılıların uyguladığı metodların aynen uygulanması gerektiğini savundu. İslam ümmetinin kültürel mirasının yeniden canlandırılması gereğini anlattı ve batı sömürgesi karşısında durmak için ümmetin tarihi ve kültürel mirasını yeniden kazanmasının gerekli olduğunu söyledi. Kısa bir müddet sonra çevresindekiler arasında değişik bir üslup ve yaklaşım kendini gösterdi. Muarızlarının reformculuk, taraftarlarının ise tecdid olarak tanımladığı bu yönü daha çok Muhammed Abduh ve Reşit Rıza vasıtasıyla yorumlanmış ve bu kişilerin Ezher'deki mevkilerinden dolayı etkin bir hâle gelmiştir. Bu tecdid hareketinin ana hatları yukarıda da belirttiğimiz gibi geçmiş fukaha ve müctehitler vasıtasıyla gelen inanç ve ibadet esaslarını, kısaca ictihatları reddetemekten ibarettir. Bugünkü müslümanlar bu ictihatlara uymak mecburiyetinde olmamalı, aksine Kur'an ayetlerinden ne anlıyorlarsa onunla yetinmelidirler. 

Günümüz İslam dünyasında yaygınlık kazanan ve etkinliğini sürdüren, reformculuk veya tecdid hareketi olarak adlandırılan bu akımın liderlerinin önderi olarak Efgâni'yi görmekteyiz. Bu akımın taraftarları her fırsatta Efgâni'nin önderliğini ve onun gerçek bir müctehid olduğunu dile getirirler). Türk siyasal hayatı üzerindeki 


3 Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İrfan Yayınevi ,No:63, İstanbul - 
1975, 5.184. Bu konuda Hayreddir Karaman şöyle demektedir:" ..Abduh, Sa'd Zağlul, Ikbal, M.Reşid Rıza, Şibli Numan, Akif, Aksekili gibi zevat onun ya doğrudan veya dolaylı talebesi arasında yer alır. .... Bunların programları arasında ictihadın da mutena bir yeri vardır. Yeni bir İslam dünyası kurulurken ihtiyaç duyulan mevzuat, bir yandan çeşitli fıkıh mezhepleri arasında tercihler yapılarak, diğer yandan da -gerektiğindeictihad edilerek ortaya konacaktır. ... Abduh ve Reşit Rıza'nın bu mecmua (El-Menar) daki fetvaları tek mezhep ile mukayyed olmayıp ictihad ve tercihe istinad etmektedir. 
Mısır, Suriye, Hindistan, Irak gibi Islam ülkelerinde tahsil müesseseleri tedrisatında ictihad ve tercih fikri benimsenmiştir. Ayrıca bu ülkelerde vaz edilen kanunlarda bilhassa çeşitli mezheplerden, tercih yoluyla seçerek hüküm alma usulünün geniş tatbikatına şahid olmaktayız." 
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etkileri açısından, Abdullah Cevdete'le olan ilişkilerine ve Abdullah Cevdet'in Efgâni'nin ictihad yönüyle alâkalı görüşlerini ileride ayrıca ele alacağız. 

Efgâni'nin ictihat esasları hakkında kendisine ait görüşleri bilinmemektedir. Ancak genel çerçeve olarak, "İslamın bugünkü durumunun müsebbibi ictihat olup bu hâl böyle devam ettiği sürece İslamiyet yok olmağa mahkum olacağından bu feci akıbetten kurtarmanın çaresi de ictihad kapısını genişletmektir" şeklinde bir tür "Jakoben İctihatçı"! görüşlerini dile getirmiş ve bu görüşleri ana hatlarıyla öğrencilerine miras kalmıştır. 

Efgâni'nin Jakoben ictihatçı tutumu, geleneksel İslam ulemâsı tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Meselâ Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi bu konuda şöyle demektedir:" ..Bu reformcuların bir kısmı, aslında mevcut olmayan şeylerin, hurâfelerin sonradan İslam Dini'ne karışmış olduğunu söylemekten geri durmayarak, İslam Dini üzerinde yapılması arzu olunan değişiklikleri, -tasfiye ve aslına döndürme- süretiyle te'vil ederler....Onların İslam Dini ile samimi bir alâkaları olmadığı halde Müslüman görünerek kendi silahımızla bize hücum etmeleri büyük bir haksızlık ve ayıplanmayı gerektiren bir küçüklük teşkil eder... Müslümanım diyen bazı adamlar bütün matbuâtın gözü önünde Müslümanlığın kanunlarını küçük düşürerek dinden çıktığını suç saymaz da dinden çıktığının kendisine söylenmesini suç ve kabalık sayar. Dine tecavüz edilecek, fakat "dine tecavüz ettin" denilemeyecek..Dine tecavüz ise 'İrfan', 'terakki', 'münevverlik' gibi parlak ve teşvikkar isimlerle tamamen serbest.... 
Müslümanların haberi olmaksızın din reformcularından İslamiyete zarar gelmek ihtimali hakkındaki endişelerimizde, iki sebeple mazuruz: Önce, dinin kendilerine uyulan eski büyüklerini İslam nazarında düşürerek yerlerine kendileri geçmek istiyorlar.. İkinci ve daha mühim bir sebep de.. dine tam bir hararetle taraftar göründükleri halde eserlerinin gizli noktalarında kalemlerinden dökülen parolalı 


İ Fransız ihtilalinden sonra, Jakobenlerin öne sürdükleri gerekçelerle radikal görüşleri ve tatbikatları arasındaki tezattan dolayı, siyaset bilimine miras kalan bu tabiri, Efgani ve taraftarlarının ictihat hakkındaki düşünce ve uygulamalarından dolayı son derece uygun bulduk. Zira Efgani ve taraftarları ısrarla ictihadın yaygınlaştırılması yönünde fikirler üretmeye, bunu yaygınlaştırmaya çalışırken daha önceki Islam müctehitlerini şiddetle eleştirir, genellikle üstü kapalı olarak onların ictihatlarını hurafe olarak nitelendirir.. 
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ifâdelere göre, kendilerinin doğrudan doğruya dine inanmamakta olmalarıdır."? 

Efgâni Mısır'da bulunduğu müddet zarfında birçok gazete ve dergi çıkarttı ve gizli örgütler de kurdu. Bu örgütler ve gazeteler vasıtasıyla düşüncelerini hızla geniş çevrelere kabul ettirdiği gibi onun muhâlifi görüşler ve kişiler de hızla çoğalmağa başladı. 
Taraftarları bu faaliyetlerin temelinde İngiliz emperyalizmine karşı verilen mücadelenin yer aldığını söylerler. 

"Mısır" gazetesini kuran Efgâni, bu gazetenin yönetimine yakın dostlarından, her ikisi de Hristiyan olan Edip İshak ve Selim Nakkaş'ı getirdi. "Ticaret" gazetesinde Muzhir bin Vaddah imzasıyla yazan Efgâni, Muhammed Abduh ile İbrahim Lekkani'nin de bu gazeteye yazı yazmalarını temin etti3. Yine Mısır'da "Genç Mısır" adlı gizli bir örgüt kurdu ve aynı adla bir de gazete çıkardı. 
Muhammed Abduh'un naklettiğine göre bu örgütte bir tek Mısırlı olmayıp, üyelerinin çoğu da Yahudi idi4. 

Cemâleddin Efgâni'nin en önemli ve kalıcı faaliyetlerinden olarak, Mısır'da Fransız Doğu Locasına bağlı bir Mason Locası kurmasıdır. Bu locayı kurduktan sonra, Riyaz Paşa'nın da yardımıyla birçok etkili kimseleri buraya üye yaptı. Mason locaları daha sonra diğer Ortadoğu şehirlerine yayıldı. Bu locaya daha çok Hristiyan ve Yahudi dostlarının üye olmasıyla beraber, Muhammed Abduh gibi Ezher ulemâsının büyüklerinden kabul edilen hatta Türkiye'de dahi çağımızın müçtehitlerinden olduğu sayılan Müslümanlar da üye oldular. 

Efgâni'nin ve arkadaşlarının mason localarıyla olan münasebetleri hakkında çeşitli yorumlar yaplılmaktadır. Hayrettin Karaman bu konuda şöyle demektedir:"Muhammed Abduh, (istememesine rağmen) üstadı Efgâni'nin ısrarı üzerine siyasete atılmış, bu yüzden aleyhine bir grup kazanmış, leh ve aleyhindeki telâkkiler, yazışmalar günümüze kadar devam edegelmiştir. Yine 


2 Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız: Şeyhülislam Mustafa Sabri, Dini 
Mücedditler,Sebil Yayınevi Nu: 21, İstanbul, 1969, s.13 ve sonrası. 

3M.Muhammed Hüseyin, a.g.e., 5.73-76. Ayrıca bu konuda Prof. Elie Kedourie,a.g.e. 
s.18 - 23"te, Efgani'nin fikirlerini aydınlatmak için Suriyeli Edip İshak'ın, Iraklı Katolik papazı Louis Sabunci'nin aslen Yahudi James Sayıua'nın, babası İran masonlarının reisi olan Malkom Han'ın fikirlerini ve faaliyetlerini tahlil ederfek ilişki kurmaya çalışır.|. zikreden, Fevziye Abdullah Tansel, Belleten, Türk Tarih Kurumu., 5.85. 


4Muhammed Abduh, Esbabu'l-Havadisi'l-Arabiye, zikreden, M.Muhammed Hüseyin, a.g.e.s.:71. 
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üstadının isteğiyle ve davasına hizmet gayesiyle mason cemiyetine girmiş, bilahere bu cemiyetin davasını gerçekleştirmeye elverişli olmadığını anlayarak çıkmış ve onunla mücadele etmiş olmasına rağmen bu da aleyhinde bir puan olarak kaydedilegelmiştir. ... 
Muhammed Abduh büyük bir İslam alimi, mücahid ve müceddididir. ra .." Buradan anlaşılan, Abduh'un İslam davası açısından masonluğu zararlı bulduğudur. Ancak Mısır ülkesinde bu cereyanın ilk müessisinin de kendi üstadı olduğu halde bu konuda üstadı Efgâni ile herhangi bir mücadeleye girdiğine dair kayıt görülmemiştir. Aynı hatanın yani masonluğa bulaşmanın Efgâni tarafından da işlenildiği, bilahare pişman olduğunu taraftarları yazarlar. Bu durumu da tasdik edecek fi'li veya yazılı herhangi bir delile rastlanmamıştır. 
Masonluğun İslam inancına zıt olduğunu söyleyen İslam alimleri ise, değil müctehitliğin ileri bir derecesi olan müceddidlik, en aşağı derecede dahi müctehid olmanın şartlarından üstün zekâ geniş görüş ve yorum gücü sahibi olmağı sayarlar.! Dolayısıyla böyle bir hata işlemekle müctehitliğin bağdaşamayacağını söylerler. 
Efgâni'nin masonluğu ile ilgili tartışmaları tekrar ele alacağız. 

Efgâni, Mısır'dan ayrıldıktan sonra, Sudan'da mehdi isyanı ortaya çıkıyor. Müteaddid def'alar, isyanı bastırmak üzere, giden İngiliz askerleri yenilince İngiliz Hariciyeci ve Efgâni'nin dostu olan Wilfrid Scawen Blunt'la görüşmeler yapılıyor. İngiltere aleyhindeki propagandalara rağmen, 1885'te İngiliz hükümet adamları Blunt vasıtasıyla Efgâni ile görüşerek, Sudan'daki Mehdi'nin tenkil çareleri hakkında müzakereler yapıyor.? 

İngilizlerle yapılan bu müzakereler devam ettiği sırada Efgâni, Sudan'daki Mehdi isyanı hakkında ve genel olarak mehdilik hakkında bir mütalaayı İstanbul'a gönderiyor. İngilizler lehine isyanı bastırabileceğine dair, Blunt'ı ikna eden Efgâni'nin İstanbul ile de ilişkilerini sürdürmesi ve yazdığı mektupta ortaya koyduğu görüşleri ilginçtir. Niyazi Berkes, bu konuyu şöyle dile getirmektedir : ".Efgâni bir mehdi olarak çıkma şansını başkasına kaptırmıştı. Fakat bundan kendine pay çıkarmasını bildi. İngiliz generalini Mehdi'nin elinden kurtaracak büyük bir planla büyük bir iş yapabileceğini düşünen Blunt'a, gözünü kırpmadan Mehdi'yi tanıdığını, onun ileri gelen adamlarının vaktiyle Kahire'de Ezher'de öğrencileri olduğunu iddia etti. Gerçekte, Mehdi'yi tanımadığı gibi Ezher'de öğrenci 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yetiştirecek öğretmenliği de olmamıştı. Fakat hayâli geniş Blunt için yanında Mehdi'yi tanıyan birinin bulunması heyecanlı bir şeydi. 
Efgâni ona, Mehdi'nin kendi sözünden çıkmayacak kadar saygısı olduğunu iddia ediyordu. General Gordon'un canını kurtarmak pahasına İngiliz hükümeti, Blunt'ın, Mehdi isyanını Efgâni ile birlikte çözümleyeceği fikrine bir ara inandı. Hatta ilk iş olarak, Efgâni ile birlikte önce İstanbul'a gidip Abdülhamit ile işi görüşeceklerdi. Efgâni, Blunt'a İstanbul'da büyük bir nüfuzu olduğunu iddia etmişti....."“* Onun bu tutumu, Mehdi sorunuyla uğraşırken bir yandan da Abdülhamid'in çevresine yanaşmak istediği şeklinde yorumlanmıştır .ö 

Efgâni, bu mektubunda kısaca Mehdi isyanının gelişmesini anlattıktan sonra, mehdilik hakkında uzun hadislerle ve tarihte örnek olaylarla bilgi veriyor. Bu mektubunda dikkakti çeken noktalar, Efgâni'nin mehdiliği İslam tarihinde tamamen siyasi hedeflere ulaşma vasıtası olarak görmesi, bu günkü şartların da bu kullanılışlı vasıtayı gündeme getirmeyi zaruri kıldığını ima etmesidir. Onun İstanbul'a gönderdiği mektuptan ima ettiği nokta, her ne kadar Mehdi bu konuyu istismar etmiş ise de, emperyalist ülkelerin sömürgesi altında olan ülkelere, halife destekli mehdi olarak gönderilmesi arzusuyla dopdolu olduğu, bu konuda hizmete hazır olduğudur. Bu konuda Sultan Abdülhaınid'e yaptığı teklifler ve Abdülhamid'in görüşlerine tekrar temas edeceğiz. 

İlginçtir ki, Efgâni'nin ani sürgünüyle Mısır'daki mesâisi sona ermesine rağmen, Mısırlılar adına politik kışkırtıcılığı son bulmuyor. Hindistan'da bir müddet olaysız olarak kaldıktan sonra (bu esnada çok meşhur olan Erreddiye Ale'd-Dehriyyin'i kaleme almıştır)ö, 1883 başlarında Paris'e gitti. Bu yıllarda Arabi Paşa'nın etrafında toplanan milliyetçilerin ayaklanması bahane edilerek Mısır işgal edildi ve Arabi Paşa ile çevresindekiler cezalandıtıldılar. 


Niyazi Berkes,Türkiye'de Çağdaşlaşma,Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 5.355. 
5 Nikkie Keddie, zikreden Niyazi Berkes, a.g.e., 5.355. Efgani'nin İstanbul'a 
gönderdiği mektubun metni için bkz. EK: IV. ” 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 
KİŞİLİĞİ ve 
GÖRÜŞLERİ 


Cemâleddin Efendi'nin oldukça hareketli olan hayatını yönlendiren renkli bir kişiliği vardır. Değişik çevrelerle kısa zamanda anlaşabilen, onlarla dostluk kurabilen bir şahsiyetle karşı karşıyayız. 
Ömrü boyunca yazıları ve hitapları ile bir "İslam mücahidi", "İslam'ın ihyası için hayatını tehlikeye atmaya hazır bir fedai" olduğunu her fırsatta söylediği halde dostlarının ve çevresindekilerinin büyük kısmının, İslam ülkelerinde bulunduğu dönemlerde dahi gayri müslim olması dikkati çekmektedir. Meselâ Mısır'da kurduğu gizli örgütlerin, çıkardığı İslam ağırlıklı gazetelerin yazarları ve yöneticilerinin çoğu Yahudi, Ermeni ve sair gayri müslim idi.! Diğer ilginç olan yönü ise, ömrünü Müslüman ülkelerin bağımsızlığı ve İngiliz sömürgeciliğine karşı amansız mücadele ile geçirdiği halde, en büyük toleransı İngiltere'den veya İngiliz dostlarından görmesidir? 


G. Broawn'a göre Cemâleddin Efgâni, hem filozof hem muharrir hem hatip hem de gazeteci idi. Fakat herşeyden evvel, kendisini sevenlerce, büyük bir İslamcı ve muarızları nazarında da tehlikeli bir tahrikçi sayılan bir politikacı idi. Yazıları ve konuşmaları, onun İslam felsefesini özellikle İbn-i Sina'yı iyi bildiğini göstermektedir.3 Etkileyici bir hitâbete sahip olup, atılgan, sokulgan, maceracı fakat son derece geçimsiz ve iddiacı bir mizaca sahip olup, büyük fikirler ve davalar peşinde koşan bir kişiliği vardı. 

Onun bazı alışkanlıkları, davranışları da bir kişinin özel hayatı ile ilgili konu olmağı aşarak, özellikle Arap ve geleneksel İslam dünyasında dinsizliğe varan ithamlarla karşılaşmasına sebep olmuştur. Beyrut'ta ve Avrupa'da bulunduğu yıllarda, gayri müslim dostlarıyla beraber yemesi, içmesi (burada kastedilen İslamın yasakladığı içkiler ve etlerdir), İslam ölçülerine uymayan kadın erkek münasebetleri, onun değil müctehid bir müslüman dahi olamayacağının ileri sürülmesine sebep olmuştur. Türkiye'de 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Abdullah Cevdet'e gösterilen tepkilerle Arap aleminde Efgâni hakkında yapılan tenkidler arasında berzerlikler vardır. 

Aşırı tütün tiryakisi olan Efgâni, çevresindekilere de tütünün zihni açtığını söyleyerek, içilmesini tavsiye ederdi. Avrupalıların büyük buluşlar yaparak ilerlemelerinin sebebi, çok sigara içerek zihinlerinin gelişmiş olmalarındandır, derdi. Aynı şekilde çayı da çok içer. Şarap ve alkol içmediği halde, ara sıra konyak içerdi!. 

Bir Müslümanın, bilhassa din adamının alkollü içki içmesi, o günkü şartlar altında büyük tepki gördüğünden, bu gibi yönleri uzun tartışmalara sebep olmuştur. Bunu yapanın dini bir lider durumunda olması tartışmaların ateşini yükseltmiştir. Efgâni'yi göremediği halde onun taraftarı bazı Müslüman yazarlar eserlerinde onun konyak içemeyeceğini, limonatayı çevresindekilerin konyak sanmış olabileceğini söylemişlerdir. Ancak bu alışkanlığı kitabında haber verenin Selim Anhuri olması, bu durumunu kabul edemeyenlerin aksine Efgâni ile uzun yıllar beraber olduğu, üstelik Hristiyan olması sebebiyle de yanında içilenin konyak veya başka birşey 
olduğunu seçebileceğini bahseder. 2 


Masonluğu hakkında 


Cemâleddin Efgâni ile ilgili bütün kaynaklar onun Mısır'da ve Avrupa'da mason localarıyla yakın temaslarından, hatta Mısır'da bazı locaların kurucusu olduğundan bahsederler. Kişiliği ve görüşleri ile ilgili bilinen değişik ve ilk bakışta birbirine zıt olan taraflarına ek olarak yüksek derecede bir mason olması ve yakın çevresinde etkisi altında bulunan birçok kişiyi bu localara bağlaması uzun tartışmalara sebep olmuştur. 

Ortadoğu'nun özellikle Mısır'ın siyasi tarihinde önemli yeri olan bu örgütlerde, gizliliğin esas olması sebebiyle birçok konu kapalılığını korumaktadır. Bununla beraber Efgâni'nin Mısır'da bulunduğu yıllarda localarla ilişkileri hakkında yeteri kadar döküman da mevcuttur. Efgâni ve yakın çevresinin mason localarıyla olan ilişkileri hakkında, taraftarı diyebileceğimiz yazarlar tevil yapma ihtiyacı duymaktadırlar. Cemâleddin Efgâni ve yakın arkadaşlarının doğu halklarına ve İslam ümmetlerine daha iyi hizmet etmek, maksatlarına ulaşmak yolunda locaları da kullanmak için 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buralara üye olduğunu, yeni localar kurduğunu söylerler. Bir kısım yazarlar ise onun birbirine zıt görüşlerini masonluğu ile izâh etmektedirler. Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal şöyle demektedir: 

"“(Dr. Tavil'in, Cemâleddin'in İslam birliğine olan çağrısına rağmen, milliyetçilik hareketlerini teşvik etmesi, milliyetçiliğin teşcii için var gücüyle çalışması ve bu esnada İslam birliğinin milliyetçilik hareketleri ile parçalanacağını görememesi, şeklinde sözlerine cevaben) -Ben de derim ki bu durum Cemâleddin'in bir gafleti değil, bilakis hedefi ve maksadı idi. Zira hepimiz biliyoruz ki Mason cemiyetleri İslami birliği parçalamak ve İslam Hılafetini yok etmek için geceli gündüzlü çalışmaktaydılar. Cemâleddin de bu cemiyetlerin bir uzuvlarından hatta Ortadoğu İslam ülkeleri diye isimlendirilen bölgelerde tehlikeli bir loca kurucularındandır."3 Bu konuyu araştıran Albert Kudsizade şöyle demektedir: 

"..Gizli örgütlerin araştırılmasında bilinen klasik zorluklar, Efgâni'nin masonik hayatında da karşımıza çıkmaktadır. Efgâni kendisi çok az kayıt tutmuştur. Localar tarafından tutulan kayıtlar ise henüz gün yüzüne çıkmamıştır. Fakat son zamanlarda Efgâni'ye ait olan bazı belgeler bulundu. Birçok çağdaş araştırmacılar tarafından hazırlanan raporlar, Efgâni'nin tabiatı ve Mısır'daki faaliyetleri konusunda daha aydınlatıcı bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. Bu araştırmalar ve araştırmaların dayandığı belgeler, Efgâni'nin politik sebeplerden dolayı mason olduğunda müttefiktirler. Edip İshak'a göre, Efgâni'de Mısırlıları aşağılıktan kurtarmak için çok büyük istek vardı. Avrupa'nın yeniden müdahalesinden sonra ekonomik kriz fenalaştıkça bazı şeylerin yapılması gerektiğini farketti, bunun için de masonlarla işbirliği yaptı. Yıllar sonra, Reşid Rıza, Muhammed Abduh'a Efgâni ile beraber niçin masonluğa girdiklerini sorunca, "sosyal ve politik maksatlarla" şeklinde cevap verdi. 

Efgâni'nin masonlukla ilk irtibatı, Kahire'deki locaya kabul edilip edilmediğini soran, Mayıs 1875 tarihli mektubudur. Mektup 


3 Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazel, a.g.e., 5.290, Mustafa Fevzi bin Abdüllatif 
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bu locaların Mısır siyasi hayatında oynadığı rolfer, Efgani'nin locadan ayrılma 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of The American Oriental Society, C.92, No.l, January-March 1972 s.25-36, 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locanın ismini açıklamaz, fakat locanın ismi de o kadar önemli değildir. Kısa bir müddet sonra Efgâni, bir çok locaya üye olmuştur. 


Panislamizm - İslamcılık ve Efgâni 


Cemâleddin Efgâni'nin Panislamizmle ilgili görüşlerine geçmeden önce kısaca bu konudaki tanımları ele alacağız. Genel kabul gören husus, Panislamizm yani İslam birliği cereyanı ile İslamcılık cereyanlarının ayrı ayrı fikir hareketleri olduğudur. Panislamizm (İslam Birliği — İttihad-ı İslam), Emperyalist ülkelere karşı bütün İslam ülkelerinin birlikte hareket etmeleri, ileri bir safha olarak. ta, bütün İslam ülkelerinin birleşmesidir. İslamcılık ise, İslamı bir bütün olarak (inanç, ibadet, ahlâk, felsefe, siyaset, eğitim...) yeniden hayata hakim kılmak ve akılcı bir metodla müslümanları, İslam dünyasını batı sömürüsünden, zalim ve müstebid yöneticilerinden, esaretten, taklitten, hurâfelerden.. kurtarmak, medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist, modemist ve eklektik yönleri baskın siyasi, fikri ve ilmi çalışmaların, arayışların, teklif ve çözümlerin bütününü ihtiva eden bir harekettir!. 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, İslam Birliği ve İslamcılık konusunda Efgâni'nin batılılarca ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. Mümtaz'er Türköne'nin bu yöndeki tespitlerini dikkate değer bulduğumuzdan burada nakledeceğiz. Türköne şöyle demektedir: "İslamcılığı klasik tarihi fikirler çerçevesinde inceleyen yaklaşımların ilk hatası, bu düşüncenin bir kurucusunu aramalarıdır. 
İkinci hata birinci hatanın tabii neticesi olarak, İslam düşüncesi dikkate alındığından, 'yeni' sayılmayacak fikirlerin bu 'kurucu' da bulunmasıdır. Birçok araştırmada bu iki hatanın üzerine inşa edildiği 'kurucu' Cemâleddin Efgâni'dir. Birçok araştırmada, özellikle batılılar tarafından paylaşılan bu hata adetâ bir Cemâleddin Efgâni efsanesini ortaya çıkartmıştır"? Türköne daha sonra, Efgâni'nin yazdıklarının ve söylediklerinin önemsiz şeyler olmasına karşılık, batılı araştırmacıların ısrarla üzerinde durmaları, modern İslamda bir 'kurucu' arama saplantısının yanında, Efgâni'nin hayatının 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efsaneleşen bir hareketliliğe sahip olmasıyla da açıklanabileceğini söyler, fakat her hâlükarda adresin yanlış olduğunu ilave eder. 

İslam birliği konusu gündeme geldiğinde, genellikle bu akımda Efgâni'nin öncü rolü hatırlatılır. Daha önce de temas ettiğimiz gibi, Efgâni'nin İstanbul'a ilk gelişi ve kısa ikâmeti esnasında Basiret çevresindeki bazı yazarların gündeme getirdiği İslam birliği? 
düşüncesinin Efgâni ile bir ilişkisi olmadığı gibi; bu akım (Basiret öncülüğünde serdedilen fikirler), Efgâni'nin daha sonra gündeme getireceği İslamcılık düşüncesinden farklı boyutlara sahip 
bulunmaktaydı. Hatta bazı araştırmacılar, Efgâni'nin 1883 - 85 
seneleri arasında Urvetü'l-Vüskâ'yı çıkarıncaya kadar, Panislemizme karşı herhangi bir eğiliminin bilinmediği bu yolda düşüncelerine rastlanmadığını belirtirler.4 Ona göre İslam ülkelerinin yapması gereken en önemli iş, iktisadi ve sosyal hayatta yapılacak reformlarla batılılaşmak, batının karşısına birleşik İslam ülkeleri olarak çıkmak yerine batılılaşmış olarak çıkmak. 

Mümtaz'er Türköne'ye göre ise Efgâni'nin orijinal bir fikir adamı olmadığı halde, İstanbul'a ilk gelişinde buradaki fikir akımlarının etkisinde kalmış ve yaklaşık on beş sene sonra da bu konudaki fikirlerini dile getirmiştir. Türköne bu iddiasını şu sözleriyle ispat etmektedir: “Cemâleddin Efgâni, İslamcılığın ilk kurucusu, fikir babası olarak kabul edilmekte ve onun yazdıklarından yola çıkarak İslamcı ideolojinin ilk teşekkülü incelenmektedir. 
Aslında bu hataların üzerinde durulması gereken çok köklü bir hata bulunmaktadır. Cemâleddin Efgâni, yukarıda çerçevesini verdiğimiz yenilikler ele alındığı zaman bile, orijinal bir fikir adamı değildir. 
Cemâleddin Efgâni kendisine tekaddüm eden Yeni Osmanlılar'la mukayese edildiği zaman, ortaya attığı fikirlerde hiç bir orijinallik bulunamayacağı gibi, Yeni Osmanlılar'ın ondan önce daha kapsamlı ve daha tutarlı görüşler geliştirdikleri görülebilir. Yeni Osmanlılar'ın entellektüel derinlikleri de Cemâleddin Efgâni ile karşılaştırıldığı zaman tartışma götürmez. Bunlara ilave olarak yabana atılmayacak bir iddiada bulunabiliriz: Cemâleddin Efgâni, 1869-1870 yıllarında İstanbul'da bulunmuştur. (Türköne, Efgâni'nin hayatının değişik evrelerinde birbirine zıt kisvelere büründüğünü, bu tarihlerdeki 


3 Bkz. Gökhan Çetinsave, “İkinci Abdülhamid Döneminin İlk Yıllarında 
İslam Birliği Hareketi (1876 - 1878), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1988. 

Nikkie R. Keddie, Panislam as Proto Nationalism, Journol of Modern History, XLI, Mart 1969, s.17-28; zikreden Gökhan Çetinsava, a.g.e. s. 3-4. 
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kimliğinin ise tam bir tanzimat reformcusu olduğunu belirterek devam eder) Efgâni'nin İstanbul'a bu ilk gelişinde İslamcı herhangi bir etkinliği yoktur. Bu yıllar Yeni Osmanlılar'ın, Osmanlı kamuoyunu yeni fikirleriyle bombardımana tabi tuttukları yıllardır. 
Buradan hareketle Cemâleddin Efgâni'nin İslamcı fikirleri Yeni Osmanlılar'dan almış olabileceğini ileri sürebiliriz. Zaten Cemâleddin Efgâni'ye mal edilen "ittihad-ı İslam" fikri, onun yazdıklarında, 1883 yılından önce görülmez. Bu tarih Osmanlı aydınlarına göre 15 yıllık bir gecikmeyi ifâde etmektedir..."! 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında baktığımızda, İkinci Abdülhamid İslam birliği siyaseti güttüğü halde, Efgâni'nin İslam birliği siyaseti, İslamcılık, İslam'da reform, ictihad kapısının açılması, İslami eğitimin yeniden düzenlenmesi, materyalizm ve pozitivizmin İslam düşüncesi üzerindeki tehdidi? gibi konularla her bir İslam ülkesinin kendi başına bağımsızlığına kavuşması, özellikle milliyetçi unsurlarınının varlığından haberdar olup bunu geliştirmesi, güncelleştirmesini savunmak şeklindedir. Ancak bu siyasetin neticesinin İslam birliğinden çok, parçalanması şeklinde ortaya çıkacağını anlamak için Birinci Dünya Savaşı'nı beklemeğe gerek olmadığı kanaatindeyiz. 

Ahmed Agayef, Efgâni'in İslamcılığı hakkındaki görüşlerini anlatırken, Müslümanların zor durumdan kurtulmaları için birçok gayretler, cereyanlar ortaya çıktığını belirtir. Bu cereyanlardan olarak Senusilerle beraber Kerim Haniler, Vehhabiler ve Bâbiler'i de sayması ilginçtir. Agayef, bütün bu hareketlerin emeli, iddiası, Müslümanların ahlâkını ıslah, ahkâm ve kavâid-i şer'iyeyi zamanına göre ihyadan ibaret olduğunu söyler. Bunların gerçekte dini ıslahcı (reformcular) olduğunu belirterek, hepsinin de aynı ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını iddia eder.? Bu örnekleri verdikten sonra Cemâleddin Efgâni'nin İslamcılıkta ki görüşlerine işaret ederek şöyle der: 

"...Bugün Müslümanların, Müslüman ulemâ ve ezkiyâsının en birinci vazifeleri dinlerini şu hurefât yığını altından kurtararak, İslamiyeti muhtevi olduğu kâffe-i hakâyık ve fezâili ile göstermektir. Bunun için en doğru vasıta yeni ulüm ve fünün ile mücehhez 


| Mümtaz'er Türköne, a.g.e. 5.52. 

Gökhan Çetinsava, a.g.e. sil. Çetinsava, Panislamizmi, milliyetçilik öncesi milliyetçilik olarak açıklar ve bunun İslami bağlılıktan ulusal bağlılığa geçiş demek olduğunu belirtir. Panislamizm ile milliyetçilik arasındaki mukayeseyi Efgani örneğinde yapar. 

Ahmed Agayef (Ağaoğlu), Türk Yurdu, Cild 1, 24 Teşrin-i Sani 1327,İstanbul, 5.71. 
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olarak hakâyık-ı İslamiyeyi siyasi, tetimai, iktisadi ve ahlâki nokta-i nazarlardan mutalaa etemektir. İşte ancak o zaman alem-i İslam kendi mesâib ve emrâzına ilaç bulacaktır. Şeyh Cemâleddin Efgâni'nin beslemiş ve meydana atmış olduğu efkârın hulâsası budur. . ye 

İttihad-ı Islam ve Cemâleddin Efgâni ile alâkalı Said Nursi'nin de bazı görüşleri vardır. Said Nursi şöyle demektedir: 


> Ben bu ittihadın efradındanım ve bu ittihadın tezâhürüne teşebbüs edenlerdenim. Yoksa; sebeb-i iftirak olan fırkalardan değilim. Elhâsıl: Sultan Selim'e biat etmişim. Onun ittihad-ı İslamdaki fikrini kabul ettim. Zira O Kürtleri ikaz etti. Onlar da ona biat etti. Şimdiki Kürtler o zaman ki Kürtlerdir. Bu meselede seleflerim, Cemâleddin Efgâni, Mısır Müftüsü merhum Muhammed Abduh, Ali Suâvi, Hoca Tahsin Efendilerle Kemal Bey ve Sultan Selimdir...." 5 | 

Yusuf Hikmet Bayur, Cemâleddin Efgâni'nin İslam Hakimiyetini, Avrupa istilaları karşısında, İslam duygusu çerçevesi içerisinde, mahalli ulusal hamiyetleri, İslam birliği duygusunu ve bunun bir sonucu olarak ta Halifeye bağlılık duygu ve düşüncelerini yaydığını ve bu uğurda yazılar yazdığını ve vaazlar verdiğini söyler. 
Sultan Abdülhamid, eski an'anelere dayanan İslam düşüncesini, İslam alemini bu an'anelere uygun kalarak tekrar canlandırmak için gayret sarfeder, bu yolda birçok ta para sarfederek propaganda yaptırır, birçok tanınmış ulemâyı etrafına toplar veya bulundukları yerlerde onlara ihsanlar gönderir. Bayur'a göre Abdülhamid bu cümleden olarak Cemâleddin Efgâni'yi de ömrünün son beş yılında İstanbul'da ölünceye kadar, hafiye çemberi içerisinde tutmuştur.9 ' 

Efgâni'yi, Panislamik ideolojiler içerisinde, batıya karşı İslam tepkisinin ünlü havarisi olarak kabul eden Bernard Lewis, onun 


“Ahmed Agayef, a.g.m. 5.73. 

Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, Tenvir Neşriyat, 1987, İstanbul, Yedinci Cinayet, s.65. Said Nursi'nin bu konudaki görüşleri,arada küçük olmakla beraber farklı yorumlara sebep olabilecek diğer bir kaynakta şöyle nakledilmektedir: "Işte ben bu ittihadın efradındanım ve bu ittihadın tezahiirüne teşebbüs edenlerdenim. Yoksa, sebebi iftirak olan fırkalardan, partilerden değilim. Elhâsı!: Sultan Selim'e biat etmişim, onun ittihad-ı İslamdaki fikrini kabul ettim. Zira o, vilâyât-ı Şarkiyeyi ikaz etti, onlar da ona biat ettiler. Şimdiki şarklılar, o zamandaki şarklılardır. Bu mes'elede seleflerim; Şeyh Cemaleddin Ef gani, allâmelerden Mısır Müftüsü merhum Muhammed Abdüh, müfrit âlimlerden Ali Suavi, Hoca Tahsin ve ittihad-ı İslamı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selimdir ki..", Bediüzzaman Said Nursi, İki Mekteb-i Musibet'in Şahadetnamesi, Risale- i Nur Külliyatından, Aksiseda Matbaası, Samsun, 1957, ss.14- 
15. 


“ Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkilab Tarihi, C.', kısım |, İkinci baskı, 5.123. 
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öğretilerinin daha radikal olduğunu belirtir.! Bernard Lewis, bu ifâdeleiyle Efgâni'nin İslam Birliği hareketinde önemli yeri olduğunu kabul eder. 

Niyazi Berkes, Efgâni'nin Panislamizm konusunda, Abdülhamid'in ilham kaynağı olduğu şeklindeki görüşleri sadece bir efsane olarak kabul eder. Abdülhamid'in takip ettiği Pan-İslamcı siyasetle Efgâni'nin bu konuda görüş ve tutumları arasında derin farklar olduğunu özellikle belirtir.2 Gerçekten de kendine hâs yöntemlerle II. Abdülhamit İslam birliği siyaseti güderken, Efgâni İslamda reform, daha önceki ictihatlar nazar-ı dikkate alınmadan, ictihat kapısının yeniden açılması ve bu kapının mümkün olduğu kadar geniş tutulması, İslami eğitimin yeniden ele alınması, materyalizm ve pozitivizmin İslam düşüncesi üzerindeki etkileri ile meşguldü. 

İsmail Kara'ya göre ise Cemâleddin Efgâni ve en önemli İslamcı takipcilerinden olan Muhammed Abduh ve Reşid Rıza, Çağdaş İslami konuları ortaya atıp, çözüm yolları ifâde etmekle beraber, bu şahısların Hristiyan dünyasına karşı köklü tenkitlere girişmediklerini belirtir. İsmail Kara, Efgâni ve takipçilerinin İslamcı fikir hareketlerindeki yenilikçi yönlerine de dikkat çekerek şöyle demektedir: ".Mısır, İslam ülkeleri içerisinde batılılaşma hareketlerine ilk sahne olan ülkelerden olduğu gibi, (bu ülkede| batılılaşma hareketinin yoğunluğu da dikkati çekmektedir. Süveyş Kanalı meselesi bu yoğunluğu artıran sebeplerin başında gelmektedir. 
Mısır'da İslami fikir hareketini başlatanlar, İhvân-ı Müslimin hareketinden önce Cemâleddin Efgâni, Muhammed Abduh ve Reşid Rıza üçlüsüdür. Çağdaş İslami konuları ortaya atan ve çözüm yolları teklif eden şahıslar içerisinde bu üç kişinin büyük bir yeri varsa da batı Hristiyan dünyasına karşı köklü tenkitlere girişmedikleri bir gerçektir." Hatta bunların batılı müesseseleri özümseyerek almak taraftarı olduklarından bazen siyasi bazen fikri taraflarının ağır bastığını söyler.3 Hayreddin Karaman ve bazı Efgâni taraftarı yazarların, Efgâni'in doğunun kurtuluşu için yetiştirdiği önemli liderlerden olarak takdim ettiği İkbal ise şöyle demektedir: "Ben yenilik furyasının bir tuzak ve batıyı taklid için hazırlanan bir oyun 


! Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu,Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, IV. Seri Sayı:8, Ankara, 1970, İngilizceden Çevieren: Doç. Dr. Metin Kıratlı, 5.339. 

2 Niya i Berkes, a.g.e,, 5.349. 

İsmail Kara, "Hicri onbeşinci asrın eşiğinde İSLAM DÜNYASINDA FİKRİ HAREKETLER", Hareket Dergisi, Kasım-Aralık 1979, VII. Devre, Sayı 9-10, ss. 
7-9. 
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olmasından korkuyorum. Ben doğudaki yenilik önderlerinden ümitsizim."4 


ismail Kara, a.g.m. 
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Pantürkizm ve Efgâni 


Efgâni'nin genel olarak milliyetçilik görüşü üzerindeki tartışmalara kısaca temas etmiştik. Ona göre, İslam ümmetini oluşturan her bir millet, kendi milli hasletlerini geliştirdiği, kendi dilini iyi kullandığı, yücelttiği takdirde, bu topluluğu oluşturan kavimler terakki edecektir. Müslüman milletlerden her bireri de terakki edince bütün İslam alemi terakki etmiş, güçlenmiş, emperyalizme karşı koyacak hale gelmiş olacaktır. 

İlk bakışta tutarlı olduğu görülen bu görüşlerin uygulanabi'irliğini, uygulama esnasında aldığı şekilleri ve sonuçlarını ele alalım. Bu konuda sadece Mehmed Emin Yurdakul'un sözleri veya Arap Milliyetçiliğini teşvikini göz önünde bulundurmamız, eksik değerlendirmeye sebep olacaktır. Önce şurasını belirtelim ki, Efgâni'nin milliyetçilik kavramının en önemli unsuru dildir. 
İnsanların ırk bakımından, dilleri ile biribirlerinden ayrıldıklarının düşünülebileceğini ve bu ayrılışın yok olması hâlinde değişik menşe'lerin unutulacağını belirtir.1 

İkinci meşrutiyetten önce ve sonraki bütün fikir akımları, - Batıcılar, İslamcılar, Türkçüler- Efgâni'yi saygıyla yadettiği halde, özellikle Türkçülerin bayraklaştırdığına şahit oluyoruz. Türkçülerin Efgâni'ye olan bağlılıkları, İslamcılarınkinden çok daha fazla olduğu ilk bakışta dikkati çekmektedir. Türkçüler, özellikle İslam birliği fikrinin ve İslamın modern yorumunun kendileri açısından çözümünde Efgâni'den oldukça fazla etkilenmiştir.2 

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi, Efgâni'nin Türkçülük akımı üzerindeki en önemli etkisi, Mehmet Emin yurdakul üzerinde kendini göstermektedir. Yusuf Akçura Türk Yılı'nda bu konuyu izâh ederken şöyle der: "Uyuklayan İslam alemini uyandırıp harekete geçirmek, İslam kavimlerine milli şuur vererek hayat haklarını anlatmak gayesiyle yıllardan beri Doğu ve Batı'da dolaşan bu yenilik ve inkilâb taraftarı Şeyh, Sultan Abdülhamid'in şüphe ve korkusunu, şair Mehmet Emin'in sevgi ve saygısını çekmiştir. Mehmet Emin, Cemâleddin Efgâni'yi kendisine gerçek üstad ve mürşid tanır ve fikirlerinin kısmen ondan ilham alınarak ortaya çıktığını daima 


ICemaleddin Efgani, Renan'a Cevap, Journal des Debats, I8 Mayıs 1883, Bkz., EK: VII. 

2 Mümtaz'er Türköne, "Cemaleddin Efgani ve Türkçüler", Türk Yurdu, Cilt 8, 
Haziran 1987, 5.30. 
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söylermiş:'Beni o yoğurmuştur. Eğer ruhların ebediyet ve ölmezliği varsa; derim ki o etlerini, kemiklerini Maçka mezarlığının topraklarına bırakmış ise ruhunu da bana armağan etmiştir. 
Cemâleddin'in ruhu bende yaşıyor."3 

Mehmet Emin, Cenge Giderken Şiirini, Efgâni'ye okuduğu zaman, Efgâni şaire şöyle demiş:"İşte asıl sizin edebiyatınız budur, ben bunun bir de ihtilâl ruhunu verecek eşini görmek isterim.."* 
diyerek alkışlıyor ve bu yolda yazmağa devam etmesi için teşvik ediyor. Efgâni'ye göre, dil birliği olmayan topluluğun, milli birliği de yoktur; edebiyatı olmayan milletin, lisanı yoktur; tarihi olmayan topluluğun, iftihar kaynağı yoktur; geçmiş büyüklerinin eserlerini ihya ve himâye: edip onların minvali üzere yaptıklarını yapan önderleri, bilginleri olmayan milletin, tarihi de olamaz.” 

Mümtaz'er Türköne'ye göre, Yurdakul'un İslamcılık düşüncesinin meşhur şampiyonundan Türkçülük dersi aldığını söylemesi, abartmalı ifâdedir. Her ne kadar Efgâni milliyetçiliğe cevaz veriyorsa da ancak İslam birliğinin sınırları içerisinde kaldığını söyler. Bu durum bütün İslam toplumlarının tek tek güçlenmesi programı içerisindedir. Türköne, Mehmed Emin Yurdakul için; Efgâni'nin her seviye ve düşünceye hitap eden kavrayıcı mantığından, seçici davranarak payına düşeni almış olduğunu söyler. Şairin abartmalı ifâdelerini ise Şeyh'in etkileyici hitâbetine ve cezbedici şahsiyetine bağlamak gerektiğini ifâde eder.9 

Türkçü - İslamcı çatışması açısından Efgâni'nin en önemli tarafı, Türkçüler tarafından İslamcılara karşı, İslamiyetin milliyetçiliğe cevaz verdiğini ispatlamak için kullanılmasıdır. Efgâni'nin milliyetçilik hakkındaki görüşleri dönemin Türkçüleri için bir ilham kaynağı olmuş ve kendisinden naklen, "Din-i İslam nazarında milliyet esasının mekruh veya haram olmayıp mübah belki de memduh olması" fikrini sık sık ifâde etmişlerdir. Türkçülerin bu görüşlerinde dayanakları ise Efgâni'nin Farsça kaleme aldığı Vahdet-i Cinsiye 
Felsefesi makalesinden kaynaklanmaktadır. 7 


3 Yusuf Akçura, "Türkçülük", Türk Yılı, İstanbul, 1978, 5.137, zikreden, 
Mümtaz'er Türköne, a.g.m., 5.30. 


4 Akçura, a.g.m., 5.137; Burada bir ihtilal ruhundan bahsedildiği halde, bu ihtilalin 
kime karşı olacağından bahsedilmemiştir. Büyük bir ihtimalle, Jön Türklerin en büyük düşmanı haline gelmiş olan Abdülhamid idaresine karşı olsa gerek. 

5 Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal, a.g.e., 5.254. 


© Türköne, a.g.m., 5.30. 
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Panarabizm ve Efgâni 


Efgâni'nin kişiliği ve görüşlerini anlamak ve değerlendirmek, yazılı veya sözlü olarak ifâde ettiği düşüncelerinin dayandığı gerçeklefi yakalayabilmek için onun değişik yönlerini de ele almamız gerekmektedir. Onun Türkiye'de pek gündeme gelmeyen en önemli eserlerinden birisi de Arap milliyetçiliği hakkında düşünce ve faaliyetleridir. Efgâni, başta Mısır olmak üzere Arap ülkelerinde bu düşünceyi gündeme getirip, alevlenen bu yeni cereyan sonucu olarak Ortadoğu'nun siyasi yapısının değişmesinde öncü rol oynamıştır. 
Değişen siyasi yapının en önemli özelliği ise burada yer alan İslam milletlerinin parçalanması veya en azından yarı sömürge statüsüne sahip hâle gelmesidir ! 

Onun Arap milliyetçiliği hakkındaki görüşlerinin temelini, genel olarak İslam milletlerini oluşturan her bir milletin, kendi milliyetçi değerlerine sahip çıkması, yüceltmesi bu değerleri her şeyin üstünde tutması düşüncesi oluşturur. Bununla beraber Arap milliyetçiliği ile ilgili görüşlerinde bir de Türk duşmanlığı konusu vardır. Efgâni bu konuyu Arap milliyetçiliği sözkonusu olduğunda gündeme getirdiği halde Türk milliyetçiliği ile ilgili bilinen düşünce ve telkinlerinde bu yöne rastlanmamıştır. Kısaca Türklerin kendi milliyetlerinden vazgeçerek Araplaşması gerektiğine işaret ederek şöyle der: "...(Eğer Türkler).. Araplaşsaydı ve iki millet arasından milliyetçilik çığlıkları kalksaydı, iki millet arasındaki Türklük - Araplık nefret ve bölünmeleri zâil olsaydı ve her ikisi de Arap milleti hâline gelseydi ve bunlar Arap lisanındaki bütün mânâları, islam dinindeki adaleti, fazilet sahibi Arapların üstün ahlâk, kerem ve adaletlerini de içine alsaydı, İslamiyete -El-Reşid. çağını iade etmek kolay olacaktı.."2. Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Efgâni'nin bu sözlerini naklettikten sonra şöyle demektedir: 

"..Bilemiyoruz Arap Milliyetçiliği hakkındaki bu kahramanlığı nedendir? O kadar ki Türklerden dilini bırâkıp, Arapçayı kullanmalarını; ahlâk ve törelerce de Arabı taklit etmelerini istiyor 


7 Mümtaz'er Türköne, a.g.m., S.3İ. 

I Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazel, a.g.e. 5.250. Yazarın milliyetçilik konusundaki görüşlerini ihtiva eden bölümün tercümesi kitabımız Ekler kısmındadır. 

2 El-A'malü'i-Kamile. s.94; zikreden: Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal, 
a.g.e.: 5.250-257. Mustafa Fevzi'nin bu husustaki yazısının tercümesinin tamamı için bkz. Ek: V. 
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da, İslam yolu ve ahlâkı demiyor. Bu sıcak nasihatlar niçin Türklere tevcih ediliyor da Acem, Afgan veya başkalarına yapılmıyor? 

Şüphesiz Araplaşma ve Arap milliyetçiliği davasında samimi değildir. Maksadı Arap lisanını yaymak olsaydı bu hoş karşılanabilirdi. Halbuki kendisi Arapçayı ön plana çıkardı, Arapları diğer İslam milletlerine üstün kıldı. İslamdan gelen herhangi bir fazilete yer vermedi. Acaba unuttumu ki Selahaddin bir Kürt idi ve o da üstün faziletli kimselerden değil miydi?"3 

Türklerin zamanında kafalarını çalıştırdığı takdirde Araplaşıp, Arap. dilini kendi öz dilleri hâline getirmeleri hâlinde, yeryüzünde onlar kadar zengin bir millet olamayacağını haber veren, aynı Efgâni'nin Mehmed Emin Yurdakul'a öz Türkçe Şiirler yazması yönünde telkinlerde bulunması ilginçtir. 


3 Mustafa Fevzi, a.g. e. 5.236. 
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Erreddiye Aleddehriyyin 


Çok az yazmış olan Efgâni'nin belli başlı yazılarını ele alarak, bu yazılarda işaret edilen düşünceleri yakalamağa çalışalım. 
Efgâni'nin gerek yazıları ve gerek sözlerini yorumlamadan önce bunların nerede ve hangi şartlar altında söylendiğine dikkat etmemiz gerekecektir. Birbirine çok yakın zamanlarda bile tamamen zıt fikirler ifâde ettiği görüldüğü için, bu fikirlerinin hangisinde samimi olduğunu tespit etmek durumundayız. Bu fikirler arasındaki çelişkileri bazı yazarlar onun tutarsızlığı ile bazıları dönekliği diğer bir kısmı aslen Şii olması hasebiyle takıyye yaptığı şeklinde kabul ederler. Niyazi Berkes bütün bunların ikiyüzlülük veya döneklik olarak değil bir başlangıcın mantıksal sonuçları olduğunu belirtir.! 

Er-Reddiyye Ale'd-Dehriyyin (Materyalistleri Reddiyye), Efgâni'nin Mısır'dan çıkartıldıktan sonra, Hindistan'da bulunduğu sırada yazdığı risaledir. Hacim olarak fazla büyük olmadığı gibi konular olarak ta dağınıktır. Risale önce Urduca kaleme alınmış, Farsçaya ve oradanda Arapçaya çevrilmiştir. Arapçaya tercümesinde Muhammed Abduh'un yazdığı önsözdeki Efgâni'nin hayat hikayesi ve burada Efgâni'nin Hüseyni kolundan Seyyid olduğu iddiası, bu konudaki tartışmaların temellerinden birisini oluşturmuştur. 
Efgâni'nin en önemli eserlerinden kabul edilen bu risale hacim olarak fazla olmadığı gibi konu olarak ta daha çok siyasi hicivlerle doludur.? 

Kitabın ilk bölümlerinde Yunan filozoflarını Allah'a inananlar ve maddeciler olarak ikiye ayırır. Pisagor, Sokrat, Aristo ve Eflatun'u Allah'a inananlardan ve mütevazilerden sayar. Diğer sınıf ise bütün varlığı beş duyu ile sınırlayan maddecilerdir (Neyçırcılar, Natüralistler veya Materyalistler). Maddecilerin kendi içindeki sınıflarını anlattıktan sonra bilhassa bu sınıflardan olan Kelbiyyun'un tutarsızlıklarını dile getirir. Burada özellikle evrim teorisini, Epikür'ün ve Darwin'in bu konudaki sözlerini alaylı bir dille eleştirir. Ve bu görüşlerdeki saçmalıkları kendine özgü bir mantıkla izâh etmeye çalışır. 


! Niyazi Berkes, a.g.e. ss. 347-390. 

Cemil Meriç bu konuda şöyle demektedir: ".. Reddiye, birçoklarının ismine bakarak vehmettikleri gibi, maddeciliği cerh için yazılmış teolojik bir eser değil, siyasi bir hicivdir. . Cemaleddin nazariyeci olmaktan çok politikacı .." Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınevi, NO 72,İSTANBUL, 1974 s. 45. 
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Genel olarak, bu risalede maddecilikle suçlanarak eleştirilen düşünce, emperyalist güçlerden kaynaklanan fikirlerdir. Bu fikirleri yerli halktan benimseyip yaymak isteyenler asıl hedeftir.? Efgâni, 

“ kendisinin bu konudaki fikirlerini dile getirmekle beraber, kullanılan üslup sömürgeci güçlerin karşısında oluşan reaksiyonu yönlendirmekte ve memnun olmayan kitlelerin liderliğine soyunmaktadır. Eski Yunan filozolarının bu yönlerini kısaca ele aldıktan sonra bugünkü maddeciler olarak vasıflandırdığı emperyalist güçlerin ve misyonerlerin halkı aldatma şekillerini anlatır. Bu konuyu şöyle dile getirir. 

".. Vakit vakit, fukara sevenler ve düşkün kayıran, yoksul gözeten süretlerine sokulurlar. Aralarında nebilik iddia edenler bile ,çok olmuştur. Fakat; diğer yalancı peygamberler gibi değil, hep bu yaptıkları sadece kötü maksatlarına yürürlük verip fesatlarını halka kabul ettirmek içindir. .."4 

Madde sevgisinin toplum ve ferd hayatında insana verdiği zararlardan, maddeci yöneticilerin yönetilenlere vereceği zararlardan, madde sevgisi yaygın olan millet içerisinde emniyet ve asayişin olamayacağından bahsederek ımaddecilerin şu görüşünü nakleder: 

"..O halde; bahtiyar kimse arzularından hissesini dört ayaklı hayvanlar kadar serbestçe elde edendir, diyerek bu bozuk görüşle, günahtan kaçınma bağını koparıp halkı başı boş bırakıp, adam öldürmek, mal aşırmak, çalıp çarpmak, ırza geçmek gibi çeşitli zulümleri işlemenin üstüne iteleyerek sürdüler. Aldatıp öldürmeyi ve soymayı, dost görünüp düşmanlık yaparak hiyanet etmeyi kolaylaştırdılar..."5 

Maddecilerin inanç düşmanı olduğu gibi sanat düşmanı da olduğunu söyleyen Efgâni, insanoğlunun varlığını devam ettirmek ve yaşamak için bir takım san'atlara muhtaç olduğunu belirtir. San'atlar olmadığı takdirde tabiatın şiddetli şartları karşısında insanoğlunun yaşayamayacağını belirttikten sonra bu san'atların dereceleri ve 


3 Niyazi Berkes, bu konuda: “..Nasıl Türkiye'de batılılaşma Fransızlaşma 
(Frenkleşme) sayılıyorsa, orada da İngilizleşme sayılıyordu. Bunun önderi, kendisine «Sir»lik verilen Seyyid Ahmed Han'dı. Sir Seyyid, aşağı yukarı Yeni Osmanlılar zamanında Londra'ya gidişinde, o zamana kadar Moğol Imparatorluğunun hülyaları içinde yaşamakta olan Hint Müslümanlarının Ingiliz uygarlığının yanında 'köpekler kadar aşağı' kaldığını görerek bir yandan İngiliz yönetimiyle uzlaşma, öte yandan Islam dinini çağdaş uygarlığın akıl düşününe uyamadığını ispatlamak için yeni bir Kur'an tefsiri yazmaya başlamıştı. .." a.g.e. s. 31. 

4 Erreddiyye Aleddehriyyin, s.30. 


5 ag.e.s.32. 
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farklarından bahseder. oEfgâni'nin Darü'l-fünün nutkunda da san'atların sınıflandırmasını yapıp, ruhun san'atının da peygamberlik olduğu şeklindeki ifâdesini burada da hatırlatalım. 

Bir diğer bölümde, maddecilerin maksatlarına ulaşmak için her türlü hileye ve cinayete başvurduklarını, gerekirse taahhüt yapıp bozduklarını, sel gibi insan kanı akıttıklarını anlatır. Maddeci ile temas eden insanların itikadlarının sarsıldığını belirttikten sonra insanların çoğunun itikatlarının taklitçi olduğunu söyler. Efgâni ekolünün mezhepler hakkında bayraklaştırdıkları, taklitçiliğin fenalığı fikrine burada da işaret edilmektedir. Maddeciliğin taklidinden hareket ederek mutlak taklitçiğin ne denli çirkin olduğunu, şüphenin en aşağı menzilesinin, şekkin en küçük mertebesinin bunu yok etmeye yeteceğinden bahseder. Bu ekolün şüpheyi esas kabul edip, İslamın itikad ve ibadet esaslarında mevcut hükümlerin büyük bir kısmına yaygınlaştırması, dini konularda derin görüş ayrılıkları ortaya çıkmasına sebep olmuş, İslam dünyasındaki klasik bölünmelere ek olarak daha geniş çaplı bölünmeler ortaya çıkmıştır. 

Risalenin diğer bir bölümünde, tarihte yaşamış olan çeşitli milletler ele alınarak bunların maddeci olup olmamalarına göre, faziletleri veya kötülükleri dile getirilir. Bu bölümde özellikle Fars milletinin üstünlükleri uzun uzun anlatır. Fars devletinin tarihteki genişliği, ihtişamı, hükümdarlarının adalet ve cömertliğinden tafsilatlı olarak bahsederek şöyle der: 

".. Farslıların, her Farslının nefsinde taşıdığı milli şerefin kıymeti hakkındaki itikadı o derece yükselmişti ki, dünyada Fars milletinden başka mes'ud bir millet varsa o millet ya Farslıların himâyesiyle gölgelenmiş veya onlarla komşu olmak bahtiyarlığına ermiş bir millet olabilmişlerdi. Hiyânet etmemek, yalan söylememek ve güvenirlik, Farslıların başta gelen dini öğretimlerindendi.! 
Yalandan kaçınmakta o dereceye vardılar ki, son haddine varmış, ehemmiyetli bir ihtiyaç için olsa bile üzerlerine bir borç alırken veya bir taahhüt altına girerken, ilerde borcunu ödeyememek yüzünden yalan söylemeye sürüklenmek korkusu ile hiçbir Farslı kat'i sözle taahhüt altına girmezdi..."2 

Daha sonra Müzdek ve öteki maddeci İran hükümdarları yüzünden cemiyetin bozulduğunu, devletin zayıf düştüğünü ve 


| Anlatılan dönem de Fars milleti, Mecusi inancına sahip olup, ateşe tapınaktaydı. 
age. 5.72. 
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İranlıların Araplara mağlup olduklarından bahseder. İslamiyetin gelişini ve kısa bir müddet içerisinde nasıl büyük bir alana yayıldığını dile getirir. Birçok vesile ile görüşlerine değer verdiği Batınilerden, bu risalede bahsederken, İslamiyetin intişârından daha sonraki yıllarda İslami gelişmeyi nasıl baltaladığını anlatması ilginçtir. 
Önceki bölümde, faziletinden bahsettiği şüpheciliği, bu bölümde batınilerin kullanarak, Müslümanlara nasıl sapıklık aşıladığını anlatarak şöyle der: 

".. Bundan dolayı müfsit Batıniler fikirlerini yaymak hususunda iblisçe hile yollarına saparak, usüllerinin, talimatlarının tatbikini sıraya koydular, işlerini tertiplediler. İlk tertipleri, imanın düğümü çözülünceye kadar, Müslümanların kalplerine şek ve şüphe saçmaktı. 
Ikinci tertipleri, şüphe tuzağına düşürdükleri Müslümanları hayranlığa saldıktan sonra onu o halden kurtarıp şüphesiz bir düşünceye götürmek için minnettar duruma sokmak üzere kendisini göz hapsinde tutmak, böylece göz hepsinde tutulan kimsenin kendilerine itaat edip boyun eymesi takdirinde usüllerine göre onu taahhüt altına sokarak gerekli teminata bağladıktan sonra kendisini mürşid-i kâmillerine ulaştırmaktır. Üçüncü tertip, İslam dini reislerini hilekarlığa alıştırmak ve gönüllere şek saçmakta üstün bilgili olmak; hile tertip etmekte maharet göstermek; maddeciliğin isteklerini gönüllerde yaymağa güç yetirmek gibi şeylerin misyonerlik şartlarından olduğunu, misyonerlere işaretle bildirilmesi..."3 

İslam ülkelerine yapılan Haçlı saldırıları ve Moğol istilasını da ele alan Efgâni daha sonra Fransızların Avrupa'da medeniyetin kaynağı olduğunu ve bu milletten çıkan büyük filozofları anlatır. 
Osmanlı Türkiyesi'nde ise, son zamanlarda maddeciler yüzünden devletin zayıf düştüğünü, Ruslarla yapılan muharebenin mağlubiyetle neticelendiğini söyler. Niyazi Berkes, Osmanlılarla ilgili bölümle alâkalı şöyle demektedir: "Fetva Emini Halil Fevzi Efendinin yirmi bir yıl önce zındık ve kâfir ilan ettiği Efgâni bu kitabında (Erreddiye Aleddehriyyin Türkçeye çevrilerek Padişah'a arzedilmektedir) şaşılacak bir pervasızlıkla ve çok yüzeyde olduğu belli olan bir felsefe (| tarihi bilgisiyle eski Grek batomistlerinden Darwin'e; Mezdek'ten Rousseau'ya; Yahudilerden Masonlara; liberallerden sosyalistlere ve komünistlere kadar ne kadar düşün, : akım ya da mezhep, tarikat varsa hepsini paçal ederek İslamlığın 


3 a.g.e. SS. 79-80. 
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başına gelen felaketleri hazırlayan bir umacı partresi çizer. Eski İran'da, Eski Greklerde, Hristiyanlıkta, İslamlıkta, Hindistan'da yada Türkiye'de Eski, Orta ya da Yeniçağlarda bu korkunç Neyçiri daima dine düşman, topluma hain kişidir; Tanrıya inanmaz; ahlâk ve hukuk düşmanıdır. Halil Fevzi Efendi bile bu kadar aşırılıklara düşmemişti. 
Efgâni, sözünü ettiği maddecilerle kastettiğini belirtmek için, ad vermemekle birlikte, açıkça Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'yı kastederek, bunların küçük çıkarlar uğruna devletlerine ihanet eden kişiler olduğunu, ancak -adalet verici el- tarafından layık oldukları cezayı bulduklarını Türkçe çevirisinde belirtmiştir." (Mithat ve Süleyman Paşalar için bahsedilen bu ceza hakkında herhangi bir ifâdeye Arapçasında rastlanmamıştır.)! Daha sonra Maddecilerin değişik kollarından olarak Sosyalist, Nihilist, Komünist, Mormon ve şark tabiatçısı olarak zikrettiği muhtemelen Hindistan'da İngilizlerle işbirliği yapan yerli eşrafı kastederek bunlar hakkında tenkitlerde bulunur. Bundan sonra da değişik inançları ele alır, bunların belirgin özelliklerini dile getirir, İslamın çeşitli konularda hükümlerini, bu arada zaman zaman yine İslam ve doğu tarihine atıflarda bulunarak anlatır. Kitabın iç sahifelerinde fazla yer verilmediği halde son sahifelerde ayetlerden mealler yazılarak, risale tamamlanır. 


1 Niyazi Berkes, a.g.e. 5.352. 
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Renan'a Cevabı? 


Efgâni, Hindistan'dan sonra İngiltere'ye ve oradan da Paris'e gelmiştir. burada da yoğun teşkilât çalışmaları ve matbuât ve neşriyâtla meşgul olmuştur. Efgâni'nin Paris'te bulunduğu bu yıllarda, kendisi açısından önemli bir gelişmeye şahit olmaktayız. Bu gelişme, Efgâni'nin bir gayr-i müslüirş karşı, umümi neşriyât vasıtalarından biriyle yani gazete ile bazı temel konularda görüşlerini dile getirmesidir. (o Efgâni'nin burada ifâde ettiği görüşlerinde son derece samimi olduğu kanaatindeyiz. Çünkü İslam ülkelerinde İslam'ı savunmasından normal birşey olmaz, ancak aynı savunmayı başka şartlar altında yapabilmesi halinde bu görüşünü gerçekten savunduğu sonucuna varabiliriz. Şurasını da belirtelim ki Efgâni'nin bu yazısında dile getirdiği bazı görüşlerini ilk ve son defa söylemiş değildir. İslam dini ve felsefe ilişkileri temeline dayanan görüşlerine, birçok yerde, özel sohbetlerinde (kalabalıklar huzurunda fazla olmamakla birlikte) dile getirmiştir. Sohbetlerini dinleyenler tarafından kitaplarına yazılmıştır. Zaman olarak, "Erreddiye Ale'ddehriyyin"i kaleme almasından birkaç yıl sonradır. Ancak burada önemli olan nokta, bu cevabın birinci derecedeki muhatapları Fransız ve batı kamuoyu olmasıdır. 

Mektup M. Renan'ın aynı gazetede yayınlanan bir nutkuna cevap niteliğindedir. M. Renan bu nutkunda İslam dininin gelişmeye mani olduğu ve Arapların ilim ve felsefeden hoşlanmadıkları konusundadır. Efgâni'nin bu konuda cevap vermesi ve bu cevabın gazetede yayınlanması hadisesi, Efgâni taraftarlarınca onun Avrupa memleketlerinde, Avrupalı ilim ve fikir adamlarına karşı İslamı müdafaa etmesi şeklinde anlatılmakta, fakat bu gibi nakillerin hiçbirinde bu kahramanca sözlerden bahsedilmemektedir. 

Efgâni, mektubuna M.Renan'ın gerçekten büyük ve ünlü bir filozof olduğunu ifâde ederek başlar. Ve genel olarak konferansında dile getirdiği görüşlerinin doğruluğunu, izahta eksiklik olduğunu ifâde eder. Mektubun genel havası, Renan'ın fikirlerine karşı İslam'ı müdafaa etmek değil, bilakis onun fikirlerine destek bilgiler sunmakla beraber, bazı insanların şanssızlıklarını dile getirerek, 


2 Cemaleddin Efgani'nin, 18 Mayıs 1883 tarihli Journaul des Döbats 
gazetesindeyayınlattığı mektubudur. Mektubun Fransızca aslı ve Türkçe tercümesinin tam metni için bkz., EK: VI. 
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onlara başka fırsatlar tanımanın gereği üzerinde durmaktadır. 
Nitekim mektubunun bir yerinde şöyle demektedir: 

"... Hristiyanlığın Müslümanlığa yüz yıllar boyunca tekaddüm ettiğini düşünerek, Müslüman topluluğun bir gün bu vesayet bağlarını koparacağı ve medeniyet yolunda, batı topluluğu tarzında yürüyeceği ümidini beslemekten kendimi alamıyorum. Batı topluluğu için, Hristiyan akidesi, bütün şiddetine ve müsamahasızlığına rağmen, hiç bir zaman yenilmeyecek bir engel olmamışdır. Hayır, İslam'da bu ümidin beslenmediğini kabul edemem. Ben burada, M. Renan'a karşı, Müslümanlığı değil, barbarlıkta ve cehâlette yaşamağa mecbur kalacak yüz milyonlarca insanı savunuyorum. Müslümanlığın, bilimi ve bilimsel ilerlemeleri yok etmek istediği bir gerçektir... "! 

Efgâni'nin dikkati çeken önemli bir görüşü, bütün dinleri aynı şartlar altında mütalaa etmesi, kesinlikle bir dinin mensubu olarak herhangi bir mütalaada bulunmamasıdır. Şu cümlesi bu konuya bakış açısı itibariyle ilginçtir:"Din üstün olduğu zaman felsefeyi bertaraf etmiştir. Felsefe hakim olduğu zaman ise aksi varid olmuştur. 
İnsanlık var oldukça mezhep ile vicdan hürriyeti, din ile felsefe arasındaki mücadele bitmeyecekdir." Bütün dinlerin sosyal ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktığını, peygamberlerin (mürebbiyezterbiye eden, eğiten deyimini kullanır) insanları başka türlü akılla ve mantıkla eğitemedikleri için, akıllarının alamayıp körükörüne teslim olabilecekleri metodla eğitmek mecburiyetinde kaldıklarını belirtir. Bu konuda da yaklaşık on beş sene önce, İstanbul'da Darülfünün nutkunda söyledikleriyle paralellik vardır. 
Darulfünün nutkundaki peygamberliği sanatlardan bir sanat olarak, tarif etmesi; burada ise toplumun bir mürebbisi, onların kabul edebilecekleri, anlayabilecekleri dil ile hayatı öğreten üstün insan olarak tanıtır. Burada dini tamamen bir sosyolojik olgu olarak ele alarak, peygamberliği de içinde yaşadığı toplumun fertelerine yardımseverlik duygularılya yaklaşmak, onları hayata hazırlamakla meşgul olabilme yeteneği olup, ilahi bir yönüne temas etmemekte ve şöyle demektedir: 

"..bir mürebbi zuhür etmiş ve yukarıda söylediğim gibi, aklın ilhamlarını izlemeye mecbur edecek kuvvete sahip olmadığı için, insanı meçhule itmiş ve hayâlin tatminini mümkün kılacak geniş ufuklar açmış ve bu ufuklarda insan, arzularının tam olarak tatmininden başka, en azından ümitlerinin gerçekleşmesi-için sonsuz 


la.g.m.EK: VII. 


EN 


bir saha bulmuşdur. Ve beşeriyet aslında, gözleri önünde cereyan eden olayların nedenlerini ve gizli taraflarını bilmediği için, mürebbilerinin nasihat ve emirlerine uygun olarak hareket etmeye mecbur edilmişdi. Bu mecburiyet, beşeriyete en yüksek varlık adına empoze edildiği halde, mürebbiler de bütün olayların bu varlıktan kaynaklandığını kabul etmelerine rağmen bu hususun yarar ve sakıncalarının tartışılmasına müsaade etmemişlerdir. Bunun insan için en ağır ve en küçültücü bir tahakküm, bir esirlik olduğunu kabul ediyorum. Fakat Müslüman, Hristiyan veya putperest olsun alınan bu dini terbiye sayesinde, bütün milletler barbarlıktan kurtulup daha ileri bir medeniyet seviyesine doğru yürüdüklerini inkâr etmek de mümkün değildir." 

Hristiyanlıkla İslamın karşılaştırmasında oldukça ilginç yönler vardır. Efgâni'ye göre her iki dinin de karanlık dönemleri vardır. Ancak Hristiyanlık İslamdan daha önce geldiği için, bu karanlık dönemleri daha önce yaşamış ve daha önce aydınlığa çıkmıştır. Netice olarak bugün için bu dine mensup olanlar, aydınlığa kavuşmuşlardır. Müslümanlar ise henüz böyle bir imkana sahip değillerdir. Ancak bugün için bu imkandan mahrum olmaları, bundan sonra da mahrum olacakları demek değildir. Luter benzeri önder reformcular, Müslümanlar arasında da zuhür edecek ve 'dinlerini karanlıklardan kurtaracaktır'.? 

İslamiyetin ilk yıllarından itibaren felsefeye büyük önem verildiği, eski Yunan ve diğer batı klasikleri, batılılar tarafından yüzüstü bırakıldığı bir dönemde, Müslüman filozoflar tarafından ele alınıp ilim dünyasına kazandırıldığı dile getirilir. Burada dikkatinfizi çeken mektubunun tamamıyla bütünleşen husus 'İslam'daki üstünlük felsefeye verdiği kıymet nisbetindedir' şeklindeki görüşüdür. 
Yukarıda da aldığımız cümlelerinde ifâde ettiği gibi, Efgâni'ye göre "belli bir gelişmeden sonra felsefi düşünce hayatın her safhasına şâmil olacak, din ise felsefenin bir şübesi olarak kalacaktır". Efgâni, İslam'ın ilk yıllarında ilmi gelişmeye verilen önemi anlatırken, klasik ulemânın yaptığı gibi temel kaynaklardan (ayetler ve hadislerden) delil getirerek değil de mutlak olarak kişilerin uygulamalarından bahseder. İlmi gelişmenin durduğu yıllarda ise, bu 


2 Efgani'ye ve onun bazı takipçilerine (Mısır'da Muhammed Abduh, Türkiye'de 
Musa Bigeyef gibi) bazı gayr-ı Müslimler tarafından övgüyle, muhafazakar İslam uleması tarafından (Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gibi) ağır bir itham olarak “Müslümanların Luteri" denmektedir. 
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dönemin sorumlularından ziyade, başka bir Müslümanda görülemeyecek bir cesaretle İslamı suçlamakta ve şöyle demektedir: 

"..Arap alemi niçin karanlıklara gömülmüştür? Bu noktada, İslam dininin sorumluluğu tamamen meydandadır. Gayet açıktır ki İslam dini yerleştiği her yerde ilmi bertaraf etmek istemiş ve bu amacının gerçekleşmesinde, despotizmin yardımından çokça yararlanmıştır. Süyüti'nin rivayetine göre, Halife El-Hadi, beş bin filozofu; Müslüman memleketlerdeki ilimlerin kaynağını kurutmak için öldürtmüşdür. İslami gelişme filozofik ve daha geniş kültür çalışmalarını durdurmakta ve bilimsel gerçeklerin araştırılması faaliyetlerini saptırmakta başarı sağlamışdır. .."! 

Efgâni'nin mektubunun konumunu daha iyi anlamak için bu konuda Renan'ın da cevabına bakalım. Renan, şöyle diyor: " Sorbonne'daki son konferansımın Şeyh Cemâleddin'e telkin ettiği son derece dikkate değer düşünceleri dünkü gazetenizde alâkayla okudum. 
Münevver Asyalı'nın şuurunu böylece orijinal ve samimi tecellilerden takip etmek çok öğretici. Ufkun dört bir yanından rasyonalizmi öven sesler geliyor. İnsan bu sesleri dinledikçe daha iyi anlıyor ki din ayırır, akıl birleştirir. Ve iman ediyor ki akıl tekdir. 
İnsan zekasının birliği, düşüncelerin tesanüdünden doğan büyük ve ümid verici netice. Ama bunun için tabiatüstü denen vahiyleri bir yana itmek lazım. Dünyadaki iyiniyet sahibi insanların yobazlığa ve hurâfelere karşı kurdukları birlik görünüşte çok küçük. Ama hakikatte tek uzun ömürlü birlik bu. Çünkü hakikate dayanıyor ve ergeç muzaffer olacaktır. Masallar masalları tahrip edecektir. 

İki ay kadar önce sevgili meslekdaşım (Halil) Ganem? 
vasıtasıyle Şeyhi tanımıştım. Üzerimde pek az kimse bu kadar derin tesir yapmıştır. Sorbonne'daki konferansımın konusunu (ilmi zihniyet ile İslamiyetin münasebetleri) o bana ilham etti. Şeyh Cemâleddin İslam'ın peşin hükümlerinden sıyrılmış bir Efganlıdır. 


l Efgani'nin İslam'ı bu şekilde suçlamacına cevaben Cemil Meriç Namık Kemal'in aynı konudaki Renan Müdüfaanamesinden pasajlar sunmakta ve şöyle demektedir:" ..Namık Kemal'itr müdafaanamesi taarruz, Cemaleddin'in mektubu teslimiyet. Namık Kemal öfke ve küçümseyiş. Cemaleddin terbiye ve makyavelizm. ...Arab dünyası uzun zamandan beri niçin karanlıklarda bocalıyor? Namık Kemal buna sebep olarak Haçlı ordularıyla Tatar müşriklerini gösteriyor.." bkz. a.g.e. ss. 46-50. 


Suriyeli Katolik olan Halil Ganem, İttihad ve Terakki Cemiyetinin Türk-Suriye Konitesi liderlerindendir. 
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Cemâleddin zinde bir kavmin çocuğudur. Afganistan'da Arya ruhu,? resmi İslamiyetin sığ tabakası altında bütün zindeliği ile yaşamaktadır. Dinlerin değerini tayin eden, onlara inanan kavimlerdir. 
Efganlı bu mütearifenin en güzel delili. Düşünceleri öylesine bağımsız, seciyesi o kadar asil ve dürüst idi ki onunla konuşurken İbni Sina, İbn-i Rüşd gibi eski âşinalardan birinin -başka bir tabirle- beş asır boyunca insan zekasının temsil eden o büyük dinsizlerden birinin dirildiğini sanıyordum. Karşımdaki insanla, İran'ın dışında kalan Müslüman ülkelerin arzettiği manzarayı karşılaştırınca aradaki tezad bana büsbütün açık göründü. Bu ülkelerde ilmi ve felsefi tecessüs yok gibidir. Şeyh Cemâleddin dini istilaya karşı ırki direnişin en güzel örneğidir. 

Semavi dinlerin hepsi müsbet ilme düşmandır. Şeyh bu hakikati kâfi derecede belirtmediğimi ileri sürüyor. Bu konudaki fikirlerim herkesçe malum olduğundan üzerinde durmadım. İnsan zihni tabiatüstü unsurlardan tecrit edilmelidir. Bunun için zora lüzum yok. 
Hristiyan ve İslam aydınları din bahsinde anlayışlı bir kayıtsızlık göstersinler, yani din zararsız hale gelsin yeter. Bu, Hristiyan ülkelerde gerçekleşti. Müslüman ülkelerde de gerçekleşirse, Şeyh de ben de memnun oluruz. Ben bütün müslümanlar cahildirler, cahil kalacaklarıdr demedim. İslamiyetin ilme büyük engeller çıkardığını söyledim. İslamiyetin idâresi altında bulunan ülkelerde beş-altı asırdan beri ilmi yokettiğini söyledim. Müslümanlar, Müslümanlığa dayanarak kalkınamazlar. Müslümanlığın zayıflaması sayesinde kalkınabilirler. İslamiyetin ilk kurbanı Müslümanlardır. Müslümanı dininden kurtarmak ona yapılabilecek en büyük iyiliktir. Akıl için yol birdir. Hür düşünceli insanlar elbette ki, birleşeceklerdir. Kurtuluş Müslümanların yeni baştan terbiye edilmesindedir. Ama bu terbiyenin ciddi olması, yani akla dayanması lazım. İslamın dini şefleri bu gayeye hizmet ederlerse kendilerine minnettar olurum. İslam ülkelerindeki rönesans İslamiyetten kurtularak gerçekleşecektir; Hristiyan ülkelerde olduğu gibi. Şeyh Cemâleddin benim belli başlı tezlerime deliller getirmiştir."4 

Renan'ın bu cevabından da anlaşıldığı gibi, Efgâni'nin gazetede yayınlanan ilgili yazısında, karşı bir müdafaa sözkonusu değil, fikirlerde mutabakat, Renan'ın çeşitli konulardaki görüşlerine, onun 


3 Arya ruhu, hindu inancında reformlar yapan, aile ve sosyal yapı ile ilgili 
Hinduların bozuk inançlarına son veren bir hareket. Cemil Meriç, Renan'ın bu 
ifadesinden Efgani'nin şii olduğunu kastettiğini söyler. a.g.e. 52 


Cemil Meriç, a.g.e. ss.51-53b 


-59- 


vâkıf olmadığı destek deliller ortaya Koyduğunu görmekteyız. 
Efgâni'nin özellikle inançlarla ilgili konularda ki görüşlerini yakalamağa çalıştığımız, birbirine yakın zamanlarda kaleme aldığı, Reddiye ile Renan'a cevabından ilk bakışta girift ve birbirine zıt unsurlar ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da ele aldığımız gibi, Reddiyenin ilk muhatabı Müslümanlardır. Renan'a veriler cevapta klasik İslam ulemâsının kabul edemeyeceği bir üslup sözkonusudur, çünkü bu beyanın muhatabı Müslümanlar olmadığı için görüşünü serbestçe açıklamaktan çekinmemektedir. Bütün dinleri hatta inanç sistemlerini aynı kategoriye koyabilmekte, sebep sonuç ilişkileri açısından dinler arasında bir fark görmemektedir. Peygamberlik ve Mehdi bahsinde olduğu gibi, dinlerin manevi ve ruhani değerler yüklediği, vahiy esasının sözkonusu olduğu şahıslar için de Efgâni, bu kişilerin halka karşı böyle davranmak mecburiyetinde olduklarından, sıradan insanları başka türlü yönetmek mümkün olmayıp ancak bu şekilde kendilerine bağlamak mümkün olabileceğinden, böyle şeyler söylediklerini ifâde eder. İlk bakışta görülen girift ve karmaşık görüşler aslında Efgâni'nin herhangi bir din veya inanç sistemine zannedildiği gibi belli bir bağımlılığının olmadığını, sadece bulunduğu çevreye göre başka türlü insanlara kendini kabul ettiremediğinden hür ortamda reddedeceği akidelere inanıyor göründüğü sonucunu ortaya koymaktadır. 

Cemâleddin Efgâni'nin İslamın en temel akidelerini reddeden ve genel olarak İslam tarihinde yer alan en şâşaalı dönemleri yok farzederek, bu dönemlerdeki tatbikatları haçlı ruhu ile tenkid eden bu cevabı, gazetede neşredildikten sonra herhangi bir tekzibe rastlanmamıştır. Bazı taraftarlarının iddia ettikleri gibi, gerçekten gazete, Efgâni'nin görüşlerini çarpıtarak yayınlamış olsaydı, Efgâni'nin bu durumdan haberdar olmaması düşünülemezdi; ve aynı gazetede tekzibi mümkün olmasa bile en azından bir müddet sonra bizzat Efgâni ve Abduh'un çıkardığı "Urvetü'I-Vüskâ" da bu 'iftira!?' 
dile getirilirdi. Gerek kendisinin ve gerekse çağdaşı olan taraftarlarının hâtıra ve yazılarında bu cevapla ilgili bir tekzib mevcut olmadığı gibi her fırsatta gazetenin ve Renan'ın da ismi zikredilerek burada metnini verdiğimiz cevap tasdik edilmiştir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 
CEMALEDDİN 
EFGANİ TÜRKİYE'de 
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Darülfünün Nutku ve 
Ehl-i Sünnet Görüşleriyle Çatışmalar 


Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Efgâni ilk defa Türkiye'ye 
1869 senesinde gelmiş burada kısa müddet zarfında büyük itibar 
görmüş ve Maarif Meclisi üyeliğine tayin edilmiştir. Ancak Darulfünün nutku olarak adlandırılan konuşmasında, "peygamberlik sanatlardan bir sanattır" dediği için büyük tepki görmüştür. 
Konuşmasının aslının Arapça yapıldığı kuvvetli ihtimaldir. Bu konuda da çelişik ve değişik rivayetler sözkonusudur.! Efgâni, Türkçesinin yeterli olmadığından ilk önce bu teklifi geri çevirmiş, daha sonra da Arapça olarak irad etmeyi kabul etmiştir. 
Peygamberliğin insan yeteneğine dayandığı görüşü ulemâ tarafından hoş karşılanmayıp sapıklık olarak nitelendi ve kendisinden İstanbul'u terketmesi istendi. 

Efgâni'nin bu şekilde İstanbul'dan ayrılmasında sonra, bu konuda birçok söylentiler ortaya çıkmıştır. Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'nin, Efgâni'nin rekâbetinden çekindiği, eline geçen fırsatı değerlendirmenin tam zamanı olduğu, bunun için de buradaki sözlerinin çarptırılarak, İstanbul'dan uzaklaştırıldığı söylenmektedir.? Hadisenin başından beri birçok tuhaflıklar olmasına rağmeni, Şeyhülİslâm hakkında söylenen bu iddiaların geçerli olması 


Safvet Paşa'nın Paris elçisi iken Sadullah Paşa'ya göndermiş olduğu mektupta bu konuyla ilgili şöyle demektedir: "Darülfünunun hin-i küşadında ... ol gün taraf-ı kemteranemden ve Münif Efendi ve Cemaleddin Efendi taraflarından kıraat olunan kelimat Türkçe muharrer bulunduğu halde asla ve zerre kadar müşabeheti yok iken bunları ayat-ı Kura'niyye ve ahadis-i şerife zanniyle ellerini kaldırıp 'iş bu meclis-i melaik-eniste kıraat olunan.. İlaahire derdemez Şirvanizade Rüşdü Paşa merhumun: siz bu şeyleri mücerred dini tahkir için yapıyorsunuz diyerek ve gözlerini açarak çakerlerine sitem edişi dahi şeyh-i cahilin Türkçe okunan şeyleri Arapça zannetmesi derecesinde garaibden değil midir? ... İşte Efendiciğim böyle, kelimat-ı Türkiyeyi Arabi zanniyle ecr ve mesübâtından hazır bulunanların hissedar olmalarını dergah-ı uluhiyetten temenni eden bir şeyhin seyyiesi ve meçhul-ül-efkar ve'l-ahval bir Efganlının (Yani Cemaleddin Efgani'nin)J sun'-ı hüda olduğunu murad ederek nübüvvet bir sanattır demesi, keza güçlükle saha-i vücuda götürülen bir medrese-i cedide-i ilmiyenin ilgasını mucib olmuştur. .." Isınail Hakkı Uzunçarşılı, Sadullah Paşa'nın mektupları, ss. 284-285. 

2 Niyazi Berkes, a.g.e. . 237 


Türk Yurdu, dergisindeki, Türk Yurdu imsalı tercüme-i halde dile getirilen söylentiler için bkz. EK: 11? 


Niyazi Berkes'e göre olayın cereyan etmesinde birinci derecede sorumlu olanlardan birisi, materyalist ve bektaşi olan Tahsin Efendi ile Yüksek Maarif Meclisi Başkanı Münif Efendilerdir. Gerek Tahsin ve gerek Müni f Efendiler, henüz daha kim 


Ğİ: 


mümkün değildir. Bir kere otuz dört yaşında, İstanbul dışından gelmiş olup, kim olduğu henüz bilinmeyen birisinin Şeyhülislâm olması mümkün değildir. Eğer onun ileride Şeyhülislâm olma ihtimali olsaydı, din dışı kişilerin atandığı Maarif Meclisi üyeliğine değil, Meşihatta bir me'müriyete atanması gerekirdi. 

Diğer bir husus, Efgâni'nin bu konuşmasında söylediklerinden «Peygamberlik te diğer sanatlar gibi bir sanattır» şeklinde bir yorumun mümkün olmadığı söylentisi. Konferans metninin gazetelerde ve dilden dile dolaşırken uğrayabileceği değişiklikler ile tercüme tekniğinden ortaya çıkan değişiklikler elbette sözkonusudur. 
Bu konuda o günlerde bazı gazetelerde çok değişik rivayetler yayınlanmıştır. Bu yazılanların ve rivayetlerin ihmal edilmemesi gereken tarafı, kamuoyuna tercüman olması yönüdür. İttihad-ı İslam fikrini savunan yazarların ve aydınların toplandığı Basiret gazetesindeki haber şöyledir: "Daru'l-fünün-ı Osmani Müdürü Tahsin Efendi ile Efganlı Cemal Efendi nâm kimesneler geçen pazartesi gecesi, esna-ı mekâlatlarında, din-i mübin-i Muhammedi ve Şeriat-i Garrâi Ahmediye'ye külliyen mugayir ve mübayin sürette irad eyledikleri elfâz-ı müstehceneleri..."5 Ancak şu kadarını söyleyelim ki, ilgili bölümlerde de temas ettiğimiz gibi bu şekilde bir fikir, Efgâni'ye son derece uymaktadır. Renan'a cevabında da Efgâni nübüvveti, mürebbilik olarak kabul edip, insanları akıl ve mantıkla idâre edemediklerinden, bu yola başvurduklarını iddia etmektedir. 

Bu konuda ilmi bir cevap olarak Ders Vekili ve Fetva Emini Filibeli Ahmet Halil Fevzi Efendi tarafından "Süyuf'ul-Kavati" (keskin kılıçlar) adlı bir risale yazılmıştır. Arapça olarak kaleme alınan kitap, müellifin oğlu Fetvahanede müsevvid Mehmet Hayreddin tarafından tercüme edilmiş ve Sadık Albayrak tarafıridan "Efgâni'ye Reddiye" adıyla sadeleştirilmiştir. Bu eserin mukaddimesinde şöyle denmektedir: " Bu kitap, Darülfünün adı ile açılan bir mahfelde hitabet meziyetini kazanmak azminde bulunan ve bilgiçlik taslayan bir şahıs tarafından «Nübüvvet» in -haşa sümme haşa- sanatlardan bir sanat olduğunu ve hürmet edilmesi vacip olan peygamber efendilerimizin en şerefli ve en faziletli olma hususunda, 


olduğu bile iyice bilinmeyen bir ziyaretçi olan bu zatı, ihtimal ki, Osmanlı İslamlığı dışındaki İslam ulemasını temsil ediyor düşüncesiyle Dürülfünunun açılış töreninde nutuk vermeye davet etmişlerdir. Berkes ayrıca konferan metninin Farsça olduğunu belirtmekte ve şöyle demektedir :" .. Bu konferans yüzünden ona karşı bir kitap yazan Fetva Emini Halil Efendi'nin Süyuf-ul Kavatı adlı esrinde alınan parçaların hepsi bu dildedir." a.g.e. ss. 235-587. 


Basiret, 24 T. Sâni 1286, 13 Ramazan 1287. 
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alçak felsefeciler ile eşit olduklarını saçma sapan konuşması,a ilave ve o sırada peygamberleri, yüce makamlarına layık olmayan yalan ve sair uygunsuz sıfatlarla tavsif ederek, Ehl-i Sünnet'in itikadına muhâlif, sapık gayeler taşiyan sözler ileri sürmüş olduğu, itibar sahiblerinin kulaklarına ulaştığında, o alçak ve mel'ün şahıs hakkında icrâsı vacip olan muamele ile ... içine almaktadır. ... Allah'n yardım ve inayeti ile yazılması ve tertibi sona erip tamamlandığı zaman «peygamberlik san'atlardan bir san'attır diyen kimseye KESKİN KILIÇLAR» adı ile adlandırılmıştır." ! 


Efgâni'nin İkinci Defa İstanbul'a Gelişi 


Efgâni'nin ikinci İstanbul'a gelişi, 1892'de İkinci Abdülhamid'in daveti üzerine gerçekleşmiştir. Bu gelişinde bizzat Padişah'ın misafiri olarak ağırlanmış, kendisine Nişantaşı'nda saray tahsis edilmiş ve zaman zaman da huzura kabul edilmiş, çeşitli konularda layihalar arzetmiştir. Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları'nda, Daimi Misafirler başlığı altında Efgâni'yi de saymıştır. Tahsin Paşa bu misafirlerin memleketin muhtelif bölgelerinden getirtilmiş olan Kürt aşiret reisleri ve Arap ulemâsı gibi insanlar olduğunu belirtir. 
Tahsin Paşa, bu misafirler içinde Efgâni'nin daha özel bir statüde olduğunu belirterek şöyle der: "...Bunların bir kısmı 'Misafirhane-i Hümayun' denilen ve az çok bir imarethane demek olan dairede otururlardı. Yemekleri saray mutfağından gider, Hazine-i Hassa'dan kendilerine maaş verilir, çocukları mekteplerde meccânen tahsil ettirilirdi. Bunların daha mer'iyyü'l-hatır olanlarına hususi konaklar tahsis olunurdu. Şeyh Cemâleddin Efgâni, Şeyh Cevad, Maskat Emiri Seyyid Fazlı Paşa ve saire bunlardandır. Abdülhamid bu siyaset sayesinde o adamların bulundukları mahaller ahalisinin isticlab-ı kulubuna muvaffak olduğu kanaatinde idi."2. Bu grubun belli siyasi nüfuzu olup, kontrol altında bulundurulması gereken kişilerden olduğu veya Tahsin Paşa'nın ifâdesine göre mensup oldukları bölgelerde bulunan ahalinin kalplerini celbetmek için bu yola başvurulduğu anlaşılmaktadır. 

Efgâni'nin; Mısır, İngiltere, Fransa, İran, Rusya gibi birçok ülkelerde sebep ve neticelerinin ne olduğu henüz bugün bile tam 


İSabah Gazetesi Kültür Yayınları, No:3, İstanbul, 1976 ss. 21-22. 


Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları, Sultan İkinci Abdülhamid, Boğaziçi Yayınları, 98, İstanbul 1990, 5.40. 
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açıklığa kavuşmamış yolculuklarından sonra, İstanbul'a gelişi ve burada kısa bir müddet zarfında yaşantısının, nasıl itibarlı bir hapis hayatına dönüştüğünün izâhını Sultan Abdülhamid'den dinleyelim. 

Efgâni'nin ölümünden yirmi sene sonra, Sâbık Hâkan İkinci Abdülhamid, 18 Mart 1333 (1917) tarihinde, Beylerbeyi'nde ikâmet etmekte iken, şu önemli hususları yazmıştır: 

".Donanmayı muattal bırakmak İngilizleri ve Fransızları tatmin etti ama, Hilâfetin elimde olması sürekli olarak İngilizleri tedirgin etti. Blunt adlı bir İngilizle, Cemâleddin Efgâni adlı bir maskaranın el birliği ederek İngiliz hariciyesinde hazırladıkları bir plan elime geçti, bunlar Hilâfetin Türkler tarafından zorla alındığını ileri sürüyorlar ve Mekke Şerifi Hüseyin'in Halife ilan edilmesini İngilizlere teklif ediyorlardı..."3 

Ayrıca Türk düşmanlığı temeline dayalı Arap Milliyetçiliğinin gelişmesi açısından, 7 Rebiülahir 1298 (1881) tarihli, İskenderiye'de basılmış olup Mısır'dan gönderilen, "Arap Milletinin Beyannâmesidir" başlıklı risalede temas edilen noktalar konumuz açısından önemlidir. Bu risaleden bazı cümleler: "..Ey Müslümanlar, Gerek Arap Milleti ve gerekse Hristiyanlar, bir hayli asırdan beri Türk zulmünü çekmekte ve felaket, harabat ve izmihlale uğramaktadır. Karadağ ve Rusya'yla yapılan savaşta da, Araplar Osmanlı Devleti için kan döktüler. Şimdiye kadar, bizlerden feriklik ve livalık ve miralaylık rütbesine bile nâil olmuş yoktur. Ancak bu rütbeler, vatanlarına hıyanetlik eden ve şeref ve nâmuslarını düşmana füruht eyleyen Türklere hasredilmiştir.... Harpten pek azı kurtulup vatana dönen evlatlarımıza, Devletin maaş vermek şöyle “dursun, zulüm ve hakarete mazhar olmuşlardır. ... Acaba sizler ne zamana değin gaflette kalacaksınız. Bilemezsiniz ki, Yunan harbinden sonra Türklerin kuvveti kalmamıştır." Risalede, Cebel-i Lübnan ve Mısır'ın servet ve refaha kavuştuğu savunulup şöyle denilmektedir: “.. Bu hâle sizler nâil olabiliyor musunuz... Şeref-i istiklaliyete nâil olmanız için kanlarınızı akıtmalılsınız. . Ey Suriye Mesihileri (Hristiyanları) Müslümanlarla ittihad ediniz ve hürriyetinize nâil olmağa kesb-i istidad ediniz.."* 


3İsrnet Bozdağ, Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri, Pınar Yayınları, No: 23, İstanbul, 1985. 5.73. 

İBBA, Y.E.E. Kısım No:18, Evrak No: 45/1, Zarf No: 56, Karton No: 46; zikreden: Doç Dr. Ömer Kürkçüoğlu,, Osmanlı Devleti'ne Karşı Arap Bağımsızlık Hareketi (1908-1918), A.U. S.B.F. Yayınları, No: 512, Ankara, 1982, ss. 27-28. 
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İngiliz hariciyesinin açık ve gizli örgütleri ve Efgâni işbirliği ile Arap milliyetçiliğini uyandırmak için hareket noktalarından biri Türk düşmanlığı idi. Avrupa uygarlığı gibi bir İslam uygarlığının varlığı, fakat bunun Türkler tarafından hılafetin gasbında sonra körletildiği, çarenin tekrar hılafetin Araplara verilmesi olacağı, bunun için de en uygun olanın Kureyş Kabilesi'nden gelen Mekke Şerifi Hüseyin olduğuna karar verildi. Ancak Efgâni bu teklifi Şerife yaptığı zaman hiç beklemediği red ile karşılaştı. | İkinci Abdülhamid şöyle devam ediyor: 

"..Cemâleddin Efgâni'yi yakından tanırdım. Mısır'da bulunuyordu. Tehlikeli bir adamdı. Bana bir ara 'mehdi'lik iddiası ile bütün Orta Asya müslümanlarını ayaklandırmayı teklif etmişti. Buna muktedir olamadığını biliyordum. Ayrıca İngilizlerin adamı idi ve çok muhtemel olarak İngilizler beni sınamak için bu adamı hazırlamışlardı. Derhal red ettim bu sefer Bland ile işbirliği yaptı. 
Bütün Arap ülkelerinin itibar ettiği Halepli Ebül Hüda Esseydi yolu ile kendisini İstanbul'a çağırttım. Aracılığını, Efgâni'nin eski hamisi Münif Paşa (Yüksek Maarif Meclisi Reisi iken Efgâni'yi bu meclise tayin ettiren) ile Abdülhak Hamit (Tarhan) yaptılar. Geldi ve bir daha İstanbul'dan çıkmasına izin vermedim.."? 

Sultan Abdulhamit, hatıratında Japonların Türkiye'den din adamı istekleri üzerine aşağıdaki düşüncelerini yazdıktan sonra, Efgâni'nin bu yönünü dile getirmekte ve şöyle demektedir: "düşündüm ki, Japon İmparatorunun istediği Müslüman din alimleri kendi ülkemizde olsa ve onları ben bulabilseydim, Japönlardan evvel kendi milletimin ve Halife yani Peygamberimizin vekili olarak İslam aleminin istifâdesini temin ederdim .." diyen Sultan Abdülhamid şöyle devam ediyor:"..Şöhret yapmış ilmiye mensuplarını tanıyordum. İçlerinde şahsen hürmete şâyân çok şahsiyet vardı.. Fakat ilmi kudretleri olduğu kadar cihanı telakki tarzları, bu kadar büyük .... 
değildi. Daha evvel tanıdığım, İngilizlerin elinden alarak emniyete aldığım ve İstanbul'da şahsen misafir ederek ömrünün sonuna kadar huzurunu temine gayret ettiğim, meselâ Cemâleddin Efgâni gibi, ictihad sahibi büyük alimler de yoktu.." Abdülhamid'in bu tesbitinde iki önemli nokta olduğunu görmekteyiz: Efgâni'nin cihanı telakki üzerine olan bilgi ve muhakemesi son derece takdire şâyân ve diğer ulemâdan çok ileriydi. İkinci olarak, Efgâni'nin bu ilmi onu 


I Bkz. Niyazi Berkes, a.g.e. 5.354. 
İsmet Bozdağ, a.g.e.,s. 73. 
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İngilizlerin oyuncağı olmaktan kurtaramamış bilakis İngilizler onun Müslümanlar üzerindeki etkisinden çok istifâde etmişlerdir. 
Abdülhamid onu İngilizlerin elinden kendisinin kurtardığını ifâde etmektedir.” 

Padişah tarafından kendisine ihsan olunan konak, hizmetçi, at, araba, maaşla, Süleyman Nazif'in tabiriyle "mahpes" hayatı benzeri günlerini geçiren Efgâni'ye görünüşte her türlü tazim yapıldığı halde, fikirlerine pek itibar edilmemiştir. Onun sadece sözde kalan bütün dünya müslümanlarının birleşmesi, mehdilik oyunlarıyla Orta Asya müslümanlarını ayaklandırması konusundaki fikirlerine hiç itibar edilmediği halde, son derece ihtiyatlı karşılanmıştır. 
Abdülhamid'in hatıratından bunun bir İngiliz oyunu olduğu kabul edilmiştir. Bütün bunlardan başka, Abdulhamit, dini konularda her yerden haberdar olan Ebu'I-Huda aracılığıyla, Efgâni'nin son derece hayâlci olmakla beraber, İngilizlerin başlattığı Arap hilâfeti davasına destek sağladığını öğrenmiştir. Ve onun gerçek memleketi ve milliyetinin İranlı Şii olarak tesbit etmiştir. Berkes, Abdülhamid'in "bunlardan haberi olmayan sayın 'misafirini, hafiyeleriyle Jurnalcilerinin gözetimine bırakılan 'yaldızlı bir kafes" içine yerleştirdi" demektedir.4 

Efgâni İstanbul'da kaldığı esnada, bir taraftan, zaman zaman sarayla, Padişahla sohbetlerini devam ettirirken, diğer taraftan çeşitli muhâlefete mensup gruplar ve kişilerle samimi ilişkileri bulunmaktaydı. Efgâni'nin Nişantaşı'ndaki evine gelen Jön Türk mensupları, Bâbiler, genellikle saraya küskün şairler ve yazarlarla uzun sohbetler yapılırdı. Efgâni'nin bu sohbetleri ile ilgili Padişah'ın zaman zaman ima yollu hesap sormasından, onun her adımının kontrol altında bulundurulduğu anlaşılmaktadır. 


3 Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1980, 
ss.102-103. 


4 Niyazi Berkes, a.g.e. 5.352. 

5 Osman Keskioğlu'nun zikrettiği şu hadise, Padişah'ın bu konudaki takibi hakkında 
fikir vermektedir: "Efgani, ... bir defa Abdullah Nedim ile Kağıthane'de Hidiv Abbas Hilmi'ye rastlamışlar ve orada bir ağaç altında .. konuşmuşlar... Hafiyeler bunu Abdülhamid'e hemen yetiştirmişler: Efgani, Abdullah Nedimle Hidiv'e ağaç altında biat ettiler, onu Halife tanıyacaklar. Abdulhamid bunu telmih yoluyla Efgani'ye sormuş: -Hilafeti yine Abbasi halifeliğine mi çevirmek istiyorsunuz? Efgani şöyle cevap vermiş: -Hilafet benim elimde bir yüzük değil ki, onu istediğimin parmağına takabileyim." a.g.m.s.99. 
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Jön Türklerle ilişkileri 


Sultan Abdülaziz'in halli ve Beşinci Murad'ın kısa ve 
problemli döneminden sonra, tahta çıkan Sultan Abdülhamit, 93 
harbinin içerde ve dışarda doğurduğu felaketlerle başbaşa kalmış, bu felaketlerin ortasında Alı Süavi'nin başarısız baskınını yaşamıştır. 
Her türlü muhâlefeti önce kazanmaya çalışmış, bunda başarılı olamadıklarını susturmuştur. Meclis-i Mebusan-ı süresiz kapattıktan sonra, özellikle batı ülkelerindeki basın ve fikir özgürlüğünü aynen Türkiye'de olduğunu zannederek basın yayın yoluyla fikirlerini yaymak isteyen muhâlefet unsurları derhal susturulmuştur. Yeni Osmanlılardan arta kalanlar çeşitli me'möriyetlerle İstanbul'dan uzaklaştırılmış, bu arada Sultan Abdülaziz'in katli olayında mahkemece suçlu olanlar sürgün edilmiştir. Bu şartlar altında en etkili muhâlefet grubu şüphesiz, 1889'da kurulan İttihad-i Osmani Cemiyeti'dir. Bu cemiyet daha sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, nihayet İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra da İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacaktır. İlk defa bu hareketi başlatanlara Avrupa'da "Genç Türk" anlamına gelen “Jön Türkler" dendiğinden, ve bu isim içerde ve dışarda yaygın olarak kullanıldığından bizde genel olarak, o günkü siyasal muhâlefetin en önemli temsilcileri olan, bu grubun üyeleri için Jön Türkler ismini kullanacağız. Bu cemiyet, İkinci Meşrutiyetin ilanı, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve daha sonraki kısa zaman içinde çok önemli iç ve dış siyasal olayların gerçekleşmesinde birinci derecede sorumlu olduğundan, Efgâni'nin Jön Türklerde ilişkilerini de ele almağı uygun bulduk. 
Hem çalışmamızın temel konusu, Efgâni'nin Türk siyasal hayatı üzerindeki etkileri olması sebebiyle bu konu, bizim açımızdan daha fazla ehemmiyet arzetmektedir. 

Efgâni gerek 1880 - 1890 yılları arasında çeşitli tarihlerde Avrupa'da bulunduğu yıllarda, gerekse 1892 senesinde İstanbul'a geldikten sonra görüştüğü, sohbet ettiği, muhâlefete mensup birçok kişiler üzerinde büyük tesirleri olmuştur. Yeni Osmanlılar'ın başarısız sayılabilecek çıkışlarından sonra, siyasal hayatımızda kendini gösteren Jön Türk hareketi için, Efgâni, farklı ve çekici düşünceleriyle grup zihniyetinin teşekkülünde son derece müessir olmuştur. Efgâni'nin önemi, onun etki alanının Osmanlı sınırları 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dışına da taşarak aynı zamanda din adamı olarak ta çeşitli konulara girebilmesinden kaynaklanmaktadır. ! 

Jön Türk hareketinin zihniyetini oluşturan en önemli unsurlardan olarak, bu hareket içerisinde milliyetçi ve İslami motiflerin de yer almasını sayabiliriz. Genç Osmanlıların işledikleri temalar genellikle vatan sevgisi, hürriyet, kanun-i esasi tutkusu, hatta isminden de anlaşılacağı üzere bir Osmanlılık ruhu olduğu halde Jön Türklerde Türkçülük ve İslam dininin hükümlerinin yeniden yorumlanmasına, özüne inilmesine dair konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. Türk milliyetçiliği ile ilgili temalar daha önceki muhâlefette hemen hiç işlenmemiş, İslami motifler ise iç muhâlefet için olmaktan çok dış politika unsuru olarak kullanılmıştır. Özellikle Sultan Abdülaziz'in son dönemlerinde, "Panislamizm" sözü diplomatik konuşmalarda sık sık işitilir olmuştu 2. Yusuf Akçura, "Tanzimat ve Genç Osmanlılık hareketlerinde de, Türkleri birleştirmek fikrinin varlığına dair hiçbir belirtiye rastgelmedim" demektedir. Daha önce benzeri teşebbüsler olmuşsa da bunlar siyasi çapı olan bir hareket olmaktan çok, edebi veya ilmi faaliyetlerden öteye gitmemiştir3. 

Jön Türklerde, Türkçülük bilincinin gelişmesi ve bunun etkin bir şekilde işlenmesi oldukça önemlidir. Bu konuda Efgâni'nin tesiri de "milliyet" kavramına verilen değerde kendisini göstermektedir. 
Özellikle Mehmet Emin (Yurdakul) üzerinde son dercce etkili olmuş, onu Türkçülük şuurunu işleyen Şiirler yazması yönünde teşvik etmiştir. Efgâni evinde toplanan Jön Türklere konferanslar verir ve onları fazlasıyla etkilerdi5. 


ISina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları Dizisi:75, İstanbul, 5.246. 

2Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları Dizisi:75, İstanbul, VIL dizi, sa.73, 5.22. 


3 Yusuf Akçura, a.g.m., 5.23. 


Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları(1000 Temel Eser, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970)'nada şöyle demektedir: "Türk şairi Mehmed Emin Bey'e Türkçülüğü aşılayan, kendisinin söylediğine göre Efganlı Şeyh Cemaleddin'dir. Bu büyük İslam İnkilapçısı Türkiye'de Mehmed Emin Bey'i bularak. ona halk dilinde, halk vezninde, millet sevgisiyle dolu şiirler yazmasını tavsiye eimiştir." Ayrıca bknz.: Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895 - 1908, Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları / Ankara, 1964, 5.37. 

SM. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler (1889-1902), İletişim Yayınları, İstanbul, 5.122. 
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Efgâni'nin Jön Türklerle yakın ilişkilerinden, bazı üst düzey yöneticiler rahatsız olmuş, hatta zaman zaman bu konu dile getirilmiştir. Sadrâzâm Halil Rifat Paşa bu konuyu bir maruzatında şöyle dile getiriyor: 

"..Malumat ve mütâlaât-ı çakeraneme gelince, Şeyh Cemâleddin, Bâbi Cem'iyeti erkanından ve erbab-ı fesattan olduğu gibi, hiçbir tarafça haiz-i itibar ve itimat olmamış, ehemmiyetsiz bir adamdır. Ve merkumun mason cemiyeti ve Ermeni komiteleri ve Jön Türk takımı ile münasebet ve muhabere-i hafiyesi vardır. Kendisini efendimize mensup bildirerek esasen hiç olduğu halde bu şeref-i mensubiyetten dolayı kendisini ve mâhiyetini ve hakikatını bilmeyen bir takım adamları celb ve iğfal ederek yavaş yavaş cem'iyetini çoğaltmağa çalışıyor..."! 

Burada dikkatimizi çeken önemli bir nokta, Efgâni'nin mensubiyeti hakkındadır. Halil Rifat Paşa'nın yazısından Efgâni'nin seyyit yani "peygammber efendimizin" neslinden geldiğini çevresindeki Jön Türklere bahsettiğini anlıyoruz. Yukarıdaki bölümlerde seyyitliği iddiası ile ilgili bilgi verildi. Ancak buradan Padişahın himâyesinde olması şeklinde bir nevi dokunulmazlığı haiz olduğunu, böylece çevresindekileri aldatmış olduğunu da ifâde etmiş olabilir. 

Halil Rıfat Paşa'nın temas ettiği diğer önemli nokta, Cemâleddin o Efgâni'nin Bâbi Cemiyeti erkanından olmasıdır. 
Gerçekten de Efgâni hakkında bütün kaynaklar, onun Bâbilerle olan yakın ilişkilerinden bahsederler. Jön Türklere ait yasak yayınları dağıtan ve bunlar arasında da ilişkilerde yardımcı olan Bâbilerin aynı zamanda Efgâni ile irtibatları tespit edilmiştir? 

Jön Türkler içerisindeki yönlendirici rolü ve etkisini, bu cemiyete ait olan bir yayın organı şöyle dile getirmektedir:"Geçen nüshamızda tercüme-i halini yazdığımız ve resimlerini dercettiğimiz feylosof-i şehir Şeyh Cemâleddin Efgâni merhumun İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin bir rükn-i mühimmi ve mürşid-i kâmili olduğunu zikretmeği unutmuş idik.."3 


IBaşbakanlık Arşivi, Yıldız Esas Evrakı, (Sadrazam Halil Rifat Paşa Evrakı), 22 
Nisan 1312 tarihli tezkire, 31 / 1709-3 /110 / 87. Tezkirenin tam metni için bkz. EK: VU 

2 M. Şükrü Hanioğlu. a.g.e. 5.122 

Bkz. "Havadis", Kanun-i Esasi, no.15, 5 Nisan 1987 - 3 Zilkade 1314, s.4, zikreden, M.Şükrü Hanioğlu, a.g.e., 5.122. 
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Şerif Mardin, İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluş safhasında, Yeni Osmanlılardan farklı olarak, İran tesirinde kalındığını ileri sürmektedir. İran tesirinin, Bâbilerin bir nevi müşaviri olan Cemâleddin Efgâni'nin fikirleri ile özellikle 1900 yılından sonra, Jön Türkleri etkileyen Türkçülük akımında ortaya çıktığını belirtmektedir. 


4 Şerif Mardin, a.g.e. 5.36 
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Nasiruddin Şah'ın Katledilmesindeki Rolü 


Efgâni'nin İstanbul'daki son yılları tam bir hapis hayatına dünmüştar. İran'da hakim olan Kacarlar! Hanedanından, cülüsunun ellinci sene-i devriyesinin merasimlerine hazırlanmakta olan Şah Nasıruddin'in katli hadisesinde oynadığı rolün onu böyle bir yaşantıya mahkum ettiği kuvvetle muhtemeldir, söylentisi genel kanı hâline gelmiştir. Bu konuda da Efgâni taraftarı yazarların Abdülhamid'i suçlaması ilginçtir. Görünen o ki vatandaşlık bağıyla mensubu olduğu devlet tarafından istenildiği halde, Padişah netice itibariyle onun ömrünün sonu olacağını bildiği için, bu isteği reddediyor. 

İran Sefareti'nden Hariciye Nezaretine gelen tezkirede şöyle 
denilmektedir: "Memâlik-i İraniye'ye süret-i i'zamı 22 Zilhicce 313 
tarihli ve iki yüz seksen sekiz numaralı takrir-i senaveri ile iltimas olunan tebaa-yı İraniyeden ma'hud Şeyh Cemâleddin'in henüz gönderilmediği ve merkumun cennetmekan-ı firdevs-i âsiyan Nasıruddin Şah Hazretlerinin keyfiyet-i katlinde zi medhal olup fi'l-i katlin merkumun emir ve teşvikiyle vukubulduğu anlaşılarak isticvab ve derdest edilen katil Mirza Rıza ile muvacehesi zımnında hemen İran'a gönderilmesi hakkında Devlet-i metbua-yı senaveri canibinden peyderpey evamir-i telgrafiye vürud eylediği cihetle iltimas-ı mesbuk vechile merkumun serian İran'a i'zamı için muavenet-i mukteziyenin ifâde hususunun Oo Zabtiye Nezaret-i Celilesi'ne iş'ara iltiması vesilesiyle tayid-i mebani-i ihtimamkariye ibtidar kılındığı."? 

İran Sefareti'nin daha önceki tahriratı üzerine Hariciye Nazırının Sadaret'e gönderdiği tezkirede de Efgâni'nin İngilizlere yakınlığı hakkında da önemli ipuçları bulmaktayız. Zira, İran Hükümetine teslimi için yapılan talepler, Efgâni'ye tebliğ edildiğinde, tavrı ve verdiği cevapları son derece dikkate değerdir. 
Cemâleddin Efgâni'nin İran Hükümeti'nin kendi vatandaşı olduğu 


l Bir Türkmen Hanedanı olan Kacarlar sülalesinin 1794'te teessüsünden, 1925'te Pehlevi Hanedanı tarafından yıkılışına kadar 131 sene İran'da hakimiyeti sürmüştür. 
Bu hanedan Kafkasya'da eskiden İran'a bağlı olar topraklar üzerinde yeniden İran egemenliğini kurmuştur. Bu müddet içinde Nasıruddin Şah elli sene saltanat sürmüştür. 
Nasıruddin Şah, uzun saltanatı esnasında, İran'ın bağımsızlığını korumak için Büyük Britanya ile Rusya arasındaki güvensizlikten yararlandı. Bu yönüyle Sultan İkinci Abdühlamide benzer. Süleyman Nazif, Nasıruddin Şah ve Babiler, İstanbul, 1923, s. 60; Ana Britannica, Cilt XII, s.366. 


Efgani'nin Şah'ın katliyle alakalı olarak İran Hükümeti tarafından istenmesi 


üzerine, Sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın Efgani ve Jön Türkler VE Babiler ile olan münasebetleri hakkındaki bkz. Ek: VII. 
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için suçluların mübadelesi anlaşması mucebince istenilmesi üzerine, kendisinin aynı zamanda İngiliz vatandaşı olduğunu iddia etmiştir. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Efgâni'nin gerçekten İngiliz vatandaşlığına kabul edilmiş olup olmamasından (ki, bu konuda Halil Rıfat Paşa'nın arzında İngiliz sefareti bu iddianın gerçek dışı olduğunu söylediği zikredilmektedir. Bkz. Ek.VII) ziyade, söz konusu vatandaşlığa sahip olduğunun kendisi tarafından ifâde edilmesidir. Bu hadise esnasında Efgâni'nin Afganistan vatandaşı da olduğunu iddia ettiğine dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Yine bu cümleden olarak İran Hükümeti'nin resmi olarak Efgâni'nin kendi vatandaşı olduğunu beyan etmesi, Efgâni'nin nesebi ve milliyeti ile alâkalı mühim bir delil teşkil etmektedir. 

Sultan Abdülhamid İran'dan gelen yoğun taleplere rağmen onun Türkiye dışına çıkmasına izin vermemesi ilginçtir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kendisinin İngiliz politikasına alet olduğu yolunda kuvvetli istihbaratı vardır. İran'a gönderilmek için bile yurt dışına çıkarıldığı takdirde yeniden İngilizlerin eline düşebileceği endişesiyle beraber onun İran Hükümeti'ne teslimi doğrudan idama gönderilmesi demek olacağını hesaba katarak buna yanaşmadığı düşünülebilir. Bunlarla beraber hatıratının yurt dışına çıkmasına izin verilmediği hususunun bahsedildiği kısmında, katl meselesine hiç temas edilmemesi dikkat çekmektedir. 

Süleyman Nazif, bu konuda şöyle demektedir: "..Nasıruddin Şah'ın maktuliyetinden üç ay sonra, Abdullah Paşa'nın refakatinde, Süleymaniye Sancağı'na gitmiştim. Orada İran edebiyat ve irfanı, bir Acem diyarında olduğu kadar şayidir. Bununla beraber ahalisi, ihtilafı mezheb sebebiyle, Acemleri asla sevmez. Şah-ı Şehid (Nasıruddin Şah)'in macera-yı irtihâli ağızdan ağıza dolaşıyordu. Diyorlardı ki: Cemâleddin Efgâni'nin İstanbul'dan 'manyetize ederek' gönderdiği (Mirza Rıza) adlı bir genç Tahran kurbündeki bir ziyaretgahda, Nasıruddin Şah'ı revolver kurşunuyla öldürmüş. Ve yine diyorlardı ki: Katil istintak edildiği esnada fevkalade metânet göstererek, hatta asılırken etrafa tebessümle: 

"Hoşa ruzıge hodra fena binem 
Serme-i kerdedi-i bülend ve alemira zirpa binem. 


Yani, "kendimi, dar-ı fenânın üstünde, başım yükselmiş, alemi ayağımın altında göreceğim gün ne kadar hoştur.3? 


3 Süleyman Nazif, a.g.e. s.11, Nasıruddin Şah'ın katledilmesi ittihatçılar tarafından 
büyük sevinçle karşılanmış ve 'darısı Abdülhamid'in başına' diye de iki hükümdarın 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İran Hükumetinin talebinde ısrar ederek, yerine getirilmediği takdirde diplomatik ilişkilerinin devamının mümkün olamayacağını bildirmesine rağmen, Bab-ı Ali bu konuda ağır davranarak teslimden kaçınıyor. Ef gâni'nin teslim edilmemesinin, Osmanlı-İran ilişkileri açısından bir başka sebebi de, İran Hükümeti'nin, suçluların iadesi antlaşmasına rağmen Ermeni eşkiyası hakkındaki koruyucu tutumlarıdır. Bu hadiseden sonra zaten daha önce de Jön Türklerle olan yakın münasebetleri sebebiyle sıkı gözetim altında bulunan! 
Efgâni'nin hareketleri daha fazla takibat altına alınmıştır. 

Süleyman Nazif, Bâbiler veya Efgâni'nin Şah'ı öldürmelerinde son derece haklı olacaklarına işaret etmekle beraber, Cemâleddin gibi bir mütefekkirin böyle bir cinayeti işleyemeyeceğini söylüyor. 
Süleyman Nazif şöyle devam ediyor: , 

".. Nasıruddin 
Şah'ı öldürten, Cemâleddin Efgâni olduğu umümiyetle zannolunuyor. MütefekKirin-i İslamın büyüklerinden bulunduğunu, bu zatı yakından tanımış olanların hepsi tasdikte müttefiktirler. 
Cemâleddin Şah-ı İran'ın Oomezalimine bizzat hedef olmuş ve ona büyük bir gayz ve nefret hâsıl etmişdi. Hakim-i İslam, Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın bir çok yerlerini keşt ü güzar etti. Mısırlı alim, mütefekkir Şeyh Muhammed Abduh ve emsali bazı mütefekkirin-i İslamiye gibi Cemâleddin de dinimizin ruhuna mugayir ve istikbalince muzır, bide-ı seyyieden tecrid edilmesine tarafdar idi. Cemâleddin'in şahsi garazıyla bu kanaati nihayet o tacdar- ı müstebidin bais-i helakı oldu. 

İran'da düçar olduğu mezalim yüzünden İstanbul'a iltica etmiş Mirza Rıza adlı bir genç vardı. Bu genç, o vakitler şehrimizde mukim Cemâleddin Efgâni'nin meclisine sık sık devam ve gördüğü insanların fevkınde hasais-ı harikaya sahip olan bu büyük adamın sohbetiyle tesliye-i âlâm ederdi. Cemâleddin, Mirza Rıza'nın aklını, gönlünü, vicdan ve imanını cezb ve teshir etmişdi. Bu meczub, artık İstanbul'da değil, İran'da, Tahran'da bulunmak, çalışmak lüzumuna 


kani oldu. Nasıruddin Şah'ın vücudunu, vatanının düş-i tahammülünden kaldırmak Mirza Rıza için bir fikr-i sabit olmuştu. - 


benzer yönleri olduğu dile getirilmiştir. Doktor Nazım Bey İshak Süküti'ye yazdığı mektupta şöyle demiştir: "..Süküti, bilmem hatırında mıdır. Ben Cenevre'de iken Şâh'ın katili bulunan fedainin asıldığı esnada söylediği beyti bana okumuşdun. Bu beyit ile Türkçesini ilk mektupta bana yazar mısın. Unutmazsın değil mi elâ gözlüm?" zikreden, M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak.., 5.124. 

İBBA, İrâde-i Hususi, Rebiü'l-Ahir 1315/ No: 101-444. Zikreden, M.Şükrü Hanioğlu, a.g.e., 5.124. 
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Bu fikri mürşidinin nasıl ilkâ ve tenmiye etmiş olduğunu kimse bilmez. Muhakkak ve malum olan bir şey varsa oda genç İranlının İstanbul'daki pira-ı inkılaba mülazemet-i mütemadiyesidir. 

Mirza Rıza Hafiyyen İran'a avdet ederken, Nasıruddin Şah, ellinci sene-i devriye-i cülüsunu cihana tebcil ettirmek istihzarâtında bulunmakta idi. Hatta bu şenlikde Padişah-ı Osmaniyani temsil için füzela-yı vüzeradan Münif Paşa, ikinci defa olarak, Tahran'a doğru yola çıkarılmışdı. Nasıruddin Şah, İran'ın -Meşhed Rıza'dan sonra- en büyük ziyaretgahı olan, Tahran kurbünde kain (Abdu'l-azim)'in türbesinde, bera-yı ziyaret bulunurken, Mirza Rıza'nın revolverinden çıkan kurşunlarla -ellinci sene-i devriye-i cülüsunu tebcil ettirmeğe muvaffak olmadan- son nefesini verdi. (8 Mayıs 1896, H.1314) 

Derler ki: Mirza Rıza, ilk kurşunu Şah'a gönderirken, yüksek sesle (berâ-yı hatır-ı çeşmet-i Cemâl!..) demiş. Ve vicdanı pirinin şima'-ı çeşmaniyle o dakikada bile titremekte olduğunu ilan etmiş. 

Bab Ali Mehmed Şirazi'nin (Bâbiliğin kurucularındandır) cenazesi üstünde cülüs etmiş olan Nasıruddin, Abdü'l-azım'in türbesi üstüne müebbeden yıkıldı. Kanun'un hakim-i bi emaneti Mirza Rıza hakkında tatbik ve icrâ ettikten sonra, İran Hükümeti Cemâleddin Efgâni'yi Osmanlı Padişah'ından musırrâne talep etmiş, fakat Sultan Abdülhamid aba ü ecdadının kuzat-ı merdanesine sadık kalarak, bu talepleri süret-i kat'ıyede red eylemişdi. Bir sene sonra Cemâleddin Efgâni İstanbul'da vefat etti. 

Bu mütefekkir-i İslamın, irtihâlinden Sultan Abdülhamid-i Sani nâmına efsaneler tasni' etmiş olanlar, garazkar değilseler, kat'iyyen muhtı ve muğfildirler. Evvelâ, Cemâleddin'in sertan derd-i bi emanından muzdarip bulunduğunu herkes biliyordu; saniyen, yalnız icab-ı merdangi değil, Padişah'ın malum olan vehm ü ihtiyatı da böyle bir sü-i kasdın ika' edilmesine kat'iyyen mani idi. Sultan Hamid de, anarşist, Bâbi gibi siyasi, dini fırkaların tesanüd ve teşkilâtından ve bunların bir gün kendisine fenalık edeceğinden, her hükümdar gibi elbette korkmuştur. Buna bir de şahsi bir gayz-ı intikamcı ilave etmekden ihtiraz etmesi ise pek tabii idi. Bunu tasdik etmemek, onun ruhunu ve ale'l-ıtlak ruh-ı beşeri tanımamaktır. 

Hatta kendi tac ve tahtı aleyhinde çalışmış olan (Yeni Osmanlılar)'ın efradını haps ve nefy ettirmiş, fakat bunlardan 


hakiminin şâibe-i vefatından Elhamdülillah Osmanlı tarihi beri ve münezzehdir. Bu zat nezdimizde ve bilhassa son Zamanlarda daima takdır ve ihtiram gördü, Sultan Abdülhamid onu huzuruna sık sık davet ve hakkında bezl-i atıfet ederdi. Hatta şair-i a'zam Abdülhak 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Hamid'in bir aralık Padişah nezdinde ihraz ettiği makbuliyet Cemâleddin Efgâni'nin tavsiyesiyledir. Üstadımızı ötedenberi tanıyan ve takdir eden Hakim-i İrani, onu Sultan Abdülhamid'e tanıttırmış ve himâye ettirmişdi. Allah rahmet etsin..."! 

Süleyman Nazif, bu konuda yazmış olduğu kitabı şu paragrafla bitiriyor: 

" Ba'de'l-itmam (netice olarak), Cemâleddin Efgâni'nin Bâbilerle münasebeti olmadığını İranlı bazı dostlarım söylediler. 
Bunu ben de bilirdim. Cemâleddin gibi eazım-ı mütefekkirinin ceme'iyetleri yalnız kendi hatırlarıdır. Tarihler (Nasıruddin Şah'ı Bâbiler öldürtmüşler) derler. Ben bu rivayeti gördüğüm ve Nasıruddin Şah'ın süret-i vefatını ilk haber aldığım gibi kaydetmişdim. Bâbilerin intikamı, yani âhı bu hususda amil-i ma'nevi ve amil-i hakıkidir. Öldüren ve öldürten kim olursa olsun."? 


ISüleynjan Nazif, a.g.e., Cemaleddin Efgani'nin Şah'ın katli ve Babilerle olan münasebetleri ile alakalı kısmı. ss. 61-64. 


Süleyman Nazif, a.g.e. s. 89. 


BEŞİNCİ BÖLÜM: 
HAKKINDA SÖYLENENLER 
VE 
DEĞERLENDİRME 
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Efgâni hakkında yapılan değerlendirmeler genellikle ya onu insanüstü bir varlık hâline getirip; hayatı boyunca girdiği siyasi entrikalar ve geçimsizlikleri sebebiyle başına gelen hadiselerden bile kendisine kahramanlık veya mücahitlik payeleri ayırmakta veya onun hakkında yargıda bulunurken kullanılan kelimeler, ilmi bir çalışmanın kabul edemeyeceği derecede ağır olmaktadır. Bunlarla beraber, birçok gerçekler, vesikalar ortadayken de, yorumlarda zorlamanın gereksizliğine inanmaktayız. Günümüzde yapılan birçok yorumların polemiğe girmek endişesiyle, bu konuda önemli sayılabilecek vesika ve sair delilleri değerlendirmeye tabi tutmadıkları veya değerlendirmeleri zorladıkları dikkati çekmektedir. Biz bu konuda belli başlı birkaç Türk düşünürün görüşlerine temas ederek sözümüzü bağlayacağız. 
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M. Şemsettin Günaltay 


M. Şemseddin Günaltay, İslam ülkelerinin büyük bir inkiraz içinde olduğunu belirttikten sonra, bunun sebebi olarak yükselme dönemlerindeki müspet ilimler ve felsefeye olan ilginin yok olduğunu dile getirir. Günaltay bu düşünce ve teşhise ulaşmada Efgâni'nin talebesi olduğunu söyler. Efgâni'nin bu durumu şöyle tespit ettiğini ifâde eder: "Müslümanlar İslamiyeti kaybetmiş, din adına hurâfelerin esiri olmuşlardı." Günaltay, Efgâni'nin tıpkı "ırkından olduğu' İbn-i Sina gibi İslamiyeti ihyaya kalkıştığını, bunun içinde hilâfet merkezini seçtiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: ".. 
İslam ufuklarını kaplayan hurâfe bulutlarını dağıtacak, hakiki dini, bütün şâşaasıyla meydana çıkaracak nürlu dimağları İstanbul'da bulabileceğini zannediyordu. .. İstanbul'a geldi. Fakat maatteessüf umduğunu bulamadı. Aksine tahkire, tezyife, hatta tekfire maruz kaldı. Dinden habersiz kara cahiller, Ebu Cehil'in Peygamber'i tahkire yeltenme$i, Şeytan'ın Adem'i tezyife kalkışması gibi, İslam dünyasının bu büyük dâhisini tekfir etmek cesaretini gösterdiler. .. 
Cemâleddin bu hâl muvacehesinde titredi, köpürdü. Çünkü beslediği tatlı ümitler esasından yıkılmıştı. Hılafet merkezi bu halde olunca İslam dünyası için kurtulmak ümidi beslemek muhâl bir şeyi istemek demekti." 

Günaltay'da Şeyhülİslâmın makamını kaybetmek korkusuyla entrikalara başvurduğu iddiasını dile getirmekte fakat onun İstanbul'dan ayrılmasına rağmen, diğer ülkelerde ektiği tohumların meyvelerini verdiğini, Müslümanlarda uyanışın başladığını, hurâfeleri görecek, hurâfeperestleri susturacak, hakiki dini meydana çıkarmak gereğine inanan dimağların yetiştiğini söyler. Efgâni'nin en büyük eseri olarak Mısır Müftüsü Muhammed Abduh olduğunu belirtir. ! 

M. Şemseddin Günaltay'ın Efgâni hakkındaki son derece olumlu görüşleri, klasik İslamcı çevreler tarafından onun İslamiyete ne derece zararlı bir kişi olduğunun yeterli delili sayılmaktadır.? 


1 İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, Cilt II, Risale 
Yayınları, Büyük Eserler Dizisi No: 1/2, İstanbul, 1987, ss. 408-410, M. Şemseddin Günaltay'la ilgili bölüm. 

Abdullatif Uyan tarafından hazırlanan, "Menkıbelerle İslam Meşhurları Ansiklopedisi" (Berekâtf Yayınevi, İstanbul, 1983)nin Cemalüddin Ef gani maddesinde; “İslamda teceddüd, reform yapmak isteyen bütün bir nesil, onun şâkirdidir. 
Daha sonra İsmet Paşa'nın başvekilliğini yapacak olan tanınmış din bilgini; sinsi İslam düşmanı Şemseddin Günaltay'a göre «Şeyh, peygamber kadar şayan-ı hürmet, ona itiraz 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Abdullah Cevdet 


Abdullah Cevdet, Müslümanlar için İslamı tamamen reddetmemekle birlikte, ondan daha iyi 'dünya görüş' ve 'hayat tarzı' bulunabileceğini açıklamağa çalışır. M. Şükrü Hanioğlu, Abdullah Cevdet'in İslamın daha sonraki dönemlerde saflığını kaybettiğini ve tekrar ilk yıllardaki saflığına dönmesi gerektiği fikrini, Cenevre'de tanıştığı, Efgâni'nin en yakın şakirdi Abduh'dan almış olabileceğini söylemektedir.! 

Abdullah Cevdet, Efgâni ve Abduh'un fikirlerini olumlu bularak çalışmalarını da hayranlıkla takib etmiştir. Ancak onlardaki reform veya tecdid yönündeki düşünce ve faaliyetlerinin yetersiz olduğunu ifâde etmiştir. Her ikisinin de terakki, fen ve Müslümanların gayr-i müslimler ile münasebetleri hakkında dindaşlarının fikirlerini değiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şöyle söyler: ".. Bu müceddidlerin kusurları kendileri terbiye-i asriye almaksızın, terbiye-i asrıye taraftarı olmaları oldu. Temayülât cihetiyle asri oldukları hâlde, eski stoktan fikir seçmekte iktifa ettiklerinden muhafaza ettikleri usül cihetiyle eski kalıyorlardı." (Abdullah Cevdet, Tekmile)? 

Daha önce de bahsettiğimiz, Efgâni'nin Müslümanların Luther'i olarak kabul edilmesi fikrine Abdullah Cevdet'te katılmaktadır. M.Şükrü Hanioğlu, bu konuda şöyle demektedir: ".. 
Biyolojik materyalist görüşlerle İslamın olumlu toplumsal içeriğini bağdaştırmaya yöneldi. Bu bağdaştırmada Abdullah Cevdet'in izlediği örnek ise Protestan düşüncesinin gelişimi ve Protestan «ethic»inin batı toplumsal gelişiminde oynadığı olumlu rol idi..." 
İslam dünyasının modernleşmesi için Luther'inkine benzer reformların gerçekleşinesi yolunda Efgâni ve Abduh'un öncü rol oynadığını da belirten Abdullah Cevdet, yukarıda naklettiğimiz sözlerinde ifâde ettiği sebeplerden dolayı bunların reform yolundaki başarılarının sınırlı kaldığını söylemektedir. Çünkü bunlar İslamı 


edeneler, Ebu Cehil kadar lanete müstehaktır. Çünkü o, peygamberin zamanındaki Islamlığı yeniden diriltmeğe kalkışmıştır». Günaltay'ın bir mason için olan düşüncesinden kendi zihniyetini anlamak hiç de zor değiltir." Cilt I, s.538. 

1 M.Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah 
Cevdet ve Dönemi, Uçdal Neşriyat, İşletme ve. İktisat Serisi No:3, İstanbul, 1981, 5.137. 


2 Zikreden: M.Şükrü Hanioğlu. a.g.e., s.ISI. 
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toplumsal gelişmenin bir aracı olarak gördüklerini ifâde etmektedirler.3 


3 M.Şükrü Hanioğlu, a.g.e. 5.335. 
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Mehmed Akif Ersoy 


Mehmed Akif Ersoy, Efgâni'nin doğunun yetiştirmiş olduğu en yüksek fıtratlardan olduğunu belirtir. Ve onun Darülfünün nutkundan dolayı İstanbul'dan uzaklaştırılma sebebi olarak, Şeyhülİslâmın onun fikirlerini özel menfaatlerine aykırı görme sebebine bağlar. Mehmed Akif, çevresindekilerin Efgâni hakkındaki söylediklerinden son derece rahatsız olmakta ve şöyle demektedir: ".. 
Merhumdan ne zaman bahsedilse «ilmine, faziletine, siyasetine söz yoksa da ne yazık ki mülhid (dinsiz) idi, nübüvvete inanmazdı» derler..."! Mehmed Akif'in bu sözlerinden Efgâni hakkında o günlerde de son derece yaygın, olumsuz görüşler olduğu anlaşılmaktadır. M.Akif şöyle devam etmektedir: "..Efgâni'ye dair birkaç söz söylemiştim. Maksadım o büyük adama isnat edilmek istenilen dinsizliğin pek yanlış bir tevcih oluduğunu göstermek idi. 
Ne yazık ki bu sefer de «Cemâleddin mülhid değildi, fakat Vehhabi idi!» iddiası ortaya sürülmeye başladı. Acaba bu şayiayı çıkaranlar bir adamın alnına «vehhabi» damgasını yapıştırmanın ne demek olduğunu biliyorlar mı? ...Vehhabilik bir mezheb-i mahsusun ismi olmakla beraber, Arabistan'ın bir çok yerlerinde dinsiz taninan yahut öyle tanıtılmak istenilen adamlara . verilen bir pâyedir. 
.. Arabistan'a gidin, en büyük adamları Vehhabi (M. Abduh ve R. Rıza hakkındaki bu ithamları dile getiriyor.), Türkistan'a gelin Farmason (Kazanlı Musa Bigeyef hakkında söylenmektedir.J|, Acemistan'a uğrayın dinsiz yahut Bâbi! (Bu son şikayeti de büyük bir ihtimalle yine Efgâni hakkında olduğu, çünkü meselâ Süleyman Nazif'in de ifâde ettiği gibi, onun İranlı olduğu şuuraltlarında daima yeralmıştır.| Bugün Mısır memleketinde İslamın menfaatlerini müdafaa eden ne kadar hamiyetli kalem varsa hepsi Cemâleddin'in terbiyesi sayesinde yetişmiştir. Tevhid dünyasına binlerce muharrir el, binlerce mütefekkir dimağ hediye eden Cemâleddin Vehhabi olabilir mi?.."2 

Gerek Efgâni'nin gerek M.Abduh ve R. Rıza'nın Vehhabiliğe olan sıcak bakışları yeni araştırmalarla da doğrulanmıştır. Ahmet Vehbi Ecer şöyle demektedir: “.. Arap ırkçılığının uyanması ve batılı devletlerin tahrikleri de Vehhabi hareketinde itici güç olarak 


İM. Akif Ersoy, "Cemaleddin Efgani" ve ”Hasbihal” Sırat-ı Müstakim, Cilt IV, sayı:90, 91, (17 a eleyye 1328 ve 24 Cemaziyelevvel 1328). Makalenin tamamı için bkz. Ek: III. 


M. Akif Ersoy, a.g.m. ss. 365-366. 
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görülmelidir. .. Araplık ve Arapçılık hareketi XIX yüzyılda yaygınlaşacak ve hareketin başarısı için Müslüman olmayan devletlerin yardımlarına da kucak açmışlardır. (Efgâni'nin Arap milliyetçiliğini kışkırtıcı çalışmaları ile vehhabilerin de Arap milliyetçiliği adına sömürgeci ülkelerle işbirliği yapıp, Osmanlıya karşı ayaklanmalar aynı hareketin unsurlarından olduğu açıktır) Vehhabi hareketi dini siyasete karıştıran bir akım olmânın yanında taassuba dayalı, akıl ve ilim aleyhtarı yeni gerici akım ve görüşlerin kaynağını teşkil etmiştir. .. Muhammed Abduh (1849-1905), Reşit Rıza (1864-1935) ...gibileri etkilenmiştir.. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hızlandıran, Türk düşmanliğından güç alan, dinde ayet ve hadislerin (nasların) odüz anlamlarına (zahirlerine) fazlaca bağlı kalan, akla yer vermeyen, fikir hürriyeti tanımayan, hoşgörüden uzak bir taassup içinde bulunan, ondört yüzyıldır oluşan kültür ve medeniyet müesseselerini reddeden, dini, yönetime ve siyasete bulaştıran ve bütün bunları dindarlık sayan yönleriyle Vehhabi akımı dünya Müslümanlarının çok azı tarafından benimsenmiştir. Ancak günümüzde Vehhabilik yumuşamış, bazı değişikliklere uğramıştır." Ahmet Vehbi Ecer'in burada özetlediği Vehhabi hareketinin zihniyetini oluşturan temel noktalarla Efgâni'ninkiler arasında büyük bir benzerlik hatta özdeşlik görülmektedir.? 

Mehmed Akifin Efgâni ve M. Abduh'la ilgili kaleme aldığı aşağıdaki mısralar, kendi nazarında onların neler yapmak istedikleri hakkında fikir vermektedir: 

Mısr'ın en muhteşem Üstadı Muhammed Abduh, 

Konuşurken neye dairse Cemâleddin'le; 

Der ki tilmizine Afgan'lı 

«- Muhammed dinle! 

İnkılab istiyorum, başka değil, hem çabucak. 

Öne bizler düşüp İslamı da kaldıramazsak, 

Nazariyyat ile bir şeyler olur zannetme! 

O berahini de artık yetişir, dinletme! 

Çünkü muhtac-ı tezâhür değil, isti'dadın...» 

«- Şüphe yok hakk-ı semuhileri var üstadın.. 

Yeni bir medrese tesis edelim Urban'a, 

Daha üç beş de faziletli mücahid bulalım, 


3 Ahmet Vehbi Ecer, Osmanlı Tarihinde Vehhabi Hareketi, XI. Türk Tarih 
Kongeresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 21-25 Eylül 1981 3, Cilt, ss. 1236- 
1237. 
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Nezli tehzib ile, i'la ile meşgul olalım. 

Çıkarıp gönderelim, hâsılı, şeyhim, yer yer, 
Oradan alem-i İslama Cemâleddinler.» 

«- Bu, fakat yirmi yıl ister ki kolay görmüyorum... 
Yirmi günlük işe bak sen!»! 


Günümüze Ulaşan Tartışmalardan Bir 
Pasaj 


Değerlendirmeye geçmeden önce, Türkiye'de Efgâni ile alâkalı tartışmalarda önemli yeri olan Hayrettin Karaman ile hocası Ahmed Davudoğlu arasında, basından takibedilen uzun münakaşalarından sonra, kaleme aldıkları bazı görüşlerini de burada nakletmek isterim. 
Uzun yıllar gazete ve mecmualarda bilhassa Efgâni ve Abduh ve genel olarak bunların açtığı çığır kabul edilen «İslam'da yenilik» yahut «reform» hareketleri çerçevesindeki münakaşalara, şüphesiz diğer kesimler de katılmıştır. Ancak biz burada sadece, bu tartışmaların çerçevesi ve yönü hakkında bir fikir verebileceğine kanaat getirtiğimiz iki makaleden pasajlar sunacağız. 

Hayreddin Karaman, "Zaruri Bir Açıklama" başlıklı makalesinde şöyle demektedir: "...Çok ağır ithamlar altında kaldık, tertip ve iftiralara uğradık. .'Mezhepsiz, müctehid taslağı, vehhabi, reformcu, tavizci, Abduhçu vb.... ...Hiç bir yerde yazılı veya sözlü olarak 'ben müctehidim' demedim. ...İmam-ı Azâm'ı kabul etmez, müctehidlere karşı saygısızlık edermişiz. Böyle bir edepsizlikten Allah'a sığınırım. ...Ne batıdaki ne de Türkiye'deki mânâsıyla İslam'da reform yapmayı tecviz ve tasvib etmeyiz. Bizim dinimizin reforma ihtiyacı yoktur; çünkü bozulmamıştır. Bizde bozulan müslümanlardır. İslahattan maksadımız dini değil, kendimizi düzeltmektir; bunun da yolu ehl-i sünnet müslümanlığına dönmek, gerçek müslümanlar olmaktır.  ...... 'İbn Teymiye'nin kâfir ve sapık olmadığını; ancak bazı ifratları ve ictihad hataları olduğunu, Efgâni ve Abduh'un masonluğa girdiklerini, fakat sonra bu sakim yolu terkettiklerini, bunun vesikaları bulunduğunu' söylemişizdir. 


İ M.Akif Ersoy, Safahat, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 1944, 1986 20.Baskı, 5.441. 
Asım. 
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..Bizim imamımız Resülullah (s.a.v.) müctehid imamlar, âlimler ve ilimdir. İbn Teymiyeci, Abduhçü, Efgânici olmayı reddederiz...."? 

Ahmed Davudoğlu ise, "Bir Konferans Münasebetiyle" başlıklı yazısında şöyle demektedir: "..gördüğüm lüzum üzerine talebeme bir konferans vererek Cemâleddin-i Efgânilerin, Muhammed Abduhların yenicilik hareketlerinin baştan başa hatalı bir yol olduğunu anlatmıştım. Ancak öğretmen arkadaşlardan biri benim Mehmed Akif bey merhumdan misal alarak onun bu 'yanılanlar safına kapıldığını anlatacağımı duyunca tehevvüre kapılmış ve: «Bir istinadgâhımız o kalmıştı; onu bari yıkmayalım!» diyerek bana mani olmak istemişti. Bunun üzerine ben Akif beyden misal almaktan vazgeçmiş konferansımı onu anmadan bitirmiştim. (...Enstitümüzün mümtaz talebesinden birkaçı bir bayram münasebetiyle ziyaretime geldikleri vakit bu meseleyi açtılar. Baktım ki, hepsi Muhammet Abduhları tasvip beni tahtie ediyorlar (hatalı görüyorlar). 
Abduhların ser âpâ hatalı bir yolda olduklarını kendilerine bir daha hulâsa ettikten sonra şunu söyledim: «Bana İmam-ı Azâm'ın haksız, Muhammed Abduh'un haklı olduğu bir tek şer'i mesele getirin; hemen iddiamdan döneyim!». Bittabi gösteremediler... ..ben hâla ısrarla cevabınızı bekliyorum. Bana Şeyh Muhammed Abduh'un veya üstadının (Efgânil'nin yahut tilmizlerinden (talebelerinden, yani Reşit Rıza, Seyyid Kutup ve diğerleri) birinin bir mes'elede İmarı-ı A'zâm'dan daha haklı olduğunu gösterin!.."3 


2 Hayreddin Karaman, “Zaruri Bir Açıklama", Nesil, 7 Nisan 1977, ss. 49-51. 


Ahmed Davudoğlu, Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri, (Birinci Baskı 1974) Huzur Yayınevi, V. Baskı, İstanbul, 1989, ss.169-170. 
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Değerlendirme 


Efgâni'nin, İslamcı gelişmenin, Müslümanları emperyalist güçlerin sömürgesi olmaktan kurtaracak şuuru aşılayacak olan dini ıslahatın önderi, bu hareketi geçekleştirecek olan "liderlerin lideri" olarak, “peygamber derecesinde hürmete şâyân" olması iddiası üzerinde de biraz duralım. Önce İslami gelişme veya Müslümanların yeniden eski ihtişamına kavuşması ülküsünde, hedeflenen neticenin, objektif olmadığını belirtmek gerekir. meselâ Mehmed Akif'in İslamcı gelişme ve ıslahattan kastettiği şeyler ile Abdullah Cevdet veya Şemsettin Günaltay'ınkiler arasında derin farklar vardır. 
Yukarıdaki bölümlerde görüşlerinden naklettiğimiz Said Nursi'nin, Efgâni ile alâkalı sözlerini de M.Akif'inkiler gibi değerlendiririz. 
Çünkü genel olarak Said Nursi'nin de İslamcılık hakkındaki görüşlerinde ve inkılablara karşı olan tavrında M.Akifinkilerle paralellik olup, Abdullah Cevdet ve Şemsettin Günaltayınkilerle zıddiyet ve çatışma vardır. Hatta bu iki zihniyetin, temel konularda kastettiği şeyler genelde taban tabana zıttır. Hâl böyleyken, bu iki zihniyetin aynı noktada ittifakı mümkün değildir. 

Efgâni'nin İstanbul'da vefat ettiği sene M.Akif, 24 yaşında Halkalı Mülkiye Baytar Mektebi'nden henüz mezun olmuş, Ziraat ve Ticaret Nezareti'ne bağlı bir baytar olarak Anadolu ve Rumeli'de çeşitli bölgelerde me'müriyetle iştigal ediyordu.! Sağlığında M.Akif'in Efgâni ile hemhâl olduğu tespit edilmemiştir. Daha sonra Milli Mücadeje'de aktif görev yapan M.Akif, bu dönem sonrası kurulan siyasal ve sosyal hayatla kendi beklentilerini karşılaştırdığında hayâl kırıklığına uğradı ve Türkiye'den ayrılarak Mısır'a gitti. İslam ülkelerinin mağlubiyet ve sömürgeleşme dönemine girdiğini gören M.Akif'in kafasında bir İslami ıslahat ve İslamın, Müslümanların hayatının her safhasına yeniden hakim olması düşüncesi vardır. Onun yazdığı Şiirler, özellikle Safahat bu düşüncenin ürünüdür. Akif bu düşüncelerini rasyonalize edebilecek kapasiteye sahip, aktif ve cesur bir şekilde halka bu yönde telkinlerde bulunabilecek, düşüncelerini eyleme dönüştürebilecek kişilerin başında Efgâni'yi görmüştür. Onun sözleriyle uygulamalarının muhasebesini yapma fırsatı bulamamış, böyle bir heyecanın sadece sözle dile getirilmesini bile bir nimet kabul etmiştir. Diğer yandan Efgâni'nin hayatının ve faaliyetlerinin büyük bir kısmını kuşatan 


I Ana Britannica,Cilt VII, 5.273. 
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gizlilik, onun birçok kimseler tarafından gerçek yönlerinin bilinmemesi sonucunu doğurmuş. Bilinen yönleri değerlendirilmiş, diğer yönleri "mü'min kardeşi hakkında hüsn-i zan" çerçevesinde değerlendirilmiştir. Zaten Mehmed Akif, Efgâni hakkındaki meselâ vehhabilik ithamına karşı, onu ilmi delillerle müdafaa etmiyor; Müslümanların müdafii durumundaki bu gibi kimselerin şu veya bu şekilde itham edilmemesi gerektiğini söylüyor. 

Demek oluyor ki yukarıda örnek olarak ele aldığımız iki grup zihniyetin aynı asgari ülküleri paylaştığını, İslamın geleceği hakkında aynı şeyleri istediklerini söylemek, son derece gerçek dışı olacaktır. 
Efgâni kompleksinden hareketle bu yanlış sonuca varmamak gerekir. 
Bununla beraber bu iki zıt kutbu? değerlendirerek Efgâni kompleksi hakkında fikir edinebiliriz. 

Acaba bu iki zihniyetin hangisi, Efgâni'nin açtığı çığırın gerçek devamı sayılabilir? Onun değişik ortamlardaki sözleri, özel hayatı, gizli örgütlerde ve Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri, sohbetleri ve yazılarını göz önünde bulundurduğumuzda, A. Cevdet veya Şemsettin Günaltay'ın arzu ettikleri mânâda bir İslami reformun öncüsü olması yorumunu geçerli kılmaktadır. M.Akif ve çevresindekiler (Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad grubu gibi geleneksel İslamcılar) kendi hayâllerindeki Efgâni'yi yüceltmişler, onun gerçek kişiliği ve düşüncelerini ideal bir Müslüman kişilikte özdeşleştirmişlerdir. 
Onun gerçek yaşantı ve inanç dünyasına muttali olamamışlardır. Eğer buna muttali olsaydı, bütün gücüyle desteklediği milli mücadele sonucu kurulan düzene tahammül edemeyip, öz vatanından ayrılmak zorunluluğu hissettiği gibi, Efgâni'ye ve onun düşüncesini devam ettirenlere olan sevgisinden de uzaklaşırdı. 

Milliyetçilik konusuna gelince; Türklere Türk Milliyetçiliğini aşılamayı teşvik ederken Araplara da Arap milletinin ve dilinin üstünlüğünü yüceliğini anlatıyor. Burada dikkati çeken önemli bir nokta, Araplara, Türklerin Araplaşmasının ge- 


2 İkizi kutup, İslama ve Müslümanların geleceğine bakış açısıdır. M. Akif veya 
Said Nursi bütün hayata İslamın hakim olması gerektiğini, Ancak,ülkenın üzerinde inleyen ezanlarla Müslümanların hakimiyetinin devam edebileceğini söylerken, Abdullah Cevdet, Osmanlı İmparatorluğu ve tüm İslam ülkeleri yurttaşlarına dinlerini yeniden yorumlama, ictihad kapılarını olabildiğince geniş tutup bu kapılardan geçerek Hristiyanlaşmasının şart olduğunu ileri sürüyor ve İslamın tedricen terkedilmesi düşüncesini taşıyordu.( M. Şükrü IHanioğul, a.g.e., ss. 140, 195) Akif, Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini kabul etmesi üzerine, bu ülkede yaşamaya bile tahammül edemeyip Mısır'a yerleşirken, Günaltay bu devrimlerin en yoğun uygulandığı dönemde başbakanlığı ve devrimleri uygulayan partinin genel sekreterliğini kabul ediyor. 
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rektiğinden bahsederken, aynı tavsiyesini Acemler veya başka milletler için yapmıyor.2 Bu konuda Türklerin diğer milletlerden ayrılan tarafı, Arap aleminin Türk hakimiyeti altında olmasıdır. 
Gerçekten de bu yıllarda, Efgâni'nin İngilizler adına Mekke Şerifi ile görüştüğü, hılafetin Mısır Hidivliği veya Mekke Şerifliği'ne geçmesi için çalışmalarda bulunduğu, Yemen isyanlarının çıkmasında da rolü olduğu tespit edilmiştir.? Birinci Dünya Savaşı öncesi Arap isyanı hareketinin önderlerinden Sa'd Zağlul da Efgâni'nin yakınlarındandı.4 
Efgâni, bir taraftan Arap milliyetçiliği ile Türk düşmanlığını özdeşleştiren çığırın temelini atarken, diğer taraftan da Türk milliyetçiliğinin temeli olarak Arap kültürüne (klasik İslam ulemâsı, bunu İslam kültürü olarak kabul eder) reaksiyonu aşılamaktadır. Çağın sosyal ve siyasal“konjoktürü, her iki millet içinde milliyetçilik düşüncesinin doğuşunu ve gelişmesini zorunlu kılmaktadır. Efgâni'nin her iki cereyana katkısı, bunların birbirlerine tepki olarak gelişecek bünyeye sahip olmalarını sağlamasıdır. 

Netice olarak bütün bunlardan ulaştığımız tespitlerden birisi; 

faaliyetlerini ve ilişkilerini daima gizlilik ve çok yönlülük içerisinde yürüten Efgâni'nin temel vasfı ikiyüzlü kişiliğe sahip olmaktan da öte çok yüzlü kişiliğidir. Bu yüzden hayatı boyunca, herhangi bir mekanda istikrarlı olarak ikâmeti gerçekleşmemiştir, fakat bu çok yüzlülüğünde de genellikle başarılı olmuştur. 
Sünni dünyasında, Şiiliğini gizlemek için bu yola başvurmuş, çevresindeki birçok kişiye (en masum deyimle) kuyruklu yalanlarını kabul ettirmiş ve gönülden inandırmıştır. İlginç olan aynı Ef gâni'den varid olan çelişkili ifâdeler, uydurma hayat hikayeleri duyulduktan sonra, bunların da 'hüsn-i te'vil'inin yapılmaya kalkışılmasıdır. A. 
Adıvar , Efgani'nin nesebi hakkında,onun kendi kendisine seçtiği Efgâni lakabı dururken artık onu her memleketin kendine mal etmeye kalkışmasında mânâ yoktur, demektedir. Adıvar'ın bu ifâdesinden sanki, ortada hiçbir şey yokken, ayrı milletlere mensup kişiler onu kendisinden olduğunu idida ediyorlarmış gibi bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Bir insanın hangi memleketten olduğu, sadece o kişinin beyanıyla sabit olmayabilir. Kişinin beyanının gerçek olması da icap eder. Ayrıca, muhtelif ırklara veya memleketlere mensup olması hakkındaki rivâyetlerin kaynağının da Efgâni'nin kendisi olduğu kesin olarak 


2 Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal, a.g.e., 5.a256. 
-İhsan Süreyya Sırma, Yemen İsyanları. 


4 Efgani'nin Sa'd Zağlul'la ilişkileri ve onu Şarkın Yıldızı adlı mason locasına 
almasıyla ilgili bkz. Ek: VI. ğ 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bilinmekte ve bu birbiriyle çelişen rivâyetler Efgâni'nin en yakın do$tları tarafından ortaya atılmaktadır.4 

Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde, daima bunların hayatlarını tenkit ederek, hakir görmüştür. Sık sık Sünni - Şii işbirliğini gündeme getirmiş, ancak bunu sadece çevresindeki Sünnilere açmıştır, Şiilere böyle bir düşüncesinden bahsettiğinden veya Şiilerin Sünnilere karşı tutumlarını yumuşatmak için teşebbüse geçtiğinden kimse bahsetmemiştir. Gerçekten de asıl kimliğini gizleyerek 'yalan' söylemesi de Şii inancına göre son derece tutarlıdır. 
Bu gibi şartlar altında bir Şiinin söyledikleri, yalan olmaktan çıkarak, ödülü gerektiren bir kulluk, bir yükümlülük olmaktadır. Şiilikte bu tür 'yalanlara' takıyye denmektedir ve takıyye ise Şia inancının temel ilkelerinden biridir.” Bu bakımdan Efgâni'nin hayatı" boyunca yaptıkları ve söyledikleri kendi inancı açısından da tutarlıdır. Netice itibariyle birçok Şii inancını Sünni dünyasında kabul ettirmiş, özellikle Abduh kanalıyla Şii ve Sünni ulemâ arasında yakınlaşmayı sağlamıştır.5 

M.Muhammed El-Hüseyin, Cemâleddin Efgâni ve talebesi Muhammed Abduh'un, İslamda Hristiyanlıktaki protestan liderlerin rolünü oynamak istediklerini belirtir. Ve onların gayretlerinin yenilik ve kalkınma adı altında dinsizliğe yardımdan ibaret olduğunu iddia eder.7 

Mustafa Sabri Efendi'ye göre "bu ıslahatın özü; birçok Ezherlileri dinsizlere adımlarla yaklaştırmış, dinsizleri ise dine bir adım bile yaklaştıramamıştır.8 

Buradaki yakınlaşmanın Sünnilerin Şiileşmesi şeklinde olduğu daha sonraki olaylarla açıklık kazanacaktır. Hareket noktası olarak seçilen, İslam'ın özüne dönmek, hurâfeleri temizlemek, daha sonra müçtehidlerin dinde olmayan şeyleri dine kattığını ileri sürerek; bütün İslam inancına, akidelerine karşı tereddütler oluşturmakta başarılı olmuş, İslamiyet bütün yönleriyle ve temel hükümleriyle bizzat İslam ulemâsı tarafından tartışılır hâle gelmiştir. Bir yandan daha önceki ulemânın dini zorlaştırdığı, dinde olmayan şeyleri dine 


“A.Adnan Adıvar, a.g.e. 5494. 
5 Prof. İhsan İlahi Zahir, a.g.e. 5.143 (Takıyye:Din ve Şeriattir) 

Seyyid Hadi Hüsrevşahi, Cemaleddin Efgani, Muhammed Abduh, El-Urvetü'l- Vüska'ya önsöz. Bir Yayıncılık, Türkçesi İbrahim Aydın, İstanbul, 1987, ss.63-64. 

İM.Muhammed el- -Hüseyin, a.g.e. 5.97. 
8 Mustafa Sabri, Dini Müceddidler. 
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kattığı fikrini yaygınlaştırırken diğer yandan kendi taraftarlarından birçok önemli şahsiyet yetiştirmiş ve bunlar gerçek, çağdaş müçtehid olarak İslam dünyasına takdim etmiştir. Biz bu inanç ve ibadet sahasında yaptığı faaliyetlerinin neticesi olarak dini olmaktan çok daha fazla siyasi etkileri olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu faaliyetlerini de siyasi faaliyetleri ile eş zamanlı olarak yapmıştır. 

Sözümüzü bağlamadan önce Efgâni'nin doğuyu uyandırması üzerinde duracağız. Hayatı boyunca doğrudan veya dolaylı olarak vukuuna sebep olduğu siyasi olaylar ve sonuçlarına kısaca temas ederek bu uyanan doğuyu veya İslam dünyasını görmeye çalışacağız. 
Bu olayları yer olarak sınıflandırdığımızda, Efgâni'nin önemli faaliyetleri ve siyasi sonuçları olan belli başlı teşebbüsleri, Afganistan, Mısır, İran ve İstanbul'da vukua gelmiştir. 

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi, Cemâleddin Efgâni, Afganistan'da bulunduğu yıllarda bu ülke, İngiltere'nin sömürgesi durumundaydı. Efgâni, ise yüksek dereceli bir memur durumunda olduğu halde, kardeşler arasında cereyan eden taht kavgalarında ve yıllarca süren iç savaşta aktif rol oynuyor. Kardeşler arasında bir taht kavgası olduğu söylenen, gerçekte ise İngiltere ve Rusya'nın etki alanlarının çatışmasının yansıması olan bu savaşların sonucunda Afganistan halkının yararına olabilecek, onların uyandıklarının delili olabilecek herhangi bir husus bulamadığımız için, bu başarıdan Efgâni'ye de bir hisse veremiyoruz. Bununla beraber iç savaşların sonucunda yerli halktan çok kan dökülmüş, Efgâni'nin desteklediği Emir Muhammed Azâm Han mücadeleyi kaybetmiştir. Efgâni ise bir başka İngiltere sömürgesi olan Hindistan'a giderek canını kurtarmıştır. 

Mısır'da bulunduğu yıllarda, muhafazakar ulemâ tarafından sapık kabul edilen fikirleri yüzünden Ezher'den kovulmuş, fakat o daha sonra Ezher'de önemli görevleri üstlenecek olan talebeleriyle evinde ve başta mason locaları olmak üzere diğer gizli örgütlerinin faaliyet alanlarında ilişkilerini devam ettirmiştir. En önemli siyasi faaliyeti olarak, Hidiv İsmail Paşa'ya suikast düzenleyerek, mason locasına üye yaptığı, Tevfik Paşa'yı Hidivliğe getirmiştir. Efgâni, önce İsmail Paşa'nın Hidivlikten feragat etmesini istemiş, ancak bu istek reddedilmiştir. Bu arada Ezherliler de İsmail Paşa'nın azli için çalışmaya başlamışlardı. Yeni Fransız Konsolosu olup İsmail Paşa'ya sempatik olmayan hareketleri ile bilinen Tricou'nun da bu konuda desteğini almıştı. Efgâni, Nil Köprüsü üzerinde İsmail Paşa'ya karşı tâsârladığı suikast programını Abduh'a da kabul ettirdi. Herhangi bir yargı kararı olmaksızın, siyasi emellerine ulaşmak yolunda elini kana 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bulayabilen böyle kişilerin İslami açıdan değerlendirilmesi ayrı bir konudur. Ancak gerek bu olayda gerekse Şah Nasıruddin'in katlinde uygulanan yöntemler, tarihte Batıni İsmailiye mezhebinin özellikle Alamut Kalesine yerleşen Hasan Sabbah'ın başvurduğu yolları hatırlatmaktadır.! 

Günümüz İlahiyatçılarından Hayrettin Karaman, Efgâni'nin açtığı çığır sonucu bugün otuz dokuz müstakil İslam ülkesi kurulduğunu belirtmektedir.2 Eğer doğunun veya İslam ülkelerinin uyanması veya kalkınması buralarda çok sayıda bağımsız gibi görünen devletin kurulmuş olması ise gerçekten de doğu halklarının kalkındığını kabul edebiliriz. Çünkü başarı olarak kabul edilen çok sayıdaki yeni devletlerin yerinde sadece Osmanlı İmparatorluğunun (hukuki olarak) hakimiyeti sözkonusuydu. Bu başarıdan da en büyük payı, haklı olarak, daha önce bir çoğu Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan bu bölgelerde birçok devletlerin kurulmasında en çok emeği geçenlerden Efgâni'ye verebiliriz. 

Bilinçsiz halkın her kışkırtılmasından sonra emperyalist müdahaleler daha da artmış, Batılı ülkelerin müdahale ve sömürülerinin meşru bir zemine oturmasında bu isyanlar ve karışıklıklar yardımcı olmuştur. Emperyalist güçler bu bölgeleri terkederken "kumlar üzerine çizilen hudutlarla" oluşturulan devletlerin yönetimi altındaki halklar henüz huzur ve refahla tanışamamışlardır. Çok sayıda İslam ülkesinin yer aldığı bu bölgede, yine eski sömürgeci ülkelerin menfaatleri doğrultusunda sık sık bozulan siyasi istikrar sonucu, harpler, ihtilâller ve iç savaşlar eksik olmamıştır. Bütün bu olumsuz manzaralardan birinci derecede yirminci yüzyılın başında Osmanlıyı paylaşmak isteyen batılı ülkeler sorumludur. Ancak emperyalist güçlerin buralarda yerleşmeleri ve kendi çıkarları doğrultusunda kurdukları siyasi sistemler ve ülkelerin oluşturduğu tabloyu bir başarı olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu manzaranın teşekkülünde rolü olan doğulu devlet adamları, aşiret reisleri, ulemâ ve benzeri etkili kişiler, eğer batılılarla işbirliği yapıp 'ülkelerini satmak' durumunda kalmış yahut bilerek veya bilmeyerek bu ülkelerin menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunmuş iseler, nesiller sonra da ızdırabı devam edecek bir yıkımın sorumlusu olmaktan kurtulamamışlardır. 


İM. Muhammed Hüseyin, a.g.e. 
Hayreddin Karaman, a.g.€. sS.183-184. 
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Cemâleddin Efgâni'nin İslama bakış açısı ve kullandığı üslup, ulemânın alışılagelmiş üslubundan farklıdır. Bir İslam aliminin üslubundan çok, bir müsteşrikin ifâde tarzını andırması çok tenkid edilmiştir. Hazret-i Peygamber'in ve onun eshabının ismi zikredildiğinde, ulemânın kat'iyyen ihmal etmediği tazim cümlelerinin (S.A.V. , R.A. ..gibi), Efgâni'de çokca ihmal edildiği görülür. İstanbul'da ki Darü'l-fünün nutkunda da peygamberliği tarifinden dolayı ortaya çıkan karışıklık bu cümledendir. Kendisi hangi maksatla söylemiş olursa olsun sözlerinden Müslümanların inançlarına ters olan hususlar anlaşılmıştır. Onun hakkında taraftarlarının sık sık söylediği 'yanlış anlaşıldı' şeklindeki sözler, yanlış anlaşılacak tarzda ifâdeler kullandığının da delilidir. 

Bütün yazılarında ve faaliyetlerinde Şiiliğe karşı sıcak bakışları, münasebeti olmayan konularda dahi Şii alimlere göndermelerde bulunması, özellikle İranlılardan her fırsatta övgüyle bahsetmesi de eleştirilere sebep olmuştur. Sudan'da ortaya çıkan Mehdi isyanının İngilizler tarafından kontrol altına alınması için yaptığı çalışmalar esnasında, İstanbul'a gönderdiği mektupta,! İslam tarihinde, halifeye karşı gelip birçok zulüm irtikâb etmiş anarşist devlet olarak bilinen Şii Fatımi devletinden övgüyle bahsetmesi, Fatımi hükümdarların İslam dünyasında büyük fitnelerden olduğu 


yo. 


olarak yorumlanmıştır. 

Efgâni'nin doğu ülkelerine yaptığı hizmetlerden olarak, İran'a anayasal rejimin gelmesinde oynadığı rol sayılır. Gerçekten de İran'da 
1979 devriminin önderlerinden olarak Cemâleddin Efgâni'nin adının 
da geçmesi ilginçtir. Burada önemli olan, İran resmi makamlarının, bu devrimden yaklaşık bir asır önce vefat etmiş olan Efgâni'nin de bu sonuçta payı olduğunu söylemeleridir.2 Onun tütün imtiyazı meselesinde, Nasıruddin Şah'ın vermiş olduğu imtiyazı geçersiz kılmak için, halkı protestoya çağırması, bazı Şii alimlere bu şartlar altında sigaranın içilemeyeceği şeklinde fetva verdirerek hükümeti zor durumda bırakması da İran'da bir Anayasal hareketin başlangıcı kabul edilir. Bu olayların altında halkı kışkırtarak yabancı 


İBkz.Ek:IV. 

1982 senesinde, İstanbul İran Konsolosluğu'nun önünde bulunan teşhir 
vitrinlerine, İran devriminin şehitleri başlığı altında bazı fotoğraflar asılmıştır. 
Bunların başında Cemaleddin Esedabadi (Efgani) yeralmıştır. 
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sömürüsüne düşmanlığı yaymakla beraber, halkın yönetimde söz sahibi olması da vardır.» 

Cemâleddin Efgâni, yazılarında ve sözlerinde mutlak olarak felsefeyi övmekte, bütün iyilikleri ona bağlamaktadır. Bütün kötülükler de felsefe eksikliğinden, felsefeye yeteri kadar önem verilmemekten olduğunu söyler. Felsefeyi medeniyetin ve ilmin gelişmesinin temeli sayar. Felsefenin geliştiği devirleri ve ülkeleri parlak cümlelerle överken, yeteri kadar önem vermeyen toplulukları en ağır bir üslupla eleştirir. İslam medeniyetini överken, gerçekte felsefeyi över. Çünkü burada övgü sebebi, ilk asırlarda bu medeniyetin bünyesinden birçok filozofların yetişmesi olduğunu iddia eder. Son asırlarda İslam ülkelerinin geri kalmalarının özellikle Gazali'den sonra, felsefeye olumsuz bakışlardan kaynaklandığını söyler.4 
Efgâni, İslam ülkelerinde, onbeşinci ve onaltıncı yüzyıllardaki ilmi gelişmelerden, sanat, mimari ile beraber iktisadi ve sosyal refahtan bahsetmez. Türkiye dışında yazı ve sözlerinde, Osmanlı ve Türk Hâkanlarından, genel olarak Türklerin tarihteki kahramanalıklarından hiç söz etmemesi, onun belli başlı özelliklerindendir. Hindistan'da kaleme aldığı Erreddiyye Aleddehriyyin adlı risalesinde, İslamiyetten önceki İranlıların üstünlüklerinden, faziletlerinden uzun uzun bahsettiği halde, Osmanlı Türkiyesi başlığı altında sadece Osmanlı büyüklerinin son zamanlarda tabiatçı görüşler sebebiyle bozulduğunu, bu yüzden harplerde mağlup olduğunu ifâde eder.5 Yine bu cümleden olarak, Türklerin tarihi hatası olarak, Müslüman olduktan sonra Araplaşmamalarını sayar.9 Türklerin Türk olarak kalmalarını bir kabahat kabul eder. 

Niyazi Berkes, Cemâleddin Efgâni hakkındaki alışılagelmiş hükümlerin, yazıların ve övgülerin çoğunun asılsız ve uydurma olduğunu söyleyerek, şöyle demektedir: "Efgâni üzerinde batı ve doğu dünyasında yapılan iddiaların çoğu ya asılsızdır, ya 


3 Nikki R. Keddie, Religion and Politcs in İran Shi'ism from Ouietism 
to Revolution, 5.57. 


“ Bkz. EK: VII Efgani burada, Gazali'nin ismini zikretmez, fakat ifadeden özellikle Gazali'yi kastettiği anlaşılmaktadır. 

Niyazi Berkes, tabiatçı görüş sahibi Osmanlı büyüklerinden, Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'nın kastedildiğini belirtir. a.g.e. 5.352, Efgani'nin ifadeleri için bkz.: Erreddiyye Aleddehriyyin, s.89, 

S Mustafa Fevzi bin Abdüllatif Gazal, a.g.m. EK: V, Dikkatimizi çeken nokta, bu görüşlerini Mısır'da yani Arapların içindeyken söylemiştir. Araplar hakkındaki kanaatinin de pek olumlu olmamdığını, diğer yazılarından, mesela Renan'a cevabından anlayabiliriz. 
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çarpıtılmıştır, ya da muhayyile yardımı ile uydurulmuştur. Bunun başlıca nedeni bu adamın her iki dünyada da bir efsane olmasıdır. 
Kendi kendine büyük işlerin içine karışan sahte İngilis casusu Lawrence'in efsaneleşmesi gibi, Efgâni'nin efsaneleşmesi de ölümünden yıllarca sonra meydana gelen bir efsane ihtiyacı yüzünden olmuştur." Gerçekten ölümünden yaklaşık otuz sene sonra Amerikalı dostu Mr. Crane tarafından mezarı olduğu iddia edilen yerde bir türbe yapılmış. Bu şekilde gündemde tutulması kâfi olmadığından, ölümünden yaklaşık yarım asır sonra onun olduğu iddia edilen kemikler Afganistan'ın başşehri Kabil yakınlarında, Esedabad'a nakledilmiştir.! Esedabad'ta yine bir türbe inşa edilmiş ve civarındaki liseye de adı verilmiştir. Berkes devamla şöyle demektedir: " Efgâni kimliği (gerçek adını, doğum yerini, milliyetini, dinini) saklamaya ya da bunlar üzerine çok kişileri yanıltmaya muvaffak olduğundan Hindistan'dan Londra'ya, Paris'ten Kahire'ye, Petersburg'dan İstanbul'a kadar geniş bir alanda görünüp kaybolan model bir «köksüzleşmiş» olduğu için; hayâl ile gerçek, saçma ile ciddi fikirleri büyük bir iddiacılıkla karmalaştırabildiğinden dolayı Abdülhamit dönemi İslam ve Türk dünyasının örnek adamı olmuştur. Goldziher, Browne, Gibbi ve Jaescke gibi ciddi batı bilginleri Efgâni efsanesine ciddi olarak inanmışlardır! 1964'de bu efsane balonuna ilk iyneyi batırışımızdan sonra, onun üzerine (bazen aşırılığa giden) yeni incelemeler başlamıştır. En son ciddi ve dengeli inceleme için bkz. 
Nikki R. Keddie, özellikle 58-80"? 

Pan İslamist, Pan Türkist, Pan Arabist gibi sistemli çıkışlar... 
İslam ülkelerinde milliyetçiliği hararetle savunmak, Doğu halklarının birleşmesi, üç dinin (İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik), mezheplerin birleşmesi (Sünni - Şii bazında veya dört Sünni mezhep bazında ayrı ayrı), sosyalist, vatancı.. gibi bu çalışmamızda ele aldığımız veya alamadığımız fikirleriyle Efgâni'nin gerçek belirleyici zihniyetini tespit etmek oldukça zordur. 
Bütün faaliyetlerinin masonik düşünceler doğrultusunda değerlendirilmesi yetersiz kalır. Çünkü Efgâni'nin masonlukla ilişkileri ömrünün sadece bir bölümünde tesbit edilebilmiştir. Onun 


. İ Burada Esedabad'ın seçilmesinin başka bir anlamı vardır. Çünkü, onun gerçekte İran'ın Esedabad, şehrinden olduğu ve orada halen yakınları olduğuna dair birçok bulgular elde edilmiştir. oİran Devrimin'nden sonra 1982 senesinde, İstanbul Konsolosluğu önündeki vitrinde, devrimin öncülerinden olarak takdim edilen Efgani'nin, Cemaleddin Esedabadi olarak takdim edilmesi bu cümledendir. 

Sayyid Jamâl ad-Din: A Political Biography, Berkeley, 1972; Niyazi Berkes, a.g.e. 5.587. 
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bütün yönlerini Şiilik ve takıyye esası ile izâh etmek daha tutarı olacaktır. 


BEKLER 
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Türk Yurdu'ndan Makaleler 

Siyaset 

Türk Alemi 3 

Bundan yirmi beş, otuz sene evvel, yekdiğerinden tamamiyle gâfil, heyet-i ictimaiyeleri perişan, kendileri için hiç bir gaye-i emeli ve nokta -i istikbali tayin etmemiş olan Türkler arasında şu son senelerde bir takım cereyanlar maşâhede edilmektedir. 

Acaba bu cereyanların şekli neden ibarettir? 

Bu suale kat'i bir cevap vermek henüz kâbil değildir: Zira cereyanları tevlid eden duygular, düşünceler hünüz tamamiyle tebellür etmediler, henüz bir şekl-i muayyen alamadılar. Bunlar, şekli, süreti, mâhiyeti henüz gayr-i muayyen ince bulut parçaları gibi Türk semâsı üzerinde dolaşmaktadırlar, Türk dimağlarına, gerçi bir takım sevimli arzular, yüksek ve ulu fikirler ilkâ ediyorlar ise de bu bulutların bilahare birleşerek ne gibi bir şekil ve nereye doğru bir hatt-ı hareket alacakları henüz malum değildir. 

Bununla beraber, biz bu sefer şu müphem ve gayr-ı muayyen duyguların, düşüncelerin, hiç olmazsa hutüt-ı esâsiye itibariyle ne olduklarını anlamağa çalışacağız. Belki bu vesile ile Türklerin nereye varmak istedikleri, hangi gaye-i emele ve nasıl bir nokta-i istikbale doğru yürümekte oldukları bir dereceye katar tebeyyün eder. İşte şu nokta-i nazardan Türk alemine dikkatlice bir nazar atılırsa bu büyük alemde iki esaslı cereyan göze çarpar: 

Biricisi: İslamiyet kaygısı; 

İkincisi: Türklük kaygısı. 

Birici cereyanda bütün akvam-i İslamiye müşterektir. Fakat şu cereyana bir şekli muayyen veren ve bir maksat tayin ettiren yine Türklerdir. 

Evvel emirde şurasını söyleyelim ki bu cereyanı bizim aramıza sokan, daha doğrusu bu cereyana bizi sevkeden Avrupalılar olmuşdur. 
İki yüz seneden beri garp şarkı, alem-i Nasraniyet alem-i İslamiyeti bir mağlubiyet-i azimeye düçar ettiği inkar edilemez. Garp medeniyetinin, garp kuvvetinin hücumuna karşı şark, bilhassa İslam 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Alemi mukavemetsizliğini, za'f ve aczini teslim etmek mecburiyetinde kaldı. Memâlik ve akvam-ı şarkiye ve İslamiye birer birer garbın idâresi ve tahakkümü altına geçdi. Saltanatlar yıkıldı, sülâleler söndü.., bu inkirazın müthiş levhalarını temaşa etmekde olan mütefekkirin-i İslamiye, bu hâlin esbâbını araştırmak, esasını anlamak istediler. Fakat maatteessüf bu mütefekkirin-i ulüm-u diniyyede mütebahhir oldukları kadar ulüm-u dünyeviyeye vâkıf değil idiler. Bunu için vekâyıa yalnız bir göz ile baktılar ve onu yalnız bir nokta-i nazardan tahlil ve tenkit ettiler. Bu belâ ve musibetlerin, bu inkırazın yegâne menba' ve sebebi, ahlâk bozukluğudur. Ahlâk bozukluğu ise ahkâm-ı diniyye ve kavâid-i şer'iyenin iyi anlaşılmamasından ve işbu ahkâm ve kavâide hakkıyla riâyet olunmamasından ileri gelir, dediler. Binâen aleyh onların bütün hulâsa-i tefekkürleri, gösterdikleri yegâne necat çaresi, ahlâk-ı umümiyenin ıslahı ve bunun için de ahkâm ve kavâid-i şer'iyenin bihakkın icrâ ve ifâsı düsturunda toplanıyordu. 

İşte bir zaman bütün alem-i İslamı ihâta etmiş olan şu efkâr ve hissiyât ve hâlet-i rühâniye neticesidir ki aynı zamanda Afrika ve Arabistan'da - Senüsiler ve Vehhabiler; Asya'da ise - Şeyhiler, Kerim Haniler ve Bâbiler zuhür ediyor. Şu tarikatların kâffesi aynı düşüncelerin, aynı hâlet-i rühâniyenin neticesi olduğundan muhtelif yollar ve muhtelif vasıtalar ile aynı maksada doğru yürüyorlardı. 
Cümlesinin emeli, iddiası, Müslümanların ahlâkını ıslah, ahkâm ve kavâid-i şer'iyeyi zamanına göre ihyadan ibarettir. 

Bunlar, filhakika - bir nev'i dini ıslahcı (Röformateur) lar idi, kandilerini meydana çıkaran - aynı ictimai zarüret ve heyecandı. 

Bu ıslahcılar, şu zarüreti ve ihtiyacı tahlil ve tetkik ederken ve ilacını düşünürken bir dereceye kadar yanılmamış idiler. Çünkü akvam-i İslamiyenin bu kadar belâ ve musibetlere giriftar olmasında, ahkâm ve kavâid-i şer'iyenin inhirafa uğraması ve bunun neticesi olarak ta ahlâk bozukluğu başlıca amillerdendir. Fakat amiller bunlar değildi; pek mühim olan başkaları da vardı. Lakin, ne çare ki yukarıda söylediğimiz mütefekkirler bu başka amilleri göremediler. 
meselâ bunlar garbın şarka, ahlâkıyla diniyle değil ilim ve fenni ile, medeniyetinin yüksekliği ile, mücehhez oldukları eslihanın mükemmeliyeti ile hakim olduğu noktasına asla dikkat etmemişlerdi. 
İşte şu kusur-ı nazarın, şu yanlış - daha doğrusu - yalnız bir nokta üzerin yürütülmüş mütâlaâtın seyyiesi olarakdır ki istihrac etmekte oldukları netâyic ve tevessül etmiş bulundukları vesâit, kâsır ve gayri kâfi oldu... 
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Fakat her nasıl olsa da bunlar alem-i İslama yeni fikirler, vr: cereyan ilkâ etmişlerdi. Şu fikirler ve cereyanlar devam ediyordu. 
Kalplerde, dimağlarda bir takım tebeddülât husüle gelmekte idi. 
Bütün alem-i İslamda mâhiyeti itibariyle mühim fakat gayr-i muayyen bir ihtiyac-ı ıslah hissi uyanıyordu: Şu hissin, şu efkârın tamamıyle semeredar olması için yalnız ıslah ve ikmâl edilmeliydi. 
Alem-i İslamın düçar olduğu maraz etraflı, daha vasi' ve nafiz bir nazarla mütalaa ve tahlil olunarak yalnız bir taraflı ilaç değil, belki bütün ilaçlar gösterilmeliydi. İşte şu vazifeyi de Türkler yaptılar... 

Aslen Türk olan Şeyh Cemâlettin Efgâni Hazretleri, alem-i İslamda birinci defa, bütün İslamların düçar oldukları hastalığı etraflı tahlil ederek çarelerini gösterdi. Bu zat yalnız din ve ahlâk ile kalmayarak diğer esbap ve vesâit-i medeniye ve ictimaiyeyi de irâe etti: İslamların ahlâken ve dinen tedenni etmeleri dahi zaten başka bir takım esbâbın netâyic-i elimesidir. Şu esbap arasında en şedidi cehâlet ve sü-i idâredir. Cehâleti def için ulüm-ı fünün ve sanayii nerede olursa olsun, kimlerin elinde bulunursa bulunsun alıp kendimize mal etmeliyiz. 

Avrupa'ya, Avrupa ulüm ve fününuna yabancı kalmamalıyız. 
Esasen İslam ilim ve fenle, nür-u hakla kâimdir. Hakâyık ve ledünniyât-ı İslâmiye yalnız Envâr-ı ulüm ve fününun tenviri ile tezâhür eder. Zaten İslamiyet ulüm ve fünün-ı cedidenin menba'ı değil midir? Medeniyet- İslamiyenin parlak ve şâşaadar zamanları ulüm ve fünün-ı cedideyi havi değil miydi? Bunların bir çok şübeleri o zamanlar Müslümanların efkâr ve tetebbuâtı mahsülüdür. Avrupa bu ulüm: ve fününun mukaddemâtını bizden ahz ve kesb etti. Şimdi Avrupa'ya ilim ve fen için müracaat etmek, kendi malımızı geri istemek demektir. 

Usül-i idâre ve teşkilât-ı siyasiye ve ictimaiyeye gelince: İslamiyet tarihen ve esas itibariyle şimdiki Avrupa'ya tamamen yabancı değildir. Usül-ı meşvereti; icma-ı ümmeti asıl ve esas tanıyarak makam-ı muallâ-yı hilâfeti bile şurüt ve kuyüda rabtetmiş olan bir din, Avrupa'nın şimdiki hayat-ı ictimaiye ve siyasiyesinin hutüt-ı esâsiyesine bigâne kalamaz. Yalnız şu kadar var ki Müslümanlar kendi dinlerini, kendi tarihlerini bilmiyorlar, cahildirler. Zulüm ve cebr ile akvâm-i İslamiye arasına sokulmuş olan ve İslamiyete tamamen zıd bulunan keyfi ve istibdadi usül-ı idâre, medeniyet-i İslamiyenin sönmesine sebep olduğu gibi din-i İslamın da çığırından çıkarak münharif olmasına sebep olmuşdur. Ulüm ve fünün, sanayi münkariz oldukça hakayik ve ledünniyat-ı İslamiye dahi bir takım esâtır-ı evveliye, i'tikadat-ı bâtıle, hurâfe ve bid'atlar içinde 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boğulup kaldı. İşte bugün Müslümanların, Müslüman ulemâ ve ezkiyâsının en birinci vazifeleri dinlerini şu hurefât yığını altından kurtararak İslamiyeti muhtevi olduğu kâffe-i hakâyık ve fezâili ile göstermektir. Bunun için en doğru vasıta yeni ulüm ve fünün ile mücehhez olarak hakâyık-ı İslamiyeyi siyasi, ictimai, iktisadi ve ahlâki nokta-i nazarlardan mütalaa etmektir. İşte ancak o zaman alemi İslam kendi mesâib ve emrâzına ilaç bulacaktır... 

Şeyh Cemâleddin Efgâni'nin beslemiş ve meydana atmış olduğu efkârın hulâsası budur. Az bir zaman içinde şu efkâr, bütün alem-i İslama sirâyet etti. Her yerde bir tarafdan Avrupa ulüm ve fününunun iktisabına, diğer taraftan İslamiyetin mazisini mütalaa ve tetkik etmeye ateşli bir merak uyandırdı. Avrupa mekteplerine Müslüman gençleri akın akın giderlerken sinn ve iktidar cihetiyle tetebbuât-ı ilmiye ve tarihiyeye girişmek için hazır bulunanlar da meydan-ı faaliyete atıldılar. Hindistan'da Mir Aliler, Ali Haydarlar; Mısır'da Şeyh Abduhlar, Mustafa Kâmiller, El-Kevakibiler; Rusya'da Şahabeddin Mercaniler, İsmail Bey Gaspıranskiler, Barüdiler, Rızaeddin bin Fahreddinler, Musa Bigeyefler, Ataullah Bayezidoflar, Şeyhülislâm Abdüsselamlar, Pişnemaz-zadeler, Osmanlılarda Hoca Tahsinler, Mahmud Esadlar, Musa Kâzımlar ve Naim Beyler zuhür etti. 

Bunlar İslamiyetin muhtevi olduğu hakâyık ve fezâili birer birer meydana çıkardılar ve İslamiyetin ulüm ve fünün-ı cedide, teşkilât-ı siyasiye ve ictimaiye-i hâzıra ile itilaf ve imtizaç edebileceğini de bütün bütün vuzühuyla bildirdiler. Bu sayede alem-i İslamda yeni bir ümit, yeni bir gaye-i emel, yeni bir nokta-i istikbal doğdu: Ulüm ve fünün-ı garbiye ile mücehhez, ahlâk ve şemâil-i İslamiye ile müsellah olarak eski İslamiyeti ihya etmek... 

Türkler dahi, başkalarından daha ziyade şu fikrin intişârına hizmet etmiş olduklarından, sair akvâm-ı İslamiye ile beraber bu emeli, bu ideali besliyorlar. Bu hâl, Türk aleminde maşâhede edilen cereyanların birincisidir. Fakat bunun zımnında diğer bir cereyan daha husüle gelmektedir ki onun da mâhiyetini, süret-i tekevvün ve neşv ü nemasinı makale-i atiyede tetkik edeceyiz. 

Ahmed Agayef, Türk Yurdu, Cilt I, s.70-74, 24 Teşrin-i Sani 
1327. 


Aynı cilt, sahife: 200 

Almış olduğumuz iki mektuba cevap veriyoruz: 

Mektuplardan birisinde Cemâleddin Efgâni'nin bazıları tarafından aslen Arap oluduğu iddia edildiği ihtar edilip, şu iddia ile 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bizim son makalemizde müşârün ileyhin aslen Türk olduğuna dair meydana koyduğumuz iddia arasında tenâkuz olduğu gösterilerek, bu hususta bizden izâhat talep ediliyor. Vereceğimiz izâhat şudur: Acizleri bizzat Cemâleddin Efgâni'ye üç kere mülâki oldum. İkinci defa mülâkatımızda müşârün ileyhden aslı hakkında malumat istedim; verdikleri,cevabı huzurlarında defterime geçirdim. Sözlerini aynen naklediyorum: "Benim babamve anam aslen Merağalıdır, fakat sonra Hemedan'da babamın işleri bozulduğundan, Afganistan'a hicret mecburiyetinde bulunmuşuz." - Merağa Azerbeycan, yani Türk şehirlerinden bir şehirdir; Cemâleddin Azeri Türkçesini anadili olarak konuşuyordu. 
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(İkinci mektubu, konumuzla ilgili olmadığından almıyoruz. 
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EK: II 


Türk Yurdu, Cilt: 6, No:8, 12 Haziran 1330 (25 Haziran 1914), S.2263-2267. 

Şeyh Cemâleddin Efgâni 

Ondokuzuncu asrın nısf ahirinde efkâr-ı İslamiye üzerine icrâ- yı nüfuz etmiş olan, eazım-i mütefekkirin arasında Şeyh Cemâleddin Efgâni mümtaz ve yüksek bir mevki ihraz etmiştir. Müşârün ileyh Arapça, Acemce ve Türkçeyi mader-zadi gibi konuştuğu ve Avrupa lisanlarından bazılarına da vâkıf olduğundan ulüm-ı şarkıye ile ulüm-Iı garbiyeyi kendisinde cem' eylemişdi. Bununla beraber gayet yüksek ve keskin bir zekaya malik olduğundan iki medeniyeti tahlil ve herbirine ait fezâil ve nekaizi temyiz edecek kadar isti'dadı da haizdi. 

Böyle bir zat bittab'i Alem-i İslamın ma'ruz kaldığı hâl-i inkiraz ve tedenninin esbâbını araştırmaktan ve muasırlarını ikaz eylemekten ve esbâb-ı mezküreyi def edecek çareleri göstermekden kendisini alamazdı. Şeyh Cemâleddin Hazretleri hakikaten bütün hayatını şu mübareze ve mücahadeye sarf eylemiştir. Acemce, Arapça, Türkçe risaleler, kitaplar, mecmualar neşrederek, Hindistan'da, İran'da, Kafkasya'da, Osmanlılıkta mev'ızeleri, nutukları ile muasırlarını ikaz ettiği gibi bazen de Avrupa payitahtlarında meselâ Londra ve Paris'tc zamanındaki Avrupa ulemâsı ile mücadele-i kalemiyeye girişerek, garbı da İslamiyet hakkında tenvir etmeye çalışıyor. Böyle yorulmaz, mücâhedesinde yılmaz, herkese karşı hakikatı söylemekten çekinmez bir zat bittab'i rahat yaşayamazdı. 
Şarkın cehâleti, garbın da adâletsizliği Şeyh Cemâleddin için Kendisini Kürre-i arzın bir tarafından diğer tarafına aleddevam atacak daizalar teşkil ediyordu. Müslümanlarca takdir edilmemiş, “.oonalılarca tehlikeli addedilmiş bu büyük mücahit, bilahare İaanhul'a, Hâkana Sâbık tarafından celboitunuyor ve burada neierem fakat mahpus sürette son günlerini ikmâl ediyor. İslâmın woölisi uğrunda bu Kadar mücâhede ve gsayretlerde bulunmuş ve din-i 

“kn esaslarını nütuz etmiş olan fâzıl-ı müşârün ileyh, bazı 

Ve içe ivifudan ımusayır-ı din olarak gösterilmek istenilen 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milliyet fikirlerinin de şiddetli bir taraftarı idi. Türk Yurdu'nda! 
intişâr vahdet-i cinsiye ve ırkıye meselesi ismindeki makalesi bunun en celi şahididir. Bu süretle Şeyh Cemâleddin Efgâni, Türklerin din-i millisi addolunacak kadar Turaniler arasında münteşir olan İslamın yorulmaz bir nâşiri ve hâdimi olmakla kalmayıp aynı zamanda milliyet duygularının da müşevviklerinden oluyor. o“ 

İşte bu sayımızda resmini dercettiğimiz bu büyük mücahidin tercüme-i hâli hakkında bazı malumat vermek isteyerek, bulduğumuz menba' vaktiyle müşârün ileyh tarafından "Risâletün Fi İbtali Mezheb-i Dehriyyun" nâmiyle yazmış olduğu risalenin Arapça tercümesine mukaddime teşkil eden ve Şeyh Cemâleddin Hazretleri tarafından Mehmed Emin Bey Efendi'ye hediye edilmiş olan bir nüshasında da bulduk. Biz de o malumatı burada telhis ediyoruz. 

Şeyh Cemâleddin Hazretleri'nin aslı ve nesebi Hüseyin ibn-i Ali ibn-i Ebu Talip evladından olan meşhur muhaddis Seyyid Ali Essermedi'ye vasıl oluyor. Babası Kabil şehri civarında Kend taevkunde sâkin idi. Bu ailenin Efgâniler arasında azim bir mevkıı vardı. Ve sâkin bulunduğu kıt'aya hakimdi. Fakat Afgan Emiri Dost Muhammed Han aileyi bu makamdan mahrum etmiş ve Şeyh Cemâleddin Hazretierinin babası Kabil'e hicret etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Şeyh Cemâleddin Efgâni, Esadabad Karyesi'nden 1254 
senesinde tevellüd etemiştir. Babasının Kabil' muhacereti ile kendisi de oraya gitmiş ve sekiz yaşında tahsil-i ulüma mübâşeret eylemiştir. 
Muallimi Mahir ibn-i Ali nâmında bir alim imiş. On sene tahsilden sonra, 1273 senesine kadar muhtelif memleketlerde seyahat etmiş ve gördüğü yerleri, kavimleri, mütalaa ettikten sonra memleketine avdet ve Dost Muhammed Han'ın hizmetine dahil olmuşdur. 

1280 senesinde Şir Ali Han, Dost Muhammed Han'ın yerine 
geçince, Afganistan'da dahili ihtilâller zuhür etmiş ve Şeyh Cemâleddin Hazretleri bu ihtilâller esnasında mühim roller oynamıştır. 

İhtilaller esnasında Abdurrahman Han, Afganistan tahtına cülüs eyledi. Ve Şeyh Cemâleddin'i vezir-i a'zam tayin etti. Fakat biraz sonra yine ihtilâl zuhür ederek Emir Abdurrahman Han Buhara'ya kaçmak mecburiyetinde kaldı. Şeyh Cemâleddin ise bir müddet daha Afganistan'da kaldı ise de bilahare terk-i vatan lüzumunu hissetti. Lakin Afgan hükümeti, müşârün ileyhin İran'a 


İCilt:3 Sayı: 1-2. 
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gitmesini terviç etmediğinden Hindistan'a âzim oldu. İngiltere devleti ise, Şeyh Hazretlerinin Hindistan'da kalmasını yerli ulemâ ve rüesâ ile görüşmesini arzu etmediğinden Mısır'a azimet etti. Fakat İngiltere Hükümeti Mısır'da da tevakkuf.etmesine mani olduğundan "Câmi'ül-Ezher” ulemâ ve talebesinin istid'a ve ısrarlarına rağmen müşârün ileyh İstanbul'a sefer etti. Burada Sadrâzâm Ali Paşa'nın hüsn-i kabul ve teveccühüne nâil olarak Meclis-i Kebir-i Maarif azalığına tayin kılınmıştır. 

Osmanlı rical-i devlet, a'yan ve Ekâbiri müşârün ileyhin sohbet ve huzurundan pek mütelezziz ve müstefid oluyordular. 

Lakin müşârün ileyhin nâil-i hürmet ve muhabbet olması, Şeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi'nin rekâbetini celbediyor, fırsat ise zuhür etmekde teehhur etmiyor; henüz teessüs etmiş olan Darülfününda Şeyh Cemâleddin Efendi, bir konferans vermek istiyor. 
Konferansta bir çok a'yan ve Ekâbir hazır bulunuyorlar. Şeyh Cemâleddin Hazretleri ulüm ve fününun kadr u Xıymetine ait Din-i İslam'ın nokta-i nazarını izâh ederken nübüvvetten de bahsediyor. 
Müşârün ileyhin bu hususa ait efkârında şer'i şerife ait hiçbir nokta olmadığı halde, Hasan Fehmi Efendi sırf Şeyh Cemâleddin Hazretlerini nazar-ı avamda düşürmek niyeti ile güya nübüvveti inkar ettiğini işâe ettiriyor. Mesele matbuâta geçiyor, bir çok kıl u kali mucip oluyor. Bilahare hiikümet tarafından kendisine, kıl u kalin def'i için İstanbul'dan bir müddet müfarakat etmesi lüzumu ifham olunuyor. Bunun üzerine müşârün ileyh, Mısır'a gidiyor. Ve burada Riyaz Paşa tarafından ikram ve i'zaz olunuyor. Ulemâ ve talebenin ricası üzerine Şeyh Cemâleddin Efendi, Câmi'ül-Ezher'de tedrisâta şuru' ediyor. Ve bilhassa tasavvuf ve felsefe derslerine sarf-ı dikkat ediyor. 
Az bir zaman içinde müşârün ileyhin sohbet ve şöhreti âfakı tutuyor. 
Bu ise yeni hasüdların ve düşmanların zuhüruna meydan veriyor. Bu raddede müşârün ileyhe karşı bir cereyan açılıyor. Cereyanın başında İngiliz Konsolu (Mister Fycian) bulunuyor. 1296'da Mısır'ı terk ve Hindistan'ı gelerek, Haydarabad şehrinde sâkin olmaya mecbur kalıyor. Bu meyanda Mısır'da ihtilâl zuhür ediyor. İngiltere Hükümeti Şeyh Cemâleddin'i, Haydarabad'dan makarr-ı hükümet olan Kalküta'ya gönderiyor. Ve Mısır ahvali kesb-i tavzih edinceye kadar orada kalmaya icbarediyor. Gâile bertaraf edildikten sonra yine İngilterehükümeti, şeyhe İslam memleketlerini terk etmeyi ve Avrupa'da sâkin olmak üzere bir şehir ittihaz etmesini teklif ediyor. 
Şeyh Londra'yı intihap ediyor. Fakat Londra'da biraz ikâmetten sonra Paris'e geliyor. Ve burada "Urvetü'l-Vüskâ" nâmında meşhur 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mecmumasını neşre şuru etmekle beraber Fransa meşahir-i ulemâ ve üdebâsı ile alâka ve irtibatta bulunuyor. 

1303 senesinde İran Şahı, Nısıruddin'in daveti üzerine Tahran'a 
azimet ediyor. Şah-ı mezkür, evvelce müşârün ileyhi hüsn-i kabul ediyorsa da bilahare efkâr ve hissiyâtından teveşşuh ederek kendisini Tahran'dan kuvvetle çıkarıyor. Şeyh Cemâleddin yeniden Londra'ya azimet ediyor. Burada bir müddet kaldıktan sonra İstanbul'a geliyor. 
Abdülhamid ke .disine zahiren hürmet ibrazında kusur etmiyor, Nişantaşı'nda kendisine bir konak tahsis ediyor. Hakikat halde şu konak, Şeyh Cemâleddin için mehpes oluyor. Her ne ise, bu meyanda Tahran'da Nasıruddin Şah katlediliyor. Efvâh-ı nâsda, Şeyh Cemâleddin Hazretlerinin bu vak'a ile alâkadar olduğu söyleniyor. Bu ise Abdülhamid'in havf ve telaşını tezyid ediyor. Çok geçmiyor, müşârün ileyh bağteten vefat ediyor. Esbâb-ı vefatı ise şimdiye kadar meçhul kalıyor. 

İşte bir hayat ki hakikaten rengin ve rengindir! Müşârün ileyh siyaseten ittihad-ı İslamcı, fikren hakim ve filozoftu. İslamiyetin - almış olduğu şekl-i hâzıranın şiddetle muhtac-ı tasfiye ve ıslah olduğu, ulâm ve fünün-ı cedidenin lüzum-ı iktisabını şiddetle müdafaa ederdi. Ve bütün hayatı şu kanaat ve efkârını neşretmeye sarfeyledi. İslam hükümdarları kendisinden korktukları kadar, İngiliz, Rus hükümetleri de merhumdan tevehhuş ve daima kendisini takip ediyorlardı. 

Tlürk) Ylurdu| 
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EK: TI 


Sırat-ı Müstakim, Dördüncü Cild, 17 
' Cemaziye'l-evvel 1328, Aded: 90 


Cemâleddin Efgâni 

Şarkın yetiştirdiği fıtratların en yükseği olmasa bile en yükseklerinden biri olduğu şüphe götürmeyen merhum Cemâleddin Efgâni'ye dâir bir kaç söz söylemek istiyorum. İçimizde merhumu görmeyen çoksa da, zannederim, işitmeyen, bilmeyen yoktur. İhtimal ki sevgili kâri'lerimiz (okuyucularımız) şu satırlarda Cemâleddin'in hayat-ı husüsiyesine, hayat-ı ilmiyesine, hayat-ı siyasiyesine âit malumat göreceklerini zannediyorlar. Hayır, öyle etraflı bir terceme- i hâli inşallah ileride yazarız. Benim bugün yapmak istediğim birşey var ise de o da hazretin hâtıra-ı pâkine sürülmek istenilen bir lekeyi, bir levs-i bühtanı göstermek, onun mâhiyetini, nereden geldiğini tetkik eylemektir. 

Cemâleddin'in matbu', gayr-ı matbu' bir çok risâleleri, makaleleri, hutbeleri var ise de merhum müşârün ileyhin en büyük, en muhalled eseri bence Mısır Müftisi merhum Şeyh Muhammed Abduh'dur. Evet, Şinasi millete en muazzam hizmetini Namık Kemal'i yetiştirmek süretiyle edâ ettiği gibi, Cemâleddin de alem-i İslama en kıymetli bir yâdigâr olarak müfti merhumu bırakmıştı. 
Şeyh Muhammed Abduh'un ölmüş yüreklere ruh-ı gayret, ruh-ı nehamet nefheden sihr-ı mübin beyanı, o feyz-i cüşâcüşu hangi menba'dan alıyordu? Şüphesiz üstad-ı muazzamı Cemâleddin'in sânihâtından. Cemâleddin'in İstanbul'a birinci gelişi Ali Paşa'nın sadâretine tesâdüf etmiş idi. Merhum, Afganlılara mahsus o sevimli kıyafet içinde olarak paşanın meclisine girer, en yüksek mevkı-i şerefi ihraz eder, kimsenin nâil olamayacağı hürmeti görürdü. Maamafih Cemâleddin-i takdir eden yalnız Ali Paşa değildi. İstanbul'un bütün ümerâsı, vüzerâsı, kübbârı; âdetce, kıyafetce, lisanca kendilerine bigâne gelmesi icabeden bu zatın ilmine, diyanetine, ulüvv-ü cenâbına hayran olmuşlardı. Aradan altı ay kadar bir zaman geçince Cemâleddin Meclis-i Meârif âzâlığına tayin olundu. Bu me'müriyetinde maârifin ta'mimi için düşündüğü vesâitı bi pervâ söyledi ki arkadaşları bunun re'yine iştirak etmiyordu. Vaktin 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şeyhülİslâmı bulunan zat Cemâleddin'in fikirlerini menfaat-ı hususiyesine mugayır gördüğü için fena halde kızıyor, zavallıyı nazardan düşürmek için vesile arıyordu. 

1287 senesi ramazanında idi ki Dârü'l-fünün Müdürü Tühsin 
Efendi (Mösyö Tahsin) şeyh merhumdan fünün ve sanayi'a teşvik yolunda bir nutuk istemiş idi. Cemâleddin Türkçesi o kadar kuvvetli olmadığını ileri sürerek ma'zur görülmesini rica etmiş ise de berikinin ısrarı üzerine muztarr kalarak etaflı bir nutuk tertip etmiş, maamafih zemin ve zamana muvafık olup olmadığını anlamak için evvelce memleketin ileri gelenlerine göstermiş idi. 

Dârü'l-fünün'un açılacağı gün Cemâleddin'in nutkunu dinlemek için İstanbul'un ümerâsı, eşrâfı kâmilen toplanmış idi. Şeyhülİslâm da cemaatin içinde bulunuyordu. Cemâleddin kürsi-i hıtabete çıkınca şeyhülislâm olanca dikkatini nutkun içinde sü-i te'vile kâbiliyetli bir iki cümle sayd etmeye hasr eylemiş idi. 

Cemâleddin nutkunda diyordu ki: «..Maişet-i insaniye bir beden-i zi hayata benzer; sanâiın her biri, maişete olan medârı itibariyle, o bedenin bir uzvu mesabesindedir; Meselâ melek-i tedbirin, iradenin merkezi olan dimağın aynıdır. Demircilik kol, çiftçilik ciğer, gemicilik ayak gibidir...» Cemâleddin bu gibi basit teşbihlerle bütün âzâyı saydıktan sonra şu neticeyi veriyordu: «..Saâdet-i insaniyenin beyyinesi, cismi bu süretle teşekkül eder. Cismin hayatı ise ruh ile kâim olmasına nazaran bu cismin yani saâdet-i beşeriyenin ruhu ya nübüvvettir, yahut hikmettir. Lâkin bunlar başka başka şeylerdir. 

Nübüvvet bir atâ-i ilâhidir ki çalışmakla elde edilemez. Cenab-ı Hak mahlukları arasında her kimi isterse bu feyze mazhar kılar: "Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir". Hikmete gelince bu a'mâl-i fikriye ile iktisab-ı malumat ile kazanılır. Sonra, nebi hatadan masumdur; hâlbuki hakim hataya düşebilir. Bir de ahkâm-ı nübüvvet, dâmen ismeti levs-i bâtılın hücumundan münezzeh olan ilm-i ilâhi üzerine vârid olmuşdur ki bunları kabul imanın ferâiz-ı esâsiyesindendir; hükemânın ârâsına gelince bunlara ittiba' mütahattem olmayıp ancak şer'-i ilâhiye muhâlif olmamak şartıyla akla muvafık geleni kabul edilebilir.» 

İşte Cemâleddin'in nübüvvete âit olmak üzere söylediği sözler bundan ibaretdi ki ulemâ-ı İslamın icmaıyla sâbit olan hakikata tamamıyla mutâbık olduğu halde şeyhülİslâm, merhumdan intikam almak için, "Cemâleddin nübüvvet bir nev'i san'attır, diyor" şâyiasını çıkardı; bunu te'yid için de nübüvveti sanayi'a dâir irad ettiği bir nutukda zikretti dedi. Daha sonra câmilerdeki vaizlere şeyhin aleyhinde yürümelerini emreyledi. Zavallı Cemâleddin aleyhindeki 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sözlerin bühtân-ı mahsusdan ibaret olduğunu, hakikatin meydana çıkması için şeyhülİslâm ile muhakeme edilmesi lâzım geleceğini söylediyse de kimseye dinletemedi. Mesele gazetelerin ağzına düştü; bunların bir kısmı şeyhülİslâmın bir kısmı da şeyhin lehinde idâre-i kelâm etti. 

Nihayet merhumun sevdiklerinden bir kısmı müşârün ileyhe sabır ve sekinet tavsiye ettiler, zaman bu gibi haksız şâyiaları hükümden düşürür, hakikati meydana çıkarır dedilerse de gayret-i diniyyesi ilmi kadar yüksek olan Cemâleddin bir dürlü duramadı. 
Akıbet efkâr sükün buluncaya kadar İstanbul'u terk ederek bilahare isterse yine avdet etmek şartıyla nefyi hakkında irâde-i aliyye sâdır oldu. Zavallı Cemâleddin her ma'nâsıyla mazlum bir halde İstanbul'u terk ile Mısır'a gitmeğe mecbur oldu. 

İşte merhumdan ne zaman bahsolunsa «ilmine, fazlına, siyasetine söz yoksa da maatteessüf mülhid idi, nübüvvete inanmazdı» derler ki anlamadan, dinlemeden söylenilen şu sözlerin nereden çıktığı görülüyor. 

İki haslet eder bâtıl ve hakkı temyiz: 

Biri tetkik-i haberdir; biri ta'mik-ı nazar. 


Mehmed Akif 
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Sırat-ı Müstakim, Dördüncü Cild, 24 cemaziye'!-Evvel 1328, 
Aded 91 


Hasbihâl 

Geçen hafta merhum Cemâleddin Efgâni'ye dâir birkaç söz söylemiş idim. Maksadım o büyük adama isnad edilmek istenilen dinsizliğin pek yanlış bir tevcih olduğunu göstermek idi. Maatteessüf bu seferde «Cemâleddin mülhid değil idi, fakat Vehhâbi idi!» iddiası ortaya sürülmeye başladı. 

Acaba bu şâyiayı çıkartanlar bir adamın alnına «Vehhâbi» damgasını yapıştırmak ne demek olduğunu biliyorlar mı? 

Vehhâbilik bir mezheb-i mahsüsun ismi olmakla beraber Arabistan'ın bir çok yerlerinde dinsiz tanınan, yahut öyle tanıtılmak istenilen adamlara verilir bir payedir. Lehde söylenen sözlere inanmamak, lâkin aleyhde söylenenlere derhâl iman etmek insanlarda cibilli bir hasisa olduğu için meselâ ben bugün çıkar da Allah'tan korkmadan en akidesi pâk bir adam hakkında «İyidir ama dinsiz olmasa!..» dersem az zaman sonra zavallıyı bütün aşiret halkı baştan başa mülhid tanırlar, acaba bu adam ilhadı mücip olacak ne yapmış, ne söylemiş demeyi hatırlarına bile getirmezler! 

Müslümanlıkta en güç bir şey varsa o da bir adama dinsiz payesini vermekten ibaret olduğu halde fazlını, irfanını,. ikbalini, şöhretini çekemediğimiz, yahut tarz-ı tefekkürünü kendi meşrebimize muvafık görmediğimiz, kimseleri bu hasbi rütbe ile nazardan düşürmek nedense bize pek kolay geliyor! 

Lüzüm-ı küfür başka, iltizam-ı küfür yine başka iken, yüzde doksan dokuz ihtimal doğrudan doğruya tekfirini icap eden bir adamı bu yüzde bir ihtimal ile kurtarmak üzerimize farz iken biz bilakis binde bir ihtimal-ı zaif ile yakaladığımızı dinsiz yapıp çıkıyoruz, gerideki dokuz yüz doksan dokuz ihtimal-i imanı nazara bile almıyoruz! 

Arabistan'a gidin, en büyük adamlar Vehhâbi; Türkistan'a gelin farmason; Acemistan'a uğrayın dinsiz, yahud Bâbi! 

En garibi şurasıdır ki bütün aktâr-ı İslâmiyede bu ünvanlar ile teşhir edilen adamların kısm-ı a'zamı müslümanlığı, müslümanları müdafaada vakf-ı hayat etmiş olan ekâbir-i ümmettir, fedâkârân-ı milletdir! 

Bir yabancı aramıza girse dese ki: 

- Ey cemaat-ı müslimin, falan falan falan zâtlar sizin en akıllınız, en âliminiz, en fâzılınız olduktan başka ebnâ-yı milletinin saâdetine çalışır olmak itibariyle en hayırhâhınız, en hamiyyetlinizdir. Siz bunları vehhâbilikle, masonlukla ittiham ediyorsunuz yani müslümanlıktan çıkarıyorsunuz. Demek, sizin dininiz akıl ile, ilim ile, fazl ile, hamiyyet ile kâbil-i te'lif olamayacak! 

Bu söze karşı ne diyebileceksiniz? 

Bugün hıtta-ı Mısriyyede menâfi'-i İslamı müdafaa eden ne kadar hamiyetli kalem varsa hepsi Cemâleddin'in sâye-i terbiyetinde yetişmiştir. Cihan-ı tevhide binlerce dest-i muharrir, binlerce dimağ-ı mütefekkir ihdâ eden bir Cemâleddin Vehhâbi olabilir mi? 

Merhumu ne Afganistan'da, ne Hindistan'da, ne Avrupa'da ne Osmanlı toprağında rahat bırakmadılar; hiçbir yerde oturtmadılar. 
Cemâleddin Müslümanlık âleminde hakiki, sermedi bir intibâh uyandırmak gayesine ma'tüf olan hamiyyetinde biraz imsak ede idi, bu siyasetine azıcık fâsıla vere idi dünyanın her yerinde şerâfetiyle mütenâsip bir debdebe içinde yaşayabilirdi. Fakat o koca adam maksadı bülend hamiyyeti uğrunda dehrin her türlü şedâidine göğüs gerdi; başkalarının bi'l-iztırar dayanamayacağı hırmânlara, haybetlere o kendi ihtiyarıyla katlandı. Kemâl'in ta'biri vechile o bir şehid-i zi hayat idi: 

Ne devlettir şehid-i zi hayat olmak bu dünyada! 


Cemâleddin hakkında söylenen Vehhâbilik Şeyh Muhammed Abduh için de diriğ edilmiyor. İki senedir Sırat-ı Müstakim'in sahifelerinde merhumun eserlerini görüp duruyoruz. Allah için söyleyelim, hangi ma'nâsına alınırsa alınsın, Vehhâbiliği okşar bir cümlesi, bir makalesi görüldü mü? Bazıları şeyhin zühdü ilmi nisbetinde değil idi, derler. Olabilir. Lâkin acaba merhum bütün hayatını itikâf ile, nevâfil ile geçireydi âlem-i İslam için daha müfid mi olacakdı? Mösyö Hanoto'ya karşı çıkıp ta mağribdeki milyonlarca müslümanın hukukunu müdafaa etmek öyle zannederim ki asırlarca nevâfil edâ eylemekten daha sevaptır. 

Bilmez misiniz Hazret-i Ömer tâbiinden Ebü Kalabe'ye «bence seni, evlâd u ıyâlin için nafaka tedârikiyle meşgül görmek böyle mescid köşelerinde mu'tekif görmekten daha hayırlıdır.» demiş. 

Düşünmeli ki Ebü Kalabe nihayet üç beş kişiden ibaret ailesine yiyecek bulacaktı. Abduh ise üç yüz milyonluk bir ailenin hayatı için çalışmak mecburiyetinde idi! 

İşte bugün bir Cemâleddin bir Muhammed Abduh yok. Cihan-ı İslam hakikaten bikes, cidden garip. Biz bu gibi ekâbir-i ümmeti rahmetle, hürmetle anmalıyız ki geriden gelenler aramızda bir yâd-ı cemil bırakabilmek ümidinden mahrum kalarak mücâhededen vaz geçmesinler. Üç beş sene evvel bir Frenk bana demişidi ki: 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«İrbâb-ı fen ve san'atın kıymetini takdir edemiyorsunuz, ma'zursunuz; lâkin erbâb-ı sa'y ve hizmeti takdir etmiyorsunuz! İşte bu kabahatiniz afvolunmaz..» Ey akıl sahibleri ibret alın. 


Mehmed Akif 
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EK: IV 


BBA, YEE, 1/34 /93 /553-170* 

(Efgâni'nin Mısır'dan ayrıldıktan sonra, Avrupa'da bulunduğu sırada, Sudan'daki "Mehdi "krizini", İngilizler lehine cözecek güçte olduğunu iddia edip, bu yolda çalışmalar yaparken, İstanbul'a gönderdiği mektuptur.) 


"Bundan iki sene evvel Mehdi nâmıyle Sudan'da zuhür eden Muhammed Ahmed nâm zat-ı meçhulü's-sıfat General Hicks'in kumandasında bulunmak olan fırka-ı askeriyeyi hemen kâmilen mahvetmesiyle Avrupa'nın efkâr-ı umümiyesini ızdıraba düşürmüş ve bu misilli zurufun bu halde milletin hissiyât-ı hakikiyesini aks ve neşreden İngiliz matbuâtını bilhassa korkutmuştur. 

İngiltere Hariciye Nezareti'nde karışıklık husülüne badi olmuş olan işbu muzafferiyet, Mösyö Gladstone Nil vadisinde Lord Biconsfield'in Afganistan'da istihsal eylediği semereye müşâbih bir semereyi hazırlamakta olduğu göründüğü gibi Hidiv-i sâbık İsmail Paşa ile Halim Paşa'ya hırs ve tama' kapısını açmıştır. Bunlardan her birisi İngiltere'nin hüsn-i nazarını kazanmağa çabalamakta ve hidiviyyet mesnedini ihraz etmesi için devlet-i müşârün ileyhanın muavenetini şart-ı ittihaz ederek, ihtilâli bastıracağını va'd eylemektedir. 

Hidiv-i hâli bulunan Tevfik Paşa'ya gelince, gayet güç bir mevkide ve buhranı günden güne tezayüd eden bir halde bulunuyor. 
İşbu biçare prens, vehametçe yekdiğerine müsavi iki vukuat-ı müfrite karşısında görünüyor. Biri İngilizlerin hıtta-i Mısriyyeye süret-i kat'iyede istila ve diğeri Mehdi'nin Kahire'ye kadar vusülüdür. Bu iki tehdidli nokta arasında İsmail ile büyük amcası Halim'in hırs ve tama'ları baş göstermektedir. 

Gerek politikanın ve gerek alâkadar olan dostlarla Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin menafii nokta-i nazarınca Mehdi'ye dair bazı mütâlaât-ı şahsiyemi ve Mehdi isminin İslam aleminde hâsıl 


* Zikreden: Fahri Ç. Derin, "Cemaleddin Efgani Hakkında İki Tarihi Vesika" Tarih ve Toplum, Aralık 1990, İstanbul. 
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edebileceği tesiri ve mesele-i mühimme hakkında İngiltere devletinin niyyâtını ve hidiviyyet mansıbına göz dikmiş olanların ümid eyledikleri istifâdeyi ileride ayrıca bir bendde beyan edeceğim. 

Şimdiki halde Mehdi'nin İslam üzerine olan nüfuzunu ve Mehdi hakkındaki İslamların süret-i itikadlarını ve bu itikadın esbâbını ve mazide husüle gelen bu misilli vukuat ile hâl-i hâzırda Mehdi'den intizar eylediklerini beyan ve bu makule şeyler hakkında umümun dikkatini celb ve efkârını tashihe medar olan bir takım malumatı serdedeceğim. 

Mehdi Arabi bir kelime olup doğru yolu tutmak için, Cenab-ı Hak tarafından ilham olunmuş demektir. Mehdi bazı gazetelerin iddia eyledikleri gibi bir peygamber değildir. İslamlar mehdiyi büyük peygamberin sülâlesinden, zahid ve dindar ve ecdadından ma'dud olan Hazret-i Peygamberin süluk eylediği yola sâlik ve din-i mübin-i İslamiye hizmet ve riâyet eder bir zat nazarıyla bakarlar. Mehdinin Cenab-ı Hak tarafından olan me'müriyeti meselesi, bid'aları yani teceddüdad-ı diniyyeyi mahv ve adâleti teyid ve bütün müminler arasında müsavâtı icrâ ve İslâm nâmını neşr ile onu dünyanın her tarafında ilan eylemekdir. 

Arap lisanında mehdiye "kâimü'l-Muhammed”" itlâk olunur. 
Yani şeriat-ı İslamiyeyi müdafaa ve muhafüza eylemek üzere büyük (peygamber sülâlesinden meydana huruç eden zattır. 

Meci-i mehdi hakkındaki itikad, cümle-i İslam indinde münteşir olmasıyla beraber, hicretin birinci asrından beri mevcut olduğu cihetle, fi yevmina haza iyice kökleşmiş ve metânet kesbetmiştir. 

Müverrihün-ı İslamiyenin en meşhur ve en müteberlerinden olan, "Elbağri" ve "İbni'l-Esir", birinci asr-ı hicretin nihayetinde, hulefâ-yı Emeviyeden adâletle şöhret-şiar olup, Hazret-i Peygamber'in akrabasından bulunan Ömer bin Abdülaziz'in bizzat mehdi kendisi olmadığı halde, ruz-ı haşrdan evvel bir daha zuhür edecek olan Meryem oğlu Hazret-i Mesih'den başka diğer bir zatın mehdi olamayacağını tahrir eylemiş oldukları eserlerinde beyan eylemişlerdir. 

Müslümanlar bir sıkıntıya düçar ve din-i mübin cihetinden bir tehlikeye giriftar veyahut bir devlet-i ecnebiye tarafından mahkum olduklarında, kendilerinde meci-i mehdinin intizarı olkadar kesb-i şiddet eder ki, karanlık gecede geniş bir sahrada yolunu şaşırıp kendisine rehberlik edecek bir yıldızın zuhürunu, Furuğ ı sabr ile intizar eden adama müşâbih olurlar. 
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Bundan maada itikadât-ı mezküre büyük peygamberleri Hazret- i Muhammed'in müteaddid ve müsbet olan hadislerine müstenid olup, meselâ birçok kitaplarda ve ezcümle taraik-i İslamiye-i erbaanın müessislerinden biri olan, İmam Ahmed bin Hanbel'in El-Müsned nâm kitabında ve Seyyid Ali Et-Tirmizi'nin Es-Sahih nâm kitabında ve Müsned-i Ferdan ve İbn-i Mace ve sair kitaplarda zikrolunmuştur. 
İbn-i Haldun Mukaddimesi ve diğer çend ulemânın âsârı müstesna tutulmak üzere İslam ulemâsının cümlesi mezkür hadislerin mevsukıyetini kabul eylemekte müttefiktirler. Bunların kitaplarından anlaşılıyor ki, Hazret-i Sahib-i Risâlet pek çok yerlerde mehdiden bahs eylemiş ve bazen 'el-mehdi', bazen 'el-kâim' nâmını ita buyurmuş ve "kıyamete yalnız bir gün kalsa bile, benim dinimi te'yid ve şeriatimi neşretmeğe memur olacak, akrabamdan birinin zuhüruna değin, Cenab-ı Hak o günü temdid edecektir". Ve bir diğer hadisde "elkâim (mehdi), benim sülâlemden gelecek ve sizden hiç bir gune iyilik esirgemeyecektir." Ve hadis-i aharda, "Mehdi size Roma hazinelerini verecek ve kürre-i arz kendisine hesapsız servetler arz ve takdim edecektir." Ve diğerinde: "Zulüm ve fesad-ı ahlâk alemde çoklaşıp, mü'min (İslam) olan zat, köleden beter olursa, ol vakit sülâlemden olan mehdiye muntazır olunuz." Ve diğer hadisde dahi: "Akrabamdan olan mehdi, fena zamanda zuhür edecek ve gadr ve zulm ile malâ mal olan alem, nür-ı adâlet ve hakkaniyeti neşredecektir." Ve aharinde de: "Eğer Benu'l-esgar (Hazret-i Peygamber, -eski Romalılar- demek istiyor), size galebe çalacak olursa, familyamdan olan el-kâime muntazır olunuz." Ve diğer hadisde: "Mehdi, bendendir. İsmi, benim ismim (Muhammed); pederinin ismi, benim pederimin ismi (Abdullah); vâlidesinin ismi, benim vâlidemin ismi (amine) olacaktır" deyu tasrih buyurmuşlardır. 

Bu kabilden daha pek çok hadisler vardır ki, cümlesi meci-i mehdinin sıhhatini izâh ve beyan eder. Cenab-ı Hak tarafından kendilerine ilham olunmuş da'vasıyla bir çok zevât-ı mukaddesenin rivayetleri vardır ki, mehdi veya el-kâim şarkdan veya garpdan ve Mekke'den veya Küfe'den zuhür edeceğini gösterip ve zuhürunun zamanını tayin eder. Fakat rivayât-ı mezküre pek çok ve pek muhtelif olduğu cihetle onların zikrinden sarf-ı nazar etmeği münâsip gördüm. 

Bütün asırlarda ve bütün memâlik-i İslamiyede mehdi veya elkâim nâmıyla yüzlerce adamlar zuhür etmiş ve her ne kadar bunların çoğu merama nâil olmamış ise de bazıları memleketler teşkil edip, evlad ve ahfadları memâlik-i mezküreyi bir çok asırlar dahi idâre etmişdir. 
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Beni Ümmiye hılafetini mahv ile Benü'l-Abbas hılafetini meydana getiren Ebu Müslim El-Cürcani, ancak el-kâim (mehdi) nâmını almasıyladır ki Merv'de ve Horasan'ın sair memleketlerinde ahaliyi toplayıp dehşetli bir ordu teşkil edebilmiş ve Benü'l-Abbas'ın birinci halifesi ve büyük peygamber Hazret-i Muhammed'in amucası Abbas'ın hafidlerinden olan Ebu'l-Abbas Es-Seğas'ı halife nasb etmeğe, ahaliyi ancak bu vasıta ile mecbur etmişdir. 

Harun Er-Reşid zamanında idâre-i memleketini teşkil ve Faris şehrini zabt etmiş olan Mehmed'in hafidlerinin büyük ordusu dahi ancak el-kâim nâmı sayesinde matlubuna nâil olabilmişdir. Ve kezâ Kahire ve Suriye'yi ve Hicaz ve Yemen'i zabtetmiş olan hulefâ-i Fatımiyenin cedd-i a'lâları Ubeydullah'ın o koca memleketi tesis edişi ve bu günkü günde ismini muhafaza eden mehdiye şehrini yaptırışı ancak mehdi sıfatıyla müyesser olmuştur. 

Reisü'l-Muvahhidin (yalnız Cenab-ı Hakk'a inananlar) olan Muhammed, mehdilik davasıyla kendisine tarafdar ittihaz edip, fütühâtı Endülüs'e kadar vasıl olmuş ve halifelerine vasi' memleket terk etmiştir. 

Hulâsa-i kelam, mehdi nâmı altında bir çok zatlar pek parlak ve mühim işler ve müminlerin aleminde pek kıymetli inkılabât hâsıl etmiştir. 

Filvaki şimdiye kadar birçok mehdiler zuhür etmiş ise de İslamlar yine bir yeni mehdiye muntazırdırlar. Muhammed'in sülâlesinden, alettevali zuhür eden on ikiimama itikad eden Şiiler, bir mehdinin gelişinin sıhhati üzerinde Sünniler ile müttefik iseler de, şahsıyeti hususunca müttefik olmayıp, Muhammed El-Mehdi'nin büyük peygamberin ahfadının dokuzuncusu olan Hasanü'l-Askeri'nin mahdumu olduğunu söylerler. 

Ve iddia ederler ki Ebu Muhammed,El-Mehdi El-Mütevekkil ELAbbasi nâm halifenin zaman-ı hükümeti esnâsında, Samira (Bağdad kurbünde bir şehir) da tevellüd etmişdir. Bir gün halifenin kendi hakkında olan sü-i niyyetinden korkduğundan beş yaşında olduğu halde bir kuyüda saklanmağa karar vermiş ve yetmiş sene esnâsında tarafdarlarıyla muhabere etmekte bulunmuştur. Bu gaybubete Şiilerde "el-gaybetü's-sağri" yani "küçük gaybubet" denir. Şiiler şunu dahi iddia ederler ki, tarih-i mezkürde mehdi adamlarıyla olan münâsebetini kat' etmiş, bunlar ise müddet-i hayatını bin seneden ziyade tahmin ederler ki buna değin bir hayat bulunduğu itibar ederler. Mezheplerine göre, Mekke-i Mükerreme'de mehdi hâk ile makam arasında zuhür edecek ve Küfe (Bağdad kurbünde) bir merkez 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ittihaz ederek İslamın satvet ve nüfuzu ol vakit şarkdan garba kadar yayılacaktır. 

İ'tikadât-ı mezküre ne kadar muhtelif olursa olsun, her müslüman kendisine tab'iyet ve uğrunda mâmelekiyle beraber hayatını fedâ etmeğe hazır bulunduğu ve bir mehdiye muntazır olduğu muhakkaktır. Bahusus, Hind Müslümanları İngiliz hükmü altında nâmütenahi eziyetler ve süz-nâk meşakketler çekmekde oldukları cihetle, mehdiye en ziyade muntazır olanlardır. 

Hulâsa-ı kelam, Müslümanlar nezdinde mehdinin nüfuzu, yalnız istihsal edebileceği muvaffakıyyet-i ahireye menüttur. 
Seleflerinin hâli dahi böyle idi. 


Şeyh Cemâleddin Efgâni 
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EK: V 


Daavat-ı Cemâleddin Efgâni, Mustafa 
Fevzi bin Abdüllatif Gazal, 5.230. 


Efgâni'nin Milliyetçilik Çağrısı 

Bir kısım yazarlar Cemâleddin Efgâni'nin çağrılarından bazılarını ve bazı davranışlarını hesaba katmamaktadırlar. Mesala bazıları İslam Birliği veya Şark Birliği'ne dikkat etmezler. 

Ancak bu çağrılar, Efgâni'ye göre, olgunluktan önceki çocukluk dönemi gibidir. Halbuki fikri olgunluğu çağında ulaştığı nokta milliyetçiliğe çağrıdır. Hatırat kitabında bu görüşün sahibi, Cemâleddin'in ömrünün sonlarına doğru bu noktaya geldiğini söyler. 

Doktor Tevfik Ettavil'e göre ise: "İslami birliğe olan çağrısına rağmen, -buna paralel olarak- İslam ümmetleri içindeki Milliyetçilik hareketelerini teşci' etmeye kalkışmış ve tahakkuku için var gücüyle uğraşmıştır. İslami birliğin milliyetçilik hareketleriyle parçalanacağını düşünememiştir".! 

Ben de Dr. Tavil'e derim ki bu, Cemâleddin'in bir gafleti değil bilakis hedefi ve maksadı idi. Zira hepimiz biliyoruz ki Mason Cemiyetleri İslami birliği parçalamak ve İslam hılafetini yok etmek için geceli gündüzlü çalışmaktadırlar. Efgâni de bu cemiyetlerin bir uzuvlarından; hatta Ortadoğu, İslam ülkeleri olarak isimlendirilen bölgede tehlikeli bir loca kurucusudur. Efgâni'nin milliyetçiliği teşvik ettiğini söyleyenlerin başında Dr. Ammâre gelir ki, onu bu yüzden övmekte ve yüceltmektedir. Cemâleddin'i İslam'a ve İslam birliğine çağrıda bulunan bir kimse olarak gördükten sonra onu Arap milliyetçiliği davetçisi olarak görmekte ancak bunun ikisinin birleştirilmesinde zorluk görüldüğünden birisinin fedâ edilmesi gerektiğinin şart olduğunu kabul etmektedir. 

Dr. Ammâre bu konuda der ki:" Bu yolda Cemâleddin gibi devrimci filozofun karşılaşacağı zorlukların büyüklüğünü takdir edebiliriz. Çünkü o bazılarının tasavvur ettiğinin çok ötesindedir. Ve bir başkasının karşılaşabileceği durumlardan çok daha zorlarıyla 


İ ELFikrü'l-Arabi. 
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karşılaşmaktadır. Zira Efgâni Müslüman bir düşünür idi. Dünya çapında esasları bilinen bir dinle, düşünce ve gidişatı bağdaşmamaktaydı. Çünkü bu dinin esaslarının, ilk bakışta herhangi bir milliyetçilik fikrine aykırı olduğu görülür."! 

Bu girişten sonra, Efgâni'nin bu merhaleyi aşan, bir merhaleye ve dünya çapında çağrıda bulunduğu dikkati çekmektedir. Ancak hayatının sonuna doğru fikren gelişerek şöyle demiştir:" Bu konuda Efgâni'nin görüş ve düşüncelerinde meydana gelen gelişmenin önemini pekala maşâhede edebiliriz. İşte bu gelişmeye örnek olarak, birleştirmek ve karıştırmak gibi bir insanın kâfi bir görüşe sahip olmadığı andaki durumudur."? 

Doktor şunu demek istiyordu: "Cemâleddin İslami bir birliğe davet ederken bu ihtilafı sıhhatli bir şekilde çözecek olgunluk ve dengeye hanüz erişmemişti. Fakat, bu fikri olgunluğa sahip olup, milliyetçiliğe davetin sömürgeciliğe karşı koyabilecek en güçlü ve 

, gerçek bir çağrı olduğunu idrak etmiş oluyordu. Ki önceki çağrısından vazgeçip Arap milliyetçiliğine davete yönelmişti. .." 

Anlaşılan Doktor Ammâre, bu değişikliğin sırrına dikkat etmemiş ve böylece görünüşteki değişikliğin sebep ve illetini icad etmeğe başlamıştı. 

Efgâni, Mısır'da doğuluların birleşmesi içinde çağrıda bulunmuştur. Çünkü halkın buna hasret duyduğunu ve bundan sahifeler dolusu sözler ettiğini görüyordu. Etrafına bakarak Müslüman, Hristiyan ve Yahudi karışımını maşâhede ediyordu. Bunun üzerine "Mısır Meısırlılarındır" sloganıyla, Mısır milliyetçiliğine çağrıda bulunmaya başladı. İleride Edip İshak'ın tanınmış Hristiyan olmasına rağmen buna nasıl çağrıda bulunduğunu göreceğiz. 

İslam birliğine daveti ise Avrupa'da başlamıştı. Bu sırada masonluk gibi, gizli kuruluşlara bağlı olan bir gizli kuruluşa ait olan Urvetü'l-Vüskâ isimli mecmuasını yayınlıyordu. 

Bu sebeple diyebiliriz ki, Cemâleddin kendisi çizmiş olduğu çizgiden sapmayıp, dunıma göre söz etmekteydi. Her makam için bir söz vardır. (Likülli makamin mekal) 

Herhâlükarda Cemâleddin iki davet arasında bocalayan bir merhaleden geçiyordu. Neticede ikincisinde istikrar bulmuş. Zira o devirde bazı İslam devletlerinin kendi milliyetçilikleriyle tutunmaya ve milliyetçilikler arasında mücadelenin artmağa başladığını 


İ ELLA'malü'l-Kamile, 5.85, 
EL-A'malü'1-Kamile, 5.56. 
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görüyordu. Dr. Muhammed Ammâre der ki: "Bu birleşme şahsın tabiatı içerisindedir. Bu fikri ve mücadeleci tutumu, hayatı boyunca uzun bir müddet devam etmiş, her iki uç arasında gidiş geliş sürmüştür. Bu mücadele mücerret fikirden ve nazari temellerden ileri gelmiyordu. Daha çok şuradan geliyordu: Efgâni ondokuzuncu asrın ikinci yarısını yaşıyordu ki bu tarihi geçiş döneminde İslam aleminin her tarafı, insanların şu veya bu fikir ve çağrıların çekici tesirleri etrafında çarpışıp duruyordu."3 

Bu birleşmenin sebeplerini açıklayarak diyor ki Cemâleddin, İslam dini milliyetçilik bağını ortaya koyar, ancak Müslümanlar ondokuzuncu asrın ikinci yarısında milliyetçiliğin yoğunlaştığı bir devreye ulaştı. Cemâleddin de açıklıkla ve haklılıkla iddia edildiği gibi Mısır'ın ve bugünkü Mısırlılık duygusu ve vatanperverlik şuurunun babasıdır.4 

Burada biraz duralım ve çelişkiyi ele alalım. İslam birliği daveti, El-Urvetü'l-Vüskâ cemiyetini kurduğundan beridir. Ve aynı zamanda İslam birliğine davet ismiyle yayın yapan, davet adına çıkan gazetenin neşrine başlandığı zamandır. Bundan sonra da hayatının sonunda milliyetçiliğe devetle ilgili görüş ve fikirlerinde vardıkları noktayı hatıratında yazmıştır. Orada El-Urvetü'l-Vüskâ'dan önce milliyetçiliğe daveti ön plana alıyor. Buradaki çelişki açıktır. Ve gördüğüm şu ki Efgâni'nin daveti ne İslam birliği ne de her hangi bir milliyetçiliğe; doğrudan doğruya insani kardeşliğe ki burada Müslimle gayr-i Müslimi, Arapla gayr-ı Arabı birleştirmeyi hedefliyor. ; 

Bunun için Doktor Ammâre'den başka kimselere ait olan milliyetçiliğe çağrıyı ifâde ettiği halde hiçbir zaman tayin etmeyen birçok ifâdeler görmekteyiz. Doktorun kendisi de bunlardan birçoğunu delil olarak kullanıp, şöyle demekte: "Burada ortaya atılan şu görüşü anlamamız mümkündür (Efgâni'nin görüşlerinde ırkçılığın değişik yönlerine dayalı, dayanışmayı hedefleyen tabiiyyet tartışmaları yaşanan tecrübelerden gelerek ortaya çıkmış olur.)"ö 

Irkçılıkta aşırı bir şekilde ifrata kaçmanın benimsenmediğini ve ondan sakınılması gerektiğini kendi anlayışına göre izâh eden Cemâleddin, şeriatin kan bağı tutuculuğundan da sakınmayı gerekli kıldığını söylemektedir. Cemâleddin'in anladığı şekliyle Şer'-i Şerifiu ırkçılık taassubunu nehyetmesi, sonradan Efgâni'nin İslam birliği ile 


İ ELA'malğ'l-Kamile. 5.86. 
4 ELA'malü'l-Kamile, 5.86, 
” ELA'malü'-Kamile, x.86. 


-120- 


milliyetçiliği birleştiren ekolün önderliğini yapmasına sebep oluyor. 
Efgâni'nin önderi olduğu Müslümanların benimsediği milliyetçilik fikri ile İslam fikri arasında birleşmeyi hedefleyen ekole göre zaten milliyetçilik fikrini o çağlarda İslam ülkeleri sempatiyle karşılamış ve her millet kendi milli câmiasına iyice sarılması ve bunu çocuklarının gönüllerine yerleştirmesi zira bunun İslama aykırı olamayacağı kararına varmışlardır.! 

Efgâni millet meclislerinden ve milletvekillerinin kâbiliyetlerinden söz ettikçe, meclislerde halkı temsil hakkına sahip olabilecek vekili şöyle tarif ediyordu: "Halkın milli duygularını geliştirecek şeylerle övünür, milliyetçiliği hakir görmez."? 

Milliyetçilikten bahsettiği zaman, dil, tarih, ümitler ve acılar gibi milli duyguları takviye eden temeller üzerine oturtur. Irkçılığı esas almaz. Bu yüzden Arap milliyetçiliğinden bahsederken, temelde Arap dilini esas olarak almış, Arapların birlik içinde olması için dil birliğini temel kabul etmiştir. 

Der ki, dil birliği olmayan topluluğun milli birliği yoktur, edebiyatı olmayan milletin dili yoktur, tarihi olmayan topluluğun iftihar kaynağı yoktur, atalarının eserlerini ihya ve himâye edip onların minvali üzere yaptıklarını yapan önderleri, bilginleri olmayan milletin tarihi de yoktur.? 

Efgâni, dile milli birlik hakkında fazla önem vermiştir. Bu konuda Doktor Muhammed Ammâre der ki: " Efgâni, büyük savaşta bu ümmetler için can simidini gördü ve bu zor savaşta tek kurtuluş çaresinin dil olduğunu belirtti." 

Daha sonra Efgâni'nin sözlerini naklederek der ki: "dilin etkisi dağınık olan toplumu bir araya toplayan en etkili araç olmasındandır. 
Bir milletin mertebesini en yüksek seviyeye çıkartır. Çok devletler gördük ki başkaları tarafından yağmalanmış. İşgal altında kaldığı halde lisanını korumuş, fırsatları kollamış, nice zaman sonra uyanıp gelişerek hakimiyetini geri almış, kendi dilini konuşanı kendine çekmiş, bunda tek amil sadece dildir, başka bir şey değildir. Dillerini kaybetseler idi tarihlerini de kaybederlerdi. Parlak mazilerini unutup boyunduruk altında Allah'ın dilediği kadar kalırlardı."5 


aI 


Bu ibareyi inceleyecek olursak, bu görüşlerin yanlış olduğunu görürüz. Zira hangi cihat ve hangi sömürgecilik savaşında dil, inancın önüne geçmiştir? Bilinenler şudur ki Efgâni'nin iddiasını çürütecek misallerden birisinin Cezayir davası olduğunu ileri sürebiliriz. 
Takriben yüz otuz sene sömürge olarak kaldı. Arapça dillerini unuttular, tarihlerini unuttular, okullarda yalnız Fransa tarihi okutuldu. İslam ve Arap tarihi ise yanlış olarak okutulmağa, Fransızca resmi dil olup devlet dairelerinde, okullarda, çarşıda kullanılan tek dil olmuştu. Buna rağmen kendileri kıyam ettiler, vatanlarını kurtardılar, halbuki Fransızlar, Cezayir'i Fransa'nın bir parçası olduğuna inanmışlardı. 

Doktor Muhammed Ammâre'nin şu iddiası gariptir ki, Cemâleddin'i teyid edercesine, "Cezayir, ancak lisanını koruduğu için bağımsızlığını kazanabilmiştir. Cezayir'in dağlarında, ovalarında çöllerinde, vadilerinde mücahitleri bir araya getiren ve istiklallerini elde edinceye kadar yanyana olmalarını sağlayan esas ana toplayıcı İslam değildir." der. 

Ve ilave eder: "Gayr-i Müslim Araplar için en büyük mefharat unsuru daima bu Arap lisanı olmuştur ve sonsuza dek en önemli birleştirici güç olarak kalacaktır."6 

Biz de deriz ki Kıpti acaba Arap milliyetçiliği ile dininden daha mı fazla övünür? Ve acaba Şam'daki Hristiyanlar, milliyeti ile dininden daha mı çok övünür? 

Muhammed Ammâre, yukarıdaki sözlerine tuz biber kâbilinden der ki: "Arap milletinin sınırını çizecek ölçü Araplık ölçüsüdür. Ne dindir, ne de mezheptir."? 

O böylece Efgâni'nin şu sözlerini yorumlamış olmaktadır: "Arap milleti her türlü din ve mezhep ayrılığından önce Araptır. Bu husus hiş bir delil ve burhana ihtiyaç göstermeyecek kadar açık ve sarihtir." 

Efgâni Arapları, Arap milliyetçiliğine çağırmakla kalmayıp, Türk Milletine kadar uzanarak, Türk milliyetçiliğini bırakarak, Arap milliyetçiliğine katılmalarını istemiştir. (O Efgâni Türk Milleti hakkında şöyle diyor: "Araplaşsaydılar ve iki millet arasından Milliyetçilik çığlıkları kalksaydı, iki millet arasındaki Türklük - Araplık nefret ve bölünmeleri zâil olsaydı ve her ikisi de Arap milleti haline gelseydi ve bunlar Arap lisanındaki bütün mânâları, 


6 ag.e.s.93. 
ape. S.93. 
a.g.e. 5.94. 
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İslam dinindeki adâleti, fazilet sahibi Arapların üstün ahlâk, kerem ve adetlerini de içine alsaydı, İslamiyete El-Reşid çağını iade etmek kolay olacaktı. ! 

ğ Bilemiyoruz, Arap milliyetçiliği hakkındaki kahramanlığı nedendir? O kadar ki Türklerden dil olarak Arap milliyetçiliğine iltihak edip, ahlâk ve törelerce de Arabı takip etmelerini istiyor da, İslam yolu ve ahlâkı demiyor. Bu sıcak nasihatlar niçin Türklere tevcih ediliyor da Acem, Afgan veya başkasına edilmiyor? 

Şüphesiz, Araplaşmağa veya Arap milliyetçiliğine davetinde samimi değildir, maksadı Arap lisanını öğrenmek olsaydı bu hoş karşılanabilirdi. Halbuki kendisi Arapçayı öne çıkardı, Arapları da diğer milletlere üstün kıldı, İslam'da başka da bir fazilet bırakmadı. 
Acaba unuttu mu ki Selahaddin bir Kürt idi ve o da üstün faziletli kimselerden değil miydi? Osmanlı sultanları Mehmet Fatih, Sultan Süleyman ve diğer padişahlar Avrupa'da ülkeler fethederek İslamiyeti yaydıklarını da mı unuttu? Acaba bunlar halleriyle ahlâklarıyla faziletli kimselerden değiller miydi? 

Araplaştırma yolunda devam ederek Cemâleddin der ki: "Türklerin kendileri insaf etselerdi, büyük azimle Araplaşarak bütün mülkün başına geçselerdi, halkı adâletle idâre eden Reşid'in yolunda yürüselerdi, en azından hulefâ-ı raşidin demeyelim ama Me'mün kadar olsalardı, yeryüzünde onlar kadar zengin devlet olmayacaktı. 
Bahsettiğimiz halifeler kadar gururlu, âzâmetli, güçlü devlet halinde olacaklardı.? 

Bunun içindir ki Dr. Muhammed Ammâre onu milliyetçi mütefekkirlerin zirvesinde görüyor ve diyor ki: "Biz bu şahsı ancak bu alanda zirveye erişmiş bir dev olarak addedebiliriz."3 , 

Doktor Ammâre ileri giderek, Efgâni'nin İslamdan önceki Araplarla gururlanıp onlardaki üstün ahlâk nedeniyle şöyle der: " Efgâni'nin Arap unsuru, medeniyeti ve üstünlükleriyle gururlanmasının bu unsurun İslama inancı ve İslam Dini'ne sarılması yüzünden değildir. Yine yeryüzünün doğusunda ve batısında İslam ilminin yayılmasındaki gayretlerinden de değildir. Bu yüceltme bu tarihten önceye uzanır ki bu İslamın zuhürundan çok önceye dayanır."4 

Sanmıyorum ki Efgâni, Arapların İslami yetten önce ahlâken ve medeniyet bakımından üstün olduğunu yüksek sesle söyleyebilsin. Dr. 


I age.s.M. 

2 EL-A'malü'l-Kamiile, s.95, ani'l-hatırat, 5.236. 
Ag.E., 5.95. 
ag.e.,5.99. 
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Ammâre'nin bu iddiada herhangi bir delili yok. Birkaç satırtan sonra ortaya koymuş olduğu nâstır ki Arap dilinin cahiliye devrinde bütün dillerden daha üstün mertebede olduğunu söyler. Kezâ, Arap düşünürlerinin, Haris bin Kalde gibi, Acem krallarının yüksek medeniyet ve kültürlerine rağmen onlarla bir araya geldiklerinde düşünce ve akıllarını hayretler içinde bıraktığını da belirtir. Ayrıca Hatırat'tan naklettiği ibarelerin Efgâni'nin son fikirleri olduğunu söyler.” 


5 A.g.E., 5.100. 
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EK: VI 


EFGANİ VE 
MISIR'DA MASONLUK ! 


A. Albert Kudsi Zadeh 
Wisconsin Üniversitesi, Stevens Point 


Modern Mısır'ın siyasi gelişmesinde gizli örgütlerin oynadığı rol henüz açığa kavuşturulmamıştır. Bu makale İslam reformcusu ve siyasi kışkırtıcı olan Seyyid Cemâleddin Efgâni'nin 1870'li yıllarda, Mısır'da yaptığı faaliyetlerden . 

Bu çalışma tamamen son zamanlarda ortaya çıkarılan dökümanlara ve ana kaynaklara dayanmaktadır. Bu makale, masonlukla olan ilişkilerini araştırarak, Cemâleddin Efgâni'nin, Hidiv İsmail'e ve Mısır işlerine gittikçe daha fazla müdahele eden Avrupa'ya karşı, masonluğu siyasi mobilizasyon ve kışkırtıcılık için hazır silah olarak kullandığı şeklinde sonuca bağlar. Birçok yakın dostu, Muhammed Abduh, Sa'd Zağlul, Yakup Şannü, Edip ishak gibi isimler, bazı önemli ordu mensupları ve Hidiv İsmail Paşa'nın oğlu Tevfik Paşa'da masonluğa girmiştir. Politikayı, kardeşlikten hariç tutmak isteyen diğer masonlarla arasındaki anlaşmazlık, Efgâni'nin Haziran 1879'da İsmail Paşa'nın azline kadar devam eden kışkırtıcılığını sürdürdüğü, Milli Loca'nın kurulması ile sonuçlandı. 
Batı karşıtı kışkırtıcılığı, ayn senenin Ağustos ayında Hidiv Tevfik'in kendisini kovmasıyla sona erdi. 

Yüksek seviyeli ilmi bir makalede! Jacob Landau, son zamanlarda, ondokuzuncu asrın ikinci yarısında Mısır'ın politik gelişmesinde gizli örgütlerin oynadığı role dikkat çekti. Ve bu 


! Bu makale, 14-16 Nisan 1970'te, Maryland, Baltimore'da yapılan, American Oriantal Society'nin yüz sekseninci toplantısında dağıtılan bildirinin genişletilmesi sonucu yazılmıştır. 

Jacob M. Landau, "Prolegomena to e study of Secret Societies in Modern Egypt."Middle Eastern Studies, |, No 2, January, 1965, ss. 135-86. 
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örgütler hakkında daha geniş araştırmalar yapılması ihtiyacına işaret etti. Bu çalışma, çok iyi bilinen İslam reformcusu ve siyasi tahrikçi 
Seyyid o Cemâleddin Efgâni (1838-97)'nin Mısır'da 1871 ve 1879 
yılları arasında yaptığı gizli faaliyetlerine temas edecektir. 
Umulurki, böyle bir çalışma, Efgâni'nin fırtınalı ve karmaşık 
hayatındaki karanlık kalmış hadiselerden birini aydınlatacak ve 1882 
İngiliz işgali öncesi kritik yıllardaki Mısır'ın genel, politik iklimi hakkında hafızamıza yeni bilgiler katacaktır. 

Efgâni, Mart 1871'de? Mısır'a vardığında kendisine maaş tahsis edildi ve El-Ezher'de felsefe dersleri vermeye başladı.3 Muhafazakar ulemâdan, rasyonel konulara ve kendisinin reformist fikirlerine gelen tepki, Efgâni'yi Ezher'den (câmi-üniversite) ayrılmağa mecbur etti.* 
Fakat evinde birkaç talebesiyle toplantılarına devam etti.ö Taraftarları arttı, günlük toplantılarında çoğunlukla sosyal ve politik konulara temas ediyordu.9 1879'da ülkeden kovulduğunda aktif bir şekilde politik kışkırtıcılıa da bulaşmıştı. 

Hocalıktın, kışkırtıcılığa olan bu değişiklik, esas olarak 1870'lerdeki sosyal, ekonomik, politik ve idari işlerde Hidiv İsmail'in idâresinde, Avrupa'dan gelen etkilerle beraber görülen, gittikçe fenalaşan dramatik hadiseler neticesi olmuştur. 


2 Efgani, daha önce de Ağustos 1869 sıralarında Mısır'a gelmiş ve kırk gün 
civarında kalmıştı. Bombay'dan İstanbul'a yolculuğu esnasında buraya uğramıştı. 


3 Çağdaş kaynakların hepsi, Efgani'nin El-Ezher'de ders verdiğindan bahsederler. 
Dikkate değer bir istisna Muhammed Abduh'un şu sözleridir:"Ef gani bir gün bile ders vermek için El-Ezher'e gitmemiştir. Sadece genellikle cuma günleri ziyaretçi olarak gitmiştir." (Muhammed Raşid Rıza, Tarihü'l-Üstazü'l-imam eşşeyh Muhammed Abduh, (Kahire, 1931) , 1 , 32) 

4 Edip İshak, Efgani'nin taraftarlarından olarak nefrete sebep olan münazaralara 
girişiyordu. (Müntehebat, Edip İshak, İkinci baskı, (Alexandria, n.d.J) 5.118). 
Muhafazakarları Efgani'yi dinsizlik (mülhitlik) le suçlamasına daha başka şüphelerde yol açmıştır. Mesela Ezher'den taraftarı olan İbrahim El-Hilbavi isminde bir öğrencisinin bu konuda şahitliğine bakınız. Bu zat 1873'te Efgani ile buluşuncuya kadar, Seyyid hakkında şuna inanırdı: "..halkı yoldan çıkarmak ... ve ateizmi yaymak için geldi." 
(zikreden, Enver el-Cündi, El-Şark fi Fecri'l-yekza" (Kahire, n.d.), p.17). Bkz.Abdu'i-Kahir El-Kunnavi 'nin risalesi (bu yazar tarafından bilinmez), Tahzirü'l-ümem min kalbi'l-acem (Kahire, n.d.) 

Bir kaynağa göre, öğrencileri evine gittiği zaman, penceresinden taşlar atıldı ve lanetlendi. "Cemaleddin El-Efgani yuşfaa bi'i-nu'al fi el-Ezher" Külli Şeyin ve'I-Alem, (Kahire), No, 251 (30 Ağustos1930), 9 ve 39). 

© Daha fazla bilgi için bakınız, A. Albert Kaudsi-Zadeh, Seyyid Cemaleddin Efgani'nin Mısır'daki Mirası, yayınlanmamış doktora tezi (Indiana Üniversitesi, 1966), özellikle ıv ve v. bölümler. 
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Hazine ,1876'da iflas ettiğini açıklamış ve kredi veren devletler tarafından bir finansal kontrol sistemi empoze edilmiştir. İki yıl sonra (1878) Avrupalılar kabineye dahil olmuştur. 

Ağır vergiden kaynaklanan, halkın üzerindeki ekonomik sıkıntılar, aşırı vergiler, yargı dışı uygulamalar yeni bir boyuta ulaştı. 
Ayrıca, 1876 Sırp-Türk savaşı ve özellikle 1877-78 Türk-Rus savaşı yabancı tehlikeye karşı, aydın kesimleri uyandırdı. Türkiye'nin kağıt üzerindeki hakimiyeti bile Mısır'ın Avurpa tarafından işgali karşısında engelleyici bir faktör olarak telâkki edilmiştir. 

Efgâni'nin politik kışkırtıcılığa sürüklenmesine diğer bir sebep, uygun mücadele için sabırsız mizaca sahip olmasıdır. Zihniyet ve mizaç olarak Efgâni, aktivist, harekete geçirmeye çalışan, mümkün olan en kısa zamanda Müslümanları inandığı şekilde güçlendirmek ve İslam'da reform istiyordu. Mısır'daki faaliyetleri -diğer ülkelerde olduğu gibi- gittikçe daha fazla Avrupa tarafından yönlendirilen ümmetin gittikçe daha artan bir şekilde siyasi kaderiyle ilgilenmesi şeklindedir. 

Mısır'da Efgâni'nin çevresindeki birçok kişi, ona milli ruh şuurunu uyandırdığı için borçlu olduklarını kabul eder. 
Çevresindekiler, Efgâni'nin doğunun zor durumu karşısında kendilerinin batının meydan okuyan tutumuna bilhassa İngilizlerin emperyalist planlarına karşı gözlerini açtığını söylerler. Efgâni onlara ümmet içinde daha geniş bir birlik kurmanın, yabancı tecavüzleri ortadan kaldırmak için kendi kendilerini güçlendirmenin önemini anlattı.! Muhammed Abduh, Müslümanların geçmişteki ihitişamını hatırlatarak bugünkü ümmetin hakir tutulmasına dikkat çekti ve bağımsızlık düşüncesini yerleştirmek için çalıştı.2 Ayrıca Ahmed Şefik, Efgâni'nin sık sık vaazlarında, cesaretle yurtseverliğin temel kaidelerini,? vatandaşlarının haklarını ve vazifelerini, idârecilerini görevlerini yapmak için zorlanması gerektiğini, hükümet üyelerinin faaliyetlerinden dolayı sorumlu tutulmasını ve adâletin sağlanmasını anlattığını duyduğunu söyler. Efgâni, Hidiv İsmail'in politikalarını artan bir şekilde eleştirdi ve onu ülkeyi zarara sokan, otokratik ve dargörüşlü olarak gördü. Bu nefreti önceleri gizli idi. Ve 


! Mesela bkz., Ahmed Şefik, Müzekkirat fi nısf-ı kam (Kahire, 1934), 1, 146; İshak, Müntehebat, s. 118. 


2 Rıza, Tarih, 1, 32. CF. Hatırat Cemaleddin el-Hüseyni, ed. Muhammed el- 
Mahzumi (Beyrut, 1931), ss. 316-26. 


3 Şefik, Müzekkikirat, 1, 109. 
4 ibid. CF. Rızı, Tarih, 1, 37. 
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genellikle masonik ve örgüt bazında idi. 1879'da İsmail'in azli ile birlikte açık bir kampanyaya girişti. 

Efgâni'nin masonik faaliyetlerine geçmeden önce, Mısır'da masonluğun tesisinin kısa bir özetini verelim. 

Masonluk 1798'de Nil vadisinde, Fransız subayları tarafından tanıtıldı. Mehmed Ali'nin saltanatı sırasında birkaç şübesi Grand Orient of France'a bağlı olarak kurulmuştur. 1860'larda çeşitli adlar altında birçok localar kuruldu. Bunların başlıcaları: Fransız, İngiliz, İskoç, İtalyan, Alman ve Yunan. Gould, 1862 - 68 yılları arasında, sadece İngiltere Birleşik Büyük Locası'na bağlı olarak kurulan sekiz locayı teker teker sayar. © 

Bütün bu locaların hepsi Avrupalılar tarafından kurulsa da bunların birçoğuna Mısırlı entellektüeller, profesyoneller ve önemli kişiler dahil oldular. Bunların içerisinde de en önemlisi ve etkili olanı, Mehmed Ali Paşa'nın enküçük oğlu, Prens Abdülhalim Paşa'nın Büyük Mısır Locası'na usta seçilmesidir. 

Genel olarak masonluk, Mısır'da, kardeşliğin, yardımseverliğin ve hayırseverliğin gelişmesinin aksi yönde faaliyette bulundu, hatta istenmeyen, hoş olmayan maksatlar için alet oldu. Bazı İtalyan locaları, İtalyan kraliyet ailesine ve yeraltı suçlularına karşı suikastçılar beslediler. Abdülhalim ve Efgâni'nin biraderliği tamamen bu maksatla kullanıldı. Daha sonra, Hidiv İsmail'in de tasdiki alınınca, Osmanlı saltanat geleneğini (en büyük erkek evladın tahta varis olmasının değiştirilmesi hakkında), masonik bağların başarısı nisbetinde Mısır'da ve dışarda İsmail aleyhtarı 
propagandalarda kullandı. 7 

Gizli örgütlerin araştırılmasında sayılan klasik zorluklar, Efgâni'nin masonik hayatında da karşımıza çıkmaktadır. Efgâni kendisi çok az kayıt tutmuştur. Localar tarafından tutulan kayıtlar ise henüz gün yüzüne çıkmamıştır.8 Fakat son zamanlarda Efgâni'ye ait olan bazı belgeler bulundu. Birçok çağdaş ve mason olmayanlar tarafından hazırlanan raporlar, Efgâni'nin tabiatı ve Mısır'daki 


5 Bu özet, ana hatlarıyla Robert F. Gould'dan alınmıştır, The History of 
Freemasonary (New York,1936), IV; and Landau, "Prolegomena", © Gould, History, IV, 232. 
7 Abdülhalim'in masonik faaliyetleri hakkında kısaca bkz., Landau, 
"Prolegaomena". 
One might add that the natural reticence of Freemasons and the great confusion in Rites, Orders, jurisdictions and symbols render research even more difficult. 
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faaliyetleri konusunda az da olsa bilgi verecektirler.! Bu belgeler Efgâni'nin politik sebeplerden dolayı mason olduğunda müttefiktirler.2 Edip İshak'a göre, Efgâni'de Mısırlılar aşağılıktan kurtarmak için çok büyük istek vardı. Avr vpa'nın yeniden müdahalesinden sonra ekonomik kriz fenalaştıkça bazı şeylerin yapılması gerektiğini farketti, bunun için de masonlarla işbirliği yaptı.3 Yıllar sonra, Reşid Rıza, Muhammed Abduh'a Efgâni ile beraber niçin masonluğa girdiklerini sorunca, "sosyal ve politik maksatlarla" şeklinde cevap verdi. 

Efgâni'nin masonlukla ilk irtibatı, Kahire'deki locaya kabul edilip edilmediğini soran, Mayıs 1875 tarihli mektubudur.5 Mektup locanın ismini açıklamaz, fakat locanın ismi de o kadar önemli değildir. Kısa bir müddet sonra Efgâni, bir çok locaya üye olmuştur. 
Diğer belgeler onun Mısır'ı terkedinceye kadar çeşitli locaların celselerine davet edildiklerini gösterir. Bunlardan bazıları: İtalian Luce d' Oriente, Nilo and Mazzini.9 1877-79 yılları arasında en azından bunlardan birine veya daha fazlasına üye olduğu açktır. Çünkü aldığı davetler yeni üyelerin seçimi ve eski üyelerin hatıra servisinin seçimi ile ilgiliydi. Bazı başka belgeler de Kahire'nin Nil Locası'nın bir üyesi olarak kayıtlıdır.” Bu loca da Mısır Büyük Milli Locası'na bağlıdır (Mısır Büyük Locası, Fransız Grand Orient yeniden organize edildiğinde, Mayıs 1878'de kurulan üç büyük masonik müesseseden biridir).8 

Ef gâni ayrıca, 1871'de Kahire'de kurulmuş olan Birleşik İngiliz Büyük Locası'na bağlı olan the Star of the East (Şarkın Yıldızı — 


) İrac AF şar ve Aşgar Mehdevi,.. Mecmua-yı İsnad ve medarik-i şeb naşade der bera- yı Cemaleddin meşhur bi Efgani, Tahran, 1963. Bundan sonra dökümanlar halinde yayınlanmıştır. 

İshak, Müintehebat, 5.118; Rıza'ya göre Abduh, Tarih, I, 40-41, Selim Anhuri, Tarih'te... 1, 45; Rıza, "Tetimme-i mülahhaş sıratu'l-Üstadü'l-imam:; Temhidden masonluğa girişi, el-Menar, VII (2 Ağustos 1905). 401-402; Mahzumi, Hatırat, 5.41; Corci Zeydan, Esseyyid Cemaleddin E|-Hüseyni E|-Efgani, el-Hilal. V (1 Nisan, 1897), 
561. 

3 İshak, Müntehebat, 5. 118, CF. Zeydan Esseyyid, 5.567. 

4 Rıza, Tetimmat, 5.402. 

5 Documents, photostat 40. 

6 Documents, s. 24 (madde 60 ve 63); s.25 (madde 68) 

7 Documents, s. 24 (madde 65, Mayıs 1878 tarihli); s.25 (madde 66, Ağustos 1878 
tarihli). 

8 Gould. History, IV, 235. CF. Documents, s.24 (madde 6l). Mısır Büyük Milli 
Locası, daha sonra İngiltere Büyük Birleşik Locası'na bağlı hale gelecektir. Bkz. Gould. 
History, IV. 234. 
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Kevkebü'l-Şark)'ın da kurucu üyesidir. Muhammed Sabri'ye göre Doğunun Yıldızı, Kahire'de İngiltere'nin ikinci konsolosu durumundaydı. Kendisi de bir mason olan Raphael Borg,, Efgâni ve arkadaşlarını İngiliz mason localarına girmeğe zorlamıştır.? 
Doğunun Yıldızı, daha sonra birçok Mısırlı elite sahip oldu. 
Bunlardan bazıları: Tevfik Paşa (İsmail'in oğlu), Şerif Paşa, Gali Butrus Paşa, Abaza Süleyman Paşa, Muhammed Abduh, Sa'd Zağlul, ordudan Latif Bey, Selim ve Said Nâsır, delege meclisi üyelerinden hatta ulemâdan bazı isimler.!90 Sabri kaynaklarından bahsetmiyor ve Efgâni'nin buraya giriş tarihini vermiyor. Fakat son zamanlarda ele geçirilen bazı belgeler, 24 Ocak 1877 tarihli bir davetle, Efgâni extra bir toplantıya davet ediliyor.!! Sonraki Ocak 1878'de locaya başkan seçilmiştir.!2 Bu iki hadisedeki zaman ve şartlar dikkate alındığında Efgâni en azından 1876'larda Şarkın Yıldızı'na üye olduğu ortaya çıkar. 

Diğer enteresan bir belge ise 3 Şubat 1878 tarihli. Efgâni'den Kahire Yunan Locası'nın toplantısına katılması isteniyor.!3 Nihayet 
1884 Mart ayında Paris'te yazılmış bir mektup, Efgâni'nin Fransa'nın 
başkenti Paris'te ikâmet ederken mahalli localara üyelik başvurusu için müracaat ettiğinden bahseder.!4 

Bütün bu deliller, Efgâni'nin bir çok mason locası ile yakın bağlar içerisinde olduğunu göstermektedir.!5 Her ne kadar bu belgeler Efgâni'nin teşebbüs ettiği faaliyetlerinin türünü belirtmez ise de diğer kaynaklar onun biraderlik ve politik nezaket yönünde faaliyet gösterdiklerini söylerler. Mason locaları, gayeleri yönünde gizli faaliyetler için kurulmuştur. Onlar organize edilmiş 


9 Sabri, La Genöse de I'esprit national Egyptien (1863-32) (Paris, 1924), s.142. 
10 ibid., 143. 

İ Documents. 5.24 (madde 59). CF. s.24 (madde 64); s.25 (madde 67 ve 70). 

2 Documents, photostat 41, Nigula Sakruj'dan loca sekreteri olan Efgani'ye, 7 
Ocak 1878 tardihli mektup. Dökümanların yazarı (s.24, madde 62) ayı haziran olarak belirtir, fakat fotoğrafı çekilmiş mektup, İtalyanca "gennaio"nun Arapça transliterasyonunu gösterir. Yabancı takvim kelimelerini kullanım Mısır'da Avrupa kurumları tarafından oldukça yaygındı. 

3 Documents, s.25 (madde 69). Onun gerçekten Yunan Locası'na da bağlı olduğu 
düşünülürse, baştaki döküman Yunan Locası olarak kabul edilebilir ve Grek demek olan Yunani Farsçaya yanlış olarak tercüme edilmiş olur. Bu yüzden bu birim, 1866'da Kahire'de kurulan İngiltere Birleşik Büyük Locası'nın bir şubesi olmalıdır. Ayrıca bkz. 
Gould, History, IV, 232. 


4 Documents, photostats 42-43. 
15 Gould'a göre (History, IV, 238), İngiltere'de olduğu gibi Mısırda da çifte 
üyeliğe izin verilmiştir. 
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mekanizmayı ve artan yabancı baskısını İsmail'in politikasına karşı kışkırtıcılık sebebi olarak kullanmıştır. Açık muhâlefetin tehlikeli olduğu toplumda, masonluk adı altında örgütlenmiş, yeminli, gizliliğin esas olduğu topluluk, operasyon için münâsip bir altyapı oluşturmaktaydı. Üstelik, önemli miktarda aydın Mısırlı ve halktan birçok sınıflar mason idiler. Bu şekilde değişik localara girerek, bir çok milli figürlerle, acil reform ihtiyacını uyandırıp, onları politik aksiyona sürükleyebilirdi. 

Bu gibi faaliyetlerde, mason olmaları için kendilerini ikna ettiği yandaşları kendisine yardım etmiştir. Daha sonra ilişkisini gizlemeğe çalışmasına rağmen, Abduhun masonluğu bunlardan biridir.! 1875'te Mısırlı Milliyetçi Yahudi Yakup Şennu mason oldu.? Daha sonra Sa'd Zağlul, Abdüsselam el-Müveylihi, Edip İshak, Selim Nakkaş ve İbrahim el-Lekani masonluğa girmeğe başladılar.” 

Efgâni'nin diğer masonlar üzerinde nasıl etki edip onları yönlendirdiği ayrı bir konudur. Masonlar geleneksel olarak politik faaliyetlerden kaçınmaları için tenbih edilmişlerdir. Bu tenbihe uymadıkları takdirde, (19. yy.'da Fransa'da ve İtalya'da olduğu gibi) üst makamlar tarafından ya tenkid edilmişlerdir veya azarlanmışlardır. Böyle bir faaliyet, hükümete karşı entrika ve suikast olmaması için, masonluğu devlet otoritelerinin daimi gözetimine maruz bırakır.4 

Efgâni'nin de arkasındaki masonları politize etmesine şiddetle karşı çıkılmıştır. . Muhammed el-Mahzumi'nin bir raporundaki tartışma dikkatimizi çekiyor: İlk yapılan toplantılardan birinde, birisi masonluğun politikada hiç bir işi olmadığını ve hükümetin uzun elinin locaya varacağından korktuğunu söyleyince Efgâni, masonlukta korkunun, ferdiyetçiliğin ve egoizmin varlığını keşfedince şoke oldum diye karşılık verdi. Gerçek özgürlük, kardeşlik ve eşitlik tesis edilirken, çok yüksek olan eşitsizliğin, zulmün, 


! Rıza Tetimmat, s. 401-02. Alexander M. Broadley'e göre (How we defended Arabi and His Friends: A story of Egypt and the Egyptians (London, 18841, 5.262), “Abduh locanın üstadı olmuştu”. 

irene Gendzier, The Practical Visions of Ya'gup Sanu (Cambridge, Mass., 1966), s.44. 

3 Sabry, La Genâse, s. 142. yine Zağlul'un ölümü üzerine masonlar tarafından 
yapılan övgü için bkz. Gould, History, IV, 236. 

Delmar D. Darrah, History and Evolution of Freemasonary (Chicago, 1951), ss. 269-70. 
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baskının yok edilmesini sağlamak için onların aletlerini kullanacakların farmason olarak yaratılması gerektiğini anlamıştı. 

Muhtemelen Efgâni, locadan çekilip bir başkasını kendi liderliğinde kurdu. Mahzumi'ye göre Efgâni, böyle devletle ilgisiz, korkaklık içindeki biraderlerle çalışamayacağını anlamıştı:© Mahzumi'nin görüşünü destekleyen bir diğer raporda Reşid Rıza tarafından verilmiştir. Abduh'tan aldığı bilgiye göre Reşid Rıza şöyle diyor: Efgâni ve Abduh'un masonluktan çıkmalarının esas sebebi, İngiliz Büyük Üstadı Wales Prensi'nin Mısır'a yaptığı seyahat esnasında cereyan eden hadisedir. Mason locaları bu ziyaretten ziyadesiyle memnun kaldılar ve ısraf derecesinde ikramda bulundular. 
Yüksek dereceli üyelerden biri Taç Prensi (Crown Prince) diye hitap edince, Efgâni buna itiraz etti. İngiliz İmparatorluğu'nun mirasçısı da olsa kimseye bu şekilde hitap edilemeyeceğini, bunun izin verilemez birşey olduğunu söyledi. Bundan sonra, İngiliz hükümeti biraderlere hiç bir ihsanda bulunmadı. Bazı liderler bu beyanatı inkar ettilerse de bu münakaşadan sonra, o Efgâni bazı taraftarlarıyla beraber masonluktan ayrıldı.7 

Efgâni'nin hangi loca veya localardan, hangi tarihlerde çıktığını tespit etmek zordur.8 Eğer Raşid Rıza'nın rivayeti doğru ise, Efgâni'nin ayrılması 1875 veya 1876 yıllarına tesadüf etmektedir. Bu yıllar Wales Prensi'nin Mısır'ı ziyaret ettiği yıllardır.? Mahzumi ayrıca ayrılışın masonik hayatın ilk devresine tesadüf ettiğini, 1875'te yeni bir dönem başladığını ileri sürüyor.!0 

Yukarıdaki anlaşmazlık, Efgâni'nin inancı hakkında bir başka tartışmanın kaynağını teşkil etmektedir. Son zamanlarda bir tenkidinde Elie Kedourie, Efgâni'nin kâinâtın büyük mimarına olan inançsızlığından dolayı locadan kovulduğunu yazmıştır.!! Bu konuda 


5 Mahzumi, Hatırat, ss. 41-42. 

© İbid., 44. 

7 Rıza Tetimmat, ss.402-403. Profesör Landau'nun bu dönemde, Mısır'daki masonik 
yayınlar üzerinede yaptığı araştırması, büyük benzerliği ortaya koymaktadır "çeşitli üyeler ve gruplar arasındaki basit kıskançlıkların varlığı” (Prolegomena, ss. 138-39). 
Bu gerçek. Efgani'nin kırılmasının da bir parça sebebi olabilir. 

8 Tek başvurulacak kaynak Mahzumi'dir. (Hatırat, ss.4l ff.) Neticeye göre o bir 
İskoç locasıydı. Elde bir belge yok, bununla beraber, Efgani, İskoç protokolü kısmına bağlıydı. 

Sidney Lee, Kral VII Edward: Biyografi (New York, 1925), ss. 380-81, 


10 Mahzumi, Hatırat, ss. 41 ff. 


II Kedourie, Afghani and Abduh, An Essay on Religious Unbelief and Politic Activism in Modern Islam (Londra, 1966), ss. 20-21. 
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tartışma Frank İLascelles'in yazısına dayanmaktadır. Daha sonra Kahire'deki İngiliz genel konsolosunun raporunda "Efgâni'nin üyesi olduğu Kahire Locası'ndan büyük yaratıcıya olan açık inançsızlığından dolayı kovulduğu" belirtiliyor. ! 

İngiliz locaları, düzenli ve etkili raporlarıyla bilinmeleriyle beraber, bütün yazışmalarında harfi harfine rapor tutulmadığı ve bazı dedikodularında raporlara karışıtırıldığını biliyoruz. Özellikle bu konuda, Efgâni ile ilgili raporlarda birçok yanlış rapor sözkonusu olmaktadır.? 1879'un 30 Ağustos tarihli yazışmasında, Mısır'dan sürgüne gönderilmesinden birkaç gün sonrasında; kendisinin 1875'ten beri mason locasına üye olduğu gerçeğini düşündüğümüzde, yaratıcıya inanmamasından dolayı locadan kovulduğu tezi şüpheli görünüyor.3 
Ortodoks masonluğunun ilk temel prensibi, ısrarla üzerinde durulan, kâinâtın büyük mimarı? hakkındaki inançlardır. Efgâni bu noktayı kabul etmiştir. Her çeşit inancı olan halk masonluğa kabul edilirken, ateistler ve agnostikler hariç tutulmuştur. Bu prensip 1723 Anderson Constitution'da, birinci paragrafta yaratıcı ve dinle alâkalı bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 

"Bir masonun mason olabilmesi için moral kanuna itaati şarttır. 
Eğer hikmeti doğru olarak anlarsa, asla aptal bir ateist veya serseri bir dinsiz olmayacaktır..."© 

Bu doktrinden tek ciddi sapma, ondokuzuncu yüzyılda politik ve dini tartışmaların olduğu, daha demokratik ve anti-clerical hâle gelen Grand Orient altındaki Fransız masonlarında görülür.” 1877'de bir yaratıcıya inanılmalı şeklindeki şartı, masonluğun bir din olmadığı ve yaratıcıya inanmanın bir üyelik şartı olamayacağıni ileri sürerek, bu şartı kaldırdılar. Bu durum onların ateist veya materyalist 


İ Public Record Office, Lorıdra, F.O. 78/3003, Political Dispatch No. 498, Kahire 
30 Ağustos 1879 tarihli. 

Mesela, bu raporların biri, Ef gani'nin daha önce hiç gitmediği halde Cezayir'den sürgün edildiği veya Mısır'dan "oradan İran'a gideceği düşüncesiyle Cidde'ye" sürgün edildiğini, diğer bazı dökümanlar onun Hindistan'a gitmesi için gemiye bindirildiğini söylerler. Onun büyük yaratıcı hakkındaki inancıyla ilgili ve sürgünündeki İngiliz rolü ile alakalı olarak aşağıdaki tartışmaya bakınız. 

Lascelles'in bahsettiği, Ef gani ile mason çevreleri arasında Temmuz veya Ağustos 1879'da meydana gelen Abdülhalim'le ilgili ihtilaf daha uygundur. bkz. aşağıda. 
4 Frank Harkins, "Masonry," Encyclopaedia of the Social Sciences (New York, 
1963), IX, 179. 
> Şeyh Abdülkadir El-Mağribi, Cemaleddin Efgani, Zikr-i ayat ve ehadis (Kahire, 1948), 5.74. 


Zikreden Darrah, History and Evolution of Freemasonry, s. 99. 
7 Hansins, Masonluk, 5.183. 
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oldukları mânâsında yorumlanmasına sebep oldu ancak kendileri bunu inkar ettiler.8 

Fakat yalanlamalarına rağmen, Grand Orient üzerinde yargılama hakkına sahip olan, Birleşik Büyük İngiliz Locası, Fransız masonlarıyla ilişkilerini kesti. Ayrılmaya sebep olan diğer bir faktör de masonluğun ana prensibi olan politik tarafsızlık karakterine rağmen, Fransız masonlarının politik faaliyetlere katılmalarıdır.? 

Doğu Yıldızı Locası'nın Birleşik Büyük İngiltere Locası'na bağlı olarak kürulduğunu düşündüğümüzde, locaya başkan seçilen Efgâni'nin açıkça inançsız olması bu durumla bağdaşamayacağı 
anlaşılacaktır. Yukarıda açıklanan dökümanlara göre,!9 1878 
Haziran'ında, 1877'de İngiliz ve Fransız masonları arasında meydana gelen anlaşmazlıktan sonra başkan olmuştu. Bundan başka, en geç Ağustos 1878'de Nil Locası'nın üyesi idi.!İ Gould, Efgâni'nin kendi modeli gibi bu Nil Locası'nı ve onun adetlerini, kanunlarını, ayinlerini takip etti ve büyük loca gibi yorumladı. Büyük yaratıcının varlığına olan inancı üyelik için şart kıldı.!2 Bu belgenin ağırılığı, böylece Efgâni'nin kovulduğu veya inançsız olduğu yolundaki iddiaları desteklemiyor. Diğer belgeler de onun politik münakaşalarına işaret eder. 

Mason olmayan bir çok kaynaklardan alınan raporlarda, Efgâni'nin masonluktan kovulduktan sonra, French Grand Orient'a bağlı milli bir loca kurduğundan bahsediyor.!3 Çok kısa bir müddet zarfında bu yeni locanın üye sayısı üç yüzü aştı. Efgâni'nin mutad taraftarlarından başka birçok gazeteci, entellektüel, önemli kişiler, ulemâ, meclis üyeleri ve ordu mensuplarını da locaya çekti.! 

Mahzumi'ye göre üyeler hükümet birimleriyle irtibatlı olarak hizmet edebilmek için bir çok komiteye bölünmüşlerdi. Bazıları 


8 Örnek olarak bkz. French Grand Orient'dan London Times'in editörüne mektup. 
18 Şubat 1885. 
9 İbid. CF., Gould, History, IV, 234 
o Documents, photostat 41. 
11 Documents, 5.25 (konu 66) 
12 Gould, History, IV, 234, 237. 

3 Mahzumi, Hatırat, 5.44; İshak, Müntehebat, ss.118-119: Riza, Tetimmat, 5.401. 
Sabry (La Gentse, s.142), kaynak göstermeksizin, der ki Efgani, Italyan farmasonlarıyla temasa geçip onlarla anlaşmış, İskenderiye'de Grand Orient'i kurmak için bu cemiyete, 1878'e doğru Suriyeli ve Mısırlı milliyetçiler de kabul edilmiştir. Gould (History, IV, 232), bununla beraber böyle bir locanın daha 1802 yılında kurulduğunu gösterir. 

14 Sabry, La Genöse, 5.143. Sabri çağdaş Arap kaynaklarıyla, Şarkın Yıldızı 
locasının Efgani tarafından kurulduğu hariç aynı görüştedir. Daha sonraki ismi henüz belirlenmemiştir. 
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Sudan'da görevde bulunan subaylara adâletli davranılmasını savaş bakanına tenbih ediyorlardı.! Bazı üyeler ise Adâlet Bakanına tahsis edilmiş finans, halk işleri gibi konularda Mısırlı memurlara, eşit ve korkusuzca davranmalarını söylüyorlardı. Bunlar aynı pozisyondaki ve derecedeki işte, üç dört kat fazla maaş alan Avrupalılara dargın idiler.2 Sabri locanın şu yönüne dikkat çekiyor: "favorisait I'&change d'idges entre les hommes gui &taient au courant des dessous politigues et des secrets du gouvernement, et crdait entre eux un lien de solidarit&."3 

Mahzumi der ki böyle bir politik faaliyet, hükümette kargaşaya sebep oldu ve İsmail'in kulaklarına kadar gitti.* Daha sonra Efgâni'nin hesaba katılacak bir politik güç oluşturmağa teşebbüs ettiği ortaya çıkacaktı. Elbette, masonluğun bilinen hakimiyeti ve sınırları Efgâni'nin entrikalarını kolaylaştırabilecekti. Özellikle bazı üyeleri devlet kademelerindeki görevlilerdi. Rıza diyor ki, bu şekilde bir işbirliği ile Abduh, Tevfik Paşa'yla ve diğer Mısır liderleriyle ilişki kurabilirdi.” 

Tevfik Paşa'nın Efgâni ile olan işbirliği bu zaman diliminde izlenebilir. Tevfik Paşa, Efgâni'nin başkanı olduğu locaya katıldı9 ve 
27 Haziran 1879'da, Hidiv olarak yapılan açılışta bu locadan onu 
tebrik etmek üzere mason delegeler gittiler.” Daha sonra 1892'de öldüğünde, cenaze merasiminde bir çok mason delegeler hazır bulundular.8 

Etkili hale gelmek ve devlet görevlilerinin muhtemel zararlarından emin olmak için, masonlar sık sık kraliyet ailesi mensuplarından üyeliklerine alabilecekleri adayları araştırırlar. Taç Prensi 


Mahzumi, Hatırat, ss. 44-45. Bu görevliler dört scne hizmet ederken bunların mukabilinde olanlar sadece iki sene görev yapıyorlardı. 


ibi. s.45. 
3 Sabri, La Genöse, " Hükümetin surlarını ve aşağılık politikalara vakıf 
olanlar arasında fikir teatisini tasvip ediyor vc onlar arasında bir tesanüd bağı kuruyordu."s.143. 


4 Mahzumi, Hatırat, s.45. Cf. Ahmed Emin , Feyzii'l-Hatır (Kahire, 1944), IV, 257- 
58. Mahzumi'nin ifadesine göre, Hidiv olması gereken Tevfik'in ne kendi kararlarıyla uyumlu olanları nc de diğerleri hatalı idi. 

İ Rıza, Tetimmat, s. 402. 

6 Bu hadise muhtemelen 1878'dedir. Bkz. Sabri, La Genöse, 5. 143; İshak, 
e e s. 119; Şefik, Müzckkirati, 1, 521. 

7 Şetik, Müzekkirati, 1, 88. Nutkun metni ve Tevfik'in cevabı Selim Nakkaş'tadır, 
Mısır lil Mısriyyin (Alexandria, 1884), IV, 8. Nakkaş delegeleri Mısır'ın Büyük Doğusu'nun üyeleri olarak takdim eder. 

8 Şefik, Müzekkirati, 1, 521. 
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faktör, kendisini reform taraftarı olarak görmesidir. Tevfik Paşa'yı mason olmaya sevkeden faktör, ister Mısır'ın selâmeti için duyduğu heyecan olsun ister başarılı olamayacağı kuruntusu olsun, konumuzun dışındadır. Fakat şurası açıktır ki, Tevfik Paşa, İsmail Paşa'nın takip ettiği politikaya karşı olup, onun yerini almak istiyordu.? 

Tevfik ve Efgâni belli bir anlaşma durumuna gelmiş olmağı başarmış görünüyorlardı. Son kovulmadan kısa bir müddet öncesine kadar durumları iyiydi.!9 Farklı sebeplerle de olsa aynı arzuları paylaştılar. Ülkenin yönetiminde bir değişiklik olmalıydı ve bu değişikliğe en iyi şekilde İsmail Paşa'nın devrilmesi ile ulaşılacaktı. 
Diğer taraftan Tevfik, Hidiv olduğu takdirde anayasal reformlar ve liberalizmi getireceğine dair söz verdi.!! Tevfik Paşa, bir suikastle babasının yerine geçme düşüncesini gizli tutarken Efgâni'nin bu 
konudaki düşünceleri oldukça kararlı idi. Muhammed Abduh, 1879 
baharında Efgâni ve birçok önemli şahıs, Şerif Paşa'dan İsmail'i hidivlikten çekilmesi için ikna etmesini istediklerini nakleder. Fakat İsmail bu isteği reddetti.!2 Efgâni, daha sonra yeni Fransız Genel Konsolosu Tricou'ya delegeler göndererek Mısır'da reform isteyen milli bir parti olduğunu, Tevfik Paşa hidivliğe geçmedikçe bu reformların uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.!3 Tricou, İsmail Paşa'ya karşı sempatik olmayan hareketleri ile biliniyordu, bu tutumu böyle bir aracı ile takviye edilmiş oluyordu. 

Wilfrids Blunt'a göre bu baharda daha önemli ve gizli konuşmalar cereyan etmekteydi. Efgâni'den etkilenen bazı reformcu Ezherliler, İsmail Paşa'nın hidivlikten azli için çalışıyorlar hatta 


9 İbrahim El-Müveylihi'ye göre, (Documents, photostats 101-02), "İngiliz ve 
Fransız hükümetleri Hidiv İsmail'i vazgeçmesi için baskı yaparken, halihazırda Hidiv olan Tevfik, Nakibü'i-Eşraf Esseyyid Ali El Bekri'nin babasına başarısına tehlike getirir korkusuyla hemen vazgeçmesi yolunda nasihat etmesini rica etmek üzere birinci sekreteri İngiliz Emin Bey'i bana gönderdi." Cf. F.O. 78/3002, Dispatch No. 343, Çok gizli, Kahire, 1l Haziren 1879 tarihli, Vivian'dan, Tevfik'in Vivian'ı temin ettiği yerde "..onun samimi olarak, muhalefetinin devam etmesinde, hissesi veya sempatisinin olmadığı.." 

d Aşağıda gelen bir mektupta, Efgani, Riyaz Paşa'ya Mısır'dan çıkarılmasını yazdı: "Hidiv, tahta oturmadan önce bana karşı gerçek bir muhabette sahipti ve ben onun arkadaşlarının arkadaşı, düşmanlarının düşmanıydım," ve Tevfik'in her gün sekreteri Kemal Bey'i,"Efendimizin selamları var" demek için gönderdiğini ekliyor. 
(Documents, photostat 34). 

n Rıza, Tarih, 1, 74; Wilfrid S. Blunt, Secret History of the English Occupation of Egypt (London, 1907), ss. 95-96. 

2 Rıza, Tarih, 1, 74-75. 

13 ibid. 5.75. Ishak (Müntehebat, s. 119) sadece büyük bir partiden bahseder. 
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bunun için suikast bile düşünüyorlardı. ! Suikasti düşünen reformcuların kim oldukları bilinmiyor, fakat Efgâni ve Abduh'un böyle bir suikasti tertipleyenlerden olduğu kesindir. Abduh, Efgâni'nin şöyle dediğini nakleder: 

".. İsmail Paşa, bazen arabasıyla Kasre'-Nil Köprüsü'nden geçer. Bu sırada kendisine suikast düzenlenebilir. Ben bunu uygun görüyorum, fakat bu konuşmalar sadece bizim aramızdadır. Bu işi başarabilecek adama ihtiyacımız var. Eğer Arabi'yi şu zamanda bulabilseydik onunla bu işi hemen düzenleyebilirdik. Ve mümkün olan en iyi şey yapılmış olurdu. Avrupa'nın müdahelesine de gerek kalmazdı..”2 Mi 

Bu suikast, Haziran 1879'da İsmail Paşa'nın azlinden az bir süre önce düşünülmüştü. Efgâni aynı sırada açıkça kampanyasına başladı. 
Ateşli konuşmalarının birinde, halka şu şekilde tenbih ediyordu: 

"Siz köle olarak doğdunuz ve despot bir idâre altında yaşıyorsunuz. Yüzyıllardan beri fatihlerin ve zalimlerin boyunduruğu altında kaldınız. Alınterinizle kazandığınız rızıklarınız sizden habersiz gaspedildi. Vurdumduymazlığı terkediniz, üzerinizdeki tembellik ve câhillik tozunu kaldırınız. Diğer milletler gibi özgür ve mutlu olarak yaşayın veya şehid olarak ölünüz.”? 

Bu şekildeki nasihatlar sağırları etkilemedi. Times muhabirinin araştırmasına göre Efgâni, az eğitim görmüş tabaka ile aşağı tabaka arasındaki orta sınıfın ağırlığını elde etti. 

Bu çalkantılı dönemlerde milli hareket oluşmaya başladı. 
Nisan 1879'da El-Hizbü'l-Vatan'ın varlığı halk tarafından öğrenildi. 
Efgâni'nin bu partiyle bağlantısı olup olmadığı şüphesi ortaya çıktı. 
Bu safhada partinin iki ana kolu ile Efgâni'nin arasındaki ilişkiler ortaya çıkacaktır. Bunlardan birincisi, fellah memurlar, ikincisi ise anayacacılardır. 

Efgâni'nin mason locasına üye olan bazı subaylara hemen referans verildi. Sabri bunların ikisinin ismini verir: Latif Selim ve Said Nasır.9 Major (Başkan) Latif, askeri kolejin idârecisi ve 18 Şubat 


İ Blunt, Secret History, s. 95 


2 Mart 1903'te Blunt'a Arapça yazılmış ve ibid'de kayıtlıdır. s. 375. Lord Cromer 
bu suikastten bahsettiğinde, Rıza'nın Efgani ve Abduh'u kahramanca müdafaa etmesi ilginçtir. Bkz. El-Red Ala'l-Lord Cromer, El-Menar. XI (1 Mayıs 1908), 196-97, 


” Rıza, Tarih, 1, 46-47. Diğer bir konuşması Şefik tarafından kaydedilmiştir. 
Müzekkiratı, I, 109. 


$ The London Times, 30 Ağustos 1879. 8 Eylül 1879 baskısına da bakınız. 
İ Keddourie, Af ghani and Abduh, 55.26 ff. 
© Sabri, La Genöse, s5. 142-143. 
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1879 tarihinde yapılan askeri nümayişin lideri idi. Nubar Paşa'nın 
Avrupa kabinesine karşı devletçi ekonomik modeli protesto ediyor ve özellikle iki yıllık maaş alacakları olan 2500 Mısırlı subayın, yarım maaş üzerinden mecburi emekli edilmelerine karşı çıkıyordu. 
Kabinenin istifaya zorlanmasına ve subayların tazminat davasını kazanmalarına rağmen, gösterinin elebaşları hapse mahkum edildiler. 

Sabri'ye göre, subaylara nezarete alındıkları gün, masonlar Efgâni'nin liderliği altında toplanarak, Hidiv İsmail Paşa'ya ve Wales Prensi'ne tutukluların serbest bırakılmasını talebeden ber çektiler.8 o Sabri'nin nümayişin belli ölçüde masonların tertibi? 
olduğu şeklindeki görüşü kolay kabul edilemez olup aracılık raporu Ahmet Lütfi Es-Seyyid tarafından desteklenmiştir. ! 

Bazı subayların da mason olduğu, Arabi Paşa ve arkadaşlarının savunma avukatı olan Alexander Broadley tarafından tesbit edilmiştir. Kendisi de aktif bir mason olan Broadley'in ("Malta'da Masonluğun Tarihi" kitabının yazarıdır), masonlar arasında kendi taraftarlarını araştırmak şeklinde özel bir merakı vardı. Broadley'in tespitleri şu şekildedir: Milli partinin liderlerinin hiç birisinin biraderlikle bir ilişkisi olmadığı halde, onları destekleyen büyük çoğunluk masonların en aktif ve gayretli üyeleriydi.! ! Broadley, şu şekilde devam ediyor, Mısırlı yurtseverler, bütün insanları birleştirmekte, özgürlüğü acaib bir cazibe olarak buldular ve İtalyanların bağımsızlık ve birleşme mücadelelerinde aynı mekanizmanın yardımından yararlandıklarına inanmışlardı. Bu mekanizma aynı maksatla Mısırlılara da yardım edebilirdi.!? 

Anayasacılara gelince, gizli örgüt üyesi olarak veya mason olarak, uzun zamandan beri Efgâni ile haberleşiyorlardı. Broadley, Mısır Meclisi'ndeki vekillerin çoğu, hileye karışmak için acele ettiklerini belirtir.!3 Bunlar arasında göze çarpan muhalefet lideri ve kendisini Efgâni'ye adamış olan Abdüsselam El-Müveylihi idi. Rafi, 


TFO. 78/2998, Telgraf No. 57, Siyasi ve çok gizli, Kahire, 15 Şubat 1879 tarihli, ii dan. Telgraf No. 59, Siyasi, 19 Şubat ve Gizli No. 64, 20 Şubat. 


8 Sabri. La Genöse, s. 143. 
9 İbid., s. 42. 


10 Lüşfi Es- -Seyyid, Oişşat-ı Hayati, Kahire, n.d., s. 34) şunu yazar: O 1893'te 
İstanbul'da iken Ef gani "den, Latif Selim Paşa ve onunla beraber hapsedilenlerin serbest bırakılmaları için yoğun gayret sarfettiğini duydum. Ne yazık ki yazar bu konuya dikkat etmemeştir. 

1 Broadley, How We Defended, s. 262. 

22 İbid. 

3 ibid. 
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EL-Müveylihi'nin meclisteki konuşmalarında Efgâni'nin ruhunu ve fikirlerini yansıttığını söyler.! Rafii'nin bu tespitlerini o sıralarda bulunan Times muhabiri de destekliyor. "Mısır'daki Milli Parti"nin konuşmasında, Efgâni tesiri açıkça görülüyor diyerek, şöyle yazıyor: 

"Milli Parti'nin parlamento lideri -daha iyisini bulamadığım için bu tabiri kullanmak durumundayım- muhakkak Salim Bey Müveylihi'dir ..Fakat bunun arkasındaki çok korkulacak bir kişiliğe sahip olmayan biraz daha uzak şahıstır. Cemâleddin ... ismi, Mısır'da son ZE DAMLAR, önemli fakat bilinmeyen güce mensup biri haline geldi." 

Doğal olarak Efgâni, subaylar ve anayasacılar arasında koordineli bir ilişki yoktu. Gerçekten de Landau'nun doğru olarak gözlemlediği gibi parti gevşek organize edilmiş, bütün bağlar şahsi idi, bundan dolayı üye kaydedilmiyordu ve üye kaydı da açık değildi.3 
Efgâni özel bir faaliyet programı mı hazırlamıştı? Belki de dolaylı olarak. 1879 Nisan'ında hazırlanan Milli Manifesto (El-Layihatü'l-Vataniyye), onun imzasıyla çıkmamıştı, zaten kendisi de Mısırlı değildi, fakat onun fikirleri vardı: Mısırlıların bağımsızlık hakkı, yabancı etki ve müdahalesinin asgariye indirilmesi, anayasal kurumlar, mali reformların gerçekleştirilmesi, eğitim reformları ve diğerleri..* 1879 yazında Efgâni ile yapılan bir röportajda, o da milliyetçilerin dilini kullanıyordu: 

“ kesin ve iyi tanımlanmış ideallere sahip olan ( Efgâni) onları güç kullanarak nasıl açıklayacağını biliyordu. Bir Avrupa müdahalesine hoşgörü ile bakmıyordu. "Mısır Mısırlılarındır” diye haykırıyordu ve bu durumun bütün sonuçlarını. yükleniyordu. 
Kendisini başbakan yerine koyup, seçtiği bakanı tayin etmesi için zorladığımda, zaten kendisinde bir dizi isim hazırdı. Dedi ki Şerif Paşa'ya, Genç Mısır güçleninceye kadar sadece bir kez firsat verilebilirdi.İ 

Efgâni'nin milliyetçi hareket üzerinde kayda değer bir etki bırakmaması sürpriz değildir çünkü, daha parti doğarken o Mısır'ı terketmiştir. 


l Abdurrahman Er-Rafii, Aşr İsmail , Kahire, 1932, 11, 159. 
The London Times, 30 Ağustos 1879. 
3 Landau, Mısır'da Partiler ve Parlamenterler, Tel Aviv, 1953, s.87. 


Manifesto hakkında bir tartışma için bakınız, ibid., ss. 87-92. Arabi taraftarları üzerinde Efgani'nin etkisi için bkz. Şefik, Müzekkirati, 1, 146. 


5 The London Times, 30 Ağustos, 1879. 
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Tevfik Paşa, 1879 Haziran'ında Hidiv olarak babasının yerini aldığı zaman, Efgâni ve onun milliyetçi arkadaşları uzun vadeli reformları gerçekleştirebileceklerine inandılar. Tevfik Paşa'nın daha önceki hareketleri hesaba katılarak, Efgâni ve arkadaşları uzun zamandan beri tâsârladıkları reformların gerçekleşeceğini düşündüler. Tevfik Paşa, Hidivliğinin ilk haftalarında aynı havayı vermeye devam etti. meselâ onu tebrik etmeğe gelen mason delegeleri kabul etmesi, reformları gerçekleştireceğine dair bir karine teşkil etti.9© Şerif Paşa, Nisan'dan beri başbakan olarak hizmet ettiği bürosunda otururken aynı hisleri taşıyordu. Efgâni de bu konuda son derece iyimserdi.7 Fakat bu balayı fazla uzun sürmedi. Efgâni, Şerif ve çeşitli milliyetçi gruplar, acil reformlar için Tevfik'e baskı yapıyorlardı. Şerif, güçlü bir temsilciler meclisi ve Hidiv kadar güçlü ve sorumluluğu olan kabine sistemini öneren anayasa taslağı hazırladı. Efgâni, ondan yabancıların hükümet dışında tutulmasını ve Mısır'daki etkilerinin sona erdirilmesini istedi. Buna ek olarak Mısırlı olmayanlardan oluşan üst derece (haşiye) mahkemesinin kaldırılmasını istedi.8 Bu kurum İsmail den kalmıştı fakat Tevfik de bunu hemen tamamen devam ettirdi. Onların Mısırlı kendi taraftarlayrıyla yerlerinin değiştirilmesini OEfgâni'nin istediği de muhtemeldir. Böylece mahkemeler de kendisinin etkisine girmiş olacaktı. Bununla beraber kendisi için bir pozisyon aradığına dair delil yoktur.? 

Tevfik'in üzerinde bu baskılar devam ederken, yabancı konsoloslar bunlara daha fazla dayanamayacağını ümit ederek, ona hiçbirşeyle iktidarını bölüşmemesini tavsiye ettiler.!9 Zayıf karakterli olarak bilinen Tevfik, anayasa projesine karşı çıktı ve Şerif'i görevden alarak yerine otokratik eyilimleriyle bilinen Riyaz Paşa'yı getirdi. Hayâl kırıklığına uğramış olan (oEfgâni, mason localarında gizlice ve açık konuşmalarında yeni rejimi tenkide başladı. 
Times muhabirinin tesbit ettiği gibi: 


© Nakkaş, Mısır lil-Mısrıyyin, IV, 8. 

7 Abduh, Efgani'nin sürgününden daha birkaç gün önce Tevfik'in kendisine şunu 
söylediğini hatırlatır: “Sen ey efendi, Mısır'da benim ümidimsin!" (İnneke ente mevdia ameli fi Mısr eyyüha's-seyyid). Rıza, Tarih, 1, 77. Şefik tarafından da bildirmiştir, Müzekkirati, 1, 109. 

8 Şefik, Müzekkirati, 1. 109-10. 

Efgani'den İranlı sırdaşı Hacı Emin El-Zerb'e yazdığı samimi mektup ve açıklamasına bakınız. St. Petersburg'da 27 Mart 1889'da yazılmış ve dökümanlarda kopye edilmiştir, photostats 182-83. 

Blunt, Secret History, ss. 96-97; Rıza', Tarih, 1, 76. 
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Şerif Paşa tarafından desteklenen Efgâni, bir müddet için daha önceki görüşlerini gizli tutmayı münâsip gördü. Fakat kendi adamı (Şerif) düşmesi üzerine daha açık bir şekilde ülke yönetimine herhangi bir şekilde, Avrupa'dan gelecek en ufak bir müdahaleye karşı propagandaya başladı.! 

Bir Fransız Gazetecisi Ernest Vauguelin, bizzat şahit olduğu hadiseyi şöyle anlattı: 

Bir gece, Hasan Câmii'nde, halktan dört bin kişilik dinleyicinin huzurunda Efgâni, derin bir kehanet mantığı ile, üç yıl önceki Nil Bankaları üzerindeki İngiliz politikasını suçlayan bir konuşma yaptı. 

Hidiv Tevfik'i farkında olarak veya olmayarak İngiliz isteklerine hizmet eden biri olarak takdim etti ve yabancılara karşı savaş çığlıkları ile konuşmasını devam ettirdi. Mısır'ın bağımsızlığı ve hürriyetin gelmesi için bir devrim yapılması isteği ile konuşmasın bitirdi.? i 

Bu şekildeki ateşli konuşmalar, sadece Tevfik'in sessizliği bozup Efgâni'yi sürgüne göndermeyi düşünmesine sebep oldu. Fakat Efgâni'ye karşı çalışan başka güçler de vardı. Başta İngi.iere olmak üzere yabancı konsoloslar, Efgâni'yi tehlikeli bir kışkırtıcı olarak gösterdi ve Mısır'daki hakimiyetlerini ve Tevfik Paşa ile olan ilişkilerini tehlikeye sokacağını düşünyorlardı. Lazkiye Genel Konsolosu, Efgâni hakkında şu natu yazıyor: 

Cemâleddin geniş kapasitesi olan birisi olup, dinleyenler üzerinde tehlikeli boyutlara ulaşabilecek büyük etki bırakan bir hatiptir. Geçen sene (1878) Avrupalılara bilhassa derin nefret beslemeye başladığı, İngilizlere karşı kötü duyguları tahrik etmek üzere aktif bir görev almıştı. 

Çağdaş İngiliz olmayan kaynaklar, Efgâni'nin sürgününde konsolosların önemli rol oynadığında anlaşırlar.? Onun Tevfik tarafından sürgüne gönderilmesinde yabancıların müdahalesi gözardı edilemez. İngilizlerin bundan bahsetmez görünmeleri, Efgâni'nin varlığından haberdar olmamaları demek olmaz. Gerçekten onun gibi 


- 


İ TheLondon Times, 8 September, 1879, 30 Ağustos tarihli telgraf. 

2 EL 407/71 (gizli baskı), No. 9. Intelligence Department, War Office to Foreign 
Office, 19 Temmuz 1887 tarihli. Kedourie tarafından nakledilmiştir, Af ghani ve Abduh, ss. 29-30. 

3FO. 78/3003, Political Dispatch No.498, Kahire, 30 Ağustos 1879 tarihli. 

4 Şefik, (Müzekkirati, 1, 110), bu konudaki bilgisi, İngiliz ve Fransız ajanlarıyla 
Tevfik'e yakın olan , o zamanki İtalya Genel Konsolosu olan Martino'ya dayanır. 
Bakınız, Tarih, I, 33, 76; Ishak, Müntehebat, s.119; Zeydan, "El-Seyyid”, s. 567. 
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tehlikeli ve önemli kişiler, problem çıkaracağı hesaba katılarak ajanların gözünden kaçmaz. 

Diğer bir husus, Efgâni'ye karşı kışkırtıldığı muhtemel olan, Tevfik'in mâhiyetinde bulunup, Efgâni'nin Hidiv'in statüsünü sarstığını düşünenlerin bulunması. Son olarak Efgâni'nin Hidiv'e suikast düzenleyeceğine ve onun yerine cumhuriyetçi bir hükümet kurduracağına dair dedikodular da vardı.” Abdülhalim'in diğer mason taraftarları hazırlanan bir entrika neticesi, Halim'in Tevfik'in yerini almasını hedefliyorlardı. 1883'te yazılan bir mektupta,9 "Efgâni'nin masonlarla beraber Hidiv Tevfik'i öldürecekleri şeklinde kötü niyetli şayiaları uydurup yayanın Komiser Osman Paşa olduğu" şeklinde Efgâni şikayet etmiştir. Riyaz Paşa'ya şunları yazmıştır: 

"Bir grup yabancı mason ve onları destekleyenler... Kahire'de Masonic Order'ın şefi olduğu zaman Abdülhalim'in iiderliği altında, Halim'in başarılı olması için çalıştılar ve ben Hidiv Tevfik için bir sevgim olmadığı halde onları terkettim.."7 

Bu ifâde, sürgünden önce Efgâni'nin ikinci defa maslara kırıldığını göstermektedir. Lazkiye'de meydana gelen olayda. *alı olarak Efgâni'nin son zamanlarda büyük yaratıcıya inançsı | Sını söylemesinden dolayı mason localarından çıkarıldı. 

24 Ağustos 1879'da Efgâni polis tarafından tutuklandı, Suez'e 
götürüldü ve Hindistan'a götürülmek üzere gemiye bindirildi.8 
Birkaç gün sonra, Resmi gazete, El-Vakaı El-Mısriyya, din ve dünyada ahlâksızlığı hedefleyen ve şiddete dayanan gizli bir topluluğun liderliği ile Efgâni'yi suçlayan bir beyannâme yayınladı.? Meselenin tamamını izah eden Efgâni, kimliği tespit edilemeyen Mısırlıya şunları yazdı: 

"Meclisimiz hakkında gerçeği ve içine sokulan ahlâksızlığı biliyorsun. Sizden birşey saklanmaz ve siz beni ve benim sırlarımı biliyorsunuz. Peki Komiser Osman Paşa benim hakkımda yalan ve uydurmaları söylediği zaman nasıl tahammül edebilirsiniz... Ve benim temel hedefi dini ve dünyayı yıkmak olan topluluğun başkanı 


5 Anhuri in Rida, Tarih, I, 46; Şekip Arslan, Hazını'I-Alemi'l-İslam. Kahire, 1925, 
1,201. 


6 Documenis, photostats 32-38. 

7 Documents, photostat, 34. 

8 Efgani'nin tutuklanma olayı ve götürülmesi, Riyaz Paşa'ya verilen mektubunda 
vardır. Dökümanlarda kopye edilmiştir, photostats 34-37. 

9 El-Vakaı El-Mısrıyye, 31 Ağustos 1879. İlanın tam metni Muhammed Şebihte, 
Muhammed Abduh (Kahire, 1944), ss. 57. 
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olduğumu söylemesine, Hidiv'in de akılsızca ona inanıp benim en kötü bir tarzda sürgünüm için emir vermesine ?" | 

Efgâni'yi sürgün işleminin çabukluğu, şaşırtıcı bir şekilde onun taraftarlarının alınmasıyla meydana çıktı. Onun Mısır sahnesinden uzaklaştırılması birçok düşmanını memnun edecekti: Tevfik ve avanesi, konsoloslar, Osman Paşa gibi düşman kişiler ve onun liberal eğitiminden ve kendi metotlarını eleştirmesinden nefret eden muhafazakar ulemâ. Diğer yandan, arkasında entellektüel ve devrimci bir elit bıraktı. Bunların faaliyetleri daha sonraki yıllırda olgunlaşıp güçlenerek, 1881-82'de Arabi isyanıyla zirveye ulaşacaktır. 

İlginçtir ki, Efgâni'nin ani sürgünüyle Mısır'daki mesâisi sona ermesine rağmen, Mısırlılar adına politik kışkırtıcılığı son bulmuyor. Hindistan'da bir müddet olaysız olarak kaldıktan sonra (bu esnada çok meşhur olan Erreddiyye Ale'd-Dehriyyin'i kaleme almıştır)2, 1883 başlarında Paris'e gitti. Bu kerre Arabi Paşa'nın etrafında toplanan milliyetçiler çöktüler ve Mısır işgal edildi. 
Efgâni, Fransa'nın başkentinin İngiliz politikalarına karşı bir kampanya başlatmak için en uygun yer olduğunu düşündü. Efgâni'nin görüşlerine Avrupa basını kulak verirken, o Mısırlı diğer sürgünlerle de buluştu ve onları Fransız siyasi ve edebi meclislerinde topladı.3 
Arabi isyanına karışıp Beyrut'ta sürgünde olan Abduh'u da yanına çağırdı ve bereber El-Urvetü'l-V üskâ'yı (çözülmeyen ip)? çıkardılar. 
Bu gazetenin çıkmasındaki maksat, yabancı müdahelesine bilhassa İngiliz emperyalist politikalarına karşı Müslümanları uyandırmak, ayaklandırmaktır. Müslümanları bir halifenin sancağı altında toplanıp İngilizleri püskürtmeye çağırdı. Kullandığı üslüp o derece kışkırtıcıydı ki, Mısır ve Hindistan hükümetleri ülkelerine girişi yasakladı ve üzerinde bulunduranları para cezasına çarptırdı.5 Sadece ondört sayısı çıktı (Marttan Kasım 1884'e kadar), okuyucuları 


I Documents, photostat 32. 

2 İngilizce, Nikki R. Keddie ve Hamid Algar in Keddie, An İslamic Response 
to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani (Berkeley and Los Angeles, 1968), ss. 130-74. 

La Justice, L'Intransigeant ve La Correspondance Parisienne gibi gazetelerde göründüler. Daha fazla bilgi için bkz. A.Albert Kudsi-Zadeh, Sayyid Jamal-al-Din al-Afghani: An Anotated Bibliography (Leiden, 1970). 

4 Le Temps (Paris), 9 Mayıs 1896, Ef gani'nin aynı zamanda La Voie Droite'yi de 
yayınladığını iddia ederse de yazar bu konuda herhangi bir delil bulamamıştır. 

5 F.O. 78/3682, Gizli Telgraf No. 1199, Kahire, 31 Aralık 1884 tarihli, Baring'den; 
Rıza, Tarih, 1, 298-302; El-Urvetü'l-Vüska (Kahire, 1957), ss.229-30, 286-88. 
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üzerinde büyük etki bıraktı ve yıllarca en çok konuşulan gazete türü oldu. 

Efgâni, Blunt ile de yakın ilişkilerini muhafaza etti. Arabi taraftarlarının mağlubiyetinden beri, Blunt, -yeni emperyalizmin yaptıklarından şaşkına dönmüş eski tip bir vatanperver olarak-6© İngiltere'nin Mısır'dan ayrılması için, İngiltere'de aktif bir şekilde lobi faaliyetlerine girişti. 1885'te Blunt (o Efgâni'yi İngiliz memurlarla "İngiltere ile İslam arasında mümkün olabilecek mutabakatı" tartışmak üzere Londra'ya çağırdı.7 Blunt'ın misafiri olarak üç ay kaldığı esnada, Lord Randolph Churchill (0 zaman Hindistanla ilgili devlet bakanı) ve Sir Henry Drummond Wolf'da dahil olmak üzere bazı yüksek kademe memurlarla görüştü. Bu görüşmeler neticesi Efgâni Wolf'a şu konudaki özel görevinde yardımcı olacaktı: Efgâni'nin uygulamakta olduğu etkisiyle Abdülhamid'in Panislamik siyasetini birleştirip, askerden arındırılmış Mısır'ın da dahil olduğu bir ülkeler grubu oluşturmak ve Rusya'ya karşı Türkiye, İran ve Afganistan'ın İngiltere ile bir ittifak oluşturmalarını sağlamak.8 
Fakat son anda, hatta Efgâni'nin bileti bile satın alınmışken, Wolf Efgâni ile işbirliğini reddetti, belki de Dışişleri Bakanlığı, onun İngiliz düşmanlığı faaliyetleri ile alâkalı yeni ihbarlar alarak böyle bir tavsiyede bulundu.? Yıllar sonra bile Blunt, Wolff'un fikrini değiştirmekle aptallık ettiğine inanmış ve şunu eklemiştir: "doğru ve faydalı bir diyaloğu olacaktı ve başarısız olduğu yerlerde başaracaktı."10 

İngiliz politikasının değişeceğinden emin olmuşken şaşkına dönen Efgâni, Blunt'da dahil İngiliz olan her şeye kızarak Londra'dan ayrıldı.!! Yapılabilen araştırmalar, bu olayın onun İngiliz politikasına karışmasının sonu olduğunu göstermiştir. 


© Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1889 (Londra, 1962), s. 110. 


Blunt'ın Edward G. Broawne'a memorandumu, in Browne, The Persian Revolution of 1905-1909, yeni baskı (Londra, 1966), s. 403. 
İbid. 
9 Bkz. FO. 60/594, Gizli telgraf No. 174, Kahire, 22 Mayıs 1883 tarihli, Edward 


Malet'ten, Sir Edward'a ve Sir Evelyn Wood'a gönderilen yaygın tehdid mektupları için. Mektupların Paris'te Efgani'den çıktığı kabul edilmiştir. 


10 Bulnt, My Diaries (London. 1919), 1, 100. 
Blunt, Gordon at Khartoum, (Londra, 1911), s. 500. 


EK: VI 


Cemâleddin Efgâni'nin Renan'a Cevabı 


Journaul des Döbats, 18 Mayıs Cuma , 1883 
(Bay Massignon tarafından tebliğ edilmiştir.) 


Sayın Bay, 

Saygıdeğer gazetenizin 29 günkü son sayısında çıkan zamanımızın büyük filozofu meşhur Renan tarafından söylenmiş bir nutuk ile Sorbon Üniversitesi'nden seçkin bir dinleyici topluluğu karşısında verilen konferansı okudum. Renan'ın şöhreti, bütün batıya yayıldığı gibi, doğunun en uzak memleketlerinde de duyulmuş ve öğrenilmişdir. Bu nutuk, bana bazı görüşleri telkin ettiği için size göndermekle şeref duyduğum bu mektupta, bu görüşleri bir formüle bağlamak cesaretini hissetmiş bulunuyorum. Bu mektuba sütünlarınızda yer vermenizi de ayrıca rica ederim. 

Bay Renan, Arap milletinin tarihinde bugüne kadar karanlık kalmış bir noktayı aydınlatmak ve geçmişe parlak bir ışık tutmak istemişdir. Bu ışık bu millete, özel bir din kültürü tarzını lâyık görenler için belki biraz sıkıcıdır. Ancak bu milletin, vaktiyle dünyada kazanmış olduğu mevki ve dereceyi hak etmediğini söylemek mümkün değildir. 

Bay Renan'ın, Arapların tahribi mümkün olmayan şan ve ünlerini yıkmak istediğini, asla zannetmiyoruz. 

Tarihi gerçeği meydana çıkarmak ve bu gerçeği bilmeyenlere öyretmek ve tanıtmak için olduğu kadar, gerçekleri milletlerin tarihlerinde ve özellikle medeniyet tarihinde ve dinlerin bıraktığı izlerde arayan ve inceleyenlere de tanıtmak için Bay Renan dikkat ve ihtimam göstermektedir. 

Hemen kabul etmeliyim ki, Bay Renan, bu çok zor işden, bu güne kadar ilgi görmemiş olayları ileri sürerek gayet iyi bir şekilde kurtulmuşdur. Nutkunda, dikkate değer yeni görüşler ve tarifi kâbil olmayan güzellikler bulmaktayım. Bununla beraber, önümde nutkun aşağı yukarı aslına uyan bir tercümesi mevcuttur. Eğer bana, Fransızca 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metin verilmiş olsa idi, bu büyük filozofun fikirlerine daha iyi bir şekilde nüfuz edebilirdim. 

Mütevazi selamımı, lâyık olduğu saygı ve takdirlerimin samimi izharı ve ifâdesi olarak kabul etsin. Bu durumda, kendisine, felsefeyi seven şair El-Mutenaby'nin asırlarca evvel hareketlerini takdir ettiği yüksek bir şahsiyete karşı yazdığı aşağıdaki sözleri söylemek isterim. 

"Size, ifâde edebileceğim medhiyeleri kabul ediniz. 
Lâyık olduğunuz medhiyeyi size beyan etmeye beni zorlamayınız. 

Bay Renan'ın nutku, başlıca iki noktayı kapsamaktadır. Meşhur filozof Müslümanlığın, aslında ilmin gelişmesine karşı olduğunu ve Arap halkının mizacı itibariyle, felsefeyi ve metafizik ilimleri sevmediğini isbat etmeğe çalışmaktadır. Bay Renan demek istiyor ki, bu değerli nebat, sahrada esen rüzgarın esintisinde kurumaktadır. 
Fakat, bu nutku okuduktan sonra, engellerin münhasıran İslam dininin bünyesinden mi yoksa,dünyada yayılış şeklinden ve bu dini kabul eden milletlerin karakter, gelenek ve kâbiliyetlerinden veya bu dini zorla kabule mecbur edilen milletlerden mi neş'et ettiğini sormaktan insan kendini alamamaktadır. Muhakkak ki, Bay Renan bu noktaları aydınlatacak zaman bulamamıştır. Fakat teşhis yerindedir. 

Hastalığın sebeplerini, reddi mümkün olmayan delillerle ve kesin bir şekilde tesbit ve tayin etmek güçtür. Hastalığa çare bulmak ise büsbütün zordur. Birinci nokta ile ilgili olarak, hiçbir milletin aslında münhasıran aklın rehberliği ile yetinemeyeceğini, söyleyebilirim.! Salt aklın kritiği, kaçınılması mümkün olmayan korkunun çokluğu yüzünden, iyiyi kötüden ayırmakta, mutluluğunu sağlayacak nedenin, kötülüklerin ve talihsizliklerin tükenmez kaynağından tefrik etmekte aciz kalmıştır. Bu boşluk nedeniyle bir milleti yararlı işleri yapmaya ve zararlı işlerden vaz geçirmeğe zorla veya rıza ile sevketmek mümkün olamamaktadır. 

İnsanoğlu için yorgun şuurunun huzur bulacağı sığınacak bir yer aramak zarüreti doğmuştur. İşte o zaman bir mürebbi zuhür etmiş ve yukarıda söylediğim gibi, aklın ilhamlarını izlemeye mecbur edecek kuvvete sahip olmadığı için, insanı meçhule itmiş ve hayâlin tatminini mümkün kılacak geniş ufuklar açmış ve bu ufuklarda insan, arzularının tam olarak tatmininden başka, en azından ümitlerinin gerçekleşmesi için sonsuz bir saha bulmuşdur. Ve beşeriyet aslında, 


I Raison pure: Salt aklın kişiliği (Kant'ın felsefesinden) -çevirenin notugözleri önünde cereyan eden olayların nedenlerini ve gizli taraflarını bilmediği için, mürebbilerinin nasihat ve emirlerine uygun olarak hareket etmeye mecbur edilmişdi. 

Bu mecburiyet, beşeriyete en yüksek varlık adına empoze edilmiş olup, mürebbiler bütün olayların bu varlıktan kaynaklandığını kabul ediyorlar ve bu hususun yarar ve sakıncalarının tartışılmasına müsaade etmiyorlar. Bunun insan için en ağır ve en küçültücü bir tahakküm, bir esirlik olduğunu kabul ediyorum. Fakat - Müslüman, Hristiyan veya putperest olsun alınan bu dini terbiye sayesinde, bütün milletler barbarlıktan kurtulup daha ileri bir medeniyet seviyesine doğru yürüdüklerini inkâr etmek de mümkün değildir. 

Bilimin gelişmesinde müslümanlığın bir engel olduğu doğru ıse, bu engelin, bir gün ortadan kalkmayacağını söylemek mümkün müdür? Müslümanlık bu bakımdan diğer dinlerden hangi noktada ayrılmaktadır? 

Bütün dinler, kendi bünye ve üsluplarına göre müsamahasızdırlar. Hristiyanlığın telkinleri ve öğretileri sonunda meydana gelmiş olan topluluk, kastettiğim devreden birinci devreden çıkmış bulunmaktadır. Ve bundan böyle, hür ve özgür olarak ve bilim yolunda, sür'atle ilerlemektedir. Halbuki, müslüman topluluğu, henüz dini vesayetten kurtulamamıştır. - Bununla beraber, Hristiyanlığın Müslümanlığa yüz yıllar boyunca tekaddüm ettiğini düşünerek, Müslüman topluluğun bir gün bu vesayet bağlarını koparacağı ve medeniyet yolunda, batı topluluğu tarzında yürüyeceği ümidini beslemekten kendimi alamıyorum. Batı topluluğu için, Hristiyan akidesi, bütün şiddetine ve müsamahasızlığına rağmen, hiç bir zaman yenilmeyecek bir engel olmamışdır. 

Hayır, İslam'da bu ümidin beslenmediğini kabul edemem. Ben burada, M. Renan'a karşı, Müslümanlığı değil, barbarlıkta ve cehâlette yaşamağa mecbur kalacak yüz milyonlarca insanı savunuyorum. Müslümanlığın, bilimi ve bilimsel ilerlemeleri yok etmek istediği bir gerçektir. 

Filozofik ve daha geniş kültür çalışmalarını durdurmakta ve bilimsel gerçeklerin araştırılması faaliyetlerini saptırmakta başarı sağlamışdır. Buna benzer bir girişim, eğer aldanmıyorsam, Hristiyanlık tarafından da denenmiş ve Katolik Kilisesi'nin sayın ileri gelenleri, bildiğim kadarı ile bu durumu asla teskin edememişlerdir. 

Baş döndüren ve hatalı olarak isimlendirdikleri bu zihniyetle tesirli bir şekilde mücadele etmeye devam etmektedirler. Aynı 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medeniyet seviyesine ulaşmak için, Müslümanların karşılaşacakları ve aşmaları gereken bütün zorlukları ve kendilerini yasak olan felsefi ve ilmi metotların yardımına yetişecek gerçeğin bu işte oynayacağı rolü de biliyorum. Avrupa'da bazı kesimlerin kabul ettiği bu düşünceye göre konusu her türlü gerçeğin kaynağı olan, ilmi gerçek araştırması yolundan saymaya mecburdur. 

Bir öküzün arabaya koşulduğu gibi bir dogmanın, mezhebin esiri olarak, kanun yorumcuları tarafından evvelden çizilmiş âynı izde devamlı olarak yürümeye mecburdur. Ayrıca mensup olduğu dinin, bütün ahlâk kurallarını ve ilimleri kendinde topladığına inanmiş olarak, bu dine kararlı olarak bağlanır ve daha ileri bir adım atmak için hiç bir faaliyet göstermez. Boş girişimler için, kendini niye yorsun? Gerçeğin tamamına sahip olduğunu zannettiğine göre, gerçeği aramanın onun için ne faydası olabilir. 

İmanını kaybettiği ve her türlü mükemmelliğin kendi dininden başka bir dinde bulunmadığı hakkındaki inancına son verdiği zaman, dahamı mutlu olacak idi? O tarihten itibaren ilmi küçümsemektedir. 
Bütün bunları biliyorum. Fakat aynı zamanda, M. Renan'ın, portresini gayet sert bir şekilde çizdiği ve yaşı biraz ilerleyince, mutlak gerçek olduğunu zannettiği gerçeğe sahip olduğunu umarak boş bir gurur dolu, fanatik bir insan olan bu Arap ve Müslüman çocuğunu da tanıyorum. Kezâ bu çocuk, dünyaya gelişi yalnız ateş ve kanla değil, ilme karşı olan zevkini gösteren parlak ve verimli eserlerle de ispat etmiş bir ırka mensuptur. Bu zevk, felsefe dahil bütün ilimlere şamildir. Ancak, felsefe ile uzun müddet iyi geçinemediğini de belirtmek mecburiyetindeyim. 

M. Renan'ın konferansında, itirazı kâbil olmayan bir kararlılıkla temas ettiği ikinci nokta hakkında da konuşmaya mecbur oluyorum: 

Hiç kimse inkar edemez ki, Arap halkı câhiliyet ve barbarlık zamanında bile, kültürel ve ilmi ilerleme yoluna girmiş olup, bu yoldaki san'atı, ancak fütühât zamanlarındaki sür'ati ile bir tutulabilirdi. Zira, bir yüzyıl içerisinde hemen hemen bütün Grek ve İran (Pers) ilimlerini benimsemiş ve hakimiyetini Arap yarımadasından Himalaya dağlarına ve Pirenelerin zirvesine kadar uzatabilmişdir. 
Sözkonusu Grek ve Pers kültürü ve ilim hareketleri, kendi topraklarında ağır bir şekilde asırlar boyunca gelişebilmiştir. Bu süre içerisinde, ilim, Araplarla Araplara tabi memleketlerde şaşılacak şekilde ilerleme kaydetmiştir. O tarihlerde Roma ve Bizans, dini ve felsefi ilimlerin merkezi oldukları gibi, aynı zamanda ışık saçan ve bütün insani bilgilerin faal bir kaynağı olmuşlardır. 
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Yüzyıllar boyunca medeniyet yoluna kendilerini adamış olan Yunanlılar ve Romalılar ilmin ve felsefenin geniş sahasında, emin adımlarla ilerlemişlerdir. Bununla beraber, bir zaman geldi ki, araştırmalar terk edilmiş ve ilmi incelemeler kesilmişti. İlim sahasında yarattıkları abideler yıkılmış ve en değerli kitapları unutulmuşdur. 

Menşe'leri itibariyle câhil ve barbar olan Araplar, medeni milletler tarafından terk edilenleri tekrar ele almışlar ve sönmüş olan ilimleri canlandırmışlar, geliştirmişler ve hiç bir zaman sahip olamadıkları bir parlaklık göstermişlerdi. Bu hareket, ilme karşı olan tabii aşklarının bir işareti ve delili değil midir? Şurası bir gerçek ki, Araplar Yunanlılardan felsefelerini aldıkları gibi, Perslerin eski devirlerinde ki şöhretlerinden de yararlanmışlardır. Fütühâttan doğan bu hakla gasp ettikleri bu ilimleri, geliştirmişler, yaymışlardır, aydınlatmışlar, ıslah etmişler, tamamlamışlar ve bu ilimleri mükemmel bir zevkle ve nadir açiklık ve doğrulukla koordine etmişlerdir. 

Üstelik, Fransızlar, Almanlar ve İngilizler, merkezleri Bağdat olan Araplar gibi Roma ve Bizans'tan uzak değillerdir. Bu milletler için, bu iki büyük kentte görülmüş olan ilmi hazinelerden yararlanmak daha kolay idi. Arap medeniyeti Pirene tepelerine ve batıya ışıklarını ve zenginliklerini aksettirdiği güne kadar, bu milletler (yani Fransızlar, Almanlar, İngilizler "çevirenin notu"), medeniyet konusunda hiç bir faaliyet göstermemişlerdir. 

Avrupalılar göçmen ve Arap olarak Aristo'yu iyi karşılamışlardır. Yunanlı ve kendilerine komşu olduğu zaman, Aristo'yu hiç düşünmemişlerdir. Arapların kültür yüksekliğine ve felsefeye tabi olarak bağlı bulunduklarına bir başka bariz delil yok mudur? Şu bir gerçektir ki, Arap Krallığı'nın doğuda ve batıda sükütundan sonra, ilmin büyük kaynakları haline gelen memleketler, Irak ve Endülüs gibi, tekrar eski cehâlete düşmüşler ve dini taassup ve fanatizmin merkezi haline gelmişlerdir. Bu acıklı manzaradan, ortaçağda ilmi ve felsefi ilerlemenin o zaman hakimi durumunda olan Arap milletine borçlu olunulmadığı sonucunu çıkarmak mümkün değildir. 

Esasen M. Renan, bu gerçeği kabullenmektedir. Arapların, ilim ocağını yüzyıllar boyunca idâre ve muhafaza ettiklerini tasdik etmektedir. Bir millet için bundan daha asil bir görev olamaz. 

Aşağı yukarı 775 yılından on üçüncü yüzyılın ortalarına doğru, yani yaklaşık beş yüz yıl içerisinde, Müslüman memleketlerde, alimler, çok değerli düşünürler yaşamışlar ve bu süre içerisinde, 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İslam âlemi, kültür bakımından Hristiyan âlemine üstün olmuşdur. 
M. Renan'a göre, İslam âleminin ilk yüz yıllarındaki filozoflar ve bu devrede meşhur olan devlet adamları, genellikle Horasan'dan, Endülüs'ten ve İranlılardan çıkmışlardır. Bunlar arasında Transokyen ve Suriye papazları da bulunmuşdur. Pers alimlerinin büyük vasıflarını ve İslam âleminde oynadıkları rolü inkar etmek istemiyorum. Harran'dan olanların Arap olduklarını ve Arapların İspanya'yı ve Endülüs'ü işgal ettikleri zaman milliyetlerini kaybetmediklerini ve Arap kaldıklarını bildirmeme müsaade olunsun. 
Müslümanlıktan asırlarca evvel Harranlıların dili Arapça idi. Eski dinlerini yani sabeizmi muhafaza etmiş olmaları, Arap milliyetine yabancı olduklarını kabul etmeyi icap ettirmez. Suriye papazları da genellikle Gassanienden Hristiyan olmuş, Arap idiler. 

İbn-i Bacce, İbn-i Rüşd (Averroğs) ve İbn-i Tufeyl'e gelince: Arap olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Aynı şekilde, E|- Kündi için de, Arabistan'da doğmadıkları söylenemez. Bilhassa, insanların ırk bakımından, dilleri ile biribirlerinden ayrıldıkları düşünülürse, bu ayrılışın yok olduğu zaman milletler, değişik menşe'lerini unutmakta gecikmeyeceklerdir. Silahlarını Müslümanlığa hizmet etmeye tahsis etmiş olan ve aynı zamanda muharip ve havar: olmuş bulunan Araplar, dillerini yenilenlere empoze etmemişler ve yerleştikleri her yerde kıskançlığı andıran bir ihtimamla kendileri için muhafaza etmişlerdir. Şüphesiz, Müslümanlar, zorla istila ettikleri memleketlere dillerini, geleneklerini ve mezheplerini yerleştirmek istemişlerse de, böyle bir girişimden itibaren bu memleketler, Arap nüfuzuna girmekten kaçınmışlardır. İran, buna bir örnektir. Fakat Müslümanlığın zuhürundan asırlarca evvele ait bir incelem yapıldığı takdirde, Arapçanın İranlı alimlerce meçhul olmadığı ortaya çıkacaktır. 

Müslümanlığın yayılışı, Arapçaya yeni bir hamle ve kuvvet vermiş ve Müslümanlığı kabul eden İranlı alimler ve münevverler eserlerini, Kur'an dilinde yazmaktan şeref duymuşlardır. Araplar bu meşhur yazarların bu başarılarından kendilerine pay çıkarmayacaklardır. Esasen buna da ihtiyaçları olmadığına inanıyorum. Zira çok şöhretli alim ve yazarlara sahiptirler. 

Eğer, Arap hakimiyetinin ilk yıllarına uzandığımızda, kuvvetini bütün dünyaya yaymış olan ve Arap milletini meydana getirmiş bulunan birinci grup adım adım takip edilse ve eğer bu gruptan veya ahfadından, yabancı olan her şey uzaklaştırılsa idi acaba nasıl bir sonuca ulaşılmış olurdu? Fikirlere tesir ve ilme teşvik etmek söz konusu olabilir miydi? Bu süretle, emperyalizmin maddi varlığından 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doğan sonuçlarından başka, materyalist milletlere değer ve meziyet izafe etmek mümkün olabilir miydi? 

Bütün yenilen milletler, manevi muhtariyetlerini tekrar kazanacaklar ve zaferi paylaşacaklardır. Bu esasları koyan ve geliştiren kuvvet tarafından bu zaferin bir parçası dahi meşru bir şekilde istenmeyecekti. Böylece, İtalya, Fransa'ya karşı, Mazarin ve Bonapart'ın kendilerine ait olmadığını söyleyeceklerdir. Almanya veya İngiltere sırasıyle Fransa'ya gelerek, kürsüleri doldurarak, ilmi şöhretini yükselten ilim adamları isteyeceklerdir. Diğer taraftan, Fransızlar, Nantes fermanından sonra, bütün Avrupa'ya hicret etmiş olan maruf ailelerinin ahfadının sağladıkları zaferi kendilerine mal etmek isteyeceklerdir. Eğer bütün Avrupalılar aynı nesle mensup iseler, Sami olan Harranlılar ve Suriyeliler büyük Arap ailesine mensup olduklarını haklı olarak iddia edebilirler. 

Bununla beraber, Arap medeniyetinin, dünyaya canlı bir parlaklık saçtıktan sonra, nasıl birdenbire söndüğünü sormamıza müsaade edilmelidir. Bu meş'alenin o zamandanberi nasıl tekrar yakılmamış ve Arap âlemi niçin karanlıklara gömülmüştür? 

Bu noktada, İslam dininin sorumluluğu tamamen meydandadır. 
Gayet açıktır ki İslam dini yerleştiği her yerde ilmi bertaraf etmek istemiş ve bu amacının gerçekleşmesinde, despotizmin yardımından çokça yararlanmıştır. 

Süyüti'nin rivayetine göre, Halife El-Hadi, beş bin filozofu; Müslüman memleketlerdeki ilimlerin kaynağını kurutmak için öldürtmüşdür. Bu tarihçinin -ölenlerin sayısını abarttığı kabul edilmekle beraber, yapıldığı kuşku götürmez olan bu zulmün, bir milletin tarihi için olduğu kadar, bir dinin tarihi için de kanlı bir fiildir. Hristiyanlıkta da, geçmişte, benzeri -olaylara rastlamak mümkündür. Dinler, hangi ismi taşırlarsa taşısınlar hepsi biribirine benzerler. Bu dinlerle felsefe arasında, hiçbir anlaşma ve barışma mümkün değildir. Din insana iman ve inanç telkin eder. Halbuki, felsefe, insanı tamamen ve kısmen dinden uzaklaştırır. Din ve felsefenin aralarında anlaşmanın ne şekilde sağlanması istenmektedir? Hristiyan dininin, herkesin bildiği gibi, ilim ve felsefenin beşiği olan Atina ve İskenderiye'ye en mütevazi ve cazip bir şekilde girdiği ve esaslı olarak yerleştiği zaman, ilk aldığı tedbirin, ilim ile felsefeyi bir kenara itmek olmuş ve ilim ve felsefeyi çetin dini münakaşalar içinde tesirsiz hale gelmesini istemişdir. Bunu, izâhı mümkün olmayan teslis, Hristiyan dininin itikadına göre ekmekle şarabın İsa Peygamberin etiyle kanına tahavvülü ve Allah'ın ilahi 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mâhiyeti ile insan mâhiyetini birleştirerek insan olması inançlarını izâh etmek için gerekli görmüşdür. 

Din üstün olduğu zaman felsefeyi bertaraf etmiştir. Felsefe hakim olduğu zaman ise aksi varid olmuştur. İnsanlık var oldukça mezhep ile vicdan hürriyeti, din ile felsefe arasındaki mücadele bitmeyecekdir. Bu hırslı mücadelede, vicdan hürriyetinin galip gelmeyeceğinden korkuyorum. Çünkü hak, halkın hoşuna gitmemekte ve hak hakkındaki bilgiler, yalnız bir kısım seçkin zekalar tarafından anlaşılmakta ve çünkü ilim, ne kadar faydalı olursa olsun, insanlığı tamamen tatmin etmemektedir. İnsanlık, ideale susamış olup, filozof ve alimlerin göremedikleri ve inceleyemedikleri uzak ve karanlık bölgelerde faydalı olmayı sevmektedir. 

Cemâleddin Efgâni 


REPONSE | 
DE JAMAL AD-DİN 
AL-AFGHANI 
A RENAN 


(Yukarıdaki Tercümenin Fransızca Aslı) 
Journal des Döbats du Vendredi 18 Mai 1883. 
(Communigu& par M. Louis Massignon). 


Monsieur, 

J'ai lu dans votre estimable journal du 29 mars dernier un discours sur IIslamisme et la Science prononce en Sorbonne, devant un auditoire distinguğ, par le grand philosophe de notre temps, Villustre M. Renan, dont la renommde a rempli tout I'öccident et pönetrg dans les pays les plus &loign&s de I'Orient; et, comme ce discours m'a suggör& guelgues observations, jJ'ai pris la liberte de les formuler dans cette lettre gue Jai I'honneur de vous adresser avec priğre de lui accorder I'hospitalit& dans vos colonnes. 

M. Renan a voulu €claircir un point de I'histoire des Arabes rest€ jusgu'ici obscur et jeter une vive lumiğre sur leur pass&, une lumiğre peut-âtre un peu troublante pour ceux gui ont vouğ un culte particulier â ce peuple dont on ne peut pourtant pas dire gu'il ait usurpe la place et le rang gu'il a occupes jadis dans le monde. Aussi M. 
Renan n'a-t-il point cherch&, croyons-nous, â detruire la gloire des Arabes gui est indestructible; il s'est appligu& â döcouvrir la verit& historigue et â la faire connaitre â ceux gui İ'ignorent comme â ceux gui dtudient dans I'histoire des nations, et en particulier dans celle de la civilisation, les traces des religions. Je m'empresse de reconnaitre gue M. Renan s'est merveilleuscment acguitt€ de cette tâche si difficile en allâguant certains faits gui avaient pass&s inaperçus Jusgu'â ce jour. Je trouve dans son discours des abservations remarguables, des aperçus nouveaux et un charme indescriptible. 
Toutefois, je n'ai sous les yeux gu'une traduction plus ou moins fidöle de ce discours. S'il m'avait &t& donne de le lire dans le texte français, Jaurais pu mieux me pen&trer des idees de ce grand philosophe. Ou'il reçive mon humble saluts comne un hommage gui lui est dü, et comme la sincöre expression de mon admiration. Je lui dirai enfin, dans cette circonstance, ce gue Al-Mutenaby, un poğte gui a aime la philosophie, €crivait, il y a guelgues siğcles, â un haut personnage dont il cel&brait 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les actions: «Recevez, lui disait-il, les &loges gue je puis vous donner; ne me forcez pas â vous decerner les &loges gue vous meritez». 

Le discours de M. Renan embrasse deux points principaux. 
L'&minent philosophe s'est attach& â dömontrer gue la religion musulmane &tait par son essence mâme opposte au döveloppement de la science, et gue le peuple arabe, par sa nature, n'aime ni les sciences metaphysigues, ni la philophie. Cette plante pr€cieuse, semble dire M. 
Renan, se dess&che entre ses mains comme brülge par le souffle du vent du dösert. Mais aprgs la lecture de ce discours on ne peut s'empöcher de se demander si ces obstacles proviennent uniguement de la religion musulmane elle-m&me ou de la manidre dont elle s'est propagde dans le monde, du caractöre, des murs et des aptitudes des peuples gui ont adopte cette religion ou de ceux des nations auxguelles elle a &t€ imposte par la force. C'est sans doute le mangue de temps gui a emp&che M. Renan d'elucider ces points : mais le mal n'en existe pas moins et, s'il est malais& d'en determiner les causes d'une maniğre pröcise et par des preuves irr&futables, il est encore plus difficile d'en indiguer le remâde. 

En ce gui conceme le premier point, je dirai gu'aucune nation â son origine n'est capable de se laisser guider par la raison pure. Hantde par des frayeurs auxguelles elle ne peut se soustraire, elle est incapable de distinguer le bien du mal, de connaitre ce gui peut faire son bonheur de ce gui peut faire son bonheur de ce gui peut &tre la source intarissable de ses malheurs et de ses infortunes. Elle ne sait, en un mot, ni remonter aux causes, ni discerner les effets. 

Cette lacune fait gu'on ne saurait l'amener soit par la force, soit par la persuasion, â pratiguer les actions gui lui seraient peut-tre le plus profitables, ni la d&tourner de ce gui lui est nuisible. Il a donc fallu gue I'humanit€ cherchât hors d'elle-m&me un lieu de refuge, un coin paisible oü sa conscience tourmentee püt trouverle repos, et c'est alors gu'a surgi un &ducateur guelcongue gui, n'ayant pas, comme je lai dit plus haut, le pouvoir necessaire pour la forcer â suivre les inspirations de la raison, I'a jet&e dans l'inconnu et lui a ouvert les vastes horizons oü l'imagination se complait et oü elle a trouv&, sinon la satisfaction complâte de ses desirs, du moins un champ illimit& pour ses espgdrances. Et, comme I'humanitg, â son origine, ignorait les causes des &v&nements gul se passalent sous ses yeux et les secrets des choses, elle a &t€ forcâment amencde â suivre les conseils de ses pr&cepteurs et les ordres gu'ils lui donnaient. Cette ob&issance lui fut imposce au nom de I'Etre supr&me auguel ses âducateurs attribuaient tous les &v&nements, sans lui permettre d'en discuter l'utilite ou les 


-154- 


incovönients. C'est sans doute, pour 'homme, un joug des plus lourds et des plus humiliants, je le reconnais ; mais I'on ne peut nier gue c'est par cette &ducation religieuse, gu'elle soit musulmane, chretienne ou payenne, gue toutes les nations sont sorties de la barbarie, et gu'elles ont marche vers une civilisations plus avancce. 

S'il est vrai gue la religion musulmane soit un obstacle au developpement des sciences, peut-on affirmer gue cet obstacle ne disparaitra pas un jour ? En guoi la religion musulmane differe-t-elle sur ce point des autres religions ? Toutes les religions sont intol&ârantes, chacune â sa maniğre. La religion chretienne, je veux dire la socict€ gui suit ses inspirations et ses enseignemenis et gu'elle a formce a'son image, est sortie de la premiğre periode â laguelle je viens de faire allusion : et, dösormais libre et independante, elle semble avancer rapidement dans la voie du progrös, tandis gue la soci€t& musulmane ne s'est pas encore affranchie de la tutelle de la religion. En songeant toutefois gue la religion chrgtienne a pr&cede de plusieurs siğcles dans le monde fa religion musulmane, je ne peux pas m'emp&cher d'esperer gue la soci&t€ mahometane arrivera un jour â briser ses liens et â marcher rösolument dans la voie de la civilisation â I'instar de la socigte eccidentale pour laguelle la foi chrâtienne, malgr& ses rigucurs et son intoldrance, n'a'point &t€ un obstacle invvincible. Non, je peux admettre gue cette esp&rance soit enlevse â Islam. Je paide ici auprg&s de M. Renan, non la cause de la religion musulmane, mais celle de plusieurs centaines de millions d'hommes gui seraient ainsi condamn&s â vivre dans la barbarie et I'ignorance. 

A la verit&, la religion musulmane a cherche€ â &touffer la science et â en arr&ter les progrös. Elle a r&ussi ainsi â enrayer le niouvement intellectuel öu philosophigue et â dötourner les esprist de la recherche de la verit& scientifigue. Pareille tentative, si je ne me trompe, a &t€ faite par la religion chrâtienne, et les chefs vendrös de VEglise catholigue n'ont point encore dösarme gue je sache. lls continuent âslutter dnergiguement contre ce gu'ils appelent lesprit de vertige et d'erreur. Je sais toutes les difficultes gue les musulmans auront â surmonter pour atteindre au möme degre de civilisation, Vaccös de la verite â I'aide des procedes philosophigues et scientifigues leur gtant interdit. Un vrai croyant doit, en effet, se dötourner de la voie des &tudes gui ont pour objet la verite scientifigue, dont toute verite doit dependre, suivant une opinion acceptde tout au moins par guelgues-uns en Europe. Attel& comme un bocuf â la charrue, au dogme dont il est l'esclave, il doit marcher &ternellement dans le mâme sillon gui lui a &t& trace d'avance par les interprötes de la loi. 
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Concaincu, en outre, gue sa religion renferme en elle toute la morale et toutes les sciences, il s'y attache r&solument et ne fait aucun effort pour aller au delâ. Pourguci s'Epuiserait-il en vaines tentatives ? A guci lui servirait-il de chercher la verit€ guand il croit la poss&der toute entiğre ? Serait-il plus heureux le jour oü il aurait cess& de croire gue toutes lesperfections sont dans la religion gu'il pratigue et non dans une autre ? Dös lors il mg&prise la science. Je sais tout cela, mais je sais &galement gue cet enfant musulman et arabe dont M. 
Renan vous retrace le portrait en des termes si vigoureux et gui, âun âge plus avancg, devient « un fanatigue plein d'une sotte fierte de posseder ce gu'il croit &tre la vörite absolue », appartient â une race gui a marguğ son passage dans le monde, non seulement par le feu et le sang, mais par des ceuvres brillantes et f&condes gui prouvent son goüt pour la science, pour toutes les sciences, y compris la philosophie avec laguelle, fe dois le reconnaitre, il n'a pu faire longtemps bon menage. 

Je suis amene ici â parler du second point gue M. Renan a traite dans sa conference avec une incontestable autorit&. Personne n'ignore, gue le peuple arabe, alors gu'il tait dans I'&tat de barbarie, s'est lance dans la voie des progrös intellectuels et scientifigues avec une vitesse gui n'a ât€ ögalâe gue par la rapidite de ses congu&tes car, dans I'espace d'un siğcle, il a acguis et s'est assimil&€ presgue toutes les sciences grecgues et persannes guli s'etaient döveloppces lentement pendant plusieurs siğcles sur le sol natal, comme il &tendit sa domination de la presgu'ile arabigue jusgu'aux montagnes de I'Himalâya et au sommet des Pyrönges. 

On peut dire gue dans toute cette pöriode les sciences firent des progrös âtonnants chez les Arabes et dans tous les pays soumis â leur domination. Rome et Byzance &taient alors les siğges des sciences th&ologigues et philosophigues ainsi gue le centre lumineux et comme le foyer ardent de toutes les connaissances humaines. Engagös depuis plusieurs siğcles dans la voie de la civilisation, les Grecs et les Romains parcoururent d'un pas sür le vaste champ de la science et de la philosophie. Il arriva cependant un temps oü leurs recherches furent abamndonnees et leurs âtudes interrompues. 

Les monumens gu'ils avaient &levegs â la science s'ecroulgrent et leurs livres les plus pr&cieux furent rel&gu&s dans I'oubli. Les Arabes tout ignorant et barbares gu'ils fussent â leur origine reprirent ce gui avait &t& abandonne par des nations civilises, ranimârent les sciences &teintes, les developpörent et leur donnörent un &clat gu'elles n'avaient jamaiseu. N'est-ce pas lâ Iindice et la preuve de leur amour naturel pour les sciences ? 'l est vrai gue les Arabes ont pris aux Grecs 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leur philosophie comme ils ont depouille les Persans de ce gui faisait leur renom dans l'antiguit&. Mais ces sciences gu'ils ont usurpges par droit de congu&te, ils les ont d&veloppces, &tendues, &claircies, perfectionndes, completdes et coordonndes avec un goüt parfait, une prdcision et une exactitude rares. Du reste, les Français, les Allemands et les Anglais n'gtaient pas aussi &loign&s de Rome et de Byzance gue les Arabes, dont la capitale dtait Bagdad. TI leur &tait donc plus facile d'exploiter les tr&sors scientifigues gui gtaijent enfouis dans ces deux grandes villes. Ils n'ont tent& aucun effort dans ce sens jJusgu'au jour oü la civilisation arabe vint &clairer de ses reflets les summets des Pyr&nces et verser ses lumiğres et ses richesses sur 'Occident. Les Europdens ont fait bon accueil â Aristote, &migr€ et devenu arabe ; mais ils ne songeaient nullement & Aristote, &migr€ et devenu arabe ; mais ils ne songeaient nullement â lui guand il tait grec et leur voisin. N'y a-t-il pas lâ une autre preuve non moins &vidente de la sup&riorite intellectuelle des Arabes et de leur attachement naturel â la philophie ? Il est vrai gu'aprös la chute du royaume arabe en Orient comme en Occident, les pays gui dtaient devenus des grands foyers de la science, tel gue I'Trak et I'Andalousie, retombörent dans l'ignorance et devinrent le centre du fanatisme religieux ; mais l'on ne saurait conclure de ce triste spectacle gue le progr&s scientifigue et philosophigue au moyen âge ne soit dü au peuple arabe gui rögnait alors. 

M. Renan lui rend d'ailleurs cette justice. Il reconnait gue les Arabes ont conservg et entretenu pendant des siğcles le foyer de la science. Çuelle plus noble mission pour un peuple ! Mais tout en reconnaissant gue de 1'an 775 âpeu prös de İğre chretienne jusgue vers le milieu du treiziğme siğcle, c'est-â—dire pendant cing cents ans environ, il y a eu dans les pays musulmans des savants, des penseurs tr8s distinguğs et gue pendant ce temps—lâ le monde musulman a &t€ superieur pour la culture intellectuelle au monde chrötien, M. Renan a dit gue les philosophes des premiers siğcles de I'islamisme ainsi gue les hommeş d'Etat gui se sont illustr&s â cette Epogue &taient pour la plupart de Harran, de 'Andalousie et de la Perse. Il y a eu aussi parmi eux des Transoxiens et des prötres de Syrie ; je ne veux pas nier les grandes gualit&s des prötres de savants persans ni le röle gu'ils ont Joug dans le monde arabe ; mais gu'il me soit permis de dire gue les Harraniens gtajent arabes et gue les Arabes en occupant I'Espagne et T'Andalousie n'ont pas perdu leur nationalit€ ; ils sont rest&s arabes. 
Plusieurs siğcles avant IIslam la langue arabe dtait bien celle des Harraniens. Le fait gu'ils ont conserve leur ansienne religion, le 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sabdisme, ne doit pas les faire considârer comme &trangers â la nationalit& arabe. Les prötres syriens dtaient aussi pour la plupart des Arabes ghassaniens convertis au christianisme. 

Çuant â Ibn-Bajah, Ibn-Rochd (Averroğs) et Ibn-Taphail, on ne peut pas dire gu'ils ne sont pas Arabes au möme titre gue Al-Kindi parce gu'ils ne sont pas n&s en Arabie, möme, surtout si l'on veut bien considerer gue les races humaines ne se distinguent gue par leurs langues, et gue, si cette distinction venait â disparaitre, les natiori» ne tarderaient pas â oublier leur diverses origines. Les Arabes gui ont mis leurs armes au service de la religion mahom&tane et gui ont &tâ â la fois guerriers &t apötres, n'ont pas impos& leur langue aux vaincus et partout oü ils se sont &tablis ils I'ont concervge pour eux, avec un soin jaloux. Sans doute I'islamisme en pen&trant dans les pays conguis avec la violence gue İ'on sait y a transplante sa langue, ses meurs et sa doctrine et ces pays n'ont pu des lors se soustraire â son influence. La Perse en est un exemple ; mais peut-&tre gu'en remontant aux siğcles gui ont pröc&de lapparition de I'islamisme, trouverait-on gue la langue arabe n'dtait pas alors tout â fait inconnue des savants persans. 
L'expansion de I'islamisme lui a donng, il est vrai, un nouvel essor et les savants persans convertis â la foi mahomtane se faisaient un honneur d'Ecrire leurs livres dans la langue du Coran. Les Arabes ne sauralent sans doute revendiguer pour eux la gloire gui illustra ces &crivains mais nous croyons gu'ils n'ont pas besoin de cette revendication, ils ont eu parmi eux assez de savants et d'Ecrivains cel&bres. Ou'arriverait-il si, remontant aux premiers temps de la domination arabe, on suivait pas â pas le premier groupe dont se forma ce peuple conguğrant gui gtendit sa puissance sur le monde, et si, &liminant tout ce gui est &ntranger â ce groupe ou â sa descendance, on ne tenait compte ni de l'influence gu'il exerca sur les esprits ni de Timpulsion gu'il donna aux science ? Ne serait-on pas amen&, ainsi, â ne plus reconnitre aux peuples congudrans d'autres merites ni d'autres vertus gue ceux gui decoulent du fait materiel de la conguğte ? Tous les peuples vaincus reprendraient ainsi leur autonomie morale et s'attribueraient toute la gloire dont aucune part ne pourrait ötre l&gitimement revendigu€e par la puissance gui a f&conde et dövelopp& ces germes. Ainsi, İTtalie viendrait dire â la France gue ni Mazarin, ni Bonaparte ne lui ont appartenu ; I'Allemagne ou I'Angleterre r&clamerait â son tour les savants gui, venus en France, ont illustr& ses chaires et rehausse I'Eclat de son renom scientifigue. Les Français de leur cöt&, revendigueraient pour eux la gloire des rejetons de ces illustres familles gui, aprâs l'&dit de Nantes, &migrârent dans toute 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"Europe. Çue si tous les Europsens appartiennent â lam&me souche, on peu prgtendre, â bon droit gue les Harraniens et les Syriens, gui sont semites, appartiennent ögalement â la grande famille Arabe. 

Toutefois il est permis de se demander comment la civilisation arabe, aprös avoir jete un si vif &clat sur le monde, s'est teinte tout â coup ; comment ce flambeau ne s'est pas rallume& depuis, et pourguoi le monde arabe reste toujours enseveli dans de profondes tön&bres. 

Ici la responsabilit€ de la religion musulmane apparait tout entiğre. Il est clair gue, partout oü elle s'est gtablie, cette religion a cherche â ötouffer les sciences et elle a &t& merveilleusement servie dans ses desseins par le despotisme. 

Al-Siouti raconte gue le Calife Al-Hadi a fait pörir â Bagdad 5 
000 philosophes pour detruire jusgu'au germe des sciences dans les 
pays musulmans. En admettant gue cet historien ait exegöre le nombre des victimes, il n'en reste pas moins g&tabli gue cette persecution a eu lieu, et c'est une tache sanglante pour I'histoire d'une religion comme pour I'histoire d'un peuple. Je pourrais trouver dans le passe de la religion chretienne des faits analogues. Les religions, de guelgue nom gu'on les designe, se ressemblent toutes. Aucune entente ni aucune röconciliation ne sont possibles entre ces religions et la philosophie. La religion impose âl'homme sa foi et sa croyance, tandis gue la philosophie l'en affranchit totalement ou en partie. Comment veut-on dös lors gu'elles s'entendent ou en partie. Comment veut-on des lors gu'elles s'entendent entre elles ? Lorsgue la religion chretienne, sous les formes les plus modestes et les plus söduisantes, est entre â Athönes et â Alexandrie gui &taient, comme chacun sait, les deux principaux foyers de la science et de la philosophie, son premier soin a &tg, aprös s'âtre dtablie solidement dans ces deux villes de mettre de cöte et la science proprement dite et la philosophie, en cherchant â les &touffer i'une et Iautre sous les broussailles des discussions theologigues, pour expliguer les inexplicables mystöres de la Trinitg, de I'Incarnation et de la Transsubstantiation. Il en sera toujours ainsi. Toutes les fois gue la religion aura le dessus, elle &liminera la philosophie 0 et le contraire arrive guand c'est la philosphie gui rögne en souveraine maitresse. Tant gue I'humanit& existera, la lutte ne cessera pas entre le dogme et le libre examen, entre la religion et la philosophie, lutte acharn€e et dans laguelle, je le crains, le triomphe ne sera pas pour la libre pense, parce gue la raison döplait â la foule et gue ses enseignements ne sont compris gue par guelgues intelligences d'elite, et parce gue, aussi, la science, si belle gu'elle soit, ne satisfait pas complâtement I'numanit& gui a soif 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d'iddal et gui aime â planter dans des r&gions obscures et lointaines gue les philosophes et les savants ne peuvent ni apercevoir ni explorer. 

GEMMAL EDDİNE AFGHAN 


EK VT 


BBA, YEE, 3 /110 /31 /1709* 

İran Sefarethanesi Baş Tercümanı Ohannes Han nezd-i çakeriye gelerek, İran Sefiri tarafından olmak üzere vakı olan tebligatı ber vech-i âti orzolunur. 

İran Şahı'na sü-i kasd eden Bâbi Cemiyet-i fesadiyesi efradında Kirmanlı Mehmed Rıza nâm şahsı İran'a teb'id için Dersaadet'ten çıkarıldıkları halde Trabzon'da alıkonulmuş ve elyevm Trabzon'da bulunmuş olan ma'lumu'ul-esami üç nefer acemin arkadaşlarından ve Şeyh Cemâleddin Efendi'nin adamlarından olduğu ve bir aralık Zabtiye Nezareti tarafından takip olunduğu sırada hastalığını vesile ile Rusya Hastanesi'ne gidip bir müddet sonra oradan çıkarak Tahran'a azimetle bu kerre sü-i kasda cür'et ettiği ve bu sü-i kasd-ı mel'anetinde Şeyh Cemâl'in eli ve medhali bulunduğu cihetle Trabzon'da bulunan üç nefer acemin ve zaten İranlı olan Şeyh Cemâleddin'in İran memurlarına teslimi devleteyn beyninde cari olan hüsn-i münasebâtın bir derece daha tahkimini bâis olacağı ve Şeyh Cemâleddin'in İngiliz tabiiyyeti geçenlerde şâyi olmuş ise de Dersaadet'ten İngiltere Sefaretiyle İran Sefiri beyninde inde'l-muhabere Şeyh Cemâleddin'in İngiltere tebaasından olmadığı ve İngiliz Sefiri tarafından himâye olunmayacağı tebeyyün edip şu halde Hükümet-i Seniyye müsaade buyurur ise Şeyh Cemâleddin'i sızıldısızca hanesinden İran Sefareti kavvaslarıyla kaldırarak İran'a i'zamı ile oraca ceza-yı sezasını verdireceği ve Şeyh Cemâleddin'in ve Trabzon'daki üç nefer acemin İran Hükümeti'ne teslimi İran Sefirinin cümle-i temenniyâtından bulunduğu ifâdesinden ibarettir. 

Malumat ve mütâlaât-ı çakeraneme gelince: Şeyh Cemâleddin Bâbi Cemiyeti erkanından ve erbab-ı fesaddan olduğu gibi hiçbir tarafça haiz-i itibar ve itimad olmamış ehemmiyetsiz bir adamdır. Ve merkumun mason cemiyeti ve Ermeni komiteleri ve Jön Türk takımı ile münâsebet ve muhabere-i hafiyyesi vardır. Kendisini efendimize mensup bildirerek esasen hiç olduğu halde bu şeref-i mensubiyetten 


* Zikreden: Fahri Ç. Derin, "Cemaleddin Efgani Hakkında İki Tarihi Vesika", Tarih ve Toplum, Aralık 1990, İstanbul. 
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dolayı kendisini ve mâhiyetini ve hakikatını bilmeyen bir takım adamları celb ve iğfal ederek yavaş yavaş cemiyetini çoğaltmağa çalışıyor. Bâbilik mezheb-i habisi esasen Dürzilik mezhebine müşâbih bulunduğundan merkum Cemâleddin Suriye ve Lübnan'dan buraya gelen mektepli Dürzi: gençlerini ve ahlâksız ve müfsit güruhunu kendisine celb ile tevsia-i mefasid ediyor. Ve Mısırlılar dahi ale'lekser mesleksiz ve ahlâkı bozuk oldukları için onlardan da bir çok taraftarlar peyda etmekle uğraşıyor. Ez cümle geçenlerde Dersaadet'ten teb'idi lüzumu arzolunan Mısırlı Abdullah Nedim nâm müfsid dahi Cemâleddin'in mezhep ve meslekine tab'iyyetle eski kıyafetini değiştirip bugünlerde Bâbi mezhebi kıyafetine girdiği istihbar kılınmıştır. Milel ve mezahib-i muhtelifeyi şamil bulunan Dersaadet'de böyle bir güruh-ı müfside ve mel'ünenin vücudu muzır olduğu cihetle bunların def'leri menafi-i mukaddese-i Hazret-i Velinimet-i âzâmileri ve selâmet-i umümiye-i İslamiye nâmına elzem ve ehemdir . Merkum Cemâleddin ve Abdullah Nedim ve avanesinin Dersaadet'de kalmaları maksadıyla bunlara bir şöhret-i kazibe vermek ve bunlardan hazer olunması lüzumunu ve ya hizmetlerinde menfaat istihsal olunacağını işrab etmek gibi maruzatda bulunmuş kimseleler var ise bu kimseler dahi şu müfsidlerin şerik ve muayyinleri olduğunda şüphe olamayacağını kemal-i sadakat ve fart-u ubudiyyet ve memlukiyetle maruzdur. 


Menba-ı ilhamât-ı Rabbâniye olan kalb-i pâk-i hümâyunları tasdik buyurur ki bu kulları vekil-i peygamber-i zişân-ı zıllullah fi'larz, velinimet-i bi minnet-i mukaddesim efendimize perestkârâne bir muhabbet ve ubudiyyet-i sâdıkâne ile merbut bir abd-i memluk-i esdakım. Bu güne kadar el-minnetü lillah hiç bir süretle lekelenmemiş olan çaker-i mütehassıslarının bu dünyada yegâne emelim ve mesleğim şahs-ı hümayunlarını takdis ile menafi-i seniyye- i mülükânelerine ve devlet-i ebed müddet-i şahanelerine hizmete hasr u vücuttur. Allah Azimüşşan şahittir ki bu vazife-i mukaddesemde şimdiye kadar zerrece kusur etmemiş ve etmemekte bulunmuşumdur. 
Şahs-ı kemterânem aleyhinde olacak her türlü entrikaların nazarımda kat'a ehemmiyeti yoktur. Yalnız hayatımdan muazzez ve mukaddes bildiğim şahs-ı akdes-i velinimet-i a'zamilerine dokunacak entrikalara hiç bir zaman sükün etmeyerek onları hükümsüz bırakmak ve sebeb-i saadet-i meslek ve devlet olan menafi-i mukaddese-i şâhânelerini muhafaza eylemek için hayatımı bile tehlikeye koyarak çalışmak lazım gelse zerre kadar tereddüt etmeyeceğime yine ism-i pâk-i Cenâb-ı Allah'a kasem ederim. Jön Türk fırka-i mel'ünesi bu aralık 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bir takım vesâit-i gayr-i me'müle ile entrikalara başladıklarını ve vücud-ı' kemteranemi mefasid-i mürettebelerine mani-i kavi addettiklerini kemâl-i tevazu'la arza ictisar eylerim. Çünkü Tuna mektupçuluğunda bulunduğum zaman mahut Mithat Paşa ile meyâne- i çakeranemde cümlece malum olan münğferet ve şiddet-i husümet ve Yenişehir Mutâsârrıflığı'nda dahi ol-zaman Yanya Valisi bulunan Redif Paşa ile bazı eşkiya meselelerinden dolayı beynimizde hâsıl olan adâvet ve zıddıyet sebebiyle Redif Paşa'nın ısrar ve ibrâmına binâen hamisi mahut Hüseyin Avni Paşa ve Midhat Paşa ile beraber kullarının mahvıma kadar yürümek istediği halde amm-ı ekremleri Cennetmekan-ı firdevs-i âşiyan Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin himâye-i seniyyeleri sayesinde buna muvaffak olamamış idiler. Vidin Mutâsârrıflığı'nda bulunduğum esnada ise olzaman ikinci ordu müşiriyyetiyle Şumnu'da bulunan Ahmed Muhtar Paşa'nın evza' ve atvar-ı nâmerzıyyesine asla muvafakat etmediğim cihetle o zamandan beri maşârün ileyh ile de beynimizde bir adâvet-i şedide hâsıl oldu. 
Mebde-i feyz ve saadetim olan cülüs-ı meymenet-i me'nus-ı Hazret-i Velinimet-i A'zamilerinden sonra bin iki yüz doksan altı tarihinde Selanik Valiliği'nde sadr-ı esbak Said Paşa'nın münâsebetsiz ve hodserane umurlarına itaat ve tahammül edemediğim cihetle olzaman sadrâzâm olduğu halde. müşârün ileyh ile bozuşarak istifa ile Dersaadet'e gelmiş ve saye-i seniyye-i mülukanelerinde Nafia Komisyonu'na memur buyurulmuş idim. Muhyi-i mülk (Oo ve devlet ve badi-i selâmet-i ümmet olan zât-ı melâik-simat-ı veli-nimet-i a'zamilerinin ve mal-ı mevrus-ı şahaneden olan bu mülk ve devletin adüvv-i ekberleri bulunan Jön Türklerin hami-i maneviyelerinden Kâmil Paşa, Aydın Valiliği'nde bulunduğum iki defanın ikisinde de kullarını Bağdad Valiliği'ne kadar atmak istediği halde yine sevgili velinimet-i bi minnet-i mukaddesim efendimizin himâyet-i cihan kıymet-i şahaneleri sayesinde Kâmil Paşa'nın entrikasından muhafaza olunmuş olduğum masdar-ı keramet olan mübarek hatır-ı şahanelerinden çıkmamış olduğuna eminim. İşte bu defa da Cevad ve Said ve Kâmil Paşaların sü-i idâreleri ve iradat-ı irşad gayât-ı velliyyünniamiyelerini temami-i icrâ-i infazda tecviz-i terahi ve kusur etmeleri sebebiyle ahval-i siyasiye-i devleti işkâl etmiş oldukları ve kendi sö-i idârelerini örtmek için haşa sümme haşa evamir-i seniyyye atf-ı kusur gibi denâetlere kadar cesaret etmiş bulundukları ve aile-i Mısriyyenin evza'-ı muzırra-i kadimelerine zamimeten Hidiv'in bed ağyara alet olduğu bir zamanda bu kulları sadaret hizmet-i mucibü'l-mefharatıyla çerağ ve emniyet-i cihankıymet-i veliyyünniamiyeleriyle ihya buyuruldum. Hayatımdan 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mukaddes tanıdığım rıza-yı mes'adet irtiza-yı cihanbanilerini tahsile hasr-ı vücut etmiş olan bu abd-i memlukleri, kimsenin menafi-i zatiyyesine hizmet etmediğim ve kendisinin rızaullah ile tedaüm olan rıza- ı ali-i şehinşahilerine mugayir gördüğüm amâl ve tekalifine mütavaat ve serfürü eylediğim cihetle ve esasen ve vicdanen Jön Türk mel'anetlerinin adüvv-i ekberi ve hâil ve mani-i kavisi bulunduğum sebebiyle bir takım eşhasın bu kullarını nazar-ı ali-i velinimet-i akdesilerinden düşürmek için vesâit-i hafiyye ile entirikalara cür'et etmeleri tabiidir. Fakat Evvelâ Cenab-ı Adil-i Mutlak'ın adâlet-i rabbaniyesine ve saniyen Nebiyyü'l-muazzam sallallahü teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaat-i rühâniyesine istinâden saye-i seniyye-i hılafetpenahilerinde nefsim için olacak bu entrikalarda kat'a ve zerre kadar ehemmiyet vermem. Fakat bu entrikaların tahtında müstetir olması lazım gelen mekasıd-ı mel'anetkârâneyi tedbir muhakkak'ut- te'sir-i cenab-ı zılluhhahilefi halen ve istikbalen hükümsüz bırakacağı cihetle bunları hâdim-i şeriat-ı garra sevgili velinimet-i akdes efendimize arz eylemeyi vazife-i ubudiyyet ve sadakatten addeyledim. 
Katıbe-i ahvalde emr ü ferman velinimet-i mukaddesim efendimizindir. 
22 Nisan 312 
Abd-i Memlukleri Rıfat 
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